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ÖNSÖZ 


Türkiye'nin değişken gündemi ve ruh halleri içerisinde yazdığım bu kitap okuyucuyla yazılı bir sohbet niteliğini taşıyor. Herhangi bir akademik kaygısı bulunmuyor. Günün gündemine dair düşündüklerimi derli toplu bir biçimde ortaya koyma arayışından kaynaklanan bir çabadan fazlası değil. Üstelik kitabın ilk cümlelerini yazarkenki Türkiye ile, birkaç ay içerisinde gelinen nokta arasında dünyalar kadar fark var. Gündem ve öncelikler öylesine hızlı değişiyor ki, bu tür bir kitabın uzun süre güncelliğini koruyabilmesi mümkün değil. Başladığımda eskimişti zaten desem yeridir. 


Kitabın ilk planlarış aşamasında bir nehir söyleşi olarak başlamamıza rağmen sonra tekniğini değiştirip yazılı hale getirmeyi tercih ettim. Sözlü formatta unuttuklarımın söylediklerimden daha fazla olduğunu görünce böylesini uygun gördüm. Ayrıca bu tekniğin anlatım gücünün daha yüksek olduğunu da düşünüyorum. Metin içerisinde Akşam gazetesindeki yazılarımdan da bazı küçük alıntılar yaptım. 


Kitabın fikir annesi Emine Eroğlu'na, nehir söyleşi olarak başladığımız aşamada emeği geçen Gülay Barbaros Altan'a, editörümüz Neval Akbıyık'a ve Timaş Yayınları'na sonsuz teşekkür ederim. 


Deniz Ülke Arıboğan 
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Dünya Bir Uygarlık Sıçraması Yaşadı 

Dünyanın son yirmi yılda geçirdiği değişimi en iyi özetleyen kelime “sürat”. Değişim kuşkusuz hep vardı, hayat hep dinamikti ama bugünü öncesinden farklılaştıran çok önemli bir detay var; o da “zamanın görece eskisinden çok daha hızlı akıyor” olması. Yirmi dört saat eskisinden daha kısa sanki, bir yıl eskisi kadar uzun değil. 
Önceleri yüzlerce yıla yayılan değişimler, artık sadece birkaç on yıla sığıveriyor. Küçülmüş bir dünyada, hızlanmış bir değişim ortamında yaşıyoruz. Dünya politikası da bu değişime ayak uydurmuş durumda. Her sabah yeni bir gündemle uyanıyoruz. Çatışmalar, barışmalar, ayrılmalar, birleşmeler birbiri ardına geliyor. 

Değişimin takibi de iyice güçleşti. Üstelik bu güçlüğe neden olan şey, süratten ibaret değil. Küreselleşme süreci ile birlikte dünyanın giderek daha entegre bir yapıya bürünmesi yüzünden “bölge uzmanlığı” eski anlamını yitirmiş durumda. Sadece bir tek ülkenin ya da bölgenin uzmanı olmak yetersiz hale geldi. Tüm coğrafyalar ve bölgesel sorunlar birbirleri ile iç içe tahlil edilmek zorunda. Artık neyi incelerseniz inceleyin, karşınızda koca bir 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dünya sistemi var. Örneğin terörse meseleniz, dünyaya bakacaksınız; ekonomik kriz mi var, küresel piyasaları ele alacaksınız. Çevre sorunlarında ya da enerji meselelerinde de durum aynı. Petrol fiyatındaki küçücük bir sıçrama dünyanın her yerinde üretim maliyetlerini misliyle zıplatıyor. İran gibi bir enerji arzcısının Hürmüz Boğazı'nda yaptığı askeri tatbikat artık bölge ya da devlet meselesi değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bir ülkede bir liderin seçim zaferi, birçok başka ülkenin kaderini etkileyebilecek sonuçlar yaratıyor. Artık kimsenin bir yere kaçma, kendi etrafına duvarlar örerek izole olabilme imkânı yok. Hepimiz aynı mahallede oturuyor, aynı yağmunun altında ıslanıyor, aynı çukurlara düşüyoruz. 


Bölge uzmanlığı gibi tema uzmanlığı da eksik kalmaya başlamış durumda. Hangi konunun uzmanı olursak olalım, diğer konularla bağlantılı değerlendirmeler yapmak durumunda kalıyoruz. Her alanda iç içe geçmişlik söz konusu. Örneğin bir enerji uzmanının ekonomiden çevreye, terörden dış politikaya kadar birçok alanı birlikte takip etmesi gerekiyor. Bu nedenle sürekli “büyük resmi görelim” çağrısı yapılıyor. Sistemi iyi anlamak ve trendleri iyi izlemek lazım. Tıpkı bir sebze çorbası gibi. 
Çorba bir kez kaynamaya başladıktan sonra artık patates, havuç ya da kereviz olmaktan çıkıp bir karışıma dönüyor. 
Onu bütün olarak değerlendirmezsek yanlış sonuçlara varmamız mümkün. 

Sistemde rol oynayan aktörler de çeşitleniyor bir yandan. Analiz yapmayı güçleştiren en önemli etkenlerden biride bu. Artık dünyayı sadece devletler ve diplomatik ilişkiler düzleminde anlamaya çalışmak büyük bir zaaf. 
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Ne tek bir ABD var, ne de tek bir Rusya. Matruşka gibi içeriye doğru gelişen Rusyalar, Amerikalar, Çinler, Almanyalar, Türkiyeler var. Tek sesli bir devlet politikası uygulamak neredeyse imkânsız. Üstelik devlet olmayan, non-state ya da non-governmental dediğimiz aktörler de dünya sistemine tıpkı devletler kadar güçlü katkılarda bulunabiliyor. Küresel şirketler, finans kuruluşları, maf- ya, terör örgütü gibi yasadışı küresel ağlar, sivil toplum örgütleri, etnik, dinsel gruplar, bireyler gibi birçok aktör aynı çerçevenin içerisinde farklı saiklerle hareket ediyor. 
Aynı yönde giden aktörler bile o yönü farklı amaçlarla tercih etmiş olabiliyor. Bu yüzden neden-sonuç analizlerinin başarısız olma ihtimali yüksek. 


Birçok uluslararası ilişkiler teorisyeni, Rosenau'nun adlandırdığı şekliyle “post-intermational” yani “uluslararası sonrası politika” diyor günümüzdeki ilişkilere. Bu yeni dönemde meydana gelen yapısal dönüşümler hem güç dengelerini hem sistemin işleyiş mekanizmalarını hem de aktörlerin çeşitliliğini etkiliyor. Üstelik dünyadaki değişimin hızı, uygarlık sıçramalarırı neredeyse bir jenerasyonun ömür süresine kadar indirdi. İnsanlık tarihi boyunca üç temel uygarlık evreninden söz edilirdi. Tarımsal uygarlık, sanayi uygarlığı ve sanayi sonrası uygarlık. Tarımdan sanayiye geçiş binlerce yıl sürdü, sanayi uygarlığı ise yaklaşık 300 yıl hükmünü sürdürdü. 
Şimdi ise yeni bir dönemdeyiz. Özellikle son yüzyılda birtakım teknolojik gelişmelerin ve nüfusun hızlı artışının etkisiyle bir uygarlık sıçraması yaşandı. Artık sanayi sonrası uygarlığın içerisindeyiz. Ve bu uygarlığın değişik 


lm 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


fazları içerisinde dalgalanıyoruz. Kimileri dijital çağın bile geride kaldığından söz ediyor. 


Alvin Toffler'ın “Üçüncü Dalga Uygarlığı” diye adlandırdığı bir dönem bu. Bu dönemin tanımlayıcı özellikleri eskisinden oldukça farklı. Ekonomiden siyasete, üretimden tüketime, dünyasallıktan küreselliğe uzanan yeni parametreleri var. Bu sanayi sonrasıuygarlık evreni, Daniel Beli, Alain Touraine, Peter Drucker gibi düşünürlerin entelektüel katkılarıyla farklı biçimlerde de adlandırılıyor. Post-modem toplum, enformasyon toplumu, bilgi toplumu, tüketim toplumu, kapitalist ötesi toplum gibi. 
Alışkanlıklar, değerler, ilkeler, kurallar bakımından yeni bir düzen bu. Ekonomiden siyasete, insan ilişkilerinden üretim ortamına, kavramların içeriklerinden düşünce sistemlerine uzanan yeni bir paradigmalar silsilesi söz konusu olan. Siyaset halkasının da bu zincirin içerisinde 


önemli bir yeri var. 


Uluslararası siyasi çevredeki yapısal değişim, bilebildiğimiz bütün eski rekabet, çatışma, uzlaşma modellerini sallıyor. Yirminci yüzyıl, onyedinci yüzyılda Westphalia Barışı ile başlayıp son üç yüzyılda şekillenen devlet merkezli paradigmanın bir uzantısı olarak tamamına erdi. 
Bu dönemde uluslararası sistem diye adlandırılan şey, devletler arasında gerçekleşen olumlu veya olumsuz bazı ilişkileri kapsıyordu. Savaş, barış, diplomasi gibi kavramlar uluslararası siyasetin açıklayıcı kelimeleriydi. Lakin iki Dünya Savaşı ve bir Soğuk Savaş, yani küresel çaplı üç savaşın ardından girilen yapısal dönüşüm döneminde 


eski teorik modeller açıklayıcılıklarını yitirdi. 
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Yirmibirinci yüzyıla geldiğimizde, uluslararası ilişkiler alanında artık sadece devletlerden oluşan bir ortamdan söz edemiyoruz. Devlet olmayan birçok aktörün de dâhil olduğu küresel ve kompleks bir sistem söz konusu. Ancak, küresel düzende devletler ile devlet olmayan aktörler arasındaki denge sürekli değişiyor, yeni dengeler kuruluyor. Bu dalgalı süreçte son 40 yıl oldukça önemli. 
1970'li yıllardan itibaren devlet olmayan aktörlerin devletler üzerindeki etkinliğinin giderek yükseldiğini görmek mümkün. Nitekim 2000'lere gelindiğinde “devlet dışı aktörler” dünyadaki finans piyasalarını kontrol ederek hem siyasal yapıları şekillendirebiliyor hem halklar üzerinde çok etkili olabiliyor ve hem de devlet denilen aktörü sürekli olarak küçülmeye sevk ediyorlardı. 1970'li yıllarda yaklaşık 7 bin olan çok-uluslu şirket sayısı Birleşmiş Milletler verilerine göre 2000'lerin ilk on yılında 90 bin civarına ulaşmıştı. Küresel ekonomik aktörler herhangi bir coğrafi sınır tarımadan faaliyetalanlarını genişletmek ve pazarı maksimum kılmak arayışındaydı. Bu da doğal olarak devletler tarafından alınan korumacı önlemlerle mücadele etmek ve devlet mekanizmalarını dize getirmek anlamını taşıyordu. Liberal rüzgârlar estikçe devletlerin koruma duvarları yıkılıyor, her türlü yerellik ve ulusallık, küresel fırtınanın toz bulutuna karışıyordu. Bu arada yeni denklem de şekilleniyordu; “ne kadar demokratikleşme, liberalleşme ve küresel pazar, o kadar küresel kâr.” Lakin diğertüm dengeler gibi budenge desonsuza kadar bu şekilde sürdürülemeyecekti. 2000'li yıllara kadar süregiden bu paradigma son 10 yılda ortaya çıkan ters rüzgârların da etkisiyle yeni bir modele doğru kaydı ve devlet olmayan aktörlerle devletler arasında yeni bir denge kuruldu. 
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Devlet-dışı Aktörler 


Devlet olmayan aktörler; şirketleri, bankaları, uluslararası örgütleri, bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarını ve hatta mafyozolar ve terörist gruplar gibi birtakım illegal oluşumları kapsıyor. Bunun yanında devletin içinde olup, devlet bürokrasisinin dışında davranan yapıları da aynı çerçevede değerlendirmek mümkün. Bu aktörlerin küresel sistemdeki özerk tutumları ve etkin güçleri bilimsel düzlemde yoğun teorik tartışmalara yol açtı. Teorik modeller arası farklılaşmalar, sayısı beşi bulan “büyük tartışmalar” yani great debates serisini başlattı. İlki realistlerle idealistler arasındaydı; sonrakiler ise aktörlerden yöntemlere kadar farklı unsurları baz aldı. 


Uluslararası ilişkiler biliminin ana akımlarından biri olan klasik realistlere göre dünyadaki ilişkiler bilardo modeline göreişliyordu. Birbiriyle çarpışan, yakınlaşan, uzaklaşan bilardo topları devletleri anlatıyordu. Masa- nın üzerinde her zaman bir karmaşa ve hareket var olsa bile temelde işleyiş basitti. Güç arayışında olan aktörler, yani devletler birbirleri ile mücadele ediyor, aralarında ittifaklar kuruyor, siyasal dengeler oluşturuyorlardı. Herkesin herkesin kurdu olduğu bu sistemde diğer hiçbir güç devlet mekanizmaları ile boy ölçüşebilecek büyüklük ve güce erişemezdi. 

Sonraki teorisyenler ise devletleri merkeze oturtan realizm teorisine karşı bakış açıları geliştirerek dünyayı başka türlü yorumlamaya çalıştılar. Realistler de kendi çerçevelerinde dönemsel koşullara adaptasyon geliştirmeye çalıştılar; “neo”larını ürettiler. Devlet-dışı aktörlerin artan güçlerine ve rollerine atıf yapan çoğulcu teorisyenler “örümcek ağı” modelini geliştirdiler. Karşılıklı bağımlılığın geçerli olduğu bu yeni sistemde, her şey tıpkı bir örümcek ağı gibi iç içe geçmişti. Birbirinden farklı aktörler, farklı düzlemlerde mücadele ediyor ve son derece kompleks bir ilişkiler sistemi sergiliyorlardı. 
Dünyayı anlamak ve anlatmak güçleşmişti. 


Yirminci yüzyılın ikinci yarısında bir yandan devlet olmayan aktörlerin etkin olduğu bir sistem ön plana çıkarken diğer yandan da demokrasi tartışmalarının yükseldiğine şahit olduk. Bu tartışma esasen devletlerle devlet olmayan aktörler arasındaki ilişkinin bir uzantısı niteligindeydi. Demokrasi ve liberalizm tartışmaları küresel aktörlerin lokomotifliğinde genişliyordu. ABDli stratejist Samuel Huntington tarihte üç ayrı demokrasi dalgası tarumlıyordu. Ona göre bu dalgaların ilki 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı'daki demokratikleşme girişimleri ile başlıyordu. İkinci dalga 11. Dünya Savaşı'nın ardından gelmiş ve Türkiye'yi de içine almıştı. Üçüncü Dalga ise 1974'te Portekiz'de diktatörlüğün çöküşünden Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar olan dönemi kapsıyordu. 
Dalgalar 1990'larda ve 2000'lerde de devam etti. 


Tüm bu demokrasi dalgaları bir yandan da ekonomik liberalleşme prensibiyle el ele gidiyordu. Her dalgada küresel pazar büyüyor, bireylerin özgürlük ve haklarını ön planda tutan evrensel ilkelerin coğrafi yayılını için baskılar artıyordu. Örneğin demokratikleşme Batı ülkeleri açısından sadece AB'nin değil NATO üyeliğinin de bir önkoşulu haline gelmişti. Devlet olmayan aktörlerin büyüyüp palazlanabilmesi için ideal çevre buydu. 
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Liberal ortam, küresel piyasa, demokratik toplum gibi kavramlar küreselleşme ideolojisinin belkemiğini oluşturdu. Kuşkusuz tüm bu demokrasi ve liberalleşme söylemlerinin devlet olmayan aktörlerce yalnızca bir ideal olarak arzulandığını ve talep edildiğini söylemek mümkün değil. Söz konusu kavramlar iyi ya da kötü olduğu için değil, varlıklarını sürdürebilmek ve devlet mekanizmasına karşı dengeyi kendi lehlerine çevirebilmek için bu düzene ihtiyaç duyuyorlardı. Nitekim siyasi aktörleri iyi ya da kötü diye tanımlamak yerine işlevleri ve hedefleri bakımından değerlendirmek daha doğru olur. Siyasi aktörlerin kendi çıkarları doğrultusunda belirledikleri birtakım siyasi çizgiler olduğundan, bu siyasi çizgiyi destekleyecek teorik yaklaşımları ve ideolojileri tercih etmeleri de normal kabul edilmeli. 


Yirminci yüzyılın ikinci yarısında şahlanan ve bir yandan da demokrasi ve liberalleşme rüzgârları ile güçlenen küreselleşme ideolojisi dünyaya şu çağrıyı yapıyordu: “Devlet ekonomik alandan elini çeksin. Piyasa kendi işleyişine bırakılsın. Devlet mekanizması küçülsün, dar alanın dışına çıkmasın; geriye kalan alan sivil toplum kuruluşlarına, şirketlere, gruplara, bireylere ait olsun.” 
Bu çağrı ilk bakışta insanlık tarihinin kadim meselesi olan özgürleşme mücadelesinin en zirve noktası gibi görünüyordu. 

Teorik bakımdan özgürleştirici ve bireyi ön plana çıkaran bu yaklaşım, pratikte yeni bir hegemonya alanının oluşmasına yol açtı. Küresel ekonomik aktörler yerel aktörlerin üzerinde büyük bir ekonomik ve siyasi baskı oluşturdu. Bireylerin ya da sivil unsurların palazlanması 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için boşaltılan alan sadece devletin değil, bireylerin de yaşam alanlarını daraltınaya başladı. Küresel eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, yoksulluk, istihdam problemleri, dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan ana sorunlardı. 
Üstelik küreselleşme ideolojisinin geliştirdiği tezlerin antitezi olarak, radikal etnik ve dinsel hareketler güçlenmeye başlamıştı. İçerisinde devlet mekanizmalarının bulunmadığı bir mücadele ve kaos ortamı oluşuyordu. 
Bunun yanı sıra devletten boşalan alana giren yasadışı gruplar da etkinleşiyordu. Belirli yerlerde piyasanın kuralları kuralsızlığa dönüştü. Sivil toplum kuruluşlarının aktif olduğu yerler kadar terör örgütlerinin, mafyatik yapıların, vandal kapitalistlerin ele geçirdiği bölgeler de oluştu. Geniş kitle korumasız ve çaresiz kaldı. 


Dünya ekonomisi mali ve reel piyasalar olarak ikiye ayrıldı. Finans alanında “yer çekimine bağlı olmayan ekonomi” olarak tarumlanabilecek, küresel ekonomik aktörlerin yarattığı birdüzen şekillendi. Küresel finansın hareket hızı ve verimliliği dünya üretiminin de ticaretinin de kat kat üzerine çıktı. Sanal ortamda bir tek tuşa basmak suretiyle hareketettirilen trilyonlarca dolar Hong Kong'dan New York'a, Londra'dan Moskova'ya aynı gün içerisinde gider gelir hale geldi. Bu hareketin yarattığı milyarlarca dolarlık kâr, karşılığında reel bir üretim olmaksızın sanal düzlemde realize ediliyordu. Paranın hareket kabiliyeti ve herhangi bir coğrafyaya bağımlı olmaması, devletlerin kontrolünü de imkânsızlaştırıyordu. 
Sermayenin, bir milliyeti ve bir vatanı olmadığı gibi bir sorumluluğu da yoktu. Üstelik küresel finans aktörleri siyasi alana fazlasıyla müdahildi. Özellikle borsa spekülasyonları büyük ekonomik krizleri, dolayısıyla siyasi krizleri tetikleyebiliyordu. Kısaca devlet mekanizması cendereye alınmıştı. 


Devlet'in Krizi 

Devlet olmayan aktörlerin tabandan ve tavandan gelen baskısı, enformasyon süreçlerindeki devrimsel dönüşüm, bilgiye ulaşma ve sorgulama kabiliyetlerindeki yükselme devlet olgusunu tartışılabilir hale getirdi. Yaşadığımız uygarlık düzleminin yarattığı dalgalanmalar alışageldiğimiz davranış kalıplarımızı, kavramlarımızı, düşünce sistematiğimizi, değer dünyamuzı derin bir sorgulama sürecine yöneltti. Sadece bireysel olarak değil, toplumsal olarak da sarsıldığımız bu sürecin en önemli özelliği yaklaşımların eleştirel olmasıydı. Eski olan sadece sorgulanmıyor, aynı zamanda suçlaruyordu da. Kendisini yeni uygarlık dünyasına atan her birey için eski uygarlığın izlerine savaş açmak neredeyse bir misyona dönüşmekteydi. 


Tüm bu süreçte en ağır eleştiri hamlelerinden biri de “devlet” kavramına yönelik olarak şekillendi. Tarihin her döneminde farklı ideolojik grupların kimi zaman sahiplendiği, kimi zaman yok etmeye yeltendiği “devlet” olgusu, artık teorik olmaktan çok pratik düzlemde sorgulanıyordu. Devlet krizdeydi. İnsan bunca değiştiğine göre, bir toplumsal sözleşme ile yetkilerini devrettiği devlet aygıtının da değişmesi gerekiyordu. 

Hobbes'un mistik Leviathan ile özdeşleştirdiği, Nietzche'nin “organlaşmış ahlaksızlık” olarak tanımladıgı, Marks'ın egemen sınıfların baskı aracı, Hegel'in tarihin özü, Heidegger'in ise tarihsel bir yazgı olarak gördüğü 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“devlet”, zihinsel dünyamızda “ne işe yarar?” sorusuyla anlam bulmaya çalışıyordu. Fazlasıyla sıradanlaşmış, felsefi köklerinden kopartılmış devlet algısı “buzdolabı soğutmaya, devlet yönetmeye yarar” düzeyine indirgenmiş bir anlayışın yansıması olarak şekilleniyordu. 
Dolayısıyla bu bakış açısıyla devletin varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu söylemek mümkündü. 


Devletin neyi temsilettiği kadar, kimlerin devleti temsil ettiği sorusu da oldukça önemli bir soruydu. Devlet kendisini erkleri kanalıyla ortaya seren bir yapıydı. Yasama, yürütme, yargı ve onun alt bürokratik mekanizmaları bu erkleri temsil ediyordu. Yüzlerce yıldır devletin güç merkezinin ana hedefi de bu erklerin kontrolüydü. Kimi zaman bir kabile reisi, kimi zaman bir imparator, kimi zamansa bir devlet başkanı bu merkezin liderliğini temsil ediyordu. Yeni uygarlık düzleminin değerleri ise bu liderlerin yeterince güçlü semboller olduğu konusunda soru işaretleri oluşturmaktaydı. 


Devletin içindeki küçük devletçikler, ya da birbiriyle uyumlu tutum alması gereken erkler, kendi içlerinde birbirleriyle savaşmaya başlıyor, devlet bu şekilde kendi kendini yiyen bir canavara dönüşüyordu. Bu da siyasi düzeni daimi bir yönetim kriziyle yaşamaya mecbur kılıyordu. Zira yönetme işlevi tehditler ister tavandan, isterse tabandan gelsin rekabete açık bir alandı. Mutlak bir çatallanma ve mücadele yaşanıyor, mücadelede galip gelenin ilk yaptığı şey ise muhaliflerini bertaraf etmek oluyordu. Devlet denilen aygıt, çoklu ortamdan tekliğe doğrusüreklidevinen ama bir türlü tekleşemeyen bir mekanizmaydı. Çoğulluk mekanizmanın içkin karakteriydi. 
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Devletin bir mekanizma olarak başka sorunları da vardı. Devleti tanımlamakta kullandığımız, onun mütemmim cüzü olan olgu ve kavramlar içerik değiştiriyordu. Nitekim bugün içinde yaşadığımız çevrede devleti kurumlaştıran güç aygıtlarının; yani coğrafya, güvenlik, ekonomi gibi enstrümanların bambaşka tanımlara kavuştuğunu gözlemlemek mümkün. İnsanlar fiziki anlamda belirli bir coğrafyada yaşamak durumunda olsalar da, zihin dünyaları coğrafyasızlık özgürlüğünü sonuna kadar kullanıyor. Dünyalar bilgisayarekranından, internet ağlarından odamıza kadar akıyor. Bilgiler de hayaller de devletler tarafından üretilemediği gibi, kontrol de edilemiyor. Yerçekimi bedenlerin dışında başka hiçbir şeye etki edemiyor artık. 


Kaldı ki insanlar sadece zihinsel olarak değil, fiziki anlamda da eskisine göre çok daha hareketli ve sınır tanımadan dolaşma imkâruna kavuşmuş durumda. Modem dünyanın seyyahları artık milyarlı rakamlarla ifade ediliyor. 2020 yılında dünya üzerinde sınırlar aşırı seyahat eden turist sayısının iki milyarı bulabileceğinden söz ediliyor. Bu da devletin, üzerine yerleşik olduğu coğrafya ve halkla ilişkisini krize sevk ediyor. İnsan bedeni de zihni de duvarları yıkma, itaat alışkanlıklarını bozma eğiliminde artık. Özgürlük kana karıştı bir kez. 

Bunca özgürlük ortamı, devlet aygıtı tarafındansa kendi sebeb-i hikmetine yönelik bir tehdit gibi algılanıyor. 
Devlet, verdiği tepkiyi yasaklama, kısıtlama yoluyla dile getirme arayışında. Youtube, twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarına sürekli ya da anlık yasaklamalar getirilebilmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Medya ve 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iletişim kanalları üzerindeki baskı artıyor; devletin kurumsal organları bizzat birer iletişim ve halkla ilişkiler aygıtı biçiminde donatılıyor; devlet ideolojileri sınırlar dışına taşacak fikirler halinde paketlenip kalıplanmaya çalışılıyor. Kısaca, devletlerde coğrafyasızlık özgürlüğünü kullanarak sınırlar ötesinde etkili olmaya çalışıyorlar. 


Devletin diğer önemli krizi ise güvenlik ve ekonomi kavramlarının ulusallıktan uzaklaşması ve uluslararası örgütler bünyesinde yeniden tanımlanması. Birleşik ordular, ortak merkez bankalar, standart para birimleri, emek ve sermayenin önünde giderek anlamsızlaşan sınırlar, küresel şirketlerin artan gücü, bütünleşik piyasalar devletin merkezi kontrolünü imkânsız hale getiriyor. 
Üretim ve tüketimin ortak bir yaşam havuzunda şekillendiği yeni küresel dünya, bir yandan enerji bağları ve bağımlılığıyla birbirine muhtaç bir organizmaya dönüşürken diğer yandan da “devlet” aygıtının devletlerüstü ve devletlerarası bağlarla yeniden şekillenen dünyası ulusallık ve devlet arasındaki ilişkiyi krize sokuyor. Bu da doğal olarak devlet aygıtını gelişen şartlara karşı bir tepki vermeye zorluyor. 


Devletlerin ekonomik ve siyasal anlamdaki bu yeni işlev yüklemesi söz konusu krizin derinleşmesine karşı önemli bir ilaç olarak algılanmakta. Devlet istihdam sağladıkça, güvenlik ürettikçe, düşman tasarımı belirledikçe işlevini tarımlayabiliyor, kısaca âlemin kralı yeniden sahalara dönüyor. Tüm bu krizlerin etkisine paralel olarak bir yandan liberalleşme ve demokratikleşme rüzgârları ile küçülmeye zorlanan devlet aygıtı, diğer yandansa artan güvenlik endişeleri yüzündenkendini koruma gürdülerini ortaya çıkararak bir varoluş mücadelesi veriyor. 
Yirmibirinci yüzyıla gelinirken dünya üzerindeki esas çatışma devletlerle devlet olmayan aktörler arasındaki mücadeleye dönüşmüş bulunuyor. Yani bir zamanlar devletlerarası çatışma ve mücadelelerden bahsedilen uluslararası ilişkiler ortarmunda artık bambaşka bir noktaya geliniyor. 

Bu yeni dönemde, devletlerin demokrasi ve Özgürlük kavramlarını kendi ölçüleri çerçevesinde yeniden tanımlamaları ve demokrasinin bayraktarlığını küresel aktörlerin elinden almaları mümkün; ancak nereye kadar? 
“Ülkelerin özgün koşulları” ifadesi, göründüğü kadarıyla, her ülkenin demokrasi sınırlarını belirlemede kullanılacak bir referans noktası olacak. Sandık demokrasisinin önü açılırken, sandıktan çıkanın uyguladıklarının demokratik olup olmadığının fazla tartışılmayacağını görüyoruz. 
Halkın sandıkta, devletin ise sandık sonrasında muktedir olacağım ve bu yeni siyasi harmanın dünya siyasetinin gündemini belirleyecek temel unsur olacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

Küresel aktörlerle devletler arasındaki dengenin yeniden belirlenmesinde üç ana kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki 11 Eylül saldırısı, diğeri ekonomik kriz ve üçüncüsü de WikiLeaks sızması. WikiLeaks diğer ikisine göre daha basit gibi görünmekle birlikte kurgunun önemli sütunlarından birinin daha yıkılmasına neden oldu. 11 Eylül askeri ve siyasi kurguyu; küresel kriz ekonomik kurguyu; Wikileaks ise diplomatik ve dış politik kurguyu şekillendirecek depremlere yol açtı. 
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On yıl içerisinde gerçekleşen bu üç kırılma ile birlikte kanımca 20. yüzyıl tamamlandı. 


1i Eylül Neyin Rövanşıydı? 

11 Eylül, yaklaşık yirmi yıl kadar bir süredir devlet-dışı 
aktörlerin elinde olan egemenliğin devlet tarafından geri alınma sürecinin başladığı tarihti. İster komplo teorisiyle açıklansın ister başka bir felsefe içinde değerlendirilsin farketmiyor. Bu eylem bir bacağı ile devletin merkezine, yani Pentagon'a, diğer bacağıyla küresel ekonominin sembolü olan Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılmış olması itibariyle stratejik bir saldırıydı. Saldırının hemen ardından Amerikan devlet mekanizması en sert tepkiyi göstererek askeri ve siyasi paradigmayı değiştirecek şekilde sisteme el koydu. Diğer devletler de buna destek verdiler ve NATO'nun 5. maddesi ilk kezişletildi. 11 Eylül güvenlik endişesi ile yaşayan ve teröre karşı mücadele eden tüm devlet mekanizmaları için meşruiyet sağlayan ve onları aynı hedefte birleştiren bir unsur halini aldı. 
ABD ve NATO askerleri dünyanın çeşitli bölgelerine yerleşmeye başladılar. 


Rusya ABD'nin bu yeni paradigmasına destek verdi. 
Ülkesindeki devlet olmayan ekonomik ve siyasi aktörleri bir süre önce çeşitli yöntemlerle temizleyen Putin'in stratejisi küresel ölçekte uygulanmaya başlıyordu. İlk büyük paraleladım, ABD seçimleriyle demokratik liberal dünyanın kalesinde atıldı. Güvenlik endişeleri George W. 
Bush'un yeniden, üstelik yaklaşık 3.5 milyon oy farkıyla başkan seçilmesini sağladı. Amerikalı seçmen vergilerden, kürtajdan, ayrımcılıktan söz edilmeyen bir seçimde 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eski başkanının “tek taraflılık” ilkesini onayladı. Yıllardır özenle sürdürülen müttefiklerle dolu bir dünya arayışı yerini “bizimle olan bizdendir, olmayan düşmanımızdır” söylemine bıraktı. Artık demokratikleşmeden çok, güvenlik endişelerinden söz eder olmuştuk. Guantanamo hapishanesi, CIA casus uçakları, bombalanan şehirler sıradan hadiseler halini aldı. El Kaide bu politikaların hayata geçirilmesi bakımından çok işlevseldi. Ürküntü veriyordu. Dünyanın her yerinde eylem yapabilen, istihbarat servislerini alt eden, İslamiyet adına yüz binleri yok etmekten çekinmeyecek binlerce militana hükmeden bir yapıdan söz ediliyordu. Böylesine soyut ama her şeye kadir bir güç algısı insanları korku duvarlarının içine hapsetti. “İslam ve diğerleri” paradigmasının ortaya çıkışı bu şartlarda mümkün oldu. Aslında bu durum 21. yüzyıl siyasetinin İslam ve diğerleri üzerinden şekilleneceğinin de bir göstergesiydi. 

Esasen 21. yüzyıla Soğuk Savaşı bitirmiş ve ideolojik duvarları yıkmış olarak giren yaşlı dünyamızın kısa sürede yeniden böylesi bir kutuplaşma ortamına çekilecegi kimsenin beklediği bir şey değildi. Giderek daha da entegre hale gelen ve büyüyen kapitalist pazar, karşılıklı bağımlılığı kopmaz bir ilişkiler ağına dönüştüren küresel enerji sistemi ile organik bir bütüne dönüşmüştü. Diğer yandan, neredeyse tüm merkez dünyada ortak bir kabulle idealize edilen demokratikleşme süreci, birçok analiste göre eski defterleri bir daha açılmamacasına kapatmıştı. 
Dünya artık parçalı olarak yapılansa bile bu, merkez'in kendi içerisinde parçalanması üzerinden değil, merkez ve ötekiler çerçevesinde şekillenmeliydi. Beklenti oydu 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ve uygarlıklar çatışması modeli bu paradigmanın bir yansımasıydı. 


Milenyuma girilirken NATO, Barış İçin Ortaklık Projesi çerçevesinde Rusya'ya kadar uzanıyor, petrol ve doğalgaz hatları için ortak konsorsiyumlar oluşturuluyor, dünya üzerindeki devlet mekanizmaları, devlet olmayan küresel aktörlere karşı yürütülen büyük bir mücadelenin müttefikleri haline geliyordu. Nitekim 11 Eylül sonrasında dünya devlerini aynı eksene oturtan tehdit görünürlük kazanırken, küresel terörün varlığı büyük bir ittifak alanı yaratıyordu. 


1815'te başlayan ve 100 yıl süren “Avrupa Ahengi” sistemini yaratan ve Avrupa'nın krallarını müttefik hale getiren ortak tehdit algısı, 200 yıl sonra yeniden doğmuştu. ABD'den Rusya'ya, Çin'den AB ülkelerine kadar hepsi küresel İslami terör tehdidine ya da El Kaide efsanesine karşı bir arada yürümek zorundaydılar. “Küresel Uyum” dönemi başlamıştı. Tehdit öylesine güçlüydü ki devletlerin savunma harcamaları katlanarak büyüyor, küresel askeri endüstriyel kompleks yıllar süren açlığını bastırabilecek kan dolu sofralara oturabilme fırsatını yeniden yakalıyordu. Afganistan ve ardından Irak müdahaleleri, dünya üzerinde askeri ve sivil olarak ayrışan ekonomik dengeleri yeniden yapılandırmıştı. Soğuk Savaş bitmiş, terörizme karşı yeni savaşlar başlamıştı. 


2000'li yıllara girerken dünya siyasetinin yeni mezesi artık İslamdı. Terörist mi, barışçıl mı; modernizme düşman mı, değil mi; küresel sistemin bir parçası mı, sistemin dışında mı; dost mu, düşman mı tartışmaları arasında Müslümanlar dünya kamuoyunun gözünde 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yeni bir forma sürükleniyordu. Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi, ABD'nin resmi dış politika doktrini olarak İslam coğrafyasının yeniden yapılandırılması ihtiyacını gözler önüne seriyordu. Avrupa ülkeleri bir yandan kendi içlerinde barındırdıkları Müslümanları uyumlu hale getirme derdine düşmüş, bir yandan da Ortadoğu'ya olan enerji bağımlılıklarını aşmanın yollarını aramaya başlamışlardı. 


Rusya'nın tavrı, Putin / Medvedev doktrini çerçevesinde, kendi arka bahçesindeki Müslüman topluluklar üzerindeki egemenliğini pekiştirmek yönünde gelişti. 
Ruslar Ortadoğu ve Kuzey Afrika konusunda çok net söylemler kullanmamakla birlikte, ulusal çıkarları açısından bazı ayrıcalıklı ülkeler konusunda duyarlılıkları olduğunun altını çizmekten de geri durmadılar. Çin ise sıkı ekonomik ilişkiler yoluyla Ortadoğu'ya uzanırken, İran ve Afrika Müslümanları üzerinden oyun kartlarını biriktirmeye başladı. 

Bugün geldiğimiz nokta Suriye üzerine kilitlenmiş gibi görüninekle birlikte küresel mücadelenin yeni bir fazına işaret ediyor. Devlet mekanizmalarının küresel aktörlerle olan savaşının bir üst aşamasındayız. 11 Eylül'ün ardından gelişen ve küresel ekonomik krizle tahkim olan süreç tamamlandı. Devletler küresel aktörlere karşı oyunda ciddi hamleler yaptı ve avantajlı konuma geçti. Bu, yaklaşık otuz yıl süren “Küresel Uyum” döneminin bitişi anlamına da gelebilir, uyumlu bir rekabet döneminin şekillendirilmesi anlamına da. Önümüzdeki dönemin şartları, liderlik anlayışları, beklenen ve beklenmeyen krizler yeni yapının belirleyicisi olacak. Ancak bu yeni 


.. 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


dönemin ilk cephesinin İslam coğrafyası olacağı oldukça açık. 

İslam coğrafyası önümüzdeki dönemde kimi yerlerde mezhepsel çatışma, kimi yerlerde rejim karşıtlığı, kimi yerlerde de laiklik-dincilik ekseninde kırılabilir. Bazı bölgelerde demokratikleşme savaşları, bazı yerlerde ise güvenlik/terör ekseninde mücadeleler siyasi gündemi şekillendirebilir. Askeri endüstriyel kompleks kan ihtiyacını karşılayana kadar bölgenin şu veya bu nedenle büyükbir çatışmalar coğrafyasına dönmesi mümkündür. 


Sandıktan Çıkarılan İslarn Fenomeni 


İslam, Batı açısından bir süredir sandığa kapatılmış bir fenomendi. Christendum'un, yani “bir büyük Hıristiyan ülkesi olarak Avrupa” algısının yıkılışının ardından devletler bazında şekillenen Batı dünyası, 19. ve 20. 
yüzyıllar boyunca “öteki” ihtiyacını kendi içerisinden karşılamıştı. Yirminci yüzyıl büyük çaplı iki sıcak savaşa sahne olmuş, Hıristiyanlık yapıştırıcı niteliğini kaybetmişti. Ulus-devletler ve ulusal çıkarlar inanç sistemlerine baskın çıkarken, “ideolojiler arası çatışma” temel motif niteliğine bürünmüştü. 

Batı, kendi gelişim dinamiğini kendi bünyesinden ürettiği düşman figürü üzerinden sağlıyordu. Son yüzyıl boyunca önce köhnemiş monarşiler, sonra faşistler, sonra da sosyalistlerin bertaraf edilmesiyle zaferler ilan edilmişti. Yirminci yüzyılın kendi 'öcüleri', tarihsel düşmanları İslam'ı gündemden çıkarmıştı bir süre için. Batı bu dönemde kendisini İslam”ı zaten yenmiş olarak görüyordu. 
Sonuçta birçokları için modern Batı kimliğini imal eden 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“Aydınlanma Çağı”, uygarlığın en üst noktasını tasvir ediyordu. 


İslam, Batı ittifakı tarafından, Soğuk Savaş boyunca komünistlere karşı bir partner olarak değerlendirildi. “Yeşil Kuşak” olarak bilinen, Sovyetler Birliği'ne karşı İslami bir tampon/ çevre bölge oluşturma projesi bunun için üretilmişti. Zbigniew Brzezinski tarafından 1977'de geliştirilen bu strateji, “İslam'ın inançsız komünistlere karşı bir kalkan olabileceği” görüşüne dayanıyordu. Projenin kapsamında ne tür bir İslam anlayışının olduğuna dikkat edilmedi. İçinde neler olduğuna, ne yöne doğru evrilebileceğine de çok değinilmedi. Nitekim İran devriminin desteklenip desteklenmemesi konusunda ilk önceleri ABD'de yaşanan kafa karışıklığının bir sebebi de buydu. Devrimin yeni bir anti-komünist müttefik mi, yoksa eldeki müttefik havzayı enfekte edebilecek bir tehdit mi doğuracağı konusunda kısa süreli de olsa bir tereddüt yaşandı. Lakin 1980'li yıllar, İran'ın ABD açısındannerde duracağının bir göstergesi olacaktı. Gorbaçov'la birlikte dönüşen sosyalist bloğun yerini, yavaş yavaş, Batı'ya ve modernizme savaş açan, siyaseten de ABD-İsrail ittifakına karşı Filistin davasını bayraklaştırmak suretiyle bütünleşen İslam dünyası alıyordu. 


İslam ve Batı arasındaki ittifak 11 Eylül ile birlikte iyice çözüldü. Teorik düzeyde Samuel Huntington tarafından şekillendirilen “uygarlıklar çatışması” paradigmasının hayata geçirilişi, tarihin gördüğü en büyük terör saldırısı ile mümkün oldu. Uzun yıllar sonra “İslam öcüsü'nün yeniden yaratılması ile birlikte düşman imgesi netleşti. 
Bu şekilde bir yandan güvenlik endişeleri tahrik edilip 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askeri endüstriyel kompleksin damarlarına kan pompalanırken, diğer yandan da yeni küresel çatışmanın nerede, hangi merkezde odaklanacağı ortaya çıktı. 2000'li yılların cephe alanı İslam coğrafyası oluyordu. 


Batı açısından İslam'ın ötekileştirilmesi siyasal ve s0syal sorunları da beraberinde getirdi. Her şeyden önce 
7. ve 8. yüzyılda başlayan ilk karşılaşmalardan bu yana köprünün altından çok sular akmış, Hıristiyan Batı ile İslam artık iç içe geçmişti. Küresel mobilizasyon, kitlesel göçler, geçirgen sınırlar ve enformasyon teknolojisi ayrı dünyaları bütünleştirmiş, Claude Levi-Strauss'un dediği gibi, Batı ile İslam dünyasını “karşılıklı ve birlikte iç içe giriş düzeninde” yaşar hale getirmişti. “İçimdeki düşman” formatı kuşkusuz Avrupa açısından çok rahatsızlık vericiydi. Nitekim Bosna savaşı süresince süregiden sessizliğin derinlerindeki ruh hali, Müslümanlarla iç içe yaşamak durumunda olan bir topluluğun tedirginliğine ve kendini koruma refleksine duyulan anlayıştan kaynaklanıyordu. Sırpların Avrupa coğrafyasının merkezinde Müslüman Boşnaklara uyguladığı etnik temizlik politikasına rağmen, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi kavramları idealize ettiğini iddia eden AB yönetimleri hareketsiz kalmayı tercih etmişlerdi. ABD'nin müdahalesi gelinceye kadar on binlerce insan hayatını kaybetmiş, modern dünyanın kavramları ile tarif edilemeyecek dramlar yaşanmıştı. Bosna, Müslümanların hafızalarına ikinci bir Filistin olarak kazındı ve Batı dünyasına karşı bir tür “modern cihad”ın öncüsü haline gelen El Kaide tipi yapıların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 11 Eylül'de gerçekleştirilen 21. yüzyılın ilk büyük saldırısı, bu yeni 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ve kural tanımaz savaşçıların ya da teröristlerin dünyadaki tüm güvenlik algılarını değiştireceği bir dönemin habercisi oldu. 


Devlet Merkezli Kapitalizm 


Devlet aygıt ve örgütünün güvenlik boyutunun ötesindeki işlevlerini göz ardı edenler yeni yüzyılda kötü bir sürprizle daha karşılaştılar. 2010-2011 ekonomik krizi, devletler ile devlet olmayan aktörler arasındaki politik dengeye ikinci güçlü darbeyi de iktisadi alanda vurdu. 
Kriz, birçok analiste göre, dünyanın gidiş yönünü değiştiren 1929 krizinden bile daha şiddetliydi. 2008 yılında başlayan küresel ekonomik dalgalanma giderek şiddetlenirken, ilk etapta finans piyasalanrın yediği vurgun, kısa süre içerisinde reel üretim sektörüne de yansımaya başladı. Krizin başladığı dönemde dünyada toplam gayri safi hâsıla yaklaşık 60 trilyon civarında idi. Oysa türev 
piyasalarda, sanal ortamda dönem rakamlar bunun 10 
katına tekabül ediyordu. Tüm ekonomik piyasalar lI. 
Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden entegrasyon süreciyle bütünleşmişti ve krizin lokal kalma şansı yoktu. 
Birbiri ardına açıklanan iflaslar ve özellikle de simgesel bir öneme sahip olan Lehman Brothers'ın çöküşü piyasa aktörlerinin krizden devlet müdahalesi olmadan çıkamayacağını gösteriyordu. Devlet aygıtı dünyanın birçokülkesinde piyasaya direkt müdahaleetmeye başladı, kamulaştırmalar, kurtarma operasyonları, acil destek paketleri birbiri ardına geldi. 


Devlet liberal politikaların gelişme süreci içerisinde terk ettiği ekonomi bahçesine yeniden dönüş yapmıştı. 
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Bugün bakıldığında yeni bir kapitalizm biçiminin, yani devlet merkezli olarak şekillenen bir küresel kapitalistleşme modelinin geliştiğini söylemek mümkün. Bu, lokomotifliğini devlet dışı aktörlerin; yani küresel kurumların, şirketlerin, bankaların tek başına yaptığı bir küreselleşme süreci değil. Nitekim bütün dünyada devletler ekonomik krize müdahil; bazı şirketler batıyor, bazılarını devletler kurtarıyor. Üstelik bu kurtarma prosedürü politik mülahazalardan arındırılmış biçimde de gerçekleşmiyor. 
Devletler iktidara en yapışık olan sektörleri, şirketleri kurtarma konusunda en hassas tavrı sergiliyorlar. Bir yandan da mikro düzlemlerde sermayenin el değiştirmesi süreci devam ediyor. Makro çerçevede bakıldığında ise sadece şirketlerin değil, devletlerin de kurtarma paketlerine alındığı görülüyor. Liberal rüzgârların estiği dönemlerde pazarın dışına itilen devlet mekanizması, şimdi bizzat onu kovalayan ekonomik aktörler tarafından göreve davet ediliyor. Nitekim küresel krizin şiddetlenerek devam etmesi halinde, devletin sadece piyasaları regüle edici bir aygıt olarak değil, aynı zamanda istihdam sağlayan, üretim yapan bir aktör olarak da boy göstereceğini söyleyebiliriz. Bu durum kuşkusuz önemli bir geri dönüş anlamına geliyor ve bir önceki sürecin ürettiği siyasal mekanizmaları da çözücü etki yapıyor. Avrupa Birliği bu konuda verilebilecek örneklerden biri. 


Küresel ekonomik krizin ürettiği en büyük darbelerden birini yirminci yüzyılın mükemmel projesi olarak görülen ve devlet dışı aktörlerin liderliğinde gelişen AB modelinin aldığını söyleyebiliriz. Bu proje küresel burjuvaların ve entelektüellerin el ele vererek geliştirdikleri 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ve gerçekten de insan uygarlığına çok önemli kazanımlar getiren bir normlar ve değerler bütünü. Yakında bütürnüydü de diyebiliriz; unutmadan ilave edelim. Biz bu bütünleşmeyi genellikle sağladığı ekonomik imkânlar ve refah bakımından ele aldık. Oysa bu tasanımun mantığı, bireyi devlete karşı koruyan, hem temel insan haklarını hem de grup haklarını gündeme alan, en üst düzeydeki moral değerleri ortak katılımla benimsetmeye çalışan bir içerikteydi. Kendi içerisindeki bütün çelişkilere rağmen o coğrafyada yaşayan insanları huzur ve güvenlik çemberine almayı başarmıştı. Ben AB projesini Aurelius'un Roması olarak tarif ediyorum. Yıllar önce dünyanın bir Romalar Savaşı'na girdiğini yazmıştım. Bush'un ABD'si Sezarvari bir fetihçilikle “veni vidi vici”, yani “geldim gördüm yendim” felsefesiyle hareket ediyordu. Avrupa, Aurelius'un normlar ve insani değerler üzerine inşa edilmiş, altın çağına giren Roması'ru, Rusya ise Bizansvari, karanlık ama kurnaz Roma'yı çağrıştırıyordu. 


Mecazen Romalar Savaşı olarak tanımladığım bu süreç, devlet mekanizmalarının devlet olmayan aktörlere karşı geliştireceği siyasi tepkinin emperyal stratejilere doğru kayıp, geniş alan hakimiyetine geçmek zorunda olduğuna işaret ediyordu. Devlet olmayan aktörlerin sınırları, bağlayıcı kuralları yoktu. Oysa klasik devletlerin sınırları, bağlayıcı hukuk kuralları vardı. Bunu aşmanın yolu, kendi sınırlarının dışına doğru hareket etmek, yani yeni bir imparatorluklar çağını başlatmaktı. Kimisi bu yayılmayı askeri ya da ekonomik gücüyle, kimisi normlarıyla ve değerleriyle yapacaktı. Örneğin Çin'in yayılma stratejisi, ticari ilişkiler üzerine bina edilmişti. 
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Askeri gücünü ise bu bağlara zarar vermeye çalışanları caydırma amaçlı olarak yapılandırıyordu. Bu arada son dönemde Çin'in askeri harcamalarının 100 milyar doları aştığını da vurgulayalım. Sanırım bu konuda ciddi bir risk görüyorlar. 


AB ise normlar ve değerlerle birlikte oluşturduğu bir refah projesini yayıyordu. Avrupalılaşmak; özgürleşmek, zenginleşmek, barışa kavuşmak anlamıyla örtüşmüştü. 
Oysa son dönemde yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, antisemitizm gibi olguların yeniden ve çok şiddetli bir biçimde gündeme geldiğini ve kurucu felsefedeki yaklaşımdan kopulduğunu görmek mümkün. Ekonomik kriz derinleştikçe bu süreç de derinleşerek gelişecektir. 
İnsanlar kendi lebensraum'larını kurmak adına başkalarının yaşam alanlarına saldırmaktan kaçınmayacaklardır. 


Şimdilik Avrupa coğrafyası bu sürecin başında ve kriz döneminde görevde olan çoğu iktidar, yerini yenilerine bırakmış bulunuyor. Çözülemeyen sorunlar birçok marjinal akımın güçlenmesine zemin hazırlama potansiyeline sahip. Marcus Aurelius'un felsefesine göre kurgulanan Avrupa'nın son günlerini yaşıyor olabiliriz. Yeni Avrupa muhtemelen Doğu ve Batı Roma ayrışmasını kuzey güney ekseninde geliştirecektir. Britanya Başbakanı Cameron'un AB üyeliğini 2015'te referanduma götürme yönündeki tavrı, diğer Birlik ülkelerine de sirayet edebilir. Zira bazı ülkelerde, yaşanan krizin sorumlusu olarakEuro'nun ve AB mekanizmalarındaki aşırı bürokrasinin görülmesi, dağılma baskısını artırıyor. Üstelik ihtiyar Avrupa yaşlanmaya devam ediyor ve dışarıya bağımlılık düzeyi de artıyor. Dünyanın geri kalanındaki kalkınma hızının, bu 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coğrafyada çökme hızına doğru dönüşmesi zor bir geleceğin kapıda olduğunu gösteriyor. En azından Avrupa'nın bir kısmı için durum böyle. 


Avrupalının “Öteki” Düşmanlığı 


Küreselleşmenin en önemli unsurlarından biri, insanın insana karışması. Başkalarını tanımak, bilinmeyene dokunmak, yeni renklere karışmak özünde müthiş bir zenginleşme süreci. Ama bugün dünyaya baktığınızda bilinmeyen bu yeni unsurlara karşı müthiş bir reaksiyon geliştiğini görüyorsunuz. Başkasının kültürü, başkasının inancı, başkasının dili düşmanmış gibi algılanıyor. Ötekileştiriliyor ve cephe hatları kurgularıyor. İnsanın mobil hale gelmesi ve kendi coğrafyasından koparak başka diyarlara göç etmesi insan uygarlığının sebeb-i hikmeti aslında. Uygarlık denilen şey karışımdan doğuyor. Lakin karışmak; dönüşmek, değişmek demek. Bu hareket tedirginlik yaratıyor, güvensizlik doğuruyor ve yeniyi kazanmaktan çok, eskiyi kaybetmek kavramı üzerinden bir ruh hali geliştiriyor. Yabancı olan sevilmiyor. Bu nedenle küreselleşme süreci ile hız kazanan bu mobiliteye karşı tedirginliğin ve “öteki'ne yönelik negatif duyguların giderek yükseldiğini görüyoruz. 

Yaşadığımız sürecin antitezi, doğal olarak grup kimliklerine sarılma ve kimilerinin etnik, kimilerinin dini, kimilerinin de milli duygularının konsolide olması olacak. Bu gelişmenin en güçlü teşvik aracı ise ekonomik sıkıntılar. Her ekonomik krizin ardından bir öze dönüş gerçekleştiği bilinir. 1929 krizinin bütün Avrupa'da faşizmin doğuşunu hızlandırması, en liberal ülkelerin bile 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korumacı kabuklarına sığınınası boşuna değil. Yirmibirinci yüzyılın büyük krizi de aynı etkiyi yaratıyor. Yabana işçiler ve göçmenler sevilmiyor. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya”da, İspanya'da ya da Almanya'da aynı söylemler geçerli. Xenophobia'rın moda olduğu yıllardayız. Krizin yayıldığı her yerde buna benzer şeyler olması kaçınılmaz. 
Yabancılar hem küçülen pastaya ortak olan asalaklar, hem de huzurlu yuvalarına güvenlik tehdidi yayan haydutlar olarak algılanıyor. Anavatanın sahibi olan yerliler gibi yaşamayan, konuşmayan, giyinmeyen, yiyip içmeyen birilerinin elde kalanı paylaşmaya çalışması sinir bozuyor. 
Eski alışkanlıklar geri dönüyor. 


Kuşkusuz buekonomikkrizin yarattığı sosyal çöküntü bir siyasal dönüşümü de gündeme getirecektir. Bir yandan ötekine karşı dayanışma saikiyle, diğer yandan da içerideki alt grup kimlikleri çerçevesindeki kopmaların antitezi olarak milliyetçilik ideolojisinin önümüzdeki dönemde güçlenmesi beklenebilir. Zira tarihsel anlamda milliyetçiliğin, yani nasyonalizmin iki boyutu vardır. Bunlardan ilki, birbirinden kopuk olanın birleşmesini, diğeri ise birleşik olanın parçalanmasını öngörür. Özellikle ondokuzuncu yüzyıl, nasyonalizmin her iki yönde de etkin olduğu bir zaman dilimine işaret eder. Yirminci yüzyıl ise bunun son aşamasıdır. Ondokuzuncu yüzyıl boyunca heriki yönde de ilerleyen tarihi hareket, bir yandan bazı küçük prensliklerin bir araya gelerek İtalya, Almanya örneklerindeki gibi milli devletler oluşturması ile sonuçlanmış, diğer yandan da bir yüzyil sonra Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok-uluslu yapıların dağılmasına ve küçük milli devletlerin kurulmasına yol 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açmıştı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında sömürgelerin uluslaşması süreci de buna dâhil edilebilir. “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk” diye tanımlanan Büyük Britanya'nın bile küçük bir adaya hapsolması milliyetçiligin güçlü parçalayıcı etkisinin bir göstergesidir. Milliyetçi hareketin son hamlesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi devletlerin küreselliberalleşme rüzgârıyla parçalanmasıdır. Birbirine zıt gibi görünen nasyonalizm ve liberalizmin aynı rüzgârda birleşmesi ve son ulus-devletleşme dalgasının önünü açmuş olması oldukça ilginç görünüyor. 

Milliyetçiliğin teoride mümkün olmasa da pratikte hemen her büyük siyasi akımla birlikte varolabilmesi onun en büyük avantajı. Sosyalizmle de liberalizmle de bir arada varolabilen bir biçime bürünebiliyor. Onu hiçbir zaman çöpe atamuyorsunuz, adaptasyon kabiliyeti olan ve içerik değiştirse de kalıplarını koruyabilen bir siyasi hareket. Bugün gelinen noktada bir yandan küreselleşme rüzgârının bütünleştirme dalgasına, diğer yandan mikro milliyetçiliklere ve diğer alt kimlik hareketlerinin parçalayıcıivmesine karşı sağlam bir antitez konumunda. Her iki hareketin güçlenmesi ile birlikte giderek sertleşen bir tavır sergilemesi de normal kabul edilebilir. Son derece düşmanca duygularla bezenmiş yeni milliyetçiliklerin gündeme gelmesi hem siyasal ve sosyolojik, hem de ekonomik faktörlerden kaynaklanıyor. Parçalanma meselesi bir güvenlik endişesi olarak algılandığından devletin milli kalıp içerisinde güçlenerek devamlılığını sağlaması 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Ekonomide Savaş-Barış Dengesi 

Yirmibirinci yüzyıla girildiğinde dünyada artık birbirine rakip ekonomik modellerin entegre biçimde çalışabildiğini gözlemliyoruz. Daha önce görmediğimiz bilmediğimiz modeller küresel kapitalist pazarda ciddi bir yer tutuyor. Komünist parti liderliğindeki Çin, küresel pazarın en büyük devi iken, demokratik olduğunu pek de iddia edemeyeceğimiz Rusya en büyük üretici ve tüketici güçlerden biri olarak sivriliyor. ABD üretimi Çin'de yapıyor, Rusya'dan enerji alıyor, Avrupa'ya satıyor. Müthiş bir karşılıklı bağımlılık var. Bu pazar bir ara devlet olmayan küresel aktörlerin güdümünde iken artık işin içinde bizzat devlet mekanizmaları yer alıyor. 
Devlet şirketleri, özellikle enerji piyasalarını kontrol etmek suretiyle, dünya ekonomisine yön vermeye çalışıyor. 
Bu yeni yayılma sürecinde Çin devletinin enerji şirketi CNOOC'nin Kanadalı Nexen'i 15 milyar dolara satın alması ilgi çekici. Gazprom'un Rus dış politikasının en önemli aracı olduğu ise bilinen bir gerçek; rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle AB ülkeleri ile sık sık davalık oluyor. 


Devletler, devlet olmayan aktörlerle aynı sahada rekabet etmenin yollarını böyle buluyorlar. Bizlerse karşımız- da hep birtakım kutuplar arıyoruz, çünkü öyle bakmaya alışmışız. Bir yerde paralel güçler olmalı ve bu güçler kendi aralarında çatışmalı diye düşünüyoruz. Bu düşünce sistematiğinde “kutup” tek çeşit olmak zorunda. 
Örneğin ABD bir güç olarak varsa, karşısında bir devlet olmalı. Halbuki şu anda devlet mekanizmalarına karşı devlet olmayan aktörler, bölgeler, endüstriler gündemde. 
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Dünyayı birkaç düzlemde analiz etmek gerekiyor. Şimdilik eskisinden daha fazla devlet merkezli bir dünyaya gidiyoruz, bu kesin ama yine de devlet dışı aktörlerin tamamen yok edildiği anlamına gelmiyor bu. Devlet olmayan aktörler hâlâ var ve devletle mücadele etmeye devam edecekler. Bazı yerlerde onların kazanacağını da söyleyebiliriz. 

Devletler düzleminde bir yarılma, bir fay hattı olduğu gibi devlet olmayan aktörler düzleminde de kırılmalar var. Örneğin ekonomik sektörler düzleminde savaş ve barışendüstrilerinin oluşturduğu başka bir fay hattından dasözedebiliriz. Savaşların ve çatışmaların yoğun olduğu dönemlerde beslenme imkânları artan askeri endüstriyel kompleks ile savaşsız dönemlerde kazançları artan barış endüstrileri arasında da bir rekabet var. Askeri endüstriyel kompleks enerji sektörünü, silah sanayini ve ona bağlı elektronik, dijital iş alanlarını kapsarken; barışçıl sektör kozınetikten turizme, konfeksiyondan otomotive uzanan bir yelpazeye yayılıyor. Dünya siyasetindeki değişimler ve savaş-barış döngüsü paranın bir sektörden diğerine kaymasını sağlıyor. Devlet mekanizmasına embedded, yaniiliştirilmiş olarak varlığını sürdüren askeri kompleks, küresel aktörlerin elinde gelişen barışçıl sektörlere karşı mücadele ediyor. Her savaş alarmında petrol, her istikrar ortamında lüks tüketim sektörleri kâr marjlarını artırıyor. 


Fay hatlarındaki kırılmalar ve ortaya çıkan sarsıntı kuşkusuz o coğrafya üzerindeki herkesi etkiliyor. Devlet olmayan aktörler ve devletler arasındaki savaş bazen çok sert geçebiliyor; hatta bazen aynı devlet içerisinde çok büyük bir mücadeleye girişilebiliyor. Kısaca, kutuplar 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artık türdeş değil. Devletler bazında tanımlanan siyasi kutupların dışında da bazı siyasi alanlar var. O alanları da farklı inanç sistemleri, farklı rejimler kesiyor ve ortaya “örümcek ağı' denilen çok karmaşık bir dünya sistemi çıkıyor. Bu karmaşık dünya sistemini birbirine bağlayan iletişim hatları ise sadece resmi kanallardan oluşmuyor. 
Kavgalar da, ittifaklar da farklı düzlemlerde şekilleniyor. 
Doğal olarak ortaya çok ilginç hikâyeler çıkıyor. 


Yeni Paradigma ve Wikileaks Sızıntısı 


WikiLeaks kanımca önce 11 Eylül saldırısıyla siyasi paradigmanın ve hemen ardından gelen küresel krizle de ekonomik paradigmanın çökme sürecinin tamamlayıcı uzantısıydı. Yirminci yüzyılın, üzerine bina edildiği tüm taşıyıcı sütunlar çöküyordu. WikiLeaks de eski diplomasi paradigmasının ve dış politik bağlantıların eski ABD imajıile birlikte çöpe atılmasına yol açıyordu. Müttefikler, işbirlikçiler, dostlar, düşmanlar bir bir ortaya dökülürken, parasal ilişkilerle, çıkarlarla kurgulanmış olan bölge siyasetlerinde de sarsıntı yaratıyordu. 


WikiLeaks kamuoyu tarafından çok masum bir sızıntı olarak algılandı ve büyük güçlerin örtülü operasyonlarına karşı zaten bir tepki var olduğu için “Yaşasın, bir kahraman, Amerika'nın bütün belgelerini dışarı akıtıyor” diye düşünüldü. İlk belgeler sızmaya başladığında belgelerin ilk bir hafta, on gün boyunca kamuoyu ve medya tarafından yakından takip edileceğini, ama sonrasında hiçbir etkisinin kalmayacağını ifade etmiştim. Zira ortada matematiksel olarak bir imkânsızlık vardı; binlerce belgenin ilk günkü akışla; yani her gün 250 tane olacak şekilde 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yayınlanması bile 3-3,5 yıllık bir zaman dilimini gerektiriyordu. Yayınlarına sırasının neye göre tayin edildiğini bilemiyoruz, ancak kuşkusuz ilk yayınlanan belgeler en yüksek etki yaratacak olanlardı. İlk haftadan sonra yayınlananların ne kadar ilgi çekeceği ise şüpheliydi. Bu sebeple ilk yayınlananların, en çok görülmesi istenenler olduğunu söylemek mümkündü. Sadece sıralama bile yayıncıya manipülasyon imkânı veriyordu. Bazı belgeler aradan seçilerek ilk 10 gün içerisinde kamuoyuna aktarılıyorsa, bu belgelerin belli açılardan özel öneme sahip olduğunu düşünmemiz de normaldi. 


Özet olarak, belgeler kronolojik bir yaklaşımla yayınlanmıyordu. Tematik de değildi, belirli ülkelere öncelik de verilmemişti. Öyleyse kim, hangi belgeleri, neden, aralardan seçerek yayınlanmıştı? Bunları hiç sormadığımız ve WikiLeaks'in sadece büyük bir dünya gücüne karşı Julian Assange ve arkadaşlarının verdiği kahramanca bir özgürleşme ve saydamlık mücadelesi olduğunu düşündüğümüzde olayın sonuçlarını da nedenini de anlamamız mümkün değil. Belgelerin içeriğiyle ilgilenmek elbette önemli bir yaklaşım, ama yetmiyor. Olayın aynı zamanda yaratacağı yan etkiler bakımından da değerlendirilmesi gerekiyor. Zira dünyanın en güçlü siyasi aktörünün diger ülkeler ve yöneticileri hakkındaki gizli kanaatlerinin açıkça ortaya konulduğu bir durumdan söz ediyoruz. 


Belgelerin ABD'nin kendi içinden çok, müttefikleri ile ilişkilerinde bazı etkiler yarattığını kısa sürede gördük. 
ABD'li diplomatlar gayet avami bir üslupla, bulundukları ülkeler ve yöneticileri hakkındaki dedikoduları ve kanaatlerini merkeze aktarmışlardı. ABD yönetimi eğer 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dünyayı bu ifadelerden hareketle algıladı ve yönetmeye çalıştıysa, bugün dünyanın pek çok yerinde kendisi hakkında paylaşılan olumsuz imajların kaynağı da rahatça anlaşılabilir sanıyorum. Belgeler, ABD'nin dünyanın en büyük gücü ve yıkılmaz kalesi olduğu efsanesinin yıkılış fermanıydı bir anlamda. Zira hem belgeleri korumayı başaramamışlardı ve hem de dünyayı bu tür bir bakışla algılamaya çalışmış olmaları skandal bir zafiyetti. 


Olayın diğer boyutunda ise şu vardı; WikiLeaks kendisine sızdırılan belgeleri yayınladığına göre verilen paketin içeriği üzerinde yalnızca Assange ve arkadaşlarının müdahalesi yoktu. Paketi gönderenler manipülasyon amaçlı olarak bilgileri elemiş, şekillendirmiş ve aynı biçimde yayınlayanlar da belirli pazarlıklar yaparak, akışı kontrol ederek paketi yeniden kurgulamış ve bazı bilgileri elemiş olabilirlerdi. Yani WikiLeaks aslında her girdiği mutfakta biraz tuz, biraz şeker, biraz su ilave edilen bir yemeğe dönmüş durumdaydı. Buna karşın yarattığı etkiler bakımından son derece önemli bir siyasi fırtınanın aracıydı veromantik değil, reelpolitik açıdan analiz edilmesi gerekiyordu. 

Şunu belirtmek gerekiyor ki WikiLeaks, yirminci yüzyıl boyunca kurgulanmış bir diplomatik paradigmayı ve devletlerarası ilişkiler ağını çökertme kabiliyetine sahipti. 
Bu sızıntı ABD'nin bütün bağlantı noktalarını, ilişkide bulunduğu liderleri ve onlarla ilgili resmi veya gizli düşüncelerini ortalığa saçarak, birçok şeyin deşifre olmasına neden oldu. Diplomaside bir dönem kapanırken yeni bir dönem açıldı. Bu, tarafların kendilerini güvende hissetmedikleri, her an satılrna veya birileri tarafından açığa 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çıkarılma korkusu yaşadıkları, “ABD her şeye muktedirdir, nasılsa bizi korur” algısının yıkıldığı yeni bir dönem. 
ABD müttefikliğinin, cazibesinden çok dayanılmaz ağırlıgırun olacağı bir zaman diliminden söz ediyoruz. Üstelik artık kamuoyu yaratma ve medya kanallarını manipüle etme konusunda da eski ABD hegemonyasının sonuna geldiğimiz yıllardayız. Her türlü söz söyleniyor, her türlü iddia ortaya atılabiliyor ve her kanaldan izleyiciye bir şekilde ulaştırılıyor. 


Bazılarının şeffaflık ya da açıklık çağı olarak adlandırdığı bu yeni dönemi, bir başka bakış açısıyla “bularuklık çağı” olarak da görmek mümkün. Son dönemde gündemde olan tartışmalar, bırakın her şeyin kafamızda daha da netleşmesini, bildiğimizi zannettiğimiz şeyleri bile kuşkulu hale getiriyor. Bildikçe bilinmezliklerle dolu bir denize açılıyoruz. Öğrendikçe öğrenilecek daha ne çok şey varmış diye düşünüyoruz. Her şeyden şüphe ediyor, neyin gerçek, neyin gerçeğimsi olduğunu ayırt edemiyoruz. Bu bulanıklık sonsuz enformasyon akışının ürettiği aşırı kalabalıktan da kaynaklanıyor. Her taraftan bilgi yağıyor. Bir öncekijenerasyonun bir ömür boyunca biriktirdiği malumatı, yaklaşık bir haftada topluyor olmanın yarattığı ağır yükün altında ezilmiş durumdayız. 
Küresel mahallenin sakinleri olarak, konu komşunun tüm dedikodusunu bir şekilde ediniyor, Afrika'dan Asya'ya, hükümetlerden şirketlere, ekonomiden teolojiye, bireylerden topluluklara kadar her şey hakkında fikir sahibi oluyoruz. Ve artık, özelliklede bazı günlerde bilmek çok yorucu geliyor çoğumuza. Tanımadığımız insanları aslında akrabalarımızdan bile daha iyi tanımak durumunda 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kalmanın garipliğiyle yüzleşiyoruz. Özel hayatlar, gizli bağlantılar, siyasi ilişkiler, şirket planları, işbirlikleri sere serpe önümüze açılıyor. Küresel çıplaklar kampında, kendi çıplaklığımıza aldırmadan başkalarının vücut ölçüleri hakkında ahkâm kesiyoruz. Görüyor, görülüyoruz; biliyor, biliniyoruz. 

İşte bu yüzden bildiklerimizi ve bildiğimizi zannettiklerimizi iyi değerlendirmek durumundayız. Zira gördügümüzü sandığımız görüntüler, bildiğimizi sandığınuz veriler üretilmiş, tasarlanmış olabilirler. Bilmenin en büyük riski, “birileri tarafından bildiriliyor olabileceğimizi göz ardı etmemiz. Oysa insan bu kadar bilmeye açken, bilgi bu kadar akışkanken, bilmek bu kadar işlevselken, bilginin bir silah olarak kullanılması da kaçınılmaz hale geliyor. Foucault'un ifadesiyle “İktidarın işleyişi sürekli bilgi yaratıyor ve aksi yöndeki bilgi de iktidar etkisine yol açıyor. Bilgi olmadan iktidarın sürdürülmesi olanaksız, tıpkı bilginin iktidar doğurmamasının olanaksızlığı gibi.” 
Bizim bulmamız gerekense bu yeni “bulanıklık çağı'nın, bilgi bombardımanının ne tür bir iktidar oluşturduğu. 


Bu şekilde bakıldığında şu analiz tarzı bence uygun. 
WikiLeaks bir bilgi aktarıcıydı ve aktardığı bilgi yeni bir güç kurgusunun oluşturulması için bir araç niteliğindeydi. Bunu politik düzlemde ele alırsak, aktarımın siyasi şifrelerinden, öncelikle de “Kimleri tasfiye ediyorlar?” 
sorusundan başlayabiliriz. Dünyanın her yerinde kimi insanlar üzerinde şüphe uyandıracak, bazı insanları lanetleyip, bazılarını kutsayacak bir bilgi aktarımı söz konusuysa bir siyasi projenin uygulamaya konulmuş olması gerekiyor. Bilgilerin gerçekle bir ilgisinin olup olmadığı 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da aslında bu noktada tali bir konu. Zira aktarılan her iddianın konuşulacağı ve iz bırakacağı aşikâr. 


Kaldı ki Wikileaks ya da bu tip bir başka potansiyel sızıntı, bir bilgi aktarırken, onun karşı bilgisinin de mutlaka oluşacağını biliyoruz. Benzer yollarla antitezlerin piyasaya sürülmesi mümkün. Bu bir psikolojik savaş ortamı. Gerçeğe en yakın duranın değil, bilinmesi gerekeni en doğru yöntemlerle aktaranın kazanacağı bir savaş oyunu. Bulanıklık çağının özeti de bu zaten. Hiçbir şey net olarak gözükmediğinden hayaller üzerinden kanaat sahibi olunması kaçınılmaz. “Ben gördüm, şöyleydi” diyenler, her zaman kendilerine inanan küçük ya da büyük bir kitle bulabiliyorlar. Bundan sonra, sosyal medya ortamında aktif ve etki sahibi bir tek kişinin bile koskoca bir hükümetin politikasına kafa tutabileceği ve ana muhalefet partisinden çok daha güçlü bir muhalif duruş sergileyebileceği zamanları göreceğiz. 

Dünya bir bilgi savaşları aşamasına girdiğinden dolayıdır ki artık silahlanma yarışı da boyut değiştirmiş durumda. En fazla bilgi üreten, en büyük kalabalıkları manipüle edebiliyor. Bilgi sistemleri bize gerçeklik hakkında veriler sunmak yerine, bizzat gerçekliğin kendisini yaratmak arayışında. Yirmibirinci yüzyıl dünyasının iyi tarafı, bilgi sistemlerinin kontrolünde birden fazla aktörün devreye girmiş olması. Vaktiyle dünyanın tüm bilgisi tek bir kanaldan akıyorken görüntü çok netti, dost düşman tek merkezden öğretiliyordu. Fazlaca soru ve kuşkuya da yer yoktu. Şimdi ise bularuklığın bir sebebi var; hem de iyibir sebebi. “Artık gözle değil, akılla görmeyi öğrenin” diyor yeni sistem bize. Bunedenle daha nice WikiLeaksler 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göreceğimizden emin olalım, ama hangisine itibar edelim derseniz, orası tabii ki muamma. 


WikiLeaks bir anlamda sanayi sonrası uygarlığının tamamlayıcısı olan bulanıklık çağırın da sembolü niteliğinde. Yirmibirinci yüzyılla birlikte şekillenen yeni paradigmanın tamamlayıcılarından. Bu yeniden şekillendirme eskinin tasfiyesini gerektirdiğinden, önceki modelin simgesi niteliğindeki eski tarz ABD önderliği doğal olarak sarsılacaktır. Belki dışarıdan birileri, belki de içeriden bir yapı eski ABD'nin ilişkide olduğu bütün yapıları bertaraf etme arayışında. Eskidüzenin taşları bir bir yerinden sökülürken, yeni bir küresel düzenin inşaatının başladığını ve herkesin onun içinde yerini alacağını söyleyelim. 


Bulanıklık Çağında Demokrasi 


Demokrasi meselesi önemli bir tartışma konusu. Modem Batı uygarlığının üzerine bina edildiği en kuvvetli taşıyıcı kolonlardan bir tanesi. Teorik açıdan bakıldığında hak ve özgürlükler bağlamındaki ilk ayak izlerini 
1215 Magna Carta'yakadar götürebildiğimiz bir hikâyesi 
var. Lakin son yüzyılda demokratikleşme meselesinin süpürücü bir rüzgâra dönüşmesinin iktisadi bir tabanı da bulunuyor. Yani demokrasi sadece iyi bir sistem olduğu için değil, aynı zamanda kapitalist ekonomi için elverişli bir sistem olması açısından da gerekliydi. Son onyıllarda iyice palazlanan küresel ekonominin yayılma iştahının önündeki yegâne duvar, ulus-devletçi koruma uygulamaları ve otoriter yönetimler oldu. Ekonomik aktörler sınırları aşarak bütünleşmek istedikçe, totaliter 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yapılara karşı bagajlarında demokrasi teorisini taşımaları da elzem olmuştu. Demokratikleşme bir anlamda küresel pazarlara eklemlenmenin bir önşartı olunca, uluslararası bir norm haline getirilerek piyasaya sunuldu. 
Francis Fukuyama'nın “Tarihin Sonu” tezine Samuel Huntington'dan gelen “demokrasi dalgaları” tezi katıldı. 
2000'li yıllara gelindiğinde demokratikleşme mücadeleleri entelektüel ortamın vazgeçilmez tartışmaları arasına girerken, AB'nin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda sergilediği müthiş performans idealize edilmiş bir yapı olarak sunuluyordu. 

11 Eylül vakası gerçekleştiğinde bunun dünyadaki 
demokratikleşme süreçleri üzerindeki etkisi tahmin edilmiyordu. İnsan hakları ve demokrasi söylemleri vazgeçilmezlerimiz arasındaydı ve ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıktığında bunlardan ne kadar taviz verilebileceği düşünülmemişti. Lakin ne zaman ki Guantanamo, Ebu Greyb, CIA uçakları gibi konular gündeme gelmeye başladı, güvenlik meselelerinin demokrasinin kalesi olarak algılanan yerlerde bile dengeleri bozabileceği ortaya çıktı. 
Üstelik bir diğer yandan yeni pazarların demokratikleşme ihtiyacı duymadan da gelişebileceği görülmeye başlanmuıştı. Çin ve Rusya'nın büyüyen ekonomik kapasitesi ve pazarlara eklenme biçimleri kitaplarda yazıldığı gibi gelişmemişti. Devasa pazarlar bir yandan küresel pazara entegre oluyor, diğeryandan da Batılı demokratik normlara göre hiç kabul edilemeyecek uygulamalara rağmen iktisadi patlama yaşıyorlardı. Teorideki “demokrasi eşittir 


iktisadi büyüme” algısı çözülmeye başlamıştı. 
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İkinci bir şikâyet konusu ise sandıktan çıkanlara dairdi. Yıllardır kendisini yönetecek elitleri seçmek için sandığa giden halk, artık kendi içinden birileri tarafından yönetilmeyi tercih etmeye başlamıştı. “Halk seçer, elitler yönetir” teorisi çökmüştü. Siyasi liderlerin tabandan gelseler bile ittifak ettikleri burjuva sınıfıile bağları giderek zayıflıyordu. Yeni siyasiler kendilerine bağlı burjuvaları yaratmaya ve desteklemeye daha yatkındılar. Halklar kendileri nasıl yaşıyorsa, hangi değerleri benimsiyorsa o tipte liderleri ve siyasi akımları desteklemeye başlamıştı. Özellikle İslam coğrafyasında tarafsız bir sandık kurulduğu an, geniş havuzu oluşturan muhafazakâr ve dindar kitlenin anti-Batı ve anti-elit bir yönetime kayması kaçırılmazdı. Gerçek demokrasi kapıyı çaldığında, geleneksel demokrasinin bekçileri bundan hoşlanmaz hale geliyorlardı. Üstelik seçilenlerin demokrasi konusunda ne kadar duyarlılık göstereceği de tartışma konusuydu. 


Bütün bu görüntüden anlaşılan, önümüzdeki dönemde demokrasiden daha çok, bir yanda iktisadi refah, yani kalkınma, eşitlik gibi konuların, diğer yanda da güvenlik gündemlerinin ön planda tutulduğu bir döneme gireceğimiz. Demokrasi tarımının ise kalkınma ihtiyaçları ve güvenlik endişelerine paralel bir anlatıma kavuşacağını söylemek mümkün. “Yeteri kadar demokrasi" olgusuna alışmak zorunda kalabiliriz. 

Geldiğimiz noktada son onyıllardaki iktisadi liberalizasyonun ya da diğer bir deyişle küreselleşme sürecinin, bir yanda büyük refah artışlarına ve sermaye birikimine yol açarken, bir yandan da giderek büyüyen yoksul kitleler oluşturduğu yadsınamaz. Milyarlarca insanın yokluk 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ve yoksunluk içerisinde kıvrandığı bir dünyadayız vebu bilgiye son yıllarda katılan en ciddi verisel değişiklik, artık bu kitlelerin Avrupa'run merkezinde ve ABD'de de seslerini yükseltiyor olması. Özellikle AB'nin içerisinde bulunduğu ve halen aşamadığı ekonomik krizin büyük bir uygarlığı 7 şiddetinde sarstığı söylenebilir. 


Doğu ve Güney toplumlarının, yüzyıllar içerisinde, yoksulluğu ve yoksunluğu tolere edebilecek yeterince antikor ürettiğinden söz etsek bile Batı bir süredir refaha boğulmuş ve bu tür şoklara dayanma gücünü yitirmiş durumdaydı. Elli yıldırtoprağa gömülen faşizm canavarun yeniden Avrupa sokaklarında dolaşmaya başlaması bunca ekonomik yükün altında şaşırtıcı görünmüyor. 
İktisadi sorunlar azıp sokaklar hareketlendikçe devlet bir yandan ekonomiye direkt müdahale etme zorunluluğuyla yüzleşirken, diğer yandan da sokaklardaki hareketlilik güvenlik endişelerini artırdığı için sertleşmeye başlayacak. Global ekonomik krizin en ciddi etkilerinden biri, sarunın demokrasi anlayışının yeniden şekillenmesi olacak. Buna karşın, demokratikleşme hareketlerinin göreceli bir zayıflama içerisine gireceğini düşünmekle birlikte tam olarak rafa kaldırılacağı inancında da değilim. O herzaman insanlığın en büyük ideallerinden biri olarak kalacağı gibi yeniden güçleneceği siyasi ve iktisadi şartlar da doğacaktır. Zira bu tür hareketlerin konjonktürel olarak daha güçlü ve daha zayıf olduğu dönemler vardır. Tam da bu nedenle “dalga teorileri” çerçevesinde açıklanırlar zaten. Tıpkı büyük bir dalganın iniş periyoduna girişi gibi, sonradan yükselmek üzere, bir süreliğine biraz daha zayıf olduğu bir döneme gireceğimizi tahmin ediyorum. 


Per yn 
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KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİ 


ABD ve Rusya'nın Bölgesel ve Küresel Dengelerde Rol Paylaşımı 

Bugün Ortadoğu ve Akdeniz'de görülen değişim, bir boyutuyla ABD ve Rusya'nın dünya sathındaki etkinliklerini 21. yüzyıla taşıma arzularından kaynaklanıyor. 
Hatırlarsak 20. yüzyılın ikinci yarısında iyice netleşen iki kutuplu dünya resmi, 1970'lerden itibaren flulaşmaya başlamıştı. Özellikle AB'nin De Gaulleist bir yaklaşımla Pan-Avrupa fikrini olgunlaştırmaya başlaması ve giderek genişleyen bir refah havzası kurma çabalarının başarıya ulaşması, güvenlikçi paradigma çerçevesinde şekillenen ABD ve Rusya eksenli dünya tarifini değiştirdi. Avrupa kendi yeni dünyasını kurarken büyük güçlerinmümkün olduğunca projeden uzak durmasını arzu ediyordu. Nitekim 'ne Rusya ne Amerika” felsefesiyle, kendi başına var olmayı arzulayan Avrupa Birliği modeli 21. yüzyıla tarihin en başarılı siyasal projesi olarak girdi. 

Bu arada Uzakdoğu'da da önemli değişimler söz konusuydu. 1980'li yılların Japon mucizesinin yerini Çin ejderhasının uyanışı hikâyeleri almıştı. İstatistiksel veriler 2000'li yıllarda uluslararası ilişkilercilerin en çok Çin'den 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bahsedeceğinin garantisi gibiydi. Goldman Sach'ın raporuna göre Çin'in 2015 yılındaki ekonomik büyüklüğü 70 
trilyon dolara ulaşacaktı. ABD'nin büyüklüğü ise yaklaşık 
40 trilyon dolar seviyelerinde kalacak, Çin uzak ara dünya 


birinciliğine oturacaktı. 


Çin'in yalnızca incik boncuk üreten, ucuz mal satıp dünya ticaretini şekillendiren bir ülke değil, büyük bir sanayi ve enerji devi olduğu da unutulmamalı. Ekonomik krizden sonra bile, tüm dünya ekonomisi dibe vururken, 
30 yıl ortalaması olarak tutturduğu yaklaşık 5 10'luk büyüme hızını korumayı başarmış bir ülkeden söz ediyoruz. 
World Economic Outlook 2013 raporuna göretüm dünyada beklenen büyüme hızı (43.6 iken Çin'in 8'in üzerinde bir rakama ulaşabileceği söyleniyor. Kısaca, bırakın rüzgârla devrilmeyi, fırtınalarda bile ayakta kalmayı başarabilen bir potansiyele sahip. Üstelik Çin dünyanın yalnızca en büyük satıcısı değil, en büyük alıcısı. En fazla fakirin de, en fazla sayıda zenginin de yaşadığı yer burası. Kısaca, en büyük fabrikadan olduğu kadar, en büyük pazardan da bahsediyoruz. Çin, yılda yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ithalat potansiyeli olan büyük bir pazaryeri ve 1.3 
milyar insanın beslendiği bir tüketim devi. Dünyadaki 


dış ticaret istatistiklerinin ana direği. 


Üstelik bu ticari kapasitesini politik bir araç haline getirmekten de kaçınmadığı görülüyor. Ciddi bir emperyal devlet modeli sergiliyor ve bütün Uzak Asya'yı kontrol ederek, oradan hareketle Ortadoğu'ya ve Afrika'ya uzaruyor. Büyük nüfusunun ve üretiminin yanı sıra, yakın 


zamana kadar kendi enerjisini üretebilme kabiliyetinin 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olması da ayrı bir avantaj. Lakin özellikle üretim kapasitesindeki olağanüstü artışın ciddi bir enerji problemi yarattığını da vurgulayalım. Çin tıpkı Rusya gibi acil durumlar için kendisine yetebilecek kendi enerji kaynaklarına sahip olsa da son 10 yılda tam bir enerji obezi haline gelmiş durumda. Çin yönetimi enerjiyi bir para değil, siyaset meselesi olarak gördüğünden, 2020'ye kadar, ABD'nin ardından en büyük petrol stokunu elinde bulunduran ikinci ülke olma hedefiyle stoklama çalışmalarına hız vermiş bulunuyor. Halen petrol ihtiyacının 7050'sinden fazlasının dışarıdan sağlandığı ve bu ihtiyacın endüstriyelleşme ve büyümeye paralel olarak artacağı göz önünde bulundurulursa, stoklama politikasının ne kadar hayati olduğu da anlaşılabilir. 


ABD de Çin ile benzer bir konumu paylaşıyor; üretiyor ve kendi enerjisini kullanabiliyor. Ancak aradaki temel farklılık, önümüzdeki yılların ABD'nin enerji ihtiyacı açısından pozitif, Çin'inki içinse negatif veriler göstermesi. 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın en son açıkladığı rapora göre önümüzdeki dönemde enerji piyasalarını şekillendirecek en önemli eğilimler, ABD”deki petrol ve doğalgaz üretim potansiyelinin artması ve bazı ülkelerin nükleer enerjiden çekilmesi olacak. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girmesinin ve rüzgâr, güneş, kaya gazı gibi teknolojilerin küresel çapta yaygınlaşmasının da piyasalar üzerinde etkili olacağı söyleniyor. 

Raporun ABD ile ilgili verileri çok çarpıcı. ABD'nin 
2020 yılınakadarSuudi Arabistan'ı da geçerek, dünyanın 
en büyük petrol üreticisi ülkesi konumuna geleceğinden 


DR 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


bahsediliyor ki, bu bütün dünyada çok yaygın etkileri olabilecek bir durum. 2030 yılına gelindiğinde petrol ihracatçısı konumuna gelecek bir ABD'den söz ediyoruz. 
Asya ve Avrupa ise ana alıcı konumuna geçecek. Sonuçta görüldüğü kadarıyla enerji krizleri karşısında en kırılgan bölge Avrupa, yani AB. 

Avrupa'nın krizinin dolaylı olarak Çin'i de etkileyecegini söyleyebiliriz. Ayrıca, Amerika ve Rusya tarafından Çin'e karşı ekonomik bir savaş başlatılmasını da ihtimal dışında tutmayalım. Ortadoğu'nun kontrolü ABD açısından kendi enerjisini sağlamak bakımından değil, hem Çin'e, hem de Avrupa'ya enerji sağlayan bir bölgeyi denetlemek bakımından önemli. Hayati soru şu: Bu bölge nasıl şekillendirilecek? Yeni Ortadoğu'nun şekillenişinde Yalta benzeri biranlaşma yapıldı mı? Ortadoğu'daki gelişmelere bakarsak *Arap Baharı ya da Akdeniz Depremi'nin, adını her ne koyarsanız artık, en önemli iki aktörünün ABD ve Rusya olduğunu görebiliriz. İlgiyle izliyorlar ve birçok bakımdan da işin içindeler. 


Şunu unutmamak gerekiyor: Rusya ile ABD hâlâ dünyanın en büyük iki gücü ve kuşkusuz rekabet halindeler. 
Ama bu, her ikisinin de aleyhine olan gelişmeler karşısında ortak hareket etmelerine engel değil. Nitekim Obama'nın yeniden seçilmesi de, Putin'in yeniden gelişi de bu sürecibesleyen konular. Her ikisi de askeri mantıkla yapılandırılmış, Soğuk Savaş modeli bir düşmanlıktan yana değil. Aksine işbirliğini de içeren bir rekabete daha açıklar. Şu anda istenmeyen şey, başka devletlerin araya 


girmesi ve pastadan pay kapmaya çalışmaları. 
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ABD'nin Ortadoğu Stratejisi 

ABD'nin Ortadoğu bölgesiyle ilişkisindeki önceliği, bölgeden enerji temin etmekten çok, enerjiyi bu bölgeden temin edenler üzerinde kontrol sağlayabilmek. 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporuna göre 20 yıl içerisinde ABD, dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi olacak ve ihracatta Suudi Arabistan'ı geçecek. Buna karşın Çin ve Avrupa ülkelerinin bölgeden ithalatı ise katlanarak büyüyecek. Fosil yakıtların yerini alabilecek daha düşük maliyetli ve kitlesel başka bir enerji kaynağı da bulunmuyor henüz. Bu, Ortadoğu üzerindeki siyasal mücadelelerin daha uzun bir süre devam edeceğini, ancak ABD açısından bu ilginin dolaylı bir nedenden kaynaklanacağını gösteriyor. 

Obama yönetiminin Ortadoğu ile ilişkisini giderek daha gevşek hale getirmesinin temelnedeni de bu. ABD endüstrisinin ihtiyacı olan enerjiye direkt bağımlılığın azalması ve bölgeye yönelik kontrolün somut değil, siyasal ihtiyaçlardan kaynaklanması yönetimin elini rahatlatıyor. 1990'lı yıllardan 2010'lara geçildiğinde temel dış politika değişiminin kökeninde, Obama yönetiminin, konsantrasyonu Pasifik ve Afrika'ya kaydırma arzusunun yattığı görülüyor. Zira ABD'nin bölgeyle ilgili eski politikaları sürdürmekte bazı zorlukları var. Ekonomik sorunların yanı sıra Amerikan askerinin bölgede bulunmasının bile hem ülke içerisinde hem de dış dünyada yarattığı psikolojik sorunları göz önünde tutmak zorundalar. 

ABD'nin askeri varlığı gittiği yerde ne yaparsa yapsın, o bölge halkını Amerika'ya yakınlaştırmıyor, aksine uzaklaştırıyor. Bir zamanlar bölge halklarının en güvendiği ülke sıralamalarında en tepede yer alan ve bu ülkeleri 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Sovyet yayılmacılığına karşı koruyor görünen ABD son 20-30 yılda bölgenin en nefret edilen ülkesi haline gelmiş durumda. ABD'de bugün tartışılan strateji, izolasyonist yaklaşımlara paralel bir geri çekilme ilkesini ön plana çıkarıyor. Lakin bir farkla; terk edilen yerlerde güvenilir müttefikler bırakarak. 


Türkiye de bu anlamda ABD'nin yeni global stratejisinin bir parçası. Özellikle Kürt bölgesinin güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye'nin rol almasını istiyorlar. 
Bu, Türkiye'nin bölünmesini istemekle paralel bir tavır değil. Aksine müttefik olarak tanımladıkları ülkelerin büyümesi, güçlenmesi ve alternatif küresel aktörleri dengeleyebilecek bir potansiyele sahip olması gerekiyor. Küçülen ve ABD'ye düşman olan bir Türkiye'ye ilaveten, çevre ülkelerle sorunları olan ve yıllarca farklı ülkelerin dokularında yer alıp da aniden birleşmenin sancıları ile mücadele etmek durumunda kalan bir Kürdistan, ABD için ne denli güvenlik sağlayabilir şüpheli. 
Böyle bir durumda Ortadoğu'da İran'ın baskısına karşı hiçbir tampon güç kalmadığı gibi, sallanan Arap rejimleri ve İran'la birlikte, Çin ve Rusya'nın at oynattığı bir Ortadoğu bölgesi ABD açısından felaket anlamını taşır. Bu tablonun İsrail'in varlığını da tartışılır hale getireceğini ve bölgenin nükleer felakete varabilecek çatışmaların içerisine yuvarlanabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. 


ABD'de Yeni Dünya Dengelerinin Oluşumuna Farklı Yaklaşımlar ve Obama 
Obama'nın seçimleri yeniden kazanması dünya dengeleri açısından son derece önemli bir gelişmeydi. Zira ekonomik kriz Batı ittifakı içerisinde ciddi bir değişim 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dalgasına sebep olmuş, Avrupa'da 2010 ile 2012 yılları arasında yapılan 27 genel seçimin 16'sı iktidar değişikliğiyle sonuçlanmıştı. Obama'nın küresel çapta bir ekonomik krizin ardından ve işsizlik oranı 78'lere dayanmışken hâlâ ABD Başkanlığı için yeterli oyu alabilmesi ise onun kişiliğinde yeni bir Amerikan kimliğinin şekilleniyor oluşundan kaynaklanıyor. Bu kimlik bir karışım ve klasik Amerikan değerlerine karşı protest bir duruş sergiliyor. 
WASP); yani Beyaz, Anglosakson ve Protestan üçlemesinin dışında kalıyor. Hispaniklerden, zencilerden, kadınlardan ve yoksullardan oy alıyor. Bunun yanı sıra ABD'nin en entelektüel kesiminin de desteğine sahip. Kısaca, iki ucu birbirine dokunduruyor. 


Obama sadece herhangi bir devletin başkanlığına değil, aynı zamanda diğer ABD Başkanları gibi dünyanın liderliğine de seçiliyor. Bu bakımdan onun seçilmesi küresel çapta etkileri olacak nitelikte. Obama'run dış politikadaki duruşu 20. yüzyıl boyunca şekillenen güvenlikçi yaklaşımdan uzak. Yeni ABD dış politikası enerji ihtiyacını karşılamış, dış dünyaya mesafeli ve kaynaklarını iç meselelere kullanan bir ülkenin stratejik duruşu üzerinden şekilleniyor. 


Esasen ABDde dış politika yaklaşımı bakımından üç temel ekol var. Bu ekollerden ilki, Amerika'nın dünyanın tamamını kontrol etmek durumunda olduğuna inanan ve bunu yapmak için de askeri gücünü ön planda tutması gerektiğini düşünen kontrolcüler, yani controllers grubu. 
Bunlar “Amerika dünyanın efendisidir” sloganıyla hareket ediyor ve ABD'nin en büyük silahının vurucu kuvveti, 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yanisertgücü olduğuna inaruyorlar. Neo-conların genellikle benimsediği bu stratejinin en bilinen uygulayıcıları baba-oğul Bushlar olmuştu. Zbigniew Brzezinski, William Kristol, Robert Kagan gibi isimlere ilaveten Pentagon'un genel tercihinin de bu yönde olduğu söylenebilir. Dünyarun bir efendiye ihtiyacı olduğuna ve bunun için de ABD'den daha iyi bir alternatif olmadığına inandıklarından, gerekirse tek taraflı bile olsa tüm dünyada mürdahaleci davranılabileceğini savunuyorlar. 


Dünyaruın şekillendirilmesi gerektiğini düşünen ve shapers denilenekolise Amerika'nın “dünyanın efendisi” değil, “lideri” olması gerektiğini düşünüyor. Liderlik vasfının stratejik ortaklıklarla geliştirilmesine ve diğerlerine rağmen değil, diğerleriyle birlikte yol almanın önemine vurgu yapıyorlar. Bu çerçevede etkili olan silah askeri değil, ekonomik ilişkiler olduğundan, ABD'nin yumuşak güce, yani “soft power” kullanımına yönelmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ekol, ekonomik ve kültürel gücün ön plana çıkarılıp, askeri gücün mecbur kalınmadıkça kullanılmamasını, ancak mecbur kalınması halinde -özellikle insani nedenler belirgin hale gelince- bu yönteme başvurulabileceğini savunuyor. Clinton ve kısmen Obama da bu görüşe yakın, bu ekolün teorisyeniJoseph Nye. Serbest piyasaya geçişin ve demokratikleşmenin teşvik edilmesi, Rusya'nın Barış İçin Ortaklık kapsamında NATO ile işbirliğine çekilmesi, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne dâhil edilmesi bu çerçevede atılmış adımlar. 

ABD'nin dış politika yaklaşımındaki üçüncü ekol ise Amerikan gücünün kendi kıtasına çekilmesi gerektiğini savunan çekinikler, yani abstainers grubu. ABD'nin mümkün olduğu kadar dünyanın diğer bölgelerinden uzak durması gerektiğini söyleyip 1823 Monroe Doktrini'nden kalmaizolasyonist bir tavn benimseyenler bu gruba dâhil. 
Aralarında Thomas Friedman gibi liberal dünyanın işleyişine müdahale etmeden geçit vermekten yana duran piyasacıların yanı sıra Pat Buchanan gibi ABD'nin, kendi şirketlerini ve üretimini kuvvetlendirmek, kendi ülkesindeki sosyal sorunlarla uğraşmak gibi konulara vakit ayırması gerektiğini savunan muhafazakârlar da var. 
Bu ekolün savunucularına göre ABD dünyaya, özellikle de Avrupa'ya ve çevresine ne zaman müdahale etmeye kalksa bunun yan etkilerini Amerikan vergi mükellefleri çekiyor. Oysa karşı kıyının işlerinden ne kadar uzak kalırsa sonunda bu durumun nimetlerinden faydalanabiliyor. 


Kısmen shapers ekolüne yakın duran Obama'nın yaklaşımında bu ekolle bazı paralellikler olduğu da söylenebilir. Özellikle ekonomik kriz sonrası dışarıdaki askeri güçlerini geriye çekip, müttefiklerine yol vermeye çalışması ve Amerikan halkının iç sosyal sorunlarına olan ilgisi onu bu kategoriye yaklaştırıyor. Buna karşın şurası kesin ki, Obama Irak'tan ve Afganistan'dan çekilme süreçlerine rağmen dünyaya tam kapalı değil; aksine ilk seçim kampanyasını Berlin'de başlatmış, seçimin hemen ardından Türkiye ve Mısır'dan Müslüman coğrafyaya seslenmiş, bir yandan da Uzakdoğu'ya olan ilgisini ziyaretlerle ve çeşitli söylemlerle beyan etmiş bir lider. Biranlamda bütün dünyanın lideri olmaya soyunan biri. 


Obama'nın Müslüman dünyaya yönelik duruşunun ise şimdilik yeterince olumlu karşılanmadığınıhemen ilave edelim. En son 2012 Haziran tarihli Pew araştırmasında, 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adı Hüseyin olan bir ABD Başkanı olmasına rağmen, geniş Ortadoğu coğrafyasında sevilen bir adam olmadığı görülüyor. Bu Obama'nın hem derisinin rengi dolayısıyla Afrika'ya, hem de adının Hüseyin olması dolayısıyla Müslüman dünyaya verdiği simgesel mesaja uymayan bir gelişme. Ancak bu konuda belirleyici olanın, Başkanın kimliğinden çok ABD'nin kimliği ve imajı olduğunu da belirtmek lazım. 11 Eylül saldırısı ve ardından gelişen güvenlik odaklı politikalarla yıpranan ABD imajı kısa zamanda o kadar da kolay toparlanabilecek durumda değil. Zira öncesinde ve sonrasında İsrail'e verilen koşulsuz ve kuralsız destek var ve bu, Ortadoğu'nun son 
60 yıllık ruh halini şekillendiren bir faktör. 


Bush sonrası Obama'nın seçilmesiyle İslam coğrafyası ile ABD arasındaki her şeyin güllük gülistanlık olacağını zanneden Amerikalı stratejistler, başarısızlığın nedenini anlamakta zorlansa da ortada bazı gerçekler var. Öncelikle ABD, eski mahallenin yeni sosyetik çocuğu olarak her şeyi kendi usulünce, dilediği gibi yönlendirebileceğini zannederken şöyle hatalı bir varsayımla hareket ediyor: “Mal buradaysa parasını verir alırım, parayla alamazsam askerimi yollar alırım, onunla da alamazsam benim yerime alacak birini ayarlarım.” ABD'nin özellikle Ortadoğu ile kurduğu bu ilişki biçimi daha ilk başından itibaren sorunlu. Zira bu tutum taze gençliğini yaşayan bir ergenin, ulaşmak istediği hedefe yönelik şımarık, aceleci tavrına benziyor. Her şey hemen olsun bitsin isteniyor. 
Oysa bu toprakların kadim geleneğinde zaman hep yavaş 


ilerliyor. Hiçbir mücadele kaybedilmiş sayılmıyor, bazen 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yüzyıllık uykulara yatılıyor, sonra yeniden kalınan yerden devam ediliyor. 


İki yüzyılın birikimiyle bunları anlamak kolay değil kuşkusuz. Sanayi toplumu ile başlayan biruygarlık, avcılık toplayıcılıktan bu yana var olan bir başka uygarlığın genlerine nüfuz edemiyor. ABD dünya tarihine öylesine ortalarda bir yerlerde dâhil oluyor ki başlangıcını bilmiyor. Bir ormanın içine doğanlar, bir ağacın nasıl filizlendiğini, nasıl dallandığını fark edemiyor. Her şeyi hep orman zannediyor. 


İkincisi, ABD'deki think thank kuruluşları Ortadoğu konusunda 1950'lerde geliştirilen paradigmalar üzerinden araştırmalar yapıyor ve stratejiler kuruyor. Nitekim “Ortadoğu Çalışmaları" başlıklı araştırma alanı da genellikle uluslararası ilişkiler disiplininin içerisinde yer alıyor ve o disiplinin moda kavramları etrafında tartışılıyor. 
Avrupalıların Oryantalizm çalışmalarından farklı olarak Amerikalılar, Ortadoğu araştırmalarını kültürlere, dinlere, geleneklere atıfla değil, güvenlik, enerji, demokrasi çalışmaları çerçevesinde yapıyorlar. Temelde Avrupa merkezli bakış açısının, Doğu'yu aşağılayan, geri olarak tanımlayan aydınlanmacı yaklaşımına sahip olmasalar da daha çok somut kavramları, yani petrol, hamıunadde, ordu, para gibi olguları ön plana çıkarıyorlar. İnsanın ontolojisine değil, işlevlerine yönelik bir değerlendirmeleri var. Bu bağlamda 'Ne düşünür? Ne hisseder? Ne olmak ister” gibi sorulardan çok “Düşmana karşı iyi savaşıyor mu? 
Mal satın alıyor mu? Üretim yapıyor mu” gibi sorular 


önem kazanıyor. 
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Kaldı ki ABD, kendi değerlerine, herkesin aynı ölçüde değer verdiğini zannedecek kadar egosantrik ve aşırı özgüven sahibi. Karşı taraf onun sunduğunu reddettiğinde sinirlernmmesi kötülüğünden değil, anlayamamasından kaynaklanıyor. İlişki kurduğu ülkelerde kendisine yakın insanlarla irtibata geçip, onların üzerinden bölgeyi tanımaya çalışması, kendisi gibi olandan ya da kendisine benzeyenden medet umması da bu yüzden. Kendi diliyle konuşmak istiyor. Oysa anlatmak ve anlamak isteyenin, ötekinin dilini konuşmayı öğrenmesi bir önkoşul. Bu o kadar kolay değil, zira alışageldiği bazı önkabulleri var. 
Kendisinin iyi olarak tarif ettiğini, diğerlerinin de iyi kabul edeceğini zannediyor. 

Ben ABD'nin önerilerinin Ortadoğu toplumlarında itibar görmemesini “sushi etkisi” olarak tanımlıyorum. 
Şöyle özetleyelim: Yüzyıllardır kebap yemeye alışmış bir topluma, “sushi”, yani çiğ balık önerdiğinizde bu teklif direkt bir mide bulantısı hissi uyandırıyor. Sushinin sağlıklı ve güzel olduğu konusunda ne kadar dil dökerseniz dökün, kebaba alışmış bünye, çiğ balığı denemeyi bile reddedip, sözlerinize kulak tıkıyor. Oysa sushi bir ABD'li ya da Japoniçinlezzetli bir yiyecek. Tadına bakan yabancılar ilk etapta olmasa da bir süre sonra lezzetini keşfedip çok da sevebiliyorlar, ama önce tadına bakmaya ikna olmak gerekiyor. Et ve kömür ateşi yerine pişmemiş bir balık eti fikri ciddi bir ikna sürecine ihtiyaç gösteriyor. ABD'nin ve müttefiki Batı ülkelerinin demokrasi götürdüklerine inandıkları Ortadoğulular tarafından reddedilmesinin kökeninde de böyle bir yabancılık hissi var. Ortadoğu halkları yüzlerceyıllık alışkanlıklarının yerine önerilenin 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iyi bir şey olduğuna inanmıyorlar. Hele bir de bu öneriyi “düşman” olarak belledikleri egemen Batı merkezli güç odaklarının yaptığı düşünülürse, midelerinin bulanmasına şaşırmamak gerekiyor. Nitekim Arap Baharı diye tanımlanan sürecin ardından geçen iki yıl boyunca, bölgede gerçek bir demokrasinin oturtulması mümkün olamadığı gibi şimdilik ciddi istikrarsızlıklar ve güven sorunlarının da ortaya çıktığı görülüyor. Yani sushinin bayat balıktan yapıldığını düşünüyor insanlar. 


ABD'nin Transatlantik İlişkileri Ne Durumda? 


Obama ile birlikte kurumsallaştırılan yeni Amerikan dış politikası “tek taraflılık” ilkesini terk ettiği gibi Avrupa ile ilişkileri de onarmaktan yana. Ortalıkta ciddi rakipler var ve dünya dengelerini sarsıcı gelişmeler ardı ardına geliyor. Nitekim uzunca bir süredir, NATOiittifakı şemsiyesinin dışında, ABD ile fazlaca bir bağlantısı kalmayan AB ülkelerinin de yüzlerini yeniden Atlantik ötesine doğru çevirmeye çalıştıkları görülüyor. Avrupa'daki “Vandal ABD” algısına karşı, ABD'deki “İhtiyar Avrupa” fikrinin yıkılınası çok kolay gerçekleşecek gibi değil, ancak son dönemlerde özellikle ekonomik krizin de etkisiyle önemli gelişmeler kapıda. 


Kuşkusuz bu yeniden yakınlaşma sürecinin aşılması gereken bazı engelleri var. Bunların başında da Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı geliyor. AB ülkeleri toplam doğalgaz ithalatının (o 40'ını Rusya'dan yapıyor. Bulgaristan, Romanya ve Finlandiya'nın bağımlılığı ise 7p 100 civarında. 
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AB yılda 300 milyar metreküpe yakın miktarda gaz ithal ediyor. Avrupa Komisyonu'nun “2030 Enerji Trendleri” çalışması 15 yıl içerisinde bu rakamın 320 metreküp dolaylarına çıkacağını gösteriyor. Bu AB açısından önemli bir pranga niteliğinde. Kimileri bu etkileşimin bir karşılıklı bağımlılık olduğunu ve AB'nin de bir pazar olarak Rusya açısından vazgeçilmez konumda bulunduğunu iddia etse de Rusya bu ilişkide oldukça avantajlı. 


AB'nin Nabucco ve benzeri alternatiflerinin yolunu kesmek konusunda da stratejik hamleler yapan Rus hürkümeti, AB gaz piyasasındaki en önemli tedarikçi olma konumdan taviz vermeye niyetli değil. Nitekim Güney Akım Projesi bu anlamda başarılı bir yol kesme çalışması. Güney Akım projesi Rus doğalgazırı Karadeniz'in altından Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya üzerinden Batı Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Altmışüç milyar metreküplük bir taşıma kapasitesi olacağından oldukça değerli bir hat. Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan TANAP ise kontrproje olarak bağımlılığı azaltına gayretinin bir ürünü, ancak bir yandan da 
Nabucco'nun ölüm fermanı niteliğinde. Bu proje ile 16 
milyar metreküplük gazın Şahdeniz'den Avrupa'ya aktarımı planlanıyor. Avrupa'nın enerji güvenliği meselesi küresel satrancın en önemli hamlelerini içeriyor. Hamle üstüne hamle yapılıyor ama her hamlede Türkiye'nin bu denklemdeki rolü ve önemi daha da keskinleşiyor. 

ABD açısından Avrupa'daki enerji denklemine dâhil olmak oldukça zor. Her ne kadar Birleşik Devletler'in yakın zamanda dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi konumuna geleceği öngörülse bile bunu Avrupa'ya 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taşımak oldukça maliyetli. Bu bakımdan ABD'nin Avrupa üzerindeki politikası iki ayrı düzlemde şekilleniyor. Biri askeri güvenlik, ikincisi ticaret. Varşova Paktı'rın dağılmasının ardından terör ve radikal İslam tehdidi üzerinden, NATO'nun varlığı ve işlevi konusundaki tartışmaları bitiren Batı ittifakı, örgütün işlevinin genişletilmesiyle birlikte birleştirici şemsiyesini muhafaza etmeyi başarmıştı. Askeri bütünlük, çeşitli uzlaşmazlıklara rağmen muhafaza edilebilmişti. 


Obama'nın Avrupa'ya yönelik en ciddi ticari hamlesi ise Transatlantik Serbest Ticaret ve İşbirliği (TTİP) antlaşması teklifi ile geldi. ABD ile AB arasındaki ticari ilişki zaten dünyanın en kapsamlı işbirliği halinde yürüyordu. 
TTİP sadece gümrük ve tarifeleri indirmek, yatırımları teşvik etmek, ticari kapıları açmak üzerinden tanımlanan bir anlaşma olarak tasarlarınıyor. Ayru zamanda bu anlaşma ile ticari prosedürler, teknik ürün standartları gibi konuların da ele alınması öngörülüyor. ABD ve Avrupa'nın dünya GDP'sinin yaklaşık yarısını, dünya ticaret hacmininse 1/3'ünü oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, TTİP antlaşmasının dünya dengelerini bozacak bir öneme sahip olduğu görülebilir. 


Analistlerin, sadece antlaşmanın her iki tarafa kazandıracağı milyarlarca dolarlık avantajın değil, aynı zamanda karşılıklı güven ve işbirliğinin de üzerinde durduğunu belirtelim. TTİP Çin'in büyüyen ticari kapasitesine karşı önlem niteliği taşıyan bir işbirliği olduğu gibi, yan etkileri bakımından da dünya ekonomisini dalgalandıracak oldukça önemli gelişmeleri tetikleyebilir. Bu gelişmenin Türkiye'yi kapsamaması durumunda bize ciddi bir dezavantaj oluşturacak nitelikte olduğunu da vurgulayalım. 


GÖZ. 
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AB'nin Dünyaya Yaklaşımı 
ABD'ninkinden Farklı mi? 

AB'nin temel problemi de tıpkı ABD gibi yeni dünyayı anlama zorluğu çekmesi. Esasen ABDye nazaran kendini anlatma konusunda bazı belirgin ideolojik avantajları olduğu söylenebilir. Zira Avrupalı devletlerin içerisinde yer aldıkları Birlik projesi tekil birmükemmellik iddiasına değil, ortak bir normlar ve değerler dünyasına işaret ediyor. Üstelik aralardaki büyük savaş dönemlerine rağmen birkaç yüzyıllık bir birikimin üzerine inşa edilmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Kuşkusuztarihdediğimiz şey öyleiki-üçgünde oluşmuyor. Çoğu zaman yirmi-otuz yılı aynı kabın içinde değerlendirmemiz gerekiyor. AB'nin bir uygarlık projesi olarak olağanüstü bir model kurguladığına inanınakla birlikte, siyasi anlamda, görünenin aksine, çok büyük şeyler başardığına pek inanmıyorum. 


AB projesi Kant ve Hegel arasındaki tarihsel tartışmaya da pek güzel bir örnek teşkil ediyor. Avrupalılar Immanuel Kant'ın “Ebedi Barış” adlı eserindeki foedus pacificum modeline uygun bir barış birlikteliği inşa ettiler, doğrudur. 
Lakin bunu ebedi kılınayı başaramayacakları da ortada. 
Şimdilerde Hegel'in zamanları. Devletlerin kendi bireysel çıkarları ya da krizler nedeniyle bu tür birlikteliklerin bir yerde mutlaka tıkanacağını söyleyen düşünceyi doğrular nitelikte bir siyasi durum var ortada. Çeşitli formüllerle ayakta kalmaya çalışsalar da acil durum önlemi olarak yenibirforma geçiş yapmaları gerekiyor. Çok viteslilik, değişken geometri gibi bazı formüller giderek daha anlamlı hale geliyor. 
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AB'nin kuruluş ivmesinin düşmesi ve enerjisinin tükenmesi, kontrolsüz genişleme stratejisi ile derinleşme hedefinin birbirine uymamasından da kaynaklanıyor. AB eğer enerjisiyle, üretim kapasitesiyle, rekabetiyle kendi kendini besleyebilen, sürdürülebilir bir proje olsaydı, daha uzun erimli olabilirdi. Ancak gelinen nokta Birliğin krizlere karşı duyarlılık ve incinebilirliğinin bu denli yüksek olmasının büyük bir handikap olduğunu gösteriyor. Konu sadece ekonomik değil. Ortak bir dış politika belirlemek, ortak güvenlik algıları şekillendirmek hiç de kolay bir hedef değil. Aynı birliğin içerisinde yer almak dünyayı aynı gözlüklerle okumayı gerektirmiyor. 


Avrupa Birliği petrol tüketiminin 9280'inden fazlasını ve doğalgaz tüketiminin (060'ını yabancı kaynaklardan tedarik ediyor. Bu bakımdan enerji krizlerine karşı aşırı duyarlı. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sıçrama en çok onları yıpratıyor. Üstelik ekonomik birliğin herhangi bir üyesinde meydana gelen bir çatlak, bütün yapıya su sızmasına neden oluyor. Doğal olarak Akdeniz'de ortaya çıkan problemlerin Avrupa'nın kuzeyine, yani endüstriyel bölgesine de yansımasına engel olunamıyor. Sürekli borçlanan, ama bu borçlara karşılık reel anlamda bir ekonomik kapasitesi olmayan güney Avrupa ülkelerinin krizi merkeze ve kuzeye doğru taşıması bütün birliğin tehdit altına girmesine neden oluyor. Bu noktada Kemal Derviş'in şu tespitini hatırlatmakta fayda var: Avrupa'nın kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi ihtimali bir sürpriz olmaz. Zira kuzey Avrupa, dünya görüşü, toplumsal psikolojisi ve değerler sistemiyle güneyden farklılaşıyor. 
Fransa gibi aradaki bağlantı ülkelerinin devreden çıkması 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bu kopmayı hızlandıracak nitelikte. Ekonomik açıdan da ayrı dünyaların insanları kuzeylilerle güneyliler. Kuzey Avrupa'nın üretken ve cari fazlası olan ekonomisine karşılık güneyin tüketici rolü sürüyor. Üstelik yanında ciddi bir cari açıkla beraber. 

Bugün bir Alman'a Yunanistan'ın bu kadar yüksek bir milli gelire sahip olmasının sebebini anlatmak oldukça zor bir hale gelmiş durumda. Hiçbir şey üretmeden, sadece Avrupa coğrafyasının bir parçası olması dolayısıyla ödüllendirilmek, sonsuza kadar sürecek bir bağlılık yaratmıyor elbette. Güneyin ortak sorunu bu. Gerçi İtalya ya da İspanya'da üretim ve markalaşma stratejisi var ama bu, krizi aşabilmek için yeterli değil. Eğer bu krizden toplu halde çıkmanın bir yolunu bulamazlarsa, AB'nin fazlalıklarını atıp, dar bir Euro bölgesiyle kısmi Kuzey ve Orta Avrupa birlikteliği şeklinde yoluna devam etmesi mümkün. İngiltere'nin Eurosistem içinde bulunmaması dolayısıyla bu krizden daha az yarayla kurtulduğu biliniyor. Zaten emperyal bir dünya devleti geleneğinden gelmesi dolayısıyla ortak politikalaruygulama konusunda çok hevesli olmadığını söylemek mümkün. Kaldı ki İngilizlerin siyasi hedefleriyle AB'nin siyasi hedefleri ve dünyaya bakışları çok farklılaşmış durumda. Göründüğü kadarıyla, oluşacak parçalı bir yapıda İngiltere merkezli bölüm bir entegrasyon değil, artikülasyon çerçevesinde yoluna devam edecek. 

Türkiye'nin ise Avrupa'nın güney bölgesi ile daha iyi ilişkiler içinde olacağını öngörebiliriz. Önümüzdeki dönemde farklı eklemlenme süreçleri de gündeme gelebilir. 
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Bu dönemde Türkiye'nin, üçüncü yol olarak İran, Ermenistan, Jrak, Suriye gibi, sistemden izole edilmiş çevreyi Batı'ya eklemleyen ülke olacağı gibi, güneyli Akdeniz ülkelerinin restorasyon çerçevesinin içerisinde yer alması da mümkün olabilir. Çöküşün ardından gelen yeniden yapılanma dalgasının orta vadede Avrupa'nın güneyini Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile bütünleştirerek yeni bir ekonomik alan oluşturması da beklenebilir. 


e 


ORTADOĞU'DA DEĞİŞEN DENGELER 


İ-ARAP BAHARI 


Ortadoğu'daki Hareket Demokrasi Baharı mı? 


Ortadoğu'daki bahar sürecinin tam bir demokrasi dalgası olarak tarımlanamayacağı açık. Her ne kadar ortada bir dalga varsa ve bu tüm bölge ülkelerinin kıyılarına vurmaya başladıysa bile değişimin her yerde beklenen yönde olmayacağını görülüyor. Yine de Ortadoğu'nun değişeceğini ve eski Ortadoğu'nun yerine yeni bir kurgunun geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. Buradaki demokrasi vurgusu, esas olarak halkların değil, ekonomilerin otoriter rejimlerden kurtuluşu üzerine bina edilmiş durumda. 
Petrole bağımlı ve tek elden kontrol edilen ekonomik zenginliğin, oluşturulacak yeni burjuva sınıfı yoluyla daha geniş bir katınana dağılması ve pazarın büyümesi öngörülüyor. Kimsenin insan haklarını falandüşündüğü yok. Belirli bir geçiş ve istikrarsızlık sürecinin ardından muhtemelen kapitalist pazarlara eklemlenmiş yeni bir bölge ile karşılaşacağız. 

Oluşacak yeni yapının, yani “küresel kapitalist pazarın! olmazsa olmazı olan demokratikleşme sürecinin 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yeni pazar bölgesinin, Türkiye ve Rusya'dakine benzer biçimde şekillenmesi mümkün olabilir. Zira bu yeni pazar toplumlarının tarihsel, kökleşmiş bir demokrasi geçmişi yok. Kültürel kodları, sosyal ve ekonomik yapıları da Batılıanlamda bir demokrasi dalgasına elvermiyor. Lakin bazı yapıların dönüşmesi kaçınılmaz ve bunu gerçekleştirecek düzen de jakoben bir demokratikleşme modeli çerçevesinde gelişecek gibi. 

Kapitalist mantık içerisinde demokrasinin anlamı, sanıldığı gibi oy hakkı değil, kitlesel tüketim kültürünün yaygınlaştırılması. Yani bir bakıma demokratik toplum, alışveriş kapasitesi olan geniş kitleler anlamına geliyor. 
Bu bakımdan Rusya ve Türkiye tüm bu bölge açısından örnek modeller olarak tarumlanmakta. Her iki ülkenin demokrasi kültürü de kendi özgün koşulları içerisinde şekillendiği gibi, özündesinirli bir özgürlük alanına geçit veriyor. Pazarın tentelerinin kurulmasına, malını toplayanın gelip satmasına izin veriliyor ama işleyiş tamamen kendi haline bırakılmıyor. Bazı pazarcılara ayrıcalıklı alanlar sunuluyor, zabıta o taraflara yaklaştırılmıyor, rakip pazarcılar üzerinde baskı kurularak tercih edilen aktörlerin palazlanması sağlanıyor. Bir anlamda sistem mutlak değil, yeteri kadar demokrasi ilkesi çerçevesinde işliyor. 

Ortadoğu için önerilen model bu bakımdan daha önce de farklı versiyonları ile denenmiş ve başarıya ulaşmış bir örnek. Üstelik gelişim süreçleri bakımından da iki coğrafya arasında benzerlikler var. Örneğin 1980'li yıllar temelolarak Türkiye'nin kapitalist pazara ilk eklemlerune süreciydi. Askeri darbenin ardından radikal bir ekonomik 


EE 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


model değişikliği ile Türkiye pazarı dünyaya açıldı. Elinde silahla sağ sol kavgasını bastırmaya gelen bir askeri yönetimin, ekonomik modeli değiştirerek işe başlaması oldukça tuhaftı aslında. Zira bir gecede duran terör ve anarşinin ekonomik yapıya dair herhangi bir tartışma alanı yoktu. Kavganın bir tarafı dışa nerdeyse tamamen kapalı bir ülkenin Batı tarafından sömürüldüğünü, digerleri ise NATO üyesi bir ülkenin komünistlerin askeri işgal tehdidi altında olduğunu düşünüyordu. Askerin ne düşündüğü tam bilinemiyor. Darbe ile başlayıp, Özal'la devam eden sürecin ise Türkiye'ye yeni bir yön verdiği kesin. 


Özal Türkiye'ye çağ atlattığı iddiasında olan bir liderdi. Kurucu rejimin üzerine bina edildiği askeri-korumacı paradigmanın direklerini ilk o salladı. Japonya'dan ABD'ye uzanan bir dış politika perspektifinde Kürt meselesine ve Ortadoğu'ya dair olası gelişmeleri oldukça önceden fark etti. Yaklaşık on yıl sonra Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nin de geçtiği süreçten mümkün oldukça süratle çıkmak için çalıştı. Hızlı sermaye birikimi devlet eliyle, gerekirse hayali ihracat benzeri yasadışı yöntemlerle yapıldı ve desteklendi. Maksat, olmayan burjuva sınıfının süratle yaratılması ve yatırım yapan devlet modelinden, üretim yapan özel sektör modeline geçmekti. Devletten aktarılan paranın bir kısmı istismar edildi, bir kısmı amaca uygun kullanıldı. Nihai noktada ülkenin batısında yerleşik burjuvazi, sisteme eklemlenmişti. Özal'ın ölümünün ardından gelen kesinti dönemi, iktidardan bağımsız olarak devlet mekanizmasının geriye dönüş çabasına girdiği, ama tabandan gelen dalgaya yerik düştüğü bir dönemdi. AKP'li yıllardaki son hamleyle de Anadolu burjuvazisi oluşturularak süreç tamamlandı. 


BerlinDuvarı'nın yıkılmasının ardından, Doğu Avrupa ile eski Sovyet bölgesinin, küresel kapitalist yayılmanın yeni pazarı olarak açılması ile bir darboğaz daha aşıldı. 
Burada da uyuşturucu ticaretinden fuhuşa, ihale yolsuzluğundan silah ticaretine uzanan yasadışı yollarla hızlı sermaye birikimi teşvik edildi. Devletin kaynakları bazılarına peşkeş çekildi. Mafyatik yapılanmalar devlet tarafından kullanıldı ve sonrasında bu yapılar Putin'le birlikte önemli ölçüde temizlenerek devlet aygıtına yapışık, ki ben buna “embedded” diyorum, bir burjuva sınıfı kurgulandı. Şimdi sırada Ortadoğu'nun bu pazara eklemlenmesi var. Siyasal değişimin ekonomik dönüşümü tetiklemesi, hızla yeni bir burjuva sınıfının yaratılması, imar hamlelerinin başlatılması ve mal satın alan kitlenin genişletilmesi gibi aşamalardan geçilmesi gerekiyor. 


Esasen Büyük Ortadoğu, yani BOP da özünde bir ekonomi projesiydi. Ona askeri ya da siyasi değerler atfedilince başarısız olmuştu. Şimdi ise Yeni bir Ortadoğu projesi gündemde ve bu projenin hedeflediği alan halen dalgalanıyor. Kuşkusuz bu bir yıkım-döküm dönemi. 
Önce eski yapıların yıkılınası gerekiyor ki yeni inşaatlar başlasın. Bu dönem geçtikten sonra, muhtemelen yine tam bir demokratikleşme deneyiminden çok “yarı demokratik” ama eskisinden daha özgürlükçü ve liberal bir düzen kurgusu oluşabilir. Türkiye bu anlamda bir ilham kaynağı ve dışarıdan da çok yakın izleniyor. Bizim yürüdüğümüz değişim yolunun bölge için önerilen model olacağını sanıyorum. Belirli reformlarla burjuvalaşmanın 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teşvik edilmesi ve ekonomik yapının dönüştürülmesi beklenebilir. Bölgenin sadece petrole bağımlı olmaktan çıkarılıp üretken ekonomilere dönüşmesi ve kaynağın merkezde toplandığı değil, onu yeniden üretime dönüştürebilecek alternatif ellere doğru dağıldığı bir sistemin kurulması esas hedef olacaktır. 


Birkaç yıl, hatta onyıllar bu tür büyük projeler için oldukça kısa süreler. Şimdilerde çatışma olduğu için fark edilemese de bir süre sonra merkezden dışarıya sermaye transfer edilmeye ve yeni zenginler görülmeye başlanacaktır. Türkiye'de de öyle değil miydi? Eskiden parmakla sayılan sanayici sayısının on binleri bulmasına, taze burjuvalarımızın dünya gelir listelerinde boy . göstermesine şaşırmıyoruz artık. Bu, Türkiye'nin hem iç düzenini hem de dış yaklaşımını belirleyen bir durum. 
Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü ordusu değil artık. 
Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar mal ve hizmet aktanmu üzerinden konuşuluyor. Eğitim, turizm, ticaret, inşaat, enerji gibi konular Türkiye'nin dış politikasının yeni tanımlayıcı özellikleri. 

Bunlar ekonomik tabanları olduğu kadar siyasal sonuçları da olan gelişmeler. Güçlü bir sermaye sırıfınız olduğu zaman demokratik işleyişinizi aksatacak düzenlemelerden kaçınmanız gerekiyor. İç ve dış sermaye birbirine eklemlendiğinden dış baskıları da göz önünde bulundurmanız şart. İstikrar ve liberal işleyiş belirli bir özgürlük ortamını mecbur kılıyor. Lakin en azından bir süre daha bunun sınırlı olacağı da görülüyor. Benzer bir çizgi 'Arap Baharı” sonrası Ortadoğu'da da ortaya çıkacaktır. Bu bölgelerde AB ölçütlerine uygun bir demokrasi 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standardı beklemek ne kadar mümkün olabilir? Kanımca, gelişme yavaş yavaş şekillense de bazılarında bizden biraz daha hızlı olacağı söylenebilir. Bu da yerel yapıdan ya da kapasiteden çok zamanın genel akış hızıyla ilgili. Bu dönüşüm dalgasının bir sonraki aşamada da Afrika'ya doğru yöneleceğini söyleyebiliriz. 

Kronolojik bir seri yapmamız gerekirse II. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı ittifakının sadece güvenlik ihtiyaçlarına paralel olarak değil, ekonomik tabanda da entegre olduğunu görmek mümkün. Küresel kapitalizmin 20. yüzyıldaki ilk genişleme hamlesi Batı Avrupa üzerinden gerçekleşirken, Japonya 1950'lerin sonu ve 60"larda sürece dâhil oluyor. 1980'ler Türkiye'nin bir askeri darbe ile, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın ise demokratikleşme süreci ile sisteme eklemlendiği yıllar. 
1990”larda SSCB'nin çözülüşünü ve Doğu Avrupa ile birlikte eski Sovyet cumhuriyetleri topraklanrnın yeni pazar alanları olarak açıldığını görüyoruz. 2000'lerde Çin ve Hindistan'ın sisteme girmesiyle büyük bir patlama yaşayan küresel pazar, 2010'larda da Ortadoğu coğrafyasına doğru açılım kanallarını zorluyor. 2020'lerde açılacak alanın, yani dünya gündeminin ana maddesinin, Afrika bölgesi olacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

Bu bakımdanArapBaharını bir demokratikleşme dalgasından çok kapitalistleşme dalgası olarak tanımlamakta fayda var. Demokrasiden çok onun bagajında getirdikleri önemli. Kuşkusuz tamamen tersine dönme riski de var ve henüz bir geçiş sürecinde olunduğundan geleceğe dair değerlendirmelerde bu risk payını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rusya'nın bölgeye müdahil olması bazı 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farklılıklar yaratabilir ama bu fark, pazardan çıkış değil, aksine söz konusu coğrafyanın pazarın hangi noktasına eklemleneceği üzerine şekillenecektir. Bugün bakıldığında Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesi, farklı kapitalist modellerin oluşturduğu ortak bir pazarın talebi haline gelmiştir. Adı, çerçevesi değişir ama özü aynı kalır. 


Arap Baharı ve BOP 


Ortadoğu her şeyden önce yalnızca bir bölgenin değil, aynı zamanda o bölgede süregiden düzenin de adı. Bu isim ona dışarıdan bakan birileri tarafından konulmuş ve bu coğrafya, bölgedeki müesses nizamın ana referans noktası olan Avrupa'ya belirli bir mesafede konumlardırılmış. Ortadoğu bölgesi ve Ortadoğu düzeni Batılı olmadığı gibi, tam Doğulu olarak da kabul edilmiyor. 
Aralarda bir yerlerde, sanki Batı kıyısına doğru üretilmiş bir “münhasır bölge” statüsünde. Kendi hukuku, özgün işleyiş mekanizmaları var. Bu düzenin çerçevesi de 20. yüzyılda çizilmiş ve içi o dönemin koşullarında doldurulmuştu. Soğuk Savaş boyunca kurulan hassas denge nedeniyle mevcut düzenin değişimine yönelik herhangi bir adım atmak mümkün olamamıştı. Oysa 21. 
yüzyıl dünyasının özellikle düzen anlamında yeni bir Ortadoğu'ya ihtiyaç duyduğu, zira küresel güç dengelerinin yeniden yapılandığı aşikâr. 

Esasen “Yeni bir Ortadoğu" ihtiyacı, ilk olarak George W. Bush tarafından dile getirilmiş, 11 Eylül saldırılarının ardından “Ortadoğu”, bölge olarak genişletilmiş haliyle Kuzey Afrika'yı da kapsayacak bir çerçeveye oturtulmuştu. Bush'un paradigmasında Arap yarımadasını, 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Kuzey Afrika'yı ve Pakistan'a kadar uzanan hattı bir bütün olarak ele almak ve mecburi demokratikleştirme sürecine sokmak bir hedef olarak belirtilmişti. 2004 yılı boyunca G-8, Avrupa-Asya Zirvesi ve NATO zirveleri bünyesinde bu konu tartışıldı. BOP, GOP, GOKAP gibi kısaltılmış isimlerle tanımlanan projenin hedefi, bölgeyi demokratikleştirme yoluyla güvenli hale getirmek ve teröre kaynaklık eder durumdan çıkarmaktı. En azından dile getirilen buydu. 

Yeni Ortadoğu'ya dair bu proje gerek sunuluş biçimi ve dilindeki otoriter tavır, gerekse sunanlara, yani Batı'ya duyulan kuşkucu yaklaşım dolayısıyla doğal bir tepkiyle karşılanmıştı. Oysa eski düzen de bir Batı imalatıydı, savunulacak tarafı da yoktu. Eski Ortadoğu despotizmin, zalimliğin, azgelişmişliğin, mezhep kavgalarının, büyük zenginliklerin ürettiği büyük fakirliklerin adıydı. 
Yeni kurulacak Ortadoğu'da bölge insanlannın ruhu da yer almalıydı. Bu Batı'nın da tercihiydi. Nitekim halklar demokrasi talebiyle sokağa döküldüğünde ilk destek Batı'dan gelmiş, kanlı çatışmalar “Bahar” adıyla anılmıştı. 


Arap Baharı diye adlandırılan şey bir anlamda Akdeniz Havzası'nın depremi olarak da tanımlanabilir. Zira bu yaşananların sadece Kuzey Afrika'yı değil, Akdeniz'in kuzeyini de ilgilendiren; yani İtalya, Yunanistan ve İspanya'yı da kuşatacak bir dalga olduğunu, Kıbrıs'ın da bunun içinedâhil edilip bölgenin Ortadoğu'ya kadar uzandığını görmemiz gerekir. Akdeniz ise Mediterrane'dir, yani “yerkürenin merkezi”. Ve bence klasik jeopolitik teorilerinden farklı olsa bile geniş tarifiyle “dünyanın kalbi”dir. Bu 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bölgenin kontrolü bir anlamda dünya adasının kontrolü de sayılabilir. 


Tarihin her döneminde Akdeniz'in dünya politikası bakımından çok önemli olduğunu görüyoruz. Zateneski dünya tarihi denilen şey, çoğunlukla Akdeniz çevresinde cereyan eden hadiselerin derlenmiş halidir. Antik Yunan tarihi de, Roma ve Hıristiyanlık tarihi de, İpek Yolu tarihi de, Osmanlı tarihi de, sömürgecilik tarihi de Akdeniz merkezlidir. Bildiğimiz tarih anlatısında 20. yüzyıla kadar Akdeniz dışındaki bir coğrafyanın fazlaca bir önemi yoktur. En azından merkezden kopuktur. 


Son yüzyılda ise tam bir eklemlenme yaşarurken Atlantik, Pasifik ve Akdeniz küresel zincirin üç halkasını oluşturuyor. Özellikle 20. yüzyılın son dönemi Akdeniz'in yeniden yapılandırılması çabalarının başladığı bir döneme tekabül ediyordu. 1995 yılında imzalanan Barcelona Deklarasyonu, AB'nin Güney Akdeniz yani Kuzey Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini şekillendirmeye yönelik yeni bir yol haritası niteliğindeydi. O dönemde projenin üç temel referansından biri demokratik reformların hayat geçirilmesi adına siyasi bir diyalog kurmak olarak belirlenmişti. Serbest ticaret ekonomisine geçiş desteği ve finansal işbirliğini kapsayan bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak da diğer parametrelerdi. Lakin en önemli ayak, uygarlıklar çatışması temelinde şekillenen siyasi fay hattırın kırılmasını önleyecek sosyal ve kültürel bir diyalog ortamı kurmak şeklinde tanımlanmıştı. Tam anlamıyla işlevsel hale getirilemeyen bu çerçeve, sonrasında Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi'nin de ana hatlarını oluşturacaktı. Kısaca, Güney Akdeniz 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çevresinin yapılandırılması ve ekonomik olarak kuzeyle bütünleştirilmesi son derece önemliydi. Bu konuda en büyük çabayı Fransa ve özellikle de Sarkozy gösterdi. 


Sarkozy'nin Fransası, Akdeniz açılımıyla bir yandan bölgedeki enetkin aktör olarak sivrilmeye çalışırken diğer yandan da NATO'nun askeri kanadına dönüşü hayata geçirdi. Eğer iktisadi gücü ve Fransız seçmeni elverseydi Sarkozy bölge politikasını muhtemelen Suriye krizi konusunda da devam ettirebilirdi. Nitekim Fransa'nın Libya'daki erken ve etkin tavrının geri planında Akdeniz'i Mare Nostrum olarak değerlendiren bir politikanın izleri olduğu görülüyordu. Sarkozy hem AB'yi hem de NATO'yu Akdeniz'de etkinleştirmek zorunda olduklarını düşünüyordu. Zira Akdeniz jeopolitiğinin Avrupa'nın enerji ihtiyacı açısından çok önemli olduğuna ve bu seçenekten yoksun kalınması durumunda Rusya'ya olan bağımlılığın Avrupa'yı kıpırdayamaz hale getireceğine inanıyordu. Sarkozy'nin gidişi bir bakıma bu stratejinin de bitişi anlamına geldi. 

Akdeniz'in, enerji jeopolitiğinde bu denli önemli olmasının çeşitli nedenleri var. Akdeniz bir yandan Hazar havzası ve Orta Asya petrollerinin Bakü-Ceyhan boru hattı ile Doğu Akdeniz'e aktarılması, diğer yandan Mursul ve Körfez petrolünün Batı'ya taşınması ve bir diğer yandan da Afrika kıtasından Avrupa'ya enerji trafiğinin geçiş noktası olması itibariyle çok önemli. Bu bakımdan Akdeniz'e dair hiçbir meselenin lokal kalması mümkün değil. Akdeniz'in kuzeyiile güneyi birbirine ancak enerji-ekonomi dengesi içerisinde eklemlenebiliyor. Bunun 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tamamlayıcı parçası ise normların ve değerlerin aktarılması. Bu ise büyük bir sosyal dönüşüm anlamına geliyor. 


Kuşkusuz her dönüşüm gibi bu da siyasal ve sosyal dalgalanmalar yaratıyor. Bu devinim süreci kendi içerisinde antitezlerini de ürettiğinden bölgeyi tam olarak neye dönüştüreceğini bilmek mümkün değil. Ama risklerden söz edeceksek, bölgede, özellikle Doğu Akdeniz uzantısı olan Ortadoğu'da, öncelikle büyük çaplı, Sünni-Şii ekseninde şekillenecek mezhepsel bir çatışma potansiyelinin varlığından söz edebiliriz. İkincisi, totaliter bir sistemden kurtulma adına başlayan halk hareketlerinin ardından geleneksel diktatörlüklerin yerini radikal İslami grupların yönettiği daha da totaliter yapıların alması tehlikesi. Bu tür iktidarların kendilerinin dışındaki inanç sistemlerine karşı hoşgörüsüz oldukları gibi, kapitalist sisteme eklemlenme konusunda ne kadar hevesli olacakları da şüpheli. İsrail-Filistin meselesine ilave olarak Afganistan ve Irak müdahalelerinin ardından İslami çevrelerin Batı ile mesafelerinin giderek açıldığı biliniyor. Nitekim ABD ve AB'nin Arap Baharı konusunda ilk zamanlardakinden daha tedirgin bir tavır içine girmelerinin temelinde de bu yatıyor. Gidenin gitmesinden yanalar tamam, ama gelenin gelmesinden yana oldukları da söylenemez. Son olarak da süregiden bir iç savaş ve çatışma ortamunun bölgeyi bırakın sisteme eklemlemeyi, sistemden tamamen uzaklaştırma gibi bir riski de var ve bu ne AB'nin ne de ABD'nin projesine uyuyor. 

Bush'un liderliğinde şekillenen ABD projesi de AB'ninkinden farklı değildi aslında. En batıda Fas'tan en doğuda Pakistan'a, kuzeyde Karadeniz'den güneyde 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Yemen'e kadar uzanan bölgede, demokratikleşme ve liberal pazarlara açılma hedefini güdüyordu. ABD strateji belgelerinde İslam coğrafyasında yaşayanlar dört grupta toplarıyordu. İlk grupta radikal İslamcılar vardı, ki bunlara terörist deniyordu. İkinci grupta ABD düşmarı gelenekçiler bulunuyordu. Terörist olarak tanımlanamasalar da bunlar da düşman niteliğindeydiler. Üçüncü gruptaki ılımlı İslamcılar küresel ağlarla bağlantılı, uzlaşmacı ve inançlara saygılı olarak görülüyordu. Son olarak da laiklerin ve gayri müslimlerin bulunduğu bir kesim vardı. 


ABD açısından ittifak kurmaya en elverişli model, ılımlı İslamcılar olarak tanımlanan ve daha geniş bir kitleye yayılma potansiyeli olan gruptu. Laiklerin bile Batılı yaşam stillerine karşın anti-Amerikan bir tutum içerisinde olduğu coğrafyada, birleştirici faktör, küresel ekonomiye eklemlenme arzusu olarak belirlenmişti. Bu bakımdan İslam'dan çok “Hangi İslam?” konusu ön plana çıktı. 


Amerikalılar Körfez'deki ittifaklarıyla ılımlı İslam coğrafyasını birleştirerek, iki ayrı modelde gelişen bir anti-Şii hat üretmeye giriştiler. Mesele kuşkusuz Şiiliğin teolojik açılımları değil, kendisini Şii olarak tanımlayan halkların ve rejimlerin anti-İsrail ve anti-Amerikan duruşu idi. Böylece bir yandan İran'ın tüm İslam coğrafyası üzerindeki etkinliğini azaltmak mümkün olacak, diğer yandan da İslam dünyasının kendi içerisindeki vuruşmasıyla belirlenecek sentez ortaya çıkacaktı. Sürece değil sonuca bakıldığında, mezhepsel bölünme, bu anlamda her iki Batılı Ortadoğu projesi açısından da anlamlı bir gelişme sayılabilirdi. Bu politika böl ve yönet prensibini yüzyıllarca başarıyla uygulamayı başarmış olan emper- 


ie 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


yalist geleneğin bir uzantısı olarak da sayılabilirdi. Bölme ve dövüştürme konusunda yeterli tecrübe ve istihbari donarım vardı. 


Buna karşın projeyi hayata geçirmekte bazı zorluklar da mevcuttu. Her şeyden önce mezhepsel çatışma riski hem mikro ölçekte; yani devletlerin kendi sınırları içerisinde, hem de makro çerçevede yayılma ihtimali taşıyordu. Böylesi bir yayılma hem enerji arzının sürdürülebilirliği hem de fiyatları açısından uzun dönemli olarak tolere edilebilir nitelikte değildi. 


Ortadoğu bölgesi mezhepsel bakımdan çok karışık ve kimi yerde azınlık yönetimleri söz konusu. En büyük Şii nüfus İran'da ve yaklaşık 70 milyon civarında. 
Hindistan ve Pakistan'da da yaklaşık 50'şer milyon Şii olduğu sanılıyor. Afganistan'da ise bu rakam 4 milyon civarında. Irak zaten Saddam sonrasında, çoğunlukta olan Şii nüfusun yönetime direkt yansıyan ağırlığıyla şekillenmiş durumda. Buradaki yaklaşık 25 milyonluk kitle Suriye'deki Alevi/ Nusayri grupları ile çok yakın. 
Suriye'de Nusayriler 4 milyon civarında olmalarına rağmen iktidarı, artık ne kadariktidar denilebilirse, ellerinde tutuyorlar. Esas sorun da bu tip ülkelerde ortaya çıkıyor. 
Kimlikler giderek mezhepsel hatlar üzerinden çizilince siyasi tavırlar da ona göre şekilleniyor. 


İlk bakışta mezhepsel açıdan çok sorunlu görünmeyen Körfez ülkeleri bile kendilerine sıkıntı yaşatabilecek mezhep farklılıklarına sahip. Örneğin Suudi Arabistan'da 
4 milyonluk bir Şii nüfus var. Bahreyn'de ise 7570 oranındaki Şii çoğunluğa karşı, Suudi Arabistan'ın desteğiyle Sünni rejim devam ettiriliyor. Bu durum önümüzdeki dönemde Bahreyn ile Suudilerin birleşmesini gerektirecek 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kadar önemli bir politik soruna dönüşmüş durumda. İki ülke birleştiğinde buna İran'ın nasıl tepki vereceği ise şimdilik bilinmiyor. Çünkü birleşmenin mantığı, Bahreyn'in, Şiilik nedeniyle yükselen İran etkisinden kurtarılması. 

Suudilerin en yakın müttefiklerinden Yemen'de de 
10 milyona yakın Şii nüfus bulunuyor. Birleşik Arap 
Emirlikleri'nde ise 010 civarında Şii var. Mezhep hatlarının gerginleşmesi tüm bu ülkelerde bazı sorunların ortaya çıkması anlamuna gelebilir. Kısaca, bölge böyle bir nedenle kan gölüne dönebilir. 


Arap Baharı halklar üzerindeki siyasal baskıyı kaldırmayı ve onların kendilerini ifade hürriyetine kavuşmasını hedefleyen bir dönüşüm arayışı gibi görünse bile, risklerin varlığını bertaraf etmiyor. Özellikle ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte, işgalden bu yana baskı altında tutulan mezhepsel kimlikler ve gerginlikler Irak'tan başlayarak su yüzüne çıkmaya başlamış durumda. Bağdat yönetiminin Şii karakteri giderek daha baskın hale gelirken, Suriye'den Irak'a ve İran'a doğru yayılan bir saflaşma netleşiyor. Şii ittifakı tarafından desteklenen Başbakan Maliki'nin, Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'ye karşı tavrının ardında kendisine karşı girişilen suikast girişimi var gibi görünse de temelde fitili ateşleyen sebebin bölgesel ve global siyasi dengeler olduğu söylenebilir. 

Soru şu; Ortadoğu İran'ınliderliğinde gelişen, İsrail ve ABD karşıtı bir İslam coğrafyası olarak mı şekillenecek; yoksa İran'ın gücünün kısmen de olsa bertaraf edildiği birkaç merkezli bir Ortadoğu'dan mı söz edilecek? 


Bu sorunun cevabı iki eksende şekilleniyor. Bunlardan birincisi, etnik kimliklere referans veren yaklaşım. Bu 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paradigma devrede olduğu andan itibaren Fars, Arap, Türk, Kürt gibi irili ufaklı fay hatları ortaya çıkıyor. İran'a karşıduran saf açısından en kullanılabilir enstrüman bu. 
Zira böyle bir dunımda İran'da bütünlüğü sağlayan Şiilik şemsiyesi işlevsiz hale geliyor. İran'da Farsilerle birlikte ülke nüfusunu oluşturan Türkler, Beluciler gibi gruplar aynı etnik kalıba dökülemiyorlar. 


Buna karşın mezhepsel bir saflaşma halinde Irak ve Suriye toprakları, İran'ın Akdeniz'e açılımını sağlayan jeopolitik hat olarak sivriliyor. Bu hat bir ucundan Azerbaycan üzerinden Hazar havzasına, diğer yandan Pakistan ve Hindistan üzerinden Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Dünyada yaklaşık 200 milyon civarında Şii nüfusun bulunduğu göz önüne alınırsa İran'ın üzerine oturacağı liderlik tabarırın oldukça etkili olacağı söylenebilir. Batı'nın kırmak istediği, İran'ın ise sağlamlaştırmayı amaçladığı yayılma yolu bu. İran'ın bir yandan içerideki etnik ayrımları konsolide edebileceği tek yapıştırıcı, diğer yandan da bölgesel güç dengelerinde kendisine dayanak sağlayabileceği en güçlü destek bu; Şiilik. Bu bakımdan İran'ın mezhepsel kimliğinin güçlü olması da güçsüzleşınesi de bölge açısından sıkıntılara gebe. 


Arap Baharı Sonrasında Bölgede I ürk Modeli Bir Laiklik Mümkün Olur mu? 


Öncelikle şunu söyleyelim; laiklik ile sekülerleşme aynı şey değil. Tarihin çeşitli safhalarında, farklı ülkelerde, farklı pratikler olarak ortaya çıkmış iki olgu. Her ikisinde de dünyevi hayatı düzenleyen kanunların din referanslı olarak tepeden inmesi değil, bizatihi o dünyadan kaynaklanması gereği var. Laiklik, Latin-Katolik tarzı 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bir dünyevileşmeye vurgu yapıyor; Fransa örneğindeki din-devlet ayrışması çerçevesine dayandığı için, kiliseyle ya da başka dinlerde dini kurumlarla mücadele esasını benimsiyor. Özünde çatışmacı bir tutumu var. 


Sekülerlik ise Anglo Sakson-Protestan geleneğinin bir uzantısı. Orada Anglikan kilisesinin siyasi sistemle bir çatışması olmadığı, hatta onun yanında yer aldığı için uyumlu bir işleyiş söz konusu. Din, devlet işlerinin dışında, ama aynı zamanda yanında yer alıyor. Bu yaklaşım örneğin Niyazi Berkes tarafından “çağdaşlaşma olarak tarif edilir. Ona göre seküler anlayışta din ve devlet ayrı kulvarlarda hareket eder ve birbirlerini kontrol etme çabasına girişmez. Berkes, sekülarizmin tam anlamıyla çağdaşlaşmış ve dinin, cemaatlere bırakıldığı modellerde mümkün olduğuna inanıyor. Dünyada seküler yapılar olduğu gibi laik düzenler de var. Göründüğü kadarıyla, dinin bir tehdit olarak algılandığı ve kontrolün cemaatlere bırakılması halinde illegal yapıların ortaya çıkmasından korkulan ortamlarda, devlet dini bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Bu da 'Fransız modeli” jakoben bir laiklik çizgisine geçit veriyor. Türkiye'de uygulanan laiklik bu türden, heran bir şeriattehdidine karşı tetikte olma hali üzerine kurgulanmış. 


Buna karşın son dönemde kontrollü bir dönüşüm olduğunu da söylemek gerekiyor. Türkiye katı bir laiklik anlayışından, sekiiler bir yaklaşıma doğru kaymaya başlamış durumda. Ancak bu dönüşümün çok kolay olduğunu söyleyemeyiz. Teorik düzeyde buluşturulması zor olan İslam ve Sekülarizmi pratikte uygulama becerisi, çok sabırlı ve dikkatli bir düzenleme ihtiyacı doğuruyor. 
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Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana gelen ve devlet ile din işlerini en azından kısmen ayrı kulvarlara oturtan bir gelenek var. Laik cumhuriyet bu tabanın üzerinde inşa edildi ve özünde toplumun geniş bir kesimi tarafından da benimsendi. Mesele tanımlamada kilitleniyor. İnsanların inanç ve ibadetlerine özgürlük tanıyan ve her inanca eşit mesafede duran bir sistem ihtiyacı ile, belli bir inanç pratiğinin dışında davranılmasına izin vermeyen sistem Türkiye'de her zaman çatıştı. Laikliğin katı uygulama biçimi, esasında gayrimüslimleri de, Alevileri de, kimi Sünnileri de sistemin dışına itti. Devlet tarafından üretilen ve sınırları belirlenen Sünnici bir uygulama topluma empoze edildi. 


Bu sistemde kendisini mağdur olarak görmeyen insan sayısı Son derece azdır. Aleviler kendilerine yapılan baskılardan ve özgürce ibadetlerini yerine getiremez oluşlarından şikâyet ettiler; İslamcılar başörtüsü, askeri baskı gibi olgulardan. Dini pratikleri uygulamayanlar mahalle baskından dert yandı, gayrimüslimler insan sayılmamaktan. Kısaca, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren siyaset ile inançlı kesimler arasında sorunlar oldu. Şimdi esas mesele, sorunlu gruplardan birinin tatmin edilebilmesi adına diğerlerini daha da mağdur kılmayacak yöntemlerin bulunması. Bu Türkiye'nin dış politika kimliğinin pekişmesi adına da çok önemli bir konu. Laiklik ya da sekülarizm, hangi başlık altında tarumlarursa tanımlansın, temel felsefenin ibadet etme ya da etmeme hakkının özgürleştirilmesine dayanması gerekiyor. Günün koşullarına göre değişen tanımlamalar hem büyük güvensizlik hem de mağduriyet kaynağı. 
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AKP dönemiyle birlikte gelen uygulamalar kimilerine göre tedirgin edici. Özellikle kendisini laik olarak tarımlayan kesim bu yeni dönemin “laikleştirme sürecinin kontryapılanma aşaması” olduğu inancında. Esasen bu eğilimin bizi bir senteze götüreceğini söylemek daha doğru. Seküler karakterin yıpranması Türkiye'nin hem iç hem de dış politikası açısından bir felakete dönüşebilir ve bizi belirli bir inanç sisteminin siyasi kampına yerleştirebilir. Bunu ideolojik mantık içerisinde değil, son derce pratik ve pragmatik gerekçelerle söylüyorum. 
Başkalarının akıntısına kapılmaktansa kendi akış yatagımızı oluşturmamız lazım. “Arap Baharı” denilen yıkım döküm sürecini yaşayan tüm ülkelerde, uygulanmakta olan İslam pratiğiyle bir yüzleşme, hesaplaşma ve restorasyon sürecine geçileceğini düşünüyorum. Şu anda hemen hepsinin anayasalarında dinlerinin İslam olduğu belirlenmiş durumda. Hangi İslam dendiğinde ise farklı yorumlama biçimleri devreye giriyor. Mesele bu çeşitliliğin bir çatışma nüvesi oluşturabilme kapasitesi. 


Bp. 


Il DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN DEVLET” 
İRAN 


İran'ın Son Pozisyonu 


İran tarihsel olarak hep bölgenin güçlü ülkesiydi ancak 1980'li yıllardan itibaren siyaseten çok farklı ve etkin bir aktör konumuna yükseldi. Bir ucuyla Hazar Denizi'ne, diğer ucuyla Basra Körfezi ve oradan Umman Körfezi'ne, Arap Denizi ve Hint Okyanusu'na uzanan bir ülke. Enerji geçiş yollarının en önemlisini, yani Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor. Dünya petrolünün /30'undan fazlası bu kanaldan akıyor. Dünyadaki sıvılaştırılmış doğalgaz akışının Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri mahreçli bölümü de buradan yapılıyor, ki bu rakam dünya sıvı doğalgazının yaklaşık 9620'si dolaylarında. İran'ın en büyük kozların- dan biri de bu. Boğazın kapanması ya da kısmen de olsa trafiğinin engellenmesi durumunda dünyadaki enerji fiyatlarının en az ikiye katlanması söz konusu olabilir. 
Kısaca, çok önemli bir jeopolitik avantaja sahip. 


Buna ilave olarak uluslararası kamuoyunda oldukça popüler hale gelmiş olan bir “dünyaya meydan okuyan 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devlet” olma durumu var ki bu da Ortadoğu sokaklarında çok ciddi bir destek buluyor. Yakın zamana kadar, özellikle 11 Eylül'ün akabinde girişilen Afganistan ve Irak saldırılarının da verdiği ivme ile neredeyse bütün Müslümanların lideri görünümünde bir pozisyon aldığını da belirtelim. İran'ın çatışmacı ve Batı'yı karşısına alan tavrı, Batı'yla ve modernizmle problemi olan, kendini ötekileştirilmiş hisseden bütün Müslümanlar açısından çok cazipti. Nitekim Mahmud Ahınedinejad'ın iktidara gelir gelmez İsrail'i yok edeceği mealinden sözler sarf etmesi, İsrail devletini tarımadığını ilan ederek geleceğin Ortadoğusunda bu ülkenin yeri olmadığını söylemesi sokakların coşkulu desteğiyle karşılık görmüştü. 


Kanımca şunu unutmamak gerekir; son 60 yılda Ortadoğu'daki ister mezhepsel, ister ulusal her türlü siyasi kimliğin şekillenmesinde ana unsurlardan biri de İsrail-Filistin meselesi oldu. Filistin intifadası ile yeni bir mecraya giren anti-İsrail tutum, Irak'ın işgalinin ardından yeniden alevlenip bölgesel bir duruşa dönüştü. 
Nitekim Türkiye de bunun bir parçası oldu ve tarihinde hiçbir zaman olmamış derecede bir anti-İsrail yörüngeye doğru savruldu. Bir anlamda bölgede etkin bir liderlik sergileyebilmenin önkoşulu, İsrail'e karşı tavırlı bir tutum almak haline geldi. 

Esasen bu olumsuzluk, 1948'den itibaren gelişen savaşlarla dolu sürecin ürünüydü. Modem Arap entelektüel kimliği de sokaklardaki halk yığınlarının kimliği de şekillenme aşamasında İsrail'i odakta tuttu. Birçok devlet otoritesi, kamuoyundan gelen baskırın da etkisiyle Filistin meselesini kendi yerel meselelerinin önüne aldı. 
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Tam da bu nedenle İsrail'e karşı, Arap olmayan bir İslam devletinden yükselen muhalefet ciddi bir destek buldu. 
İran'ın, 11 Eylül'ün hemen akabinde, tarihsel kimliği olan Şiiliği ile değil, Batı ile dövüşen karizmatik gücü ve İsrail karşıtı Müslümanlığıyla ön plana çıkması, mezhepler üstü bir imaj yarattı. Amerika ve İsrail'e kızan herkes, yanı başında İran'ı buldu. 


Ancakson birkaç yılda bu denge iki yönlü olarak ciddi biçimde değişti. Bunlardan ilki, İsrail'in Ortadoğu meselelerinde düşük profil sergilemeye başlamasıydı. İsrail'in günlük gündemin dışında kalması ve görünürlüğünün azalması Müslümanlar arasındaki dayanışma bağlannın da azalması anlamını taşıyordu. 11 Eylül saldırısının ardından İsrail'in Ortadoğu'daki iddialarını sağlamlaştıran gelişmeler yaşanmıştı. Her şeyden önce, İsrail tüm Batı kamuoyuna “İslamcılar tehlikelidir” mesajını kabul ettirerek Filistin davasını.meşrulaştırma imkânma kavuşmuştu. Üstelik İsrail-Filistin topraklarında sıkışan terör potansiyeli dünyanın farklı bölgelerine yayılmış, daha önceleri İsrail'in Filistin politikalarına sıcak bakmayan devletler bile radikal İslam korkusundan bütün direniş hareketlerini aynı potaya almayı tercih etmişlerdi. Kısaca, İsrail toprakları El Kaide'nin Batı'ya doğru kayışı ile önemli ölçüde güvenlikli hale gelmişti. İsrail'i rahatlatan ikinci gelişme ise Irak'ta alevlenen mezhepsel ayrışmanın bölge halklarını sarması oldu. Kimi Müslümanlar, bırakın İsrail'e karşı bir bütünlük sergilemeyi, onu artık bir müttefik olarak görme arzularını dile getirmeye başlamışlardı. 
Nitekim WikiLeaks belgelerinde de gördük ki İsrail karşıtı olarak bilinen Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler bile İran'ın etkisinden rahatsız olmaya başlayıp ABD'nin ya 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da İsrail'in İran'ı hemen vurmasını istiyorlardı. İsrail'in olası bir İran saldırısında Sünni bloktan kendisine ciddi bir destek bulması mümkün olacak gibi görünüyordu. 


Bölgedeki dengeleri etkileyen bir başka faktör ise Türkiye'nin özellikle 'one minute olayından sonra, İslam dünyasını kavrayacak bir aktör olarak ön plana çıkımaya başlamasıydı. Türkiye, daha önce laiklik prensibine yaptığı vurgu ve Batı'ya yönelik duruşu nedeniyle İslam'a ve bölge halklarına karşı olumsuz tavırlı bir ülke olarak algılanıyordu. AKP'nin iktidara gelişinin ardından bölgedeki algı, Türkiye'nin ılımlı bir İslam ülkesi haline geldiğine dönüştü. Temelde Bat'yla ya da İsrail'le dövüşmüyor, ama gerektiğinde sert çıkabiliyordu. Türkiye, özellikle İsrail'le ilişkiler gerilmeye başladığı andan itibaren İslam dünyası tarafından kucaklanır olmuş, sokaklara Ahmedinejad'posterlerine ilave olarak Tayyip Erdoğan resimleri asılmaya başlanmıştı. Türk dizileri Ortadoğu televizyonlarını istila ederken, Türk yaşam tarzı imrenilen bir ideale dönüştü. Türkiye'nin ekonomik sıçraması örnek ya da ilham kaynağı olarak görülür oldu. Bu süreçte bir yandan eksen kayması yaşandığı şikâyetleri ile boğuşan AKP hükümeti, diğer yandan da bölge ülkeleri ile ilişkilerini tanzim etmeye çalışıyordu. Mezhepsel kimliklerin ortaya çıkışına ve özellikle de Suriye krizine kadar denge siyasetini iyi yürütüp sıfır sorun politikasını hayata geçiren Türkiye'nin, barışçıl siyaset alanı daralınca İran ile rekabet etmesi kaçırılmaz hale geldi. 


Türkiye İran'dan Rol mü Çalıyor? 
Türkiye İran'la ilişkilerini, enerji-ekonomi dengesini gözeterek, İran'ın kendisi için bir güvenlik tehdidi yaratmaması ve karşılığında da İran'a yönelik bir güvenlik tehdidi oluşturmamak üzerine kurgulamıştı. Nitekim Birleşmiş Milletler'de, İran'a yönelik oylamada yalnız kalmak pahasına yaptırımları reddetmiş ve bu tercih yüzünden ülke içinden ve dışından aldığı yoğun eleştirileri göğüslemek zorunda kalmıştı. Türkiye'nin bu kararın hemen ardından NATO'nun füze savunma sistemlerinin ülke içerisinde konuşlanmasını kabul etmesi ise pek çokları tarafından bir çelişki gibi algılanmıştı. Oysa bu tavrın bir mantığı vardı ve iki kararın ardı ardına alınması bir yalpalama değil, dengeleme siyasetiydi. Taraf tutmadan taraf olma stratejisi gereği, konuya göre, yani ad hoc tavır almak gerekiyordu. Bu strateji, üçüncü yolun mantığına uygun bir biçimde, “Ne İran'dan yana, ne de İran'a karşı” olarak şekillendirilmeliydi. İzlenen tutumun her iki tarafı da mutsuz etmesi stratejinin işe yaradığının göstergesiydi. 


Türkiye'nin diğer açmazı da İran'ın Almanya, Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri ile sürdürdüğü ilişkilerin, AB ülkelerinin İran'ın nükleer yatırımları duruncaya kadar petrol ithalatını kesmiş olmasıyla, ekonomik açıdan kırılmaya gitmesi oldu. İran ekonomisinin 9660'1 petrol ihracatına dayanıyordu ve bu, bugün de etkileri hissedilen ciddi bir ekonomik felaketin habercisiydi. 


Yaptırım kararı bir yandan İran'ın Batı'ya doğru tek açılım noktası haline gelen Türkiye'ye avantaj sağlarken, diğer yandan da temelde Batı doğrultusunda şekillenen Türk dış politikasının AB ülkelerinden kopuk bir yol izlemek durumunda kalmasına neden olmuştu. Suriye'deki tutum farklılığı nedeniyle de zorlaşan ilişkiler son dönemde İran'ın PKK'ya destek verdiği, İranistihbaratının 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Türkiye'de at oynattığı gibi haberlerle iyice sıkıntıya girdi. 
“Denge siyaseti” giderek “kendini koruma siyasetinin” 


sinyallerini vermeye başladı. 


Türkiye, İran'a karşı dengeleme politikası uygulayan tek ülke değil kuşkusuz. Benzer durumdaki Rusya'nın da aynı açmazlarla yüzleştiği görülebiliyor. BM'de İran'a yönelik yaptırımların artırılmasına karşı çıkan Rusya, bir yandan da İran'ın füze sistemlerini yakından izlemeye almış durumda. Zira İran'ın nükleer füze sistemlerine sahip olması ABD toprakları açısından bir tehdit yaratmazken, Rusya için ulaşılabilir olması dolayısıyla ciddi bir risk faktörü. Bu nedenle yalpalama-dengeleme durumu onlar için de geçerli. 

Rus yönetimi bir yandan İran'ın Rusya ve çevre havzasındaki Müslümanlar üzerindeki etkinliğinden hoşlanmıyor, ama diğer yandan da petrol bölgelerinde Batı kontrolünü görmek istemiyor. İran ile Batı arasındaki gerilim kontrollü bir biçimde sürdüğü müddetçe de sistemdeki en önemli arzcı olarak kalacağını ve elinin kuvvetleneceğini düşünüyor. Kısacası, sürdürülebilir gerilim politikası Rusya'nın da tercihi. İran'la gerilimin sürmesi Rusya'nın petrol fiyatları üzerinde ciddi bir etkinlik yaratmasına neden oluyor. Fiyatların yüksek seyretmesi Rusya'nın ekonomik olarak rahat etmesi anlamına geliyor. 
Lakin güvenlik riskleri söz konusu olduğunda Rusyaile İran'ın el ele yürümesi pek mümkün değil. Gerek İslami radikalizm ve terör konusunda, gerekse İran'ın nükleer silahlara sahip olması hususunda Rusya hükümetinin 


Batı'dan farklı bir bakış sergilemediği görülüyor. 
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İran'ın Nükleer Gücü ve Türkiye 


İran'ın, bırakın nükleer silah geliştirmeyi, barışçıl nükleer enerji sahibi olması fikri bile karımca endişe verici. 
Çok ciddi uluslararası kısıtlamalar altında, gizli saklı yapılan bir nükleer reaktörün önemli güvenlik problemleri yaratacağı aşikâr. Üstelik bu santralin sınırımıza çok yakın bir yerdeinşa edildiğini de unutmamak gerekiyor. 
Hâlihazırda, Türkiye'nin etrafında ve olası bir sızıntı halinde topraklarımızı etkileyebilecek mesafede yaklaşık 50 
nükleer santral var. Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali, Iğdır'a sadece 30 km uzaklıkta ve ürettiği risk bakımından Türkiye ile Ermenistan toprakları arasında bir fark yok. Eski teknoloji ile yapılmış bir santral ve bu yüzden kapatılması yönünde AB'nin ciddi bir baskısı var. 
Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'da da sınırımıza çok yakın santraller var. Kısacası, ülkemizde yapmaktan kaçındığımız nükleer santraller başka ülkeler tarafından bizim sınırlarımıza yakın yerlerde yapılmış durumda. Bir de İran'ın devreye girmesiyle tüm coğrafyamız, bilemediğimiz teknolojilerle inşa edilmiş santrallerin tehdidi altında kalabilir. Söz konusu olan, barışçıl amaçla yapılmış bir santral dahi olsa, sızıntı olması halinde Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu bir felaketle yüzleşebilir. Bir de bu teknolojinin silaha dönüştüğünü düşünürsek Türkiye açısından çok daha büyük bir risk var demektir. 


ABD'nin İran'ın nükleer silah yapmasına karşı çıkmasının aslında direkt olarak kendisini ilgilendiren bir yönü yok. Zira İran'ın Amerika'yı vurabilecek bir füzeyi binlerce kilometre öteye gönderme şansı bulunmuyor. 
Vurabilirse, ya İsrail'i ya Suudi Arabistan'ı ya Rusya'yı ya 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da Türkiye topraklarını vurabilir. Yani esas hedef yakın çevresi. Böyle bir durum diğer çevre ülkeler kadar Türkiye üzerinde de bir tehdit unsuru. Nitekim Türkiye'de bir dönem savunulan “İsrail'in varsa İran'ın da hakkı vardır” tezinin son dönemde giderek popülerliğini kaybettiği görülüyor. Böyle bir ihtimalin gerçeğe dönüşmesi Türkiye için büyük bir güvenlik zaafı olduğu gibi, alternatif bölgesel aktör rolü açısından da psikolojik bir dezavantaj olacaktır. 


Her şeyden önce, bölgede nükleer silahlara sahip devletlerin varlığı, doğrudan şantaj vesilesi demektir. Elinde nükleer silah olan bir devletin, çevresindekilere boyun eğdirmek için yeterli güce sahipolduğu düşünülür. Böyle bir güç bölgedeki beğenmediği politikaları engelleyeceği gibi, hiçbir devletin de böyle bir aktörle çatışmaya girmesi mümkün olmaz. Krizli dönemlerde, eşit şartlarda diplomasiye doğru açılan kapılar, direkt çatışma platformlarına girer. Diğer ülkeler de kendilerini koruma güdüsüyle nükleer silahlanmaya girişir ve bütün Ortadoğu bölgesi nükleer bir alan haline gelebilir. İran'ın 20 civarında nükleer santral yapmayı planladığı düşünülürse, çevredeki her ülkenin ve özellikle de İsrail ile Suudi Arabistan'ın bu yönde yatırımı artırması gerekecektir. Türkiye açısından da nükleer silahlar geliştirmek, en azından nükleer caydırıcılık ve dehşet dengesini sağlamak açısından bir mecburiyete dönüşebilir. Kısacası, Ortadoğu'da, bırakın yeni nükleer devletlerin ortaya çıkmasını desteklemeyi, bölgenin tamamen nükleerden arındırılınası adına ciddi 


bir çaba içerisine girmek gerekiyor. 
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İran'ı nükleersizleştirmek için girişilen uluslararası diplomatik çabaların zorlu bir yolculukta olduğu söylenebilir. İran yönetimi belki hakikaten barışçıl amaçlı olarak bu santralleri yapmak istiyor, belki de derinlerdeki niyetlerini gizliyorlar; tam olarak bilmemiz mümkün değil ama silah şüphelerini artıran bazı sebepler var. Öncelikle İran'ınihtiyacından daha fazla uranyum zenginleştirmek eğiliminde olması ve bunu meşrulaştırmak adına nükleer santrallerin sayısını artıracağını beyan etmesi rahatsızlık uyandırıyor. Üstelik zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip bir ülkeden söz ediyoruz, bu durumda nükleer enerjinin bu denli hayati bir ihtiyaç olarak tanımlanması garip karşılaruyor. 


En sıkıntılı konulardan biri de çalışmaların garip bir gizlilik içerisinde askeri tesislerde yürütülmesi. Enerji amaçlı nükleer araştırmalara karşı herhangi bir uluslararası kısıtlama olmadığı gibi birçok ülke bu yöndeki çalışmalara destek olmaya hazır olduğunu açıklamış durumda. İran'ın bu konudaki tavrı zaman içerisinde yumuşayabilir ama temelde bu işi bir haysiyet meselesi yaptıkları görülüyor. İranlı bir arkadaşımın şu sözlerini unutmuyorum. “İran'ın bu işi Batı'yla konuşabileceği bir dil öğrenmek için” bu kadar sahiplendiğini söylemişti. 
Ona göre Batı, nükleer silahlara sahip olduğu için kendi diliyle konuşuyor ve diğerlerinin söylediklerini dinlemeyi reddediyordu. Oysa nükleer silaha sahip olması halinde İran onları kendilerini dinlemeye mecbur kılacaktı. Bir anlamda onların dilinden konuşacaktı. 


Kuşkusuz bu karşılıklı konuşma arzusu, oldukça tehlikeli bir diyaloga dönüşme potansiyeline de sahip. 
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Kimilerine göre savaş kapıda. Özellikle İsrail, direkt olarak menzil içerisinde kalması dolayısıyla son derece hurzursuz. Diplomatik yolların tükenmesi ve nükleer silah yapım sınırına gelinmesi durumunda askeribirmüdahale kaçırılmaz olabilir. Askeri müdahalenin yüksek bir ekonomik maliyeti olacağı tahmin edilmekle birlikte özellikle İsrail'in ve dolayısıyla ABD'nin belli bir noktadan sonra yumuşama politikası sürdürmesi oldukça zor. Esasen Netanyahu'nun çok konuda Obama'nın dış politika yaklaşımını yetersiz bulduğu biliniyor. Buna karşın İsrail'in var oluşuna yönelik bir tehdit olması dolayısıyla nükleer silah mevzusu farklı bir kategoride ele alınacaktır. Bu bağlamda ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer silah sahibi olması konusundaki duyarlılıklarının benzer olduğunu söyleyebiliriz. 

Her şeye rağmen, İran'ı durdurmak adına temel tercihin bir askeri müdahaleden ziyade siyasi ve ekonomik araçların kullanılması olduğu görülüyor. Özellikle rejim karşıtlığı, ekonomik sıkıntılar ya da etnik temelli bazı fay hatlarının manipüle edilmesi yoluyla içeride bir çatışma ortamı yaratılması ve hatta Arap Baharı modelinde özgürlükçü ayaklanmaların çıkartılması da masadaki planlar arasında gibi duruyor. 


Şu sıralar İran'ın içindeki güçler dengesi üzerinden devam eden bir mücadele de var. Ekonomik krizin önümüzdeki dönemde daha etkili olacağı söylenebilir. Zira uygulanan yaptınmlar nedeniyle ülkenin şah damarına baskı yapılıyor. Ekonomik problemlerin en önemli özelliği, kimlikler bazındaki çelişkileri beslemesi ve ortaya beklenmedik siyasi sorunlar çıkartmasıdır. Ekonomisinin 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belkemiği petrol ve gaz ihracatına dayanan İran'ın petrol ihracatının, yaptırımlar sonrasında neredeyse yarıya düşmesi durumun vahametini ortaya koyuyor. 1980'den bu yana ilk defa Irak'ın petrol ihracatı İran'ı geçmiş durumda. Enflasyon ve işsizlik rakamları korkutucu boyutlar- da. Ambargonun İran ekonomisine maliyeti ve iç barışa verdiği hasar, iktidarı değiştirmeye yetmese bile, yüksek işsizlik oranı ve enflasyon baskısı altında kıvranan İran halkının Arap Baharı'nın etkisine girmesi mümkün. İran yönetiminin kendi içinden bile, dışdünyaya devrim ihracı ile uğraşmayı birakıp, iç sorunlarına çözüm bulması yönünde ciddi eleştiriler geliyor. Yönetim kademelerindeki çok seslilik ise problemlerle birlikte iyice artmış bulunuyor. Ahmedinejat ve diğerleri ayrımı keskinleşiyor. 2013 
Haziran'ında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri bir dönüm noktası niteliğinde. 


Ekonomik sıkıntılar İran'ın iç barışı açısından sorunlar yaratıyor. Bir süredir Ortadoğu gündeminde olan mezhepsel paradigma devreden çıkartılırsa, yani kimlikler başka fay hatları üzerinden kırılırsa, ülkede Şiiliğin yapıştırıcı gücünün zayıflaması ve çekilmesi de mümkün. 
Bu çekiliş etnik aidiyetlerin parıldamasına yol açabilir. 


Öte yandan İran'ın sürekli dış tehdit altında olmasının rejimin en büyük avantajlarından biri olduğunu da söyleyelim. Dışarıda birtakım düşmanların varlığı, tarih de göstermektedir ki, halkı her zaman bütünleştirir, güçleri konsolide eder. İran halkı rejimden memnun olmasa bile ülkeye yönelik direkt bir müdahale halinde devleti sahiplenecektir. İran'da rejime karşı reformist taleplerle yükselen iç ayaklanmaların Batı tarafından zımni olarak desteklenmesinin ve Arap Baharı diye adlandırılan rüzgârın bu topraklara sirayet edebilmesi için gösterilen çabaların, direkt müdahalelerin yerini almasının nedeni bu. İlişkilerin askeri bakımdan yumuşak, ekonomik ve siyasal bakımdansa sert tutulması, beklenenin aksine İran'ı rahatlatmak yerine içerideki bütünleşmeyi azaltabilir. Zira dıştehdidin varlığı halkın rejime ya da devlete değil, dış düşmana karşı tutum takınınasına yarar. 


Bütün bunlarla birlikte, İran'ın kolayca manipüle edilebilecek ve bir yumrukta devrilebilecek bir ülke olmadığını, devlet mekanizmasının kadim bir siyasi geleneğin uzantısı olduğunu ve bu tip ülkelerde baskı yerine teşvik politikalarının geçerli olduğunu da belirtelim. 
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ILORTADOĞU'NUN KÜRT MESELESİ 


Kürt Meselesinin Bölgesel ve Uluslararası Boyutu 


Bölgesel ve küresel dengeler açısından son derece merkezi bir mesele haline gelen uluslararası Kürt sorunu, bugünlerde sınırları içinde Kürt nüfus barındıran tüm devletlerin birbirlerine karşı kullandığı bir enstrümana dönüşmüş durumda. Kimisi beğenmediği rejime karşı muhalif hareketi destekleme, kimisi terörist gruba arka çıkma, kimisi Sünni-Şii mevzilenmesinde ittifak kurma çerçevesinde belirliyor stratejisini. Aynı şey küresel dengeler açısından da geçerli. Yeniden büyük güçlerin vuruştuğu bir savaş cephesine dönmüş olan Ortadoğu bölgesinde, Kürtler bütün ya da parçalı olarak pazarlık masasında kullanılan bir al-ver kartı haline gelmiş durumda. Herdurumda Kürtler tarihin birçok döneminde olduğu gibi yine araçsal bir niteliğe sahip ve maalesef meselenin öznesi konumunda değiller. Kürtlerin değil, kendi kaderlerinin arayışında olan devlet ve rejimlerce 


hoyratça kullanılıyorlar. 
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Türkiye'de Kürt meselesine yaklaşımda değişen paradigma, uluslararası gelişmelerle de ilgili. Irak'ta şekillenen siyasi yapının ardından Suriye'de de hızlı bir hareketlenme var ve bu, Kuzey Irakile bağlantılı. Esasen Suriye'deki Kürtler de tek parça değil. PKKile yakınlığı olan PYD ve onunla bağlantılı örgütler Kürtlerin sadece bir bölümünü temsil ediyor. PYD, İran'da PJAK, Irak'ta PÇDK ve Türkiye'de PKKile eşdeğer kabul ediliyor. Türkiye'yi en fazlarahatsızeden de bu kesim. Silahlı mücadele yanlısı ve birbirleriyle bağlantılı bir örgüt yapıları var. Suriye Kürtlerinin sadece bir bölümünü temsil etmelerine rağmen özellikle Suriye'deki iç savaşın etkisiyle ön plana çıkmış durumdalar. Buna karşın Suriye'de Irak KDP'sinin uzantıları ve bazı başka gençlik hareketleri de söz konusu. 
Üstelik kalabalık bir sessiz kitle de var. 


Demografik açıdan sayıları çok net olarak bilinmemekle birlikte Suriyeli Kürtlerin, toplam nüfusun 747 ila 10'u civarında oldukları tahmin ediliyor. Yani yaklaşık 
2 milyon civarında. Dağınık halde yaşamalarına rağmen 
Afrin, Hasek, Ayn El Arab gibi bazı bölgelerde nispeten yoğunlaşıyorlar. Herhangi bir yerde çoğunluk nüfusu teşkil etmeseler de iç savaş sırasında oluşabilecek demografik değişimleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Suriye Kürtleri yıllardır diktatöryal bir rejimin altında, temel insan haklarından yoksun olarak varlıklarını sürdürüyor. Buna rağmen iç savaş süresinde, muhalif duruşu sürdürseler de Esad yönetimini karşılarına tam olarak almaktan yana da olmadılar. Hatta Esad'ın özellikle PYD kanalını Türkiye'ye ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı kullandığı ve desteklediği de söylendi. Lakin Esad rejiminin zayıflamasıyla son dönemde, özellikle de Erbil'deki son Kürt Ulusal Konsey toplantısı sonrası Batı Kürdistan olarak anılan bölgede bir siyasal özerklik elde etmeyi planladıkları da görülüyor. Suriye Kürtleri açısından bu çok doğal. Zira bir yandan Irak'taki değişimi görüyor, diğer yandan giderek içinden çıkılmaz hale gelen bir iç savaşın yarattığı ve tarafı olmadıkları bu şiddet ortamundan kurtulmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Suriye'nin bir bütün halinde tutulması konusundaki hassasiyeti ve bağımsızlığa muhalefeti olmasa şimdiye kadar çoktan kopmuş olurlardı. Nitekim Suriyeli Kürt liderlerin Türkiye'yi rahatsız etmeyen bir gelişim çizgisinde kalma konusundaki hassasiyetleri açıklamalarına da yansıyor. 
Türkiye'ye hasmane bir tutum izlemeyeceklerini ısrarla vurguluyorlar. Buna karşın PYD-PKK çizgisinin bir kanadı Türkiye'ye yönelik terör stratejisini el altında tutmaya ve zaman zaman hayata geçirmeye devam ediyor. İmralı görüşmelerinin ardından sızan notlarda, Öcalan'ın Suriye Kürtlerine yönelik Barzani'ye yakın durmayın uyarısını da iyi okumak gerekiyor. Zira Öcalan PYD üzerinde etkili bir isim ve gerek Türkiye'de gerekse çevredeki bazı Kürt unsurlarda Barzani tipi aşiretçi ve ABD merkezli bir çizgiden ziyade, Türkiye tipi kapsayıcı demokratik devlet anlayışının içerisinde yer alan bir siyaset kurgusu üzerinde konsensüs oluşuyor. 


Irak'ta ise Kürt hareketi artık kendi özerk siyasal yapısını kurmuş ve Irak anayasası ile tescillemiş durumda. 
ABD'nin müdahalesiile birlikte Batı gözetimi ve desteğin- de kurulan Kuzey Irak Kürdistan yönetimi şimdilerde en büyük desteği Türkiye'den görüyor. Artık Ortadoğu'daki 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Kürt denkleminde yeni bir bilinmeyen var; Türkiye'nin tavrı. Eskiden Irak, Suriye ve İran'ın Kürt meselesi konusunda ortak ve bilinen bir tavrı vardı. Şimdi ise Türkiye bu üçlüden ayrılmış dunımda. Kürtlerle başka türlü bir ilişki ve politika geliştirme peşinde. Bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi kurumlaştırılıyor. Türkiye, Kürt bölgesine güvenlik ve Batı sistemiyle entegrasyon köprüsü sağlarken, Kürt bölgesinden de enerji temin etme yoluna gidiyor. Bu, enerji politikasını neredeyse tamamen İran ve Rusya'ya bağlamış olan Türkiye'nin, güneyden yeni bir alternatif yaratınası anlarına da geliyor. 


Ekonomik bakımdan da oldukça avantajlı bir eklemlenme süreci Kürt-Türk birlikteliği. İlave olarak, jeopolitik açıdan da, özellikle İran'ın Akdeniz'e açılan koridorunu kapatması dolayısıyla Batı ittifakı açısından önemli. Bu nedenle bilhassa ABD tarafından destekleniyor. ABD'nin uzun yıllardır sürdürdüğü bir stratejinin belirli bir aşamasına gelinmiş durumda. Buna mukabil, hızlı adımlar atılırken erken doğuma yol açılması endişesi de var. Onların fikrine göre sürati biraz kesmek ve diğer taşların da yerine oturması için sabretmek gerekiyor. Bu nedenle Maliki ile Türkiye'nin ilişkisinin bozulmasına yol açabilecek erken hamlelere karşılar. Irak merkezini göz ardı ederek geliştirilecek ekonomik ilişkiler yerine, merkezin arzu ettiği ticari bedeli ödemek suretiyle barışçıl biçimde şekillenen bir kurgu peşindeler. Maliki'yi tamamen küstürerek İran'ın kucağına atmak kimsenin işine gelmiyor. 


Ben önümüzdeki dönemin Türkiye ile Kürtlerin birlikte büyük bir ittifaka uzanacağı bir zaman dilimi olacağını düşünüyorum. Doğal olarak bu ittifak, bütün Ortadoğu 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dengelerini bozma potansiyelini taşıyor. Özellikle bazı Araplarla ve İran'la olan ilişkilerde sorunlar çıkması mümkün. Bu nedenle sürecin güvenlik ve jeopolitika üzerinden değil, ama demokratik-ekonomik birlik fikri üzerinden ve çevreyi dışlamadan, aksine ittifaka dâhil olunmasına imkân verecek bir çerçevede gelişmesi daha güvenilir olacaktır. Bu projenin başarısı ancak ve ancak “kazan-kazan” formülünde gizli. Bir tarafı kaybettirip avantajları diğer tarafa aktaran bir yapı, çatışmanın derinleşmesine yol açacaktır. 


Bağımsız Bir Kürdistan Fikri ve Küresel Enerji Dengeleri 


Bağımsız bir Kürdistan devletinin ABD'nin hayali olduğu konusundaki rezervlerimizi tekrar belirtelim. 
Ama önce “ABD Türkiye'yi bölmek istiyor” diyenlerin bu savı neden gündeme getirdikleri sorusunun cevabına değinelim. Bu bölgede Amerikalıların yeni müttefikler aradığı bilinen bir gerçek. İsrail, tek başına yeterli gelmiyor. Türkiye'nin müttefikliği de belli bir mesafede seyrettiği için, üçüncü bir müttefik yaratılması Amerika açısından bir gereksinim. Bu bakımdan, bir Kürdistan'ın kurulması ihtimali ABD'yi rahatsız etmez gibi görünüyor. 
Üstelik Irak'ın üçe bölünmesi konusu, 1990'ların başından beri, hatta Kuveyt'in işgali öncesinden beri gündemde. 
Irak'ın Sünni ve Şii Arap devletleri olarak ayrışması ve bu ikilinin yanında bir de Kürt devleti oluşturulması fikri, eskiden beri dile getirilirdi. Burada temel faktör, Kürt bölgesi kanalıyla, petrol alanlarının daha kolay kontrol edilebilir hale gelmesi ve bu alanların Şii Arapların -ki 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bunların İran'ın siyasal uzantısı olacağı varsayılıyor- kontrolünden çıkmasıydı. Batı dünyası açısından en temel mesele, petrol bölgelerinin İran etkisindeki rejimlere ve İran'a bırakılmaması ve doğalgaz hatlarının da yine sadece İran ve Rusya üzerinden kontrol edilmiyor olması. 
Alternatifsizlik en önemli sorun şu anda. 


Biliyoruz ki dünyanın organizmaya kan pompalayan iki tane vanası var; biri doğalgaz, biri de petrol vanası. 
Bu vanaların kontrolüne sahip olmak, açıp kapama kudretini elinde bulundurmak bütün organizmanın hayatiyetini yönlendirebilmek anlamını taşıyor. İkinci önemli parametre ise vanalardan çıkan boruların, yani ana akış hatlarının geçiş yolları üzerinde bulunmak. Bu da benzer bir kudreti, taşıma alanını kontrol eden güce veriyor. 
Türkiye, bu geçiş yollarını kuzeyden güneye ve doğu- dan batıya doğru tutabilen bir ülke. Bir yandan enerji havzalannın Akdeniz'e açılmasını sağlıyor, diğer yandan bu hattı Avrupa ana karasına doğru taşıyor. Endüstriyel güçler açısından, hem vanaların hem de geçiş hatlarının güvenilirellerde ve istikrarlı merkezler tarafından kontrol 


ediliyor olması lazım. 


11 Eylül sonrası Ortadoğu bölgesinin çok yoğun bir 
biçimde İran etkisine girmiş olması ve İran'ın da prensip olarak anti-Amerikan ve anti-Batı bir yaklaşıma sahip olması bu açıdan en büyük endişe kaynağı. Politik bir mücadele ortamında enerji arzının bir silah olarak kullanılabileceği biliniyor. Petrol ve doğalgaz bugünün dünya düzeninde nükleer silahtan daha güçlü bir siyasal etki 


yaratabiliyor. 
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Çin ile giderek daha da yakınlaşan İran'ın, olası bir uzlaşmazlık halinde, Batı endüstrisine verebileceği zarar oldukça yüksek. Dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısı olan İran petrolünün 4020'si Avrupa tarafından ithal ediliyor. Buradaki en önemli ayrıntı, petrole bağımlı bir Avrupa kadar, Avrupa'dan gelecek petrol parasına bağımlı bir İran'ın da var olması. Yani bir karşılıklı bagımlılık dengesinin bulunması. Nitekim herzaman petrol ticaretinin Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanılması riskinden söz edilirken, nükleer reaktör inşa eden İran'a karşı Avrupa'dan gelen petrol alım ambargosunun bu düşünce modelini tersine çevirdiğini de belirtmek gerekiyor. 


İran bir yandan nükleer programını geliştirme konusunda taviz vermediği gibi diğer yandan da Hürmüz Boğazı'nda tekrarladığı tatbikatlarla askeri anlamda bir çatışmaya hazır olduğunu gözler önüne sermeye çalışıyor. 
Tatbikatların vurucu bir savaş hazırlığından ziyade, bir savaş olması halinde bölgedeki petrol akışıru nasıl kesebileceklerini gösterecek içerikte olduğunu da söyleyelim. 
İran'ın elindeki en büyük koz, Avrupa'nın daha ucuz başka bir altematifinin olmaması. O bölgede süregiden bir politik sürtüşmenin varlığı, Rusya açısından da İran'ı değerli kılıyor. Zaman zaman yükselen tansiyon ve savaşa varmayan krizler petrol fiyatlarının daimi olarak belirli bir seviyede kalmasıru sağlayarak Rus ekonomisini besliyor. 
İran'ın bu şekilde izole tutulması Rusya dış politikası açısından çok değerli; bu nedenle sistemin böyle devam etmesini tercih ediyorlar. 


İran'ın, kısa dönemde kimi yaptırımlarla sallansa bile, uzun dönemde neredeyse alternatifsiz enerji arzcısı görünümünde olması, Irak'ın konumunu ve güvenliğini 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daha da kıymetlendiriyor. Özellikle Kürt bölgesinin Batı sistemine eklemlenmesiyle taşıma hatlarının istikrarlı bir ortama girmesini sağlamak endüstriyelleşmiş dünya açısından yaşamsal öneme sahip. Irak'ın mezhepsel ya da etnik bir kavgaya tutuşması en önemli vanalardan birinin daha sıkıntıya girmesi anlamına gelir ki hem kuzey hem de güney Irak'taki petrol rezervlerinin toplam büyüklük açısından dünyada dördüncü sırada olduğu düşünülürse durumun vahameti iyice ortaya çıkacaktır. 


Büyük Kürdistan Hayali Hayata Geçirilebilir mi? 

Büyük Kürdistan hayali, son dönemlerde sık konuşulan bir mesele. Etnik vurgulu bir proje olması bakımından birleştirici olmakla birlikte parçalayıcı bir yaklaşıma da sahip. Bu açıdan, siyasi dengeleri bozacağı gibi potansiyel çatışmalara da gebe. Türkiye Kürtlerinin ise kendilerine ait bir devletleri zaten var. Vaktiyle “Türkiyesi olanın başka bir devlete ihtiyacı olmaz” iddiasında bulunmuştum, bu noktada onu tekrarlayabilirim. İrredentist eğilimlere sahip bazıları elbette olacaktır, lakin geniş kesim açısından bakıldığında demokratik ve müreffeh bir Türkiye'nin bölgedeki ana çekim merkezi olacağından kuşkum yok. Kaldı ki devletlerin kuruluş ve tanınma süreçlerinde uluslararası konjonktür ve küresel dengeler çok önemlirol oynar. 
Her ne kadar harita değişikliklerinin bolca konuşulduğu bir dönemden geçsek de bu dönemin mutlaka belirgin sınır değişiklikleri ve bağımsız devletlerin kuruluşu ile sonuçlanacağını söylemek şimdilik mümkün değil. 


Doğrudur, kimilerine göre felaket habercisi, kimilerine göre ise değişim müjdecisi olan stratejik raporlar, renklendirilmiş haritalar ve bölünme sonrasını konuşan 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analistler ortalığı kaplamış durumda. Rejimler sarsılıyor, halk sokaklarda, etrafta bir değişim kokusu var. Bu yıkım döneminin ardından bir inşa sürecinin başlaması da gerekecektir. Lakin yeni inşaatın sarsıntılara karşı dayanıklı olup olamayacağı, herkese eşit büyüklükte bir oda sunup sunamayacağı henüz belirsiz. Şimdilerde bir kan banyosuna dönmüş durumdaki coğrafyadan huzur dolu bir gelecek çıkması ne kadar mümkün bilemiyoruz. Arap Baharı'nın ilk zamanlarındaki iyimser hava da dağılmış durumda. Alttaki taşı çekenler, üstteki taşlar yıkılmasın diye sağdan soldan destek sağlamaya çalışıyorlar. Bunca sancıdan bir doğum olabilecek mi, verili şartlar yeni ülkelerin doğup eskilerinin dağılmasına izin verecek mi tartışılır. Harita değişikliklerini tetikleyen koşulların yanı sıra, statükonun devamını pekiştiren faktörler de var. 
Bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. 


Her şeyden önce, ülkelerin bölünmesi ya da birleşmesi, bu durumun küresel dengelerin tamamlayıcısı olması halinde mümkün olabilir. Bugüne kadar hemen bütün devletleşme süreçleri dünya sathında trendlerin uzantısı olarak şekillenmiştir. İmparatorlukların dağılması da, sömürgelerin uluslaşması da, blokların dağılışı da esen büyük çaplı rüzgârlar neticesinde gelişmiştir. Bu bakımdan, ancak Arap Baharı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da esmeye devam etmesi ve bölünmenin epidemik hale gelmesiyle ayrışma süreçleri tamamlanabilir. 
Rüzgârın hızını kesmesi halinde ise birçoklanrın hevesi kursağında kalabilir. Şimdilerde gelinen nokta, küresel aktörlerin, aralarındaki paylaşım mücadelesini fazlaca tırmandırmak istemedikleri görüntüsünü veriyor. Sistemin dengesi bozulduktan sonra yeni denge oluşana kadar geçen süre, harita değişimleri bakımından en riskli dönem sayılabilir. Sistem dengeye oturup ana merkezler kendi ağırlık merkezlerini ve ittifak gruplarını oluşturduktan sonra değişim beklemek pek sağlıklı olmaz. 

- Bölünme riski taşıyan bölgenin, dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarı etkileme ihtimalinin varlığı da süreci yavaşlatan faktörlerden biri. Enerji havzalarından birinin üzerinde konuşlanmış bir coğrafyanın dağılması ile bir turizm bölgesinin dağılması arasında fark var. Örneğin Kürt bölgesinin Irak'tan kopması ve bağımsızlığıru ilan etmesi küresel aktörler arasında bu konuda bir konsensüs sağlanmadan gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Bağımsızlaşma süreci içinde ortaya çıkacak istikrarsızlığın maliyeti, diplomasisi, kurulacak devletin hangi ittifak grubuna dâhil olacağı gibi konular fazla çetrefilli hale geldiğinde küresel desteğin zayıflayacağı aşikâr. Bu yüzden yıllar süren kanlı çatışmaların bir sonuca bağlanmadan bastırıldığı sıklıkla görülür. Kimse orada perişan olan insanları düşünmez, ulusal çıkarlar her şeyin belirleyicisi haline gelir. Nitekim bölge Kürtlerinin bu konuda yeterince tarihsel deneyimi de vardır. 


Küresel aktörlerin, üzerinde uzlaşma sağlaması kadar, bölgesel güçlerin de statükonun değişimine onay vermesi gerekir. Nitekim Neçirvan Barzani'nin, Time dergisine “Türkiye bizim umut kapımız. Eğer bu umut kapısı kapaıursa Bağdat'a teslim oluruz ve hepimizin çıkarları tehlikeye girer” şeklindeki açıklaması da bu oluşumun desteklenmeden kurulamayacağını gösteriyor. 
Türkiye'nin şu anda Irak'ta kurulacak bir bağımsız devleti 


liğe. 
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desteklemediği, buna mukabil Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin dünyaya açılma kapısı olmayı tercih edeceği görülüyor. Bu bakımdan Kürtler için de jure bir bağımsızlıktan çok Türkiye üzerinden de facto bir entegrasyonun şekillenmekte olduğu söylenebilir. Bölünme ihtimalini yükseltecek tek güç, demokratik taleplere karşı merkezi hükümetler tarafından uygulanabilecek bir kitlesel şiddet politikasıdır. 


Kürtler ve Mezhepler Denklemi Karşısında T ürkiye 


Ortadoğu bölgesinde Türkiye açısından riskli olan biri etnik, diğeri mezhepsel tabanlı olan iki gelişme var. 
Bunların birbiriyle bağlantıları ve çelişkileri de var. Etnik paradigmanın Türk, Kürt, Arap, İran uluslarına böldüğü coğrafya, mezhepsel paradigmaya oturduğu zaman Sünni-Şii biçiminde ayrışıyor. Bölge ülkeleri bu noktada farklı bakış açılarına sahip. Örneğin Irak'ta Maliki'nin Kürt meselesine bakışı hem mezhep hem de etnik fay şemalarına oturuyor. Kürtler, her iki yönde de Irak merkezle hasım konumunda. Irak'ı yöneten kesim, yani Şii Araplar, etnik bakımdan Kürtlere muhalif oldukları gibi, mezhepsel açıdan da Sünni olmaları dolayısıyla Kürtlerden hazzetmiyorlar. Suriye'de de benzer bir durum var, İran'da da. 
Türkiye'de ise denklem Sünnilik üzerine bina edildiğinde Kürtleri zaten aynı çerçeveye alıyor. Sünni Araplar etnik olarak düşman kategorisinde tutulmazken, Kürtlerin yeniden dost kategorisine alınması süreci işletiliyor. Buna mukabil böyle bir mezhepsel tanım Sünni vurgusuna yapılan ağırlık nedeniyle, ülke içerisinde Alevi-Sünni 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ikilemini ortaya çıkarıyor ki bu, etnik ayrışmadan çok daha sakıncalı. 

Bölgeye yönelik yaklaşım etnik çerçeveye oturduğunda Türkler, Kürtleri karşıya alıp Araplarla aynı hatta giriyor. 
Bir yandan da Arap-Kürt çatışması tahrik oluyor. Etnik çerçeve İran açısından da sorunlu bir yaklaşım, zira İran toplumunun bütünleştirici şemsiyesi olan Şiilik bir anda Türkmenler, Farsiler, Beluciler gibi alt etnik kategorilere ayrılıyor. Irak da aynı biçimde Arap-Kürt-Türkmen ekseninde bölünüyor. Bu bölgede kimlik ekseninde şekillenen fay hatlarının bu kadar etkili olmasının nedeni, ulusdevletleşme sürecinin, yani modern siyasi şekilleninenin tamamlanınamış olması. Fikirler, ideolojiler ya da ulusal çıkarlar üzerinden değil, insanların kimlikleri üzerinden siyaset yapıldığında, ortaya çıkan tarihsel görünüm bu. 
Modem anlayışlar ise demokrasi, refah, normlar üzerinden geliştirilen değerler üzerine bina ediyor siyasal mücadeleleri. Burada ilginç olan, post-modern siyasal yapılaşmanın, kimlikleri ön plana çıkartmak yoluyla, pre-modern dönemleri yeniden canlandıracak eğilimler oluşturması. 


Modemite nasıl siyasal bir form olarak ulus-devletleşmeyi ortaya çıkardı ve alt kimlikleri homojen bir ulus kimliği altında eritıneye çalıştıysa, post-modern dönem de tikel benliğe ve grup kimliklerine yaptığı vurgu ile ulus-devletin erime potasını kırmaya ve alt kimlikleri güçlendirmeye yol veriyor. Bu, doğal olarak tepedeki çatının dağılması demek. Çok kültürlülüğün, çoğulculuğun ön plana çıkarıldığı bu yeni söylemsel taban pratiğe uyarlandığında özellikle geçiş sürecindeki toplumlar açısından 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kan ve gözyaşına tekabül ediyor. Farklılıklar birçok yerde tolere edilmeyi bırakın, çatışmanın ana hammaddesi haline geliyor. Özellikle de Ortadoğu gibi modernleşme sürecini tamamlayamamış çevrelerde, modernlik sonrası değerlerin empoze edilmesi, modernlik öncesine dönüş çağrısı halini alıyor. Bu bakımdan etnik ve mezhepsel kimlikler bölgedeki her ülke açısından sorunlu damar niteliğini taşıyor. Bu sorunlar ise bölgede ekonomik, enerjipolitik ve jeopolitik çıkarları olan küresel aktörler için özel ilgi alanı haline geliyor, araçsallaştırılıyor. 
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IV. İSRAİL 


İsrail'in Geleceği Ne Olacak? 


Kuşkusuz bölgedeki değişim sadece Müslümanlar üzerinden gerçekleşmiyor. Değişim rüzgârı bütün rejimler ve yönetimler açısından bir tehdit. İsrail de Ortadoğu'nun bir parçası ve aktörü. Doğal olarak da bu bölgenin karakterini yansıtıyor. Çatışmacı, tahammülsüz, güç endeksli ve varlığını koruma çabasında olan bir devlet. 
İsrail, kuruluşundan bu yana Ortadoğu bölgesinin en önemli aktörlerinden biri. Bölgenin son 50-60 yıllık tarih yazımında hemen hiçbir olayda, ondan bahsetmeden geçmek mümkün değil. Bölgedeki devletlerin dış politika pozisyonları, güvenlik sistemleri, kiminin sınırları ona referansla belirleniyor. Bölge halklarının kimlikleri, siyasetçilerin popülerlikleri onun üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle İsrail, bölge üzerinde siyaset planlayan her ülkenin ve siyasi liderin dikkate alması gereken bir unsur. Onu değerlendirmeye almadan yapılan analizler 


de planlar da eksik kalıyor. 


—118— 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


Kısaca, Ortadoğu onsuz tanımlanamıyor. Ancak bugünlerde yeni bir Ortadoğu'nun doğduğu, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı düşüncesi, değişime direnenleri oldukça zorlayacak gibi. Tarihin debisinin en yüksek olduğu bölge şu sıralar Ortadoğu. 
Yeni düzen kuşkusuz yeni aktörlerin ortaya çıkışına, eski aktörlerin yeniden tanımlanışına vesile olacak. 
İsrail'in de bu çerçevede yeni bir rol ve duruş sergilemesi beklenebilir. Obama'nın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte İsrail ve ABD arasında giderek açılan mesafe, Netanyahu hükümetinin, aynı politikaları sürdürmesi halinde önümüzdeki dönemde karşılaşacağı zorlukların da göstergesi. Obama'nın ikinci kez seçilmesinden sonra ilk ziyaretini İsrail'e yapmış olması ilişki tazeleme mahiyetinde gibi görünse de, ABD'nin büyük dünya politikasındaki içeri yönelme, İsrail'in dış politikadaki geleneksel dayanaklarının artık eskisi kadar sağlam olmayabileceğini gösteriyor. 

İsrail'in kuruluşundan bu yana sürdürdüğü politik kimliği ve dış dünyaya yönelik tutumu saldırgan ve şiddete meyilli ise de bu tutum özünde bir mağduriyet hissinden kaynaklanıyor. Yahudilerin yüzlerce yıllık sürgün tecrübeleri ve son yüzyılda yaşadıkları soykırım travması, sürekli bir güvenlik arayışında olmalarına, çevredeki risklere, tehditlere karşı sert ve tepkisel davranınalarına yol açıyor. Maslow'un çekiç-çivi kuramı İsrail için son derece geçerli; “elinde çekiç olan, her şeyi çivi olarak görüyor”. 
Bütün dünyalarını güvenlik temasına yerleştirdikleri için, her yeniliği, her tepkiyi, her eleştiriyi bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve kuralsızca bertaraf etme arayışına 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giriyorlar. Ortadoğu'nun geleneksel kalıpları içerisinde bu tutum, yani güvenlikçi devlet kimliği, sıradan ve geçer akçe. Ancak yeni Ortadoğu'nun eskisinden beter bir düzeni doğurması halinde, tıpkıdiğer bölge ülkeleri gibi İsrail'in de ne yapsa güvende olamayacağını söyleyebiliriz. Üstelik çok daha ağır biçimde silahlanmış, büyük eylemler yapma kapasitesine ulaşmış El Kaide, Hizbullah gibi örgütlerin ve belki de nükleer silahlar üretmeyi başarmış düşmanlarının olduğu yeni bir ortam demek bu onun için. Pek yakında El Fetihli seneleri mumla arayabilirler. 


Kaldı ki yeni Ortadoğu'nun eski düzenden devşireceği bazı devletlerarası politik mirasların ağırlaşarak devam etmesi demümkün. Örneğin Mısır, Türkiye gibi, İsrail'in “güvenli bölge' olarak tanımladığı eksenlerin giderek kendisinden uzaklaştığı bir gerçek. İsrail'in bugüne kadar dış politika ve diplomasiyle kurguladığı bu dış güvenlik eksenlerini yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Nitekim bu son süreçte eski dost Mısır kanadına karşı Güney Birliği'ni yeniden hayata geçirerek Mısır sınırına 30.000 
asker yerleştirmek zorunda kaldığını unutmayalım. Suriye'deki çatışmaların yan etkileri de giderek ağırlaşıyor. 
Özellikle El Kaide militanlarının etkinleşmeye başlaması İsrailiçin vahim bir gelişme. İran, Hizbullah, Esad derken, İsrail'in radikal Sünni akımlarla çevrilmesi işten bile değil. 
Bu yüzden İsrail hükümeti Suriye'de yılların düşmanı Esad rejiminin tasfiye edilip edilmemesi konusundaki tavrını net olarak ortaya koyamıyor. Ancak Türkiye ile ilişkilerin düzelme yoluna girmesi, Suriye'deki değişimin hızlanmasına yol açabilir. Suriye'deki iç savaşın uzamasından ve olası sonuçlarından en fazla etkilenen ülkeler 


—120— 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


arasında olan İsrail ve Türkiye'nin çözüm masasında da rol oynaması beklenir. Obama'nın İsrail'e yaptığı ilk ziyaretinde ortaya çıkan bu diplomatik uzlaşı resminin 


geri planında acil bölgesel istikrar ihtiyacı var. 


Arap Baharı ile başlayan ve Suriye'yi hâlâ sallayan bu değişim döneminin sonunda yeni Ortadoğu'nun refah üreten bir pazar, işbirliği ve pozitif diplomatik ilişkiler zemini üzerine oturması halinde İsrail'in geleneksel politik tutumunun işlevselliğini koruması oldukça zor olacaktır. 
Eski Ortadoğu modelinde İsrail'in aşırı güvenlikçi tutumu Batı ve özellikle ABD tarafından meşru kabul edilen bir tavırdı. Zira İsrail bölgede çağdaş ve demokratik sisteme sahip tek ülke olarak görülüyordu. Muhatap olduğu diğer aktörler ise radikal, geri kalmış, içine kapalı ve ceberut sistemlerdi. Bu da Batı'nın, kendisine benzer olandan yana tavır almasına sebep oluyordu. Nitekim bugüne kadar Filistin'deki orantısız ve hukuk dışı şiddet kullanımına rağmen, İsrail aleyhine BM'den doğru düzgün bir karar çıkartılamamış olması ona tanınan pozitif ayrımcılığın bir göstergesiydi. 

Yeni Ortadoğu düzeninde ise eğer tüm bu rüzgârlar diner ve dönüşüm döneminin ardından barışçıl bir düzen hâkim olursa, İsrail'inetrafı iyi kötüdemokratik yapılar tarafından çevrelenmiş olacaktır. Kendi halkının demokratikleşme yönündeki taleplerine gözlerini kapayan her yönetim, bu rüzgârı bir kâbus addedebilir. Böyle bir durumda İsrail de tıpkı diğer rejimler gibi kendisine dönüp, kendi halkının ve Filistinlilerin talepleriyle yüzleşmek durumunda kalacaktır. Filistin devleti ise kuvvetle muh- 


ai 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


temeldir ki araf'taki esaretinden kurtulup reel mekânında bayrak gösterebilecektir. 


Filistin meselesinin çözümü açısından oldukça kısa bir vade öngörüldüğünü de burada belirtmek gerekiyor. 
Obama'nın İsrail ziyareti sırasında iki devletli çözüm formülüne destek verip “bağımsız ve egemen bir Filistin devletini desteklediklerini” açıklaması, bir süredir iki devletli çözüm yolundan sapma arayışındaki İsrail hükümetini rotasına sokmak bakımından oldukça önemli. 
Buna karşı haritaya bakıldığında, Filistin'in bir bütün haline gelmesinin artık neredeyse imkânsız hale geldiğini ve Gazze bölgesini içeren güney kanadırın Mısır, kuzeydoğu kanadının ise Ürdünile birlikte bir geleceğe doğru yönlendirildiğini söyleyebiliriz. 

Önümüzdeki dönemde Ürdün'ün de siyasi bütünlüğü açısından çok hassas bir sürece gireceği görülebilir. Kuşkusuz tüm bu varsayımlar dönüşüm döneminin sonunda gerçek bir Bahar'ın gelip gelmeyeceğine; İsrail'in kendisini nasıl bir gelecek içerisinde görmek istediğine bağlı. 
Hiç kimse sürecin nereye doğru evrileceği konusunda net bir fikre sahip değil. İsrail yönetimi de gelecekten oldukça tedirgin. Belirsizlik İsrail'in dış politik tutumunu etkilediği gibi, son dönemde “low profile” bir duruş sergilemesinin de nedeni. Arap Baharı'nda meydanlara çıkan öfkenin rejimlere yönelmesi onlar açısından şimdilik olumlu görünüyor. İsrail'in şu veya bu şekilde olaylara müdahil olması, yani yüzünü göstermesi bu sürecin kendi aleyhine dönmesine neden olabilir. Bu yüzden İsrail yönetimi profili küçültüyor, görünmez hale gelmeye çalışarak ortak düşman figürünü, yani Arap kimliğinin yapıştırıcısını yok ediyor. Böyle olunca da bölgedeki devletler kendi kendileriyle baş başa kalıyor, halkların öfkesi de rejimlere yöneliyor. 

İsrail'in küçülme stratejisinde kendi iç politik sorunlarının da etkisi büyük. Hem ekonomik problemleri hem de Netanyahu hükümetinin dünya sathında yarattığı imaj sorunu Obama yönetiminin de İsrail'e kısmi bir mesafe koymasının temel nedeni. İsrail'de yönetimin içerisindeki ultra milliyetçi damar dünyayı çok katı bir egocentrizm içerisinde algıladığı gibi, dünyadaki değişimleri de göremiyor. Lieberman gibiler sistemden çekildikçe İsrail de manevra kabiliyetini artırma imkânına kavuşuyor. 


Esasen yeni Ortadoğu'ya eski İsrail modeli uymuyor. 
Yeni paradigmanın içinde artık korku salan, askeri endişe yaratan bir İsrail'den ziyade teknolojisiyle, pazar gücüyle, Batı ile olan entegrasyonuyla işbirliği yapılacak bir İsrail'e ihtiyaç var. Obama'nın beklentisi de bu. ABD'den yapılan milyarlarca dolarlık transferlersayesinde güvensiz, nefret üreten bir ortamda varlığını sürdüren ve ABD imajını sürekli olarak baltalayan bir İsrail modeli yerine uyumlu ve işbirliğine açık bir yapı öngörüyorlar. Bu noktada Obama'nın Türkiye ile İsrail arasındaki uzlaşmazlık ortamına müdahil olmasının mantığı da açığa çıkıyor. 


Alan Makovsky'nin deyimiyle Türkiye ve İsrail Ortadoğu'da “öteki” olma hissiyatıru paylaşıyorlar. Lakin her ikisinin de Ortadoğulu karakterlerine rağmen hâlihazırda Batı sistemine eklemlenmiş olması, aralarında mutlak bir uzlaşma bulunması anlamına gelmiyor. Türkiye yeni gelişen dış politik tercihleriyle bölgede barış inşa eden, ekonomik birliği teşvik eden bir ülke kimliğine 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bürünmüş durumda. İsrail ise bugüne kadar dış çevresinin istikrarsızlığı ile kendisini güvenceye almayı tercih etmiş bir ülke. Oysa gelinen noktada eğer beklenen değişim olmazsa ve bölgede aşırı İslamcı rejimler gündeme gelirse, İsrail için hayat çok daha zorlaşabilir. Şu andaki trend anti-Batı radikal İslami rejimlere geçiş ile pro-Batı ılımlı İslami rejimler arasında salınıyor. Bundan bir sene önceki, diktatörlüklerin sona erdiğirüyasından uyanmış bulunuyoruz, üstelik ters rüzgârların da sert esmeye başladığı görülüyor. Bu yeni rüzgâr kendi içerisinde çatışmak yerine, öteki olarak tanımlanan Batılılar ve müttefiklerine yönelirse, yeni bir “sömürgelerin özgürleşmesi” dalgasına dönüşebilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi sadece Batı dünyası için değil, aynı zamanda İsrail için de zor zamanlar demektir. Bu bakımdan Obama'nın ABD lideri olarak bölgede barış misyonunu üstlenmiş olmasına ve çatışmalara müdahil olmaktan özenle kaçınmasına ayrı bir dikkat sarf etmek gerekiyor. ABD savaş yapma becerisi olup da bir türlü barışı beceremeyen aktör konumundan, yeni bir role doğru geçiş yapmaya çalışıyor. Üstelik bu daha maliyetsiz ve sevimli bir rol. 

Bu dönüşüm sürecinde Türkiye açısından İsrail ile ilişkilerin de bir üçüncü yol inşasına ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Esasen birkaç sene öncesine kadar geleneksel politikamız, İsrail ile birebir ilişkilerde ittifak görüntüsüne rağmen, çoklu uluslararası platformlarda, özellikle Filistin meselesinde konusunda karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Türkiye, İsrail devletinin varlığını ilk tanıyan ülkelerden olmasına karşın Filistin davasına da yıllardır sahip çıkıyor. Son yıllarda Gazze ablukası ve 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Mavi Marmara nedeniyle denge yerine zıtlık üzerinden kurgulanmakta olan ikili ilişkilerin İsrail'in Türkiye'den resmi olarak özür dilemesiyle yeni bir faza girmesi bekleniyor. Bugüne dek üçüncü yoldan sapmanın Türkiye'den çok İsrail'den kaynaklandığını da burada belirtelim. Zira bölgede liderlik iddiası olan bir gücün Gazze'de uygulanan politikalara duyarsız kalması mümkün değil. Türkiye özünde ne İran gibi İsrail'in yok olmasını, haritadan silinmesini öngörüyor, ne de ırkçı bir karşı çıkışı var. Üstelik anti-semitizmin bir insanlık suçu olduğunu açıkça ilan eden ilk Müslüman siyasi liderin başbakanlık yaptığı bir ülke Türkiye. Üstelik Başbakan Erdoğan'ın da birkaç kez vurguladığı gibi Türkiye hükümeti İsrail hükümetine ve politikalarına karşı durmakla birlikte, İsrail halkına yakın olmayı tercih ediyor. Bu bağlamda İsrail'i bir bütün olarak hasım almaktansa, doğruya yönlendirilmesi gereken, ekseni kayınış bir ülke olarak görmek daha anlamlı. İki ülke arasında yeniden başlatılacak olan diplomatik ilişkilerin farklı bir rotada gelişmesini beklemek sürpriz değil. Zira bu özür İsrail'in bir anda doğru yolu bulmasından değil, bölgesel güvenlik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. 
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V- KIBRIS 


“Akdeniz'de Demirlemiş Üçak Gemisi”nden Enerji Platformuna 


Yeni Ortadoğu'daki değişimleri sadece petrol bölgesine hakim olmakla açıklayan paradigma, 20. yüzyıla ait. Petrolden daha bağımsız bir rolü var artık bölgenin. 
Küresel kapitalizmin yayılma iştahına cevap verecek yeni bir pazar alarurun oluşturulması gerekiyor. Bu yapının içinde elbette enerji hâlâ önemli, fakat yeterli değil. Üstelik yeni enerji alanları da devreye giriyor. Örneğin Kıbrıs konusu önümüzdeki dönemde askeri strateji, ekonomi ya da toplumların bir aradalığı üzerinden değil, enerji meselesinden hareketle daha çok gündeme gelecek. 
Unutmayalım ki o da Ortadoğu'nun bir parçası. 


Kıbrıs, önümüzdeki dönemde uluslararası aktörlerin yoğun bir biçimde müdahil olduğu başka bir sorun alanı haline gelecek gibi. Nitekim İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma gereği, Amerikan Noble Enerji firmasının Doğu Akdeniz'de başlattığı arama ve sondaj çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilebilir. 
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Akdeniz ve Kıbrıs çevresi zengin petrol kaynakları nedeniyle bir süredir dünya enerji devlerinden yoğun ilgi görüyor. Noble enerji firmasının yetkilileri ada çevresinde Avrupa'nın önümüzdeki 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğunu öne sürüyorlar. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler, yakın zamana kadar ulaşılamayan derinlerdeki kaynakların kullarıma açılmasına irkân veriyor. 


Bu bakımdan Kıbrıs adası, onyıllardır kullanılan ve Kissinger'in ürettiği tabirle “Akdeniz'de demirlemiş, batmayan bir uçak gemisi” ya da “askeri açıdan stratejik bir üs” olmanın yanı sıra, artık deniz ortasında “doğal yoldan inşa edilmiş büyük bir enerji platformu” hüviyetine de sahip. Kıbrıs adasının bu yeni niteliği, ada'nın ve ada'yla ilgili diğer meselelerin iki taraflı olarak değil, çok taraflı uluslararası süreçlerle belirlenmesine yol açıyor. 
Bu nedenle bütün Avrupa'nın geleceğini ve doğal olarak dünya dengelerini ilgilendiren bir meselenin, Kıbrıs Rum yönetimi ve Türk yönetimi arasındaki müzakerelerle çözülebileceğine inanmak pek sağlıklı değil. 


Bu konu AB'nin Güney Kıbrıs'ı apar topar ve uluslararası kısıtlara rağmen neden tam üye olarak almak konusunda acele ettiğini anlamak bakımından da önemli. 
AB'nin Kıbrıs'ın vatandaşlarına ya da kültürüne değil, enerjisine ve stratejik konumuna ihtiyacı var. Türkiye'nin Kıbrıs'tan vazgeçmemek konusundaki ısrarlı tavrını anlayamayanlara da aynı cevabı vermek mümkün. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusundaki müzakerelerin çok farklı boyutlara taşınması ve yeni vizyonların süreci şekillendirmesi çok olası. AB'nin üst yönetiminden gelen “Sorunlar çözülmeden Güney Kıbrıs'ı üye yapmakla hata ettik” türü açıklamalar konjonktürel ekonomik gerekçelerden kaynaklanıyor. Bugün gelinen noktada uyuşmazlığın Kıbns'ın portakal bahçeleri ya da ödenecek tazminatlar noktasından ada'yı çevreleyen denizalanı ve deniz tabanına doğru geliştiği görülüyor. Bu konuda eğer ortak adımlar atılmazsa ve uzlaşma yerine çatışma tercih edilirse, eskisinden çok daha istikrarsız bir ortama girileceğini söyleyebiliriz. 

Deniz alanları toprak alanlarına göre savaşa çok daha fazla meyillidir. Meselenin büyüklüğü dünya dengelerini etkileyebilecek boyutlara taşındığı anda savaş dâhil her alternatif masada yerini bulur. Ekonomik krizin Güney Kıbns ve Yunanistan'da ne denli şiddetli hissedildiği ve her iki ülkenin de iflas noktasına doğru ilerlediği düşünülürse Kıbrıs mevzusunun onur, gurur, toprak yerine, ekonomik ve stratejik boyutlarıyla değerlendirileceği bir zaman dilimine girildiğini söyleyebiliriz. Şu anda en akılcı olan seçenek, kaynakların paylaşılarak kullanılması ve enerjinin savaş yerine ekonomik gelişme alanlarına kaydırılması. 
Türkiye'nin de sondajları durdurmak yerine birlikte devam etmek ya da kendi sondaj çalışmalarını başlatmak yoluna gitmesi ve Kıbrıs meselesinde son derece avantajlı girdiği bir dönemi iyi kullanması gerekir. 


Esasen Kıbrıs'ı bir enerji havzası olarak değerlendirme konusunda geç kaldığımız aşikâr. Zira Güney Kıbrıs Rum yönetimi 2000'li yılların başından beri Akdeniz çevresindeki ülkelerle münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapıyor ve enerji aramalarında ABD kadar Rusya'dan da destek gören bir politika izliyor. 2003 yılında Serdar Denktaş, ada çevresinde dünyanın en zengin petrol rezervlerinin bulunduğuna yönelik açıklamalarla bu konuyu 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gündeme getirmeye çalışmıştı. Odönemler bu söylemlere fazla itibar edilmedi. Oysa Rumlar bu konuda çok yol aldılar. Mısır, Lübnan ve İsrail ile anlaşmalar yaparak Akdeniz'deki deniz hattını çizme arayışına girdiler. Biraz geriden de olsa Türkiye de aynı yola girdi. Adadaki müzakereler artık yeni bir faza taşınıyor. Siyaseten ve ekonomik olarak Türkiye'nin yükseldiği, karşı tarafın ise büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde masada olmanın avantajlarını kullanmak önemli. 
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YENİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 


Değişen Koşullarda 
Türkiye'nin Rolü ve Beklentileri 


Türkiye coğrafi bakımdan bir geçiş noktası olduğu gibi büyük değişimler için de bir geçiş alanı. Moderni geleneksele, batıyı doğuya, gelişınişi azgelişmişe, kuzeyi güneye bağlıyor. Napoleon'un “Bir ülkenin coğrafyası onun kaderidir” sözü çok önemli. Gerçekten de bu coğrafyada kurulan bütün siyasal yapılar benzer bir kaderi paylaşıyorlar. Bana göre bu kader, “büyüme zorunluluğu”. 
Her büyüyen yapı, belirli bir sınıra ulaştıktan sonra fragmante oluyor, yani çözülüyor, ama hemen ardından yine büyümeye başlıyor. Bu büyüme-gerileme dalgalarını belirleyen faktör ise sadece Türkiye coğrafyası üzerinde yer alan siyasi yapılar deği. Dünya konjonktürünün, zamanın ruhunun, çevrede palazlanan altematif güç merkezleri- nin eğilimlerinin süreci belirlemede çok önemi var. Ben önümüzdeki dönemi bir büyüme periyodu olarak görüyorum ve dünya sisteminde ortaya çıkan siyasal boşluğun Türkiye'nin de katkısıyla doldurulacağına inanıyorum. 


Ortadoğu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana bir istikrar alanı haline gelemedi. Savaşların, iç 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çatışmaların, eşitsizliklerin kol gezdiği bir yere dönüştü. 
Nitekim içinde bulunduğumuz yıllarda bölgede büyük çaplı bir çatışma çıkması ihtimali de var. Bölge üç temel fay hattı üzerinden kırılabilir. Bunlardan ilki “mezhepsel bir bölünme” ihtimalidir. Eğer Sünni ve Şii ekseninde bir sosyal kırılma söz konusu olursa, aradaki teolojik bazı farklılıklara rağmen, o hatlar üzerinde konumlanan siyasi yapılar ittifak edecektir. Yani birbirinden farklı Sünnilik yorumları da, farklı Şiilik anlayışları da ayrıbirer çatının altında toplanacaktır. Bu makro düzlemde bir bölünmedir ve büyük grup kimlik çadırının altında detay farklılıklar göz ardı edilecektir. 


Buna karşın “bölünmenin mikro düzeyde şekillenmesi” halinde Kum ve Necef arasındaki teopolitik farklar da, Müslüman Kardeşler'le Vahabiler arasındaki farklar da anlam kazanacaktır. Böyle bir ortamda Müslüman olmayan unsurlara yönelik ciddi saldırılar da söz konusu olabilir. Mikro düzeyde parçalanmanın herkesin herkesin kurduna dönüştüğü bir ortam yaratması mümkündür. 


Üçüncü fay hattı ise “etnik parçalanmadır”. Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Farslar gibi ayrımlar ve bunlar arasındaki ittifaklaşmalar ana belirleyici haline gelir. Kısaca çok renkli, çok kültürlü, çok inançlı bir coğrafyanın her bir metrekaresini dinamitlemeye yetecek kadar sosyolojik bomba var buralarda. Bunların her birinin fitili ateşlenmiş durumda ve patlamaya hazır bekliyorlar. Şimdilik gerçek fay hatlarında radikal bir oynama olduğu söylenemez. 
Ancak diktatöryel rejimlere karşı muhaliflerin mücadelesi şeklinde seyreden bu kavgalardan başka mücadele alanlarına doğru bir geçişin çok zor olmadığını da belirtelim. Diktatörlükler nereden bakarsanız bakın, alt kimlik çatışmalarını bastıran ve farklı sosyal gruplara ortak bir düşman imgesiyle yapıştırıcı sunan nitelikteydi. Onlar ortadan kalktığında, yani tepedeki çatı dağılıp, karşıdaki düşman da yok olduğunda neler olacağı bir muamma. 
Türkiye tam da böyle belirsiz bir bölgenin coğrafi olarak kıyısında, siyaseten ise tam ortasında yer alıyor. 


Bu konum yeni Türk dış politikasının bir tercihi. Kimilerinin eksen kayması dediği, kimilerinin stratejik derinlikle ilintilendirdiği şey de bu. Türkiye zihniyetiyle, kafasıyla Avrupalı olmaya çalışan ama yüreğiyle hep Ortadoğulu, Asyalı kalan bir ülke. En önemli özelliği de bu. Kalbini Avrupa'ya götürmeye kalktığında da, aklını zihrini Ortadoğu ve Asya'ya taşımaya çalıştığında da kalıbı çatlıyor. Beceremiyor, başarısız oluyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana dış politikamızda sayabileceğimiz tüm aksamalar da bu rol kayması nedeniyle oluyor. 


Ahmet Davutoğlu'nun ok ve yay metaforu bu bağlamda oldukça açıklayıcı. Yayı ne kadar doğuya çekerseniz, ok batıya doğru, o kadar hızla ve uzağa yol alır. Türkiye'nin en belirgin dış politika kimliği yayındoğuda olması, lakin okun batıya doğru konumlanmasıdır. Ben Türkiye'nin sabit bir kimliğe sahip olduğunu da düşünmüyorum. 
Müslüman ya dalaik olması, Batılı ya da Doğulu olması, modern ya da geleneksel olması hep zamanın gereklerine göre şekillenmiştir. Yakın zamanlara kadar NATO'nun Güneydoğu Asya kanadındaki savunma gücü olarak askeri kimliğiyle var olan bir ülke, kısa sürede uygarlıklar çatışması modelindeki yeri alıp “ılımlı İslam” kimliğinin örnek profili haline gelebiliyor. Yani soğanın katmanları 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aşağıya doğru kat kat soyulurken, her siyasi dönemde yeni bir paradigmarun sunduğu farklı bir profile oturuyor. 
Ben buna “işlevsel kimlik” diyorum. Zamarun ruhu hangi kimliğinizin ön plana çıkmasına elveriyorsa tanımıruz o katmanda sıkışıyor. Yani ortamın gereklerine göre işlevsel olan özelliğiniz ön plana çıkıyor. 


Bu kimlik değişimlerinde uzun yıllardır edilgen bir durumumuz olduğunu da vurgulayalım. Kimliğimiz, yani katmarumuz bizim tercihimizden çok dönemin egemen güçlerinin tercihlerine ve dünya trendlerine göre belirleniyor. Son birkaç yüzyıldır Batı bize hangi kimligimizle ihtiyaç duyarsa, biz de o kimliğin giysisini giyip rolümüzüoynamaya başlıyoruz. Ne zaman Avrupalı ne zaman Asyalı olacağımız bile ihtiyaçlara göre şekillenmiş. 
Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilere tarihsel olarak baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Önce Hıristiyan Avrupa'nın kuruluşunda Müslüman olarak öteki rolümüzü oynuyoruz; sonra ulus-devletleşme süreçlerinde çok-uluslu imparatorluk kimliğimizle bu yeni siyasi yapılanmanın antitezini teşkil ediyoruz. Avrupa uygarlığının insanlık tarihinin zirve noktası olarak zaferini ilan edişi aşamasında başarısız, geri kalmış öteki profil olarak da varız, 55CB ortaya çıktığında dost ve müttefik Türkiye olarak da. Şimdilerde de uygarlıklar çatışması modelinde ve kapitalizme eklemlenme dalgasının yükseldiği anlarda herkese örnek olarak, olunması gereken modern Müslüman tipini teşkil ediyoruz. 

Kimilerine göre bir başarı hikâyesiyiz, kimilerine göre de çöküşünün son aşamalarına doğru pedal çevirıneye çalışan ve devrilmekte olan bir bisiklete benziyoruz. Bense 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içinde bulunduğumuz konjonktürde Batı sistemi açısından vazgeçilmez hale geldiğimizi ve doğru politikaların belirlenmesi halinde büyük fırsatlar yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye artık, açık ve net bir biçimde yumuşak gücünü ön plana çıkartması gereken ve askeri değil ekonomik-sosyal ittifaklarla stratejik derinliğini oluşturmak durumunda olan bir barış gücü. Büyük bir üretim potansiyeli olduğu gibi, sosyo-kültürel avantajları ve tarihsel birikimiyle, kurgulanacak her türlü küresel ve bölgesel nizamın da taşıyıcı sütunlarından biri. Buna karşın Türkiye'nin bu yenirole uygun olarak iç sistemini ve vizyonunu yeniden yapılandırması ve uzun yıllardır aksayan yönlerini tamir etmesi bir ihtiyaç. 


Türkiye'nin Bölgesindeki Rolü 

Türkiye'nin bölgede güçlü bir unsur olarak varlığı bir kan gölünün önüne geçebilecek en önemli barış ve istikrar direği. Türkiye'nin bölgeye yönelik duruşu da kaçınılmaz bir biçimde istikrardan yana olmak zorunda, ancak bazı açmazları var. Öncelikle Ortadoğu'da çıkabilecek ve aslında kaynak kontrolüne dayanmasına rağmen mezhep çekişınesi olarak görünebilecek bir çatışmanın içerisinde yer almak Türkiye için en kötü seçenek. Bunun bölgeyi ve ülkemizi neye döndüreceğini tahmin edebilmek için çok fazla düşünmeye gerek yok. 


Bölgenin iki büyük ülkesi, Irak ve İran sekiz yıl boyunca anlamsız sebepler uğruna savaştılar, savaştırıldılar. Bir milyon insan bir hiç yüzünden hayatını kaybetti ve karşılığında hiçbir kazanım olmadı. Her iki ülke de birbirlerinin sadece askeri merkezlerini değil, petrol kaynaklarını da 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hedefe aldı ve bu yaklaşık 200 milyar dolarlık ciddi bir ekonomik kayıp yarattı. Savaş zamanında palazlanan kimi gerginlikler, bir süre sonra Irak'ın zımnen parçalanmasına, İran'da ise İslami rejimin konsolide olmasına kadar gitti. Batı'nın yanında savaşan Saddam Hüseyin yine onlar eliyle öldürüldü. Kullanılıp atılan liderler kervanına katıldı, ama ülkesi de büyük hasar aldı. Dokuz bin dolar milli geliri olan bir halk perişan oldu; fakirleştiler, öldüler, sürüldüler, mezheplere, etnisitelere bölündüler ve hâlâ sürmekte olan bir çatışmanın ülkelerine girmesine önayak oldular. Türkiye'nin de aynı rolü üstlenmesini isteyenler olabileceği gerçeğinden hareketle, İran'la dengeli bir ilişki sürdürülmesinin oldukça önemli olduğunu tekrar vurgulayalım. Bu, ülkeler arasında bir rekabetin olmayacağı anlamına gelmiyor, zira bu kaçınılmaz. Ancak rekabetin mutlak çatışmaya dönüşmesi de gerekmez. Rekabetçi bir işbirliğinin bütün bölge açısından dönüştürücü ve rahatlatıcı olabileceğini söyleyebiliriz. 


“Dengenin Dengeleyicisi” ve Üçüncü Yol Stratejisi 


Son 10 yıldır dünyayı sallayan krizler, bazı yapıları çözerken yenilerini inşa etme fırsatı yaratıyor. Gücün, devletler ve devlet olmayan aktörler arasında paylaşıldığı, yeni merkez bölgelerin ortaya çıktığı ve farklı tip aktörler arasında yeni ilişki biçimlerinin tesis edildiği bu neodüzende Türkiye de kendirolünü yeniden tanımlamaya çalışıyor. Çetin bir coğrafyada, zor bir zaman diliminde yenibir perspektif arayışı, statükodan kopma anlamını da taşıdığından bazı ikilemler yaratıyor kuşkusuz. Örneğin Türkiye'nin yeni dış politika kimliği bir sorun alanı. 
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Uluslararası literatürde devletler çeşitli kimlikler altında tasnif ediliyor. Bu tasniflerde genellikle Müslüman ülkeler, çağdaş ülkeler, AB ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri gibi gruplar oluşturularak değerlendiriliyor. Modern dünyanın üyesi kabul edilen devletler “Batı” parantezine alınırken, Soğuk Savaş sonrası Müslüman coğrafyaya düşen kimlik de “İslam” kategorisinde. Türkiye ise Soguk Savaş dönemi boyunca bir NATO müttefiki olarak tanımlanırken, 11 Eylül sonrasında ılımlı İslam ülkesi çerçevesinde değerlendiriliyor. Üstelik tam da bu dönemde Batı, İslam coğrafyasını “öteki” konumuna sokarak radikal dinci şiddetle özdeşleştirmiş durumda. Samuel Huntington'ın Uygarlıklar Çatışması tezinin hayata geçirildiği bir dönem bu. 

Böylesi bir konjonktürde Türkiye 50 yıldır devam eden bir AB yolculuğunu sürdürüyor; üstelik de Avrupalılık kimliğinin yapıştırıcısı ve ötekisi konumundaki İslam coğrafyasının liderliğine soyunarak. İçinde Müslüman geçenhemen her sorunda ses vermeye, fikir beyanetmeye çalışıyor. Batı ile İslam coğrafyası birbirinden ayrıştıkça, Türkiye 100 yıldır inadına, bu sürecin dayanıklı bir yapıştırıcısı olma arayışında. Yine Huntington'ın ifadesi ile 'yırtılma' yani parçalanma ihtimali olsa da, sürdürdüğü bu işlev onu sistemde eşsiz, benzersiz bir konuma sokuyor. Özellikle son onyıllarda Türkiye bir köprü olduğu iddiasından bir eklem noktasına dönüşüyor. Ahmet Davutoğlu “Türkiye köprü değil, merkez ülkedir” derken muhtemelen ne oraya ne buraya ait olan bir melez ülke olmadığını vurgulamaya çalışıyordu. Oysa bana göre Türkiye'nin gücü bueklem noktasında, melez niteliğinde 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gizli. Ne otarafa ne bu tarafa değil, hem o tarafa hem de bu tarafa ait olan ama özerk bir aktör Türkiye. Ve bana göre üçüncü tarafta durarak sentez bir yol inşa etme durumunda. Hem Avrupalı hem Asyalı, hem laik hem Müslüman, hem Sünni hem Alevi, hem modem hem geleneksel, hem Doğu medeniyeti hem Batı uygarlığı, vesaire. Bu karışım da onu benzersiz kılıyor. 


Üçüncü yol taktiğinin belkemiğinde adhoc; yani amaca, konuya göre tavır alma var. Konular aktıkça, politikalar da akıyor. Ana hedef, istikrarsızlığı belirgin hale getirecek dengesizlikleri bertaraf etmek. Müttefiklere göre hedef belirlemek ve taraf olmak yerine, hedefe uygun tarafta durmak işin özü. Hedef, dengenin korurunası olduğunda, müttefik seçerken mümkün olduğunca zayıf durumda olanın yanında yer almak gerekiyor. Ağırlığın terazinin zayıf tarafına kaydırılması dengenin radikal biçimde bozulmasını ve savaşa varan önlemlere gidilmesini önlüyor böylece. Bu 19. yüzyıl boyunca Avrupa sistemini şekillendiren klasik güç dengesi çerçevesinden bakıldığında bir tür “dengenin dengeleyicisi” yani holder of the balance pozisyonu olarak tarif edilebilir. 


Tarihte bu pozisyonun örnekleri de var. Örneğin Britanya, Avrupa coğrafyasında bu politikayı ısrarla uygulamış ve müttefikleri tarafından “Vefasız Albion” olarak tanımlanmış bir ülke. Avrupalılar bu stratejisi nedeniyle yıllar boyunca Britanya'yı sürekli taraf değiştiren, hatta güvenilmez bir aktör olarak algılamış, ama bir yandan da Avrupa'da içerisinde onun olmadığı hiçbir denge kurulamamıştır. Kaldı ki bu denge 100 yıllık Avrupa Ahengi sistemini besleyen en önemli unsur haline gelmiştir. 
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Şunu belirtmek lazım ki “dengenin dengeleyicisi” hüviyetini benimsemek, taktik değişimlere açık olunmasına rağmen stratejide belirgin bir duruş sergilemek anlamıru taşır. Hedef, istikrarın sürdürülmesidir ve çatışmalarda her zaman üçüncü yolun inşası adına çaba gösterilir. 
Yeni Türk dış politikasının karımca temel özelliğide bu olmalıdır. Sentezi kurgulamak ve bir çekim merkezi olarak farklı politikaları uçlardan merkeze doğru çağırmak. 
Türkiye'nin üreteceği üçüncü yol politikasının bir başka taşıyıcı direği de ilkeler bazında söylemler geliştirmek. 
söylemlerin yerel değil, evrensel düzeyde kabul gören ilkeleri temel alması uzun vadeli iddialar açısından önemli bir faktör. Dünyada herkesin gözleri önünde gerçekleşen büyük bir değişim var. Tunus'tan başlayarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun bütününe yayılan ayaklanma rüzgârı, bir yanda demokratikleşme talepleriyle eserken, diğer yanda istikrarsızlık ve şiddet ihtimalini yükseltiyor. 
Otoriter rejimler yerlerini demokrasilere değil, yenilenmiş askeri rejimlere ya da şeriat taraftarlarına bırakma eğiliminde. Mısır'da Kıptiler zorda, Libya'da aşiretler, Bahreyn'de Şiiler, Suriye'de Sünniler memnuniyetsiz. 
Lakin beğenilmese bile otorite yerini istikrarsızlığa bıraktıkça azınlıklar için ortam daha büyük bir cehenneme dönüyor. Bu, belki geçici bir durum ama eğer bir düzen oluşturulamazsa otoriter rejimlerin konsolide olma ihtimali de var. Türkiye ilkesel duruşu çerçevesinde bu demokratik isyanları desteklemek, ama bir yandan da istikrarı savunmak gibi bir ikilem içerisinde. Kimilerine göre bu bir politikasızlık, ama aynı zamanda da üçüncü yol. Ne Avrupalı optimistler kadar Arap Baharı'nın rüzgârına kendini kaptırmışlık, ne de bölgede kendini 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korumaya çalışan diğer otoriter rejimler gibi, masum insanların katledilmesine karşı duyarsızlık olmalı. Ne İsa'ya ne de Musa'ya yaransak da, bunca belirsizlikte uzun vadede tek garanti yol bu. Prensipleri savunmaya devam, ama eyleme geçme noktasında dikkatli bir çekimserlik gerekiyor. 


Türkiye'nin en önemli üçüncü yol uygulaması ise mezhepsel düzlemde geçerli. Bölgede patlak verme ihtimali olan Sünni-Şii çatışmasında Türkiye'nin nerede duracağını net olarak belirlemesi gerekiyor. Batı açısından taşıdığı tüm öneme rağmen lrak'ın yeni görüntüsü, bütün Ortadoğu'ya yayılabilecek bir mezhep çatışması ihtimalini sürekli hatırlatıyor. Bu mezhepsel yangının şimdilik büyümesinin önündeki engel, Şiilerin liderlerine olan bağlılığı ve bu liderlerin bir mezhep çatışmasına girmeme konusundaki hassasiyetleri. Bölgede böyle bir çatışmanın, çıkması halinde, nelere mal olabileceğini herkes görüyor. 
Zira mesele yerel değil. Herhangi bir yerde başlayacak olan lokal bir çatışma, uluslararası bir savaşa dönebilir. 


201Vde Başbakan Erdoğan'ın Necefte Hz. Ali Türbesi'ni ve hemen öncesinde de Bağdat'ta İmam-ı Azam Ebu Hanife Türbesi'ni ziyaret etmesi bu gerilimin yumuşatılması adına sembolik tavırlardı. Bu ziyaretlerden sonra Şii lider Ayetullah Sistani ile sıcak bir görüşme yapması da aynı sembolik tutumun uzantısıydı. Türkiye mezhep haritalarının yayınlandığı günlerde çevresine şu mesajı veriyordu: “Benim Şiilerle problemim yok. Sünni ya da Şii değil, Müslüman olarak tanımlanabilirm; üstelik de laik bir devlet anlayışına sahibim.” Bu beyan Mısır'da daha önce yayınlanan bir programda “Ben laik değil 


HE pir 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


Müslümanım; ama laik bir devletin başbakaruyım” diyen Erdoğan'ın tavrının bir uzantısıydı. 


Erdoğan orada laiklik kavramunın matematikteki gibi net bir tarifi olmadığını ifade ederek, laik devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durması gerektiğini, laik devlet yapısının dinsizliği değil, herkesin isteği ve inandığı gibi yaşamasını teminat altına aldığını söylemişti. Buna rağmen Mısır'daki bu konuşma ve laikliğe yapılan vurgu orada tepki görmüş ve kavramın bir karşılığı olmadığı için “la-dini” yani “din dışı” olarak çevrilmesi sonrası küçük bir kriz de yaşanmıştı. Bölgede kullanılan kavramlar ve değerler, evrensel kullanımından farklılaştığı gibi, yerelde de farklı içeriklerle dolduruluyor ve ortak algılara sahip olunmasını engelliyordu. 


Esasen bu strateji doğru kurgulanmıştı. Bu şekilde Türkiye'nin, İslam'ı Sünni-Şii diyalektiği içinde görmediği belirtilirken, diğer yandan da laiklik vurgusuyla, inanan, inanmayan, başka dinlere inanan herkesi kucaklayıcı mesajlar vermeye çalışılmıştı. Tüm bu çabaların ne kadar sonuç verdiği bilinmez, zira Suriye politikamızın ve Suudi Arabistan ve Katar ile olan yakın ilişkilerin bir yansıması olarak Türkiye'nin mezhepçi bir duruş sergilediğine dair eleştiriler de yüksek. Şurası kesin ki mezhep meselesinde üçüncü yolun sağlanması oldukça zor. Herhangi bir politik duruşun mezhepsel bir tavır olarak algılanması ya da algılatılması mümkün. Beşar Esad'a karşı olmak, -bunu eli kanlı bir diktatöre karşı olmak diye düşünseniz bile- durumu iyi tanımlayamadığınızda, Alevi/ Nusayri lidere karşı olmak haline gelebiliyor. Her şey bir psikolojik savaş ortamının aracı. Eyleminizi doğru söylemlerle 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ifadelendirmek ve tanımlamak durumundasınız. Bu nedenle vaktiyle Kuzey Irak'a yaptığımız başarılı bir kara operasyonunun, medya vasıtasıyla başarısız bir operasyona dönüştürülmesinin ardından söylediğim şeyleri tekrarlayayım: Bugünün dünyasında savaşı kazanmak için iyi generallere değil, gazete yönetmenlerine ihtiyacınız var. “CNN kazandığınızı ilan etmeden kazanmış sayılamazsınız” derler ya! 


Suriye politikamızın ne olduğu değil, çevrede nasıl algılandığı önemli. Uygarlığın yeni düzeni buna ihtiyaç gösteriyor. Üçüncü yolun en önemli taktik aracı “söylem çerçevesi”. Başkaları sizi anlatmadan sizin kendinizi anlatmanız, algıyı doğru yönetmeniz gerekiyor. Aksi halde mezhepsel bir bölünmenin kapısını bizzat kendi ellerimizle açtırabilirler, bütün politikamız bu tür bir parçalanmayı engellemek üzerine olsa bile. 


Türkiye'nin Seküler Yapısı ve Üçüncü Yol Stratejisi 


Tüm risklerin arasında Türkiye'nin en güçlü silalunun, sahip olduğu seküler yapı olduğunu özellikle belirtelim. 
Sekülerlik ya da genel geçer kullanımıyla laiklik, önümüzdeki dönemde de Türkiye'yi badirelerden koruyacak en önemli değer. Ortadoğu'da liderlik tesis edebilmenin yolu sadece Müslümanlıktan değil, kanımca “seküler Müslümanlıktan” geçiyor. Zira bu coğrafyada birbirinden farklı modellerde şekillenmiş türlü İslam anlayışları var. Bunların birçoğu diğerleriyle aynı potada eritilmesi mümkün olmayan dinamiklere sahip. 


Lakin burada sekülerlik meselesinin doğru tarifi büyük önem kazanıyor, zira bölge insarurun dini ve etnik 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alt kimliklerine bağlılığı, rejime ve ülkeye bağlılıkların- dan çok daha kuvvetli. Üstelik bu tarihsel bir tavırdır. 
Bölgede binlerce yıldır süren kabile düzeninin Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği döneminde de herhangi bir değişime uğramadan devam etmesi ve yerel halkın kendi iç dinamiklerini sürdürmesi, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin temel belirleyicisidir. Osmanlı sonrası ortaya çıkan manda yönetimleri ve yapay sınırların varlığı da halkı modern dönemin ulusal bilinç oluşturma proseslerinin dışında tutmuştur. Bölge devletleri kurgulanırken ne etnik, ne dini, ne mezhepsel beraberlik ne de herhangi bir tür homojenite esas alınmıştır. Böylece otoriter rejimlerin veya liderlerin egemenlikleri altında yaşamak durumunda kalan geniş ve çok renkli kitleler ortaya çıkmuştır. Bu Kitlelerin, ulus-devlet sınırlarını kapsayıcı bir kimlik yerine etnik, kabilesel, mezhepsel asabiyetlerine tutunduğu görülebilir. Bu bakımdan üçüncü yolun tesisi, taraflara eşit mesafede duran, seküler ve çok renkliliği içinde barındıran anayasal stratejilerin kurgulanmasıyla mümkün olabilir. 


Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin İran ve Suriye ile olan problemlerinin yükselme evresine girmesimmümkün. 
Ancak bunun sınırlı ve kontrollü olacağını tahmin ediyorum. Türkiye için son dönemde en korkulu senaryo, bölgede bir Sünni-Şii çatışmasının çıkması ve kendisinin de bunun bir tarafı olarak savaşta yer alması. Erdoğan hükümetinin bu konudaki en önemli açmazı, İslami bir rengi de yansıtması. Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda ılımlı İslam bölgesi olarak tanımlanmasının nedeni, yönetenlerin kişisel olarak kuvvetli inançlara sahip olması. Ben şahsen Ortadoğu politikasında ve özellikle de Suriye krizinin başından beri yaygın olarak bahsedildiği gibi Türkiye'nin Sünnici bir çizgide yer aldığını düşünmüyorum. Nitekim Irak'ta seçimler esnasında Allawi'nin desteklenmesi, İran'la yakın ilişkiler kurulması, son 1,5 yıla kadar Esad ile neredeyse akrabalık ilişkilerinin geliştirilmesi bu bölgeye yönelik politikaların mezhepsel birçizgiye oturmadığını gösteriyor. Ancak dünya kamuroyunda oluşan algı, ters yönde tezahür ediyor. Üstelik bu iç politikada da kullanılan bir enstrüman halini almış durumda. Bu konuda söylemsel düzeyde hata yapmamak ve Türkiye'nin konuya bakışını, altını çizerek anlatmak 


gerekiyor. 


Tüm çelişki ve kavramsal zorluklara rağmen Türkiye'nin laiklik-Müslümanlık hattını doğru tarif etmesi, mezhepsel kavgalara gebe olan bir bölgede ayrı bir öneme sahip. Zira laiklik sadece İslami radikalizmin siyasetin aracı olmasına karşı bir koruyucu değil, aynı zamanda Sünni-Şii eksenindeki bölünmede de çok etkili bir antikor. Türkiye dini kimliğini ortaya çıkartmadıkça, mezhepsel kimliğini de vurgulamak lüzumunu hissetmeyecektir. Bölgedeki gerilimin merkezlerine bakıldığında Sünni ve Şii eksenlerin liderliğini yapan Suudi Arabistan ve İran'ın belirgin İslami rejimlere sahip olduğu ve bu durumun onların siyasi kimliği haline geldiği görülebilir. 
Her ikisi açısından da İslam'ın genel hayat ve siyasetteki tek anareferans kaynağı olması hali birleştirici değil, bölücü bir rol oynamakta. İslam”ın farklı yorumlanışı, aynı zamanda siyaseten farklılaşmanın ve hatta ötekileşmenin aracı haline gelmiş durumda. Sünniler ve Şiiler arasında 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mezhepsel çatışma olarak tanımlanan siyasi kırılmanın, temelde Suudi Arabistan ile İran arasındaki siyasi güç mücadelesinin bir yansıması olduğu açık. Ve Türkiye'nin kendisine ait olmayan böyle bir çatışmada taraf olması son derece anlamsız. 


Buna karşı bölgede üçüncü bir yol önerisinin varlığını ortaya koymanın ne derece önemli olduğunun altını çizmek lazım. Sünni ya da Şii, böyle bir kamplaşmanın tarafı olmayan herkesin toplaşabileceği bir damarın oluşması gerekiyor. Türkiye kanımca burole soyunmuş durumda. 
Bir yandanlrak Şiilerine el uzatıyor, yani Şiileri tamamen İran'ın kontrolüne bırakmaktan yana değil. Üstelik Kum ve Necef arasındaki yüzlerce yıllık çekişmenin farkında olan bir yaklaşım bu. Diğer yandan da laiklik teklifi ile Sünni Müslüman dünyanın alternatifbir yola sahip oldugunu gösterme arayışı var. “Devletin dinlere karşı nötr” olması kendi içinde milyonlarca Alevi'yi ve farklı İslam yorumlarını barındıran bir ülke için hayati. Müslüman bir halkı olan laik bir devlet modeli yerine Sünni bir devlet formatına girmesi halinde hem kendi iç düzeninde çok büyük problemler yaşar, hem de uluslararası platformlardaki kimliği ve etkinliği zedelenir. 


Türkiye'nin Afrika Açılımı 
Küresel bakış ve büyük resmi görme hevesi, coğrafi alanların birbirinden ayrıştırılarak incelenmesi fikrine oldukça ters. Üstelik Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki bağlantı, en başından beri tarih yazımının merkezinde duran bir ayrıntı. Doğal olarakAkdeniz Depremi'nden veya Arap Baharı'ndan bahsederken Kuzey Afrika kanalıyla 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bütün kıtayı kapsayan bir bakış oluşturmak kaçınılmaz hale geliyor. Yirmibirinci yüzyılın yeni açılım alanı ve küresel kapitalist pazarın yeni oyun bahçesi olarak tanımladığımız bu dev coğrafyayı hesaba katmadan küresel güç dengeleri üzerinde fikir yürütmemiz de oldukça zor. 

Türkiye'nin yeni dış politika kimliğinin ve “çok boyutluluk” ilkesinin en önemli uzantılarından biri de Afrika açılımı. İlk taşları 1998'de İsmail Cem tarafından dizilen bu yolun inşaatı, son 10 yılda müthiş bir hız kazanmış durumda. Uzun yıllar görmezden gelinen Afrika yolu, her yıl düzenli olarak açılan yeni diplomatik ve ticari kanallarla oldukça olgunlaşmış görünüyor. Başbakan Erdoğan'ın 2015 yılı için telaffuz ettiği dış ticaret hacmi 
90 milyar dolar. Bu rakamın 2003 yılında 3.7 milyar dolar olduğu düşünülürse hedefin büyüklüğünü görmek mümkün. 2011 yılı itibariyle 17 milyar dolara ulaşmayı başaran Türk sermayesinin bu coğrafyayı tanıdıkça daha da etkili olması şaşırtıcı olmaz. 


Yeni gelişen uluslararası ekonomik düzenin en önemli özelliği, potansiyel pazar alanlarının kilitlerinin siyasi aktörler tarafından açılması. Devlet mekanizmaları bir kez kapıları açmayı başardığı andan itibaren, sıra ekonomik aktörlere geliyor. Türkiye'nin yeni burjuvaları artık “kar, bora, fırtına” korkusunu attığı gibi konformist ve tedirgin de değil. Aksine özgüvenli ve korkusuz. Afrika kıtasının hemen hiçbir ülkesinde yeterli güvenlik, konfor ve teknik bulunmuyor. Bu coğrafyada yatırım yapmak, pusulasız okyanusa açılmaktan farksız bir deneyim. Önceye dair bir tecrübe ve birikim yok. Yeni Türk burjuvazisinin de bilinmezliklerle dolu alanlara açılma konusunda acemi 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olduğunu ve birkaç yüzyıllık bir gecikmeyle geldiğimizi söylemek mümkün. Buna karşın müthiş bir arzu ve misyonerlik duygusu ile bölgeye açılma telaşı var. 


Afrika'nın 2020'li yıllarda çok daha ön plana çıkacağını ve büyük bir paylaşım savaşına sahne olacağını şimdiden söylemekte fayda var. Çatışma, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Orta ve Güney Afrika'yadoğru kayma eğiliminde. Bu da belirli bir süre istikrarsızlık, savaş ve çatışma ortamı anlamına gelebilir. Şimdiki haliyle bile Afrikason derece güvensiz ve istikrarsız rejimlerle örülü. 
Kıta, kabile savaşlarından mezhepsel gerilimlere, rejim çatışmalarından soykırım ortamlarına kadar her türlü siyasal sorunu bünyesinde barındırıyor. Kuşkusuz risk bu kadar yüksek olunca da fırsatlar büyük oluyor. 


Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımı tamamen yumuşak güç üzerine bina edilmiş. 2005 yılının ülkemizde Afrika yılı ilan edilmesinden bu yana, Afrika ülkeleriyle ciddi bir diplomatik trafik başlamış durumda. Karşılıklı üst düzey ziyaretlere ilave olarak Dışişleri teşkilatımızın da müthiş bir çabası görülüyor. Son üç yılda Afrika'daki elçilik sayımızın 8'den 31'e yükselmesi bölgeye verilen önemin bir göstergesi. Afrika sadece bir ticari çekim merkezi değil, aynı zamanda BM'deki oy gücü bakımından da politik bir ağırlık merkezi hüviyetinde. Nitekim Türkiye'nin son yıllarda bölgeye verdiği önemin meyveleri BM Güvenlik Konseyi üyeliğine 151 oyla seçilmesi sırasında ortaya çıkmıştı. Bundan sonra uluslararası kurumlarda ağırlığını artırmak isteyen her devletin yüzünü Afrika'ya dönmesinin bir önşart olacağını da söyleyelim. Oy verme 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potansiyeline sahip 54 bağımsız devletin varlığı, kıtanın gücünü algılamak bakımından önemli bir istatistik veri. 


Türk dış politikasının Afrika açılımı stratejisi oldukça başarılı bir gelişme çizgisi gösterse de içerisinde bazı tehditleri barındırıyor. Öncelikle bölgede halen etkin olan ülkeler bizden uzun zamandır buralardalar ve bu toprakların kültürünü, verimini, tehlikesini öğrenmiş durumdalar. Avrupalı sömürgecilerin yüzlerce yıllık birikimlerinin yanı sıra Çin'in son onyıllarda yürüttüğü yayılım stratejisini de yabana atmamak gerekiyor. Türkiye'nin Somali kapısından girdiği bu yeni oyun bahçesinde, kurralları öğrenmek için fazla zamanı yok. Hızlı ve akıllı olmak gerekiyor. 


Ülkeler arasındaki ilişkilerin, siyasal dengelerin ve rejimlerin devamlılığının iyi test edilmesi son derece önemli. 
Yanlış ata oynamak sadece bir tek ülkede değil, bütün kıtada sorun yaratabilir. Örneğin Türkiye'nin El Beşir yönetimi konusundaki fazla dostane tavrının Afrika'da oldukça olumsuz algılandığı biliniyor. Bu bakımdan strateji merkezlerimizin, üniversitelerin ve istihbarat birimlerimizin hızlı bir öğrenme sürecine girerek, hükümetin ve iş dünyasının hızını yakalaması başarının önkoşulu. 


Balkanlar TI ürkiye'nin Etkinlik Alanında 
Yer Alacak mı? 

Türkiye'nin Üçüncü Yol Stratejisi'nin önemli açılım alanlarından bir tanesi de Batı Karadeniz üzerinden genişleyen Balkan havzası. Esasen Balkanlar Türkiye'nin yalnızca coğrafi olarak değil, tarihsel ve kültürel anlamda da tamamlayıcı parçası. Hatta öylesine tanıdık ve yakın ki 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Maria Todorova'nın hoş bir sözü ile “Balkanlar'da bir Osmanlı mirası aramak boşuna, zira Balkanlar Osmanlı'nın ta kendisi.” Tıpkı bizim gibi ne Batılı ne de Doğulu kabul ediliyorlar. Avrupa'nın tam içinde ama hep dışındalar. 
Doğu'dan farklı bir tanımlamaları var ama Batı'nın kendi içindeki öteki'yi temsil ediyorlar. Kısaca, bize fazlasıyla benziyorlar. 


Balkanlar'da ulusal kimliklerin şekillenmesinde Osmanlı'nın etkisi olduğu kadar, Ortodoks Hıristiyanlığın da dahli var. Dinsel bütünlüğün bozulması, Osmanlı'ya başkaldıran milliyetçi hareketlerin güçlenmesine paralel olarak şekillenmiş. Balkan milliyetçiliği bir yandan Ortodoks birliğini parçalarken, diğer yandan da yekpare bir Müslüman cemaati imajını üretmiş. Balkanlar'da bu cemaatin, hangietnik kökenden gelirse gelsin, Türk olarak tanımlaması yaygın bir durum. Türklük yüzlerce yıllık süreç boyunca Müslümanlıkla özdeşleşmiş. Osmanlı'nın güney bölgeleri kimliklerini mezhep ve milliyet bazında ayrıştırırken, Balkanlar'da durum farklı gelişmiş. Balkan Hıristiyanları dinsel kimliklerini bastırıp milliyetlerine sarıldıkça, Müslümanlar etnik kimliklerini bastırıp, Türk adı altında Müslümanlık yapıştırıcısına tutunmuşlar. 


Balkan Ortodoksları açısından hem imparatorluktan hem de dinsel bütünlükten kopuş kendi kimlikleri açısından ciddi bir siyasi ve sosyal travma olarak kabul edilebilir. Ardından tanıştıkları sosyalizm bu travmanın üstünü bastırmış ve tıpkı bizim gibi Balkan ulusları da kayıplarının yasını tutma fırsatını bulamamışlar. Yakın dönemde ortaya çıkan kanlı hesaplaşma ise tarihsel bir hayaletin geri dönüşünden başka bir şey değil. Hâlâ da 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bu hayaleti kovmaya çalışıyorlar, lakin belli ki kışlamakla kolay kolay gitmiyor. 

Türkiye'nin bölgeye yönelmesi, Müslüman-Türk topluluklar açısından güçlendirici olduğu kadar, farklı riskler de taşıyabilir. Türklerin Balkanlar'a gönderilmiş Truva atı muamelesi görmesinin önüne geçmek gerekiyor. Vaktiyle eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne yönelik etnik yaklaşımımız hem bölgeden püskürtülmemize, hem de kendi iç etnik huzursuzluklanmızın alevlendirilmesine yol açmıştı. Uzun yıllar bunun tamiri ile uğraşmak durumunda kaldık. Bu açıdan bölgenin kadim halklarını bir bütün olarak görmek ve saygılı bir tutum içerisinde kimseyi dışlamadan, bütüncül bir politika uygulamak gerekiyor. 


Osmanlı'nın yüzlerce yıllık tarihsel yaklaşımı Ortodoks dünyasını kazanabilmek üzerine kuruluydu. Onları karşısına almak yerine bölgede fethettiği her karış toprağın halkına saygı kültürüyle Balkanlar'ı gerçek Osmanlı toprağı haline getirdi. Bugün de eğer Türk dış politikasının açılım alanı Ortodoks dünyasını kapsayacaksa, Ruhban Okulu ve Patrikhane meselesinin yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. 
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KENDİ AHVALİMİZ 





TÜRKİYE'DE DEVLET ALGISI 


Devletin Reorganizasyonu 


Türkiye'nin en büyük sorunu, kanımca devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi ve mesafeyi başından beri doğru ayarlayamamış olması. Bizim kuruluş felsefemizde devlet gökyüzünde bir yerlerde durur ve vatandaşın biat etmenin dışında ona dokunma, onunla diyaloga girme gibi fırsatları yoktur. Devlet, genellikle işlevsel bir mekanizma olarak tarif edilmemiş, aksine kutsal bir fenomen olarak idealize edilmiştir. Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı hep savaşlar üzerinden tanımlandığı için vatandaş sadece savaşan güç, asker ya da misyoner olarak anlamlı kılınmıştır. 


Bu mantığa göre her Türk asker doğar, devletiyle uyumlu bireyler yetiştirilmesi ve üniform bir vatandaş tipi oluşturulması misyonuyla donanmış öğretmen gibi yaşar ve biat ettiği devletinden mümkünse hiçbir şey talep etmeden tevekkül içerisinde ölür. Bu kronolojinin dışındaki tutumlar ise devlet açısından makbul sayılmadığı için cezalandırılır. İlginç olan, bu ceza veya aferin alma sürecine vatandaşların büyük bir gönüllük içerisinde katılmış olmasıdır. Türkiye halkı isyankâr değildir; daha 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doğrusu nerede, hangi sınırı çiğnendiğinde isyan edeceği pek belli değildir. Devletin sahibi olarak görülenler hep hürmetle karşılanır. Otoriterlik baba figürü olarak görülür ve devletten şefkatten çok güvenlik beklenir. 
Bu yüzyılların birikimidir. Lakin şimdilerde esas sorun, dünya sisteminin ve yeni uygarlık düzeninin tanımlayıcı unsurlarının devrimsel bir dönüşüm içerisinde olmasıdır. 
Nitekim hepimiz kolayca görüyoruz ki sanayi sonrası uygarlık, insanı devlet karşısında daha farklı bir noktada konumlandırıyor. 


Devlet dünyanın hemen her yerinde hizmet edilen bir otoriteden hizmeteden bir aygıta doğru hızla dönüşüyor. 
Ama tepelerde yerleşik sarayından sahalara inmek suretiyle bir yandan da giderek daha büyük bir alanda etkin ve güçlü hale geliyor. Devletin vatandaşla olan ilişkisini yeniden kurgulaması ve vatandaşlarını müttefik olarak yanına almaya çalışması, onun devlet olmayan küresel aktörlere karşı zayıf kalma kaygısından kaynaklanıyor. 
Devletin gücü bu platformda milletin verdiği destekle büyüyor. Meşruiyet paradan ya da silahtan çok daha önemli bir güçolduğu içindir ki diktatörler bile halklarına kendilerini anlatmaya, devlet mekanizmasına destek bulmaya çalışıyorlar. ; 


Türkiye'de de bunun pratik yansımalarını görmek mümkün. Üç dönemdir yüksek bir oy oranı ile seçilen AKP'ye verilen destek, artık bir siyasi partiye verilen desteğin ötesinde, onu devletle özdeşleştiren bir yaklaşımın ürünü. Geniş bir kesim devletle yan yana durdugunu düşünüyor, karşılığında da ideoloji değil, hizmet bekliyor. Bu yeni devlet algısı alışageldiğimiz askeri bürokratik yapıdan farklı. Sivil ama aslında eskisi kadar otoriter ve kontrolcü. Bir yandan iktisadi kaynakların hızla yeni burjuvalara doğru akmasına yardımcı oluyor, diğer yandan dış politika adımlarıyla ticari hatları sınırlar ötesine taşıyarak yerel esnafı uluslararası tacir sınıfına sokmaya çalışıyor. Bir yandan da bu ticari kapasiteyi ülkenin yumuşak gücü haline getiriyor. Dış politika artık Türkiye'nin Batılılaşma amacına hizmet eden bir araç değil. Türkiye'nin çeşitli düzlemlerde ve yönlerde ilişkiler kurmasını, ticaret kapıları açmasırı, üretimini artırmasıru, pazar olarak değerlendirilebilecek alanlarda olumlu algılanmasınısağlamaya yönelik bir vasıta haline gelmiş durumda. 


Vatandaşların Devlete Bakışı ve Beklentileri 


Bizler açısından, ülkemizi alışılageldik kalıpların dışında bir yöne doğru giderken, farklı bir rol oynamaya çalışırken görmek kolay değil kuşkusuz. Kuruluşundan itibaren yedi düvele karşı mücadele ettiğine inanmış, son 30 yılını ise terörle mücadele retoriği üzerinden yapılandırmış bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ana kaygımız hiçbir zaman devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin nasıl şekillendirileceği olmamış. İçeride ve dışarıda güvenlik sorunlarımıza odaklanmış, yine içeride ve dışarıda düşmanları bertaraf etme hedefiyle donanmışız. Bu durum bir süre sonra öyle bir hale gelmiş ki devlet de bu güvenlik sorunlarından hoşnut olmaya başlamış. Yani devletimizi devlet yapan temel direklerden biri “Türkiye güvensiz bir bölgede yaşamaktadır, devletin en kudretli bacağı ordusu olmak zorundadır” öğretisi olmuş. Hem devlet, 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hem de halk buna ikna olmuş. Bu nedenle baba otoritesini simgeleyen erkeksi devlet figürü, anne şefkatinin yerini almış. Düşmanlarımızı dövsün de, arada sırada bize de tokat atmasında mahzur yok fikriyatı egemen kılınmış. 
Bu durum halen de çok fazla sorgulanmıyor. Devlet yanlış da yapsa her zaman mazur görülmesi gereken bir aktör birçoklarına göre. Özgürleşmek ve eleştirel duruşu benimsemek tedirgin edici ve riskli pozisyonlar olarak algılandığından, devletle özdeşleşmek ve her koşulda onu sahiplenmek, kendi kimliğini yüceltmek anlamını da taşıyor. Devlethiçbirzaman yenilmeyeceğine göre, maçı kazanması mukadderolan tarafta yer almak ve onu tüm hatalarma rağmen sahiplenmek, şampiyonluğun garanti altına alınması demek aslında. Tam da bu nedenle eleştirel yaklaşımların lanetlenmesi ve sorgulayanların aforoz edilmesi ortak toplumsal reaksiyon haline gelmiş. Solcusu, İslamcısı, feministi, Kürdü, liberali farketmeksizin hepsi ayıu potada değerlendirilmiş, marjinalleştirilmiş. 
İnsanlar yıllarca kendilerine yönelik adi suçların çeşitli vesilelerle affedilmesine ses çıkartmamış, buna karşın siyasiiçeriklisuçlardan ceza görenlere, yani devlete karşı suç işleyenlere yönelik tavır olanca acımasızlığıyla süregitmiş. Siyasi suçlar olabildiğince af kapsamı dışında tutulmuş. Nitekim terör de insanlara karşı değil, devlete karşı bir savaş olarak algılandığından, devletin o teröristlere karşı her tip önlemi alması mübah sayılnuş. 
Devletimizin sebeb-i hikmetinin vatandaşlarını değil, kendisini korumak ve kollamak olduğuna hükmedilmiş. 


AKP'nin zaman içerisinde iktidar olamayan bir hükümet durumu ve duruşundan öteye gittiğini ve son dönemde eleştirel duruşunu bırakarak devletle özdeşleştiğini söylemek mümkün. 10 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan bir parti açısından bu durum normal kabul edilebilir. Üstelik halkın yarısından fazlasının desteğine sahip olması onu Türkiye'de ilk defa devlet-millet buluşmasını sağlamayı başaran bir güç haline getiriyor. AKP'nin devlet olarak tanımlanan asker, yargı ve bürokrasi ile eski 


sorularını aştığını da varsayıyoruz. 


Bu noktada Başbakan Erdoğan'ın tutuklu askerler ve özellikle İlker Başbuğ konusundaki yargı eleştirisini de bir kenara yazmak gerekiyor. Son dönemdeki yargı kararlarırın siyasi iktidarı zaman zaman rahatsız etmiş olabileceğini bu söylemden görüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla, eski kuvvetler dengesi, yerini yeni bir politik dengeye bırakıyor. Devlet içerisindeki güç mücadelesi bir yandan kendi içerisinde, bir yandan derin aktörlerle 


merkez aktörler arasında süregidiyor. 


Bu, dünyanın birçok yerinde de değişik versiyonlarıyla böyledir, yanlış anlamayalım. Rusya'run, ABD'nin, Çin'in ya da herhangi bir Avrupa ülkesinindurumu bizden çok da farklı değildir. Devletin içindeki aktörlerin bitmek bilmeyen devlet olma savaşı, devlet kavramının içkin özelliğidir. Devlet içinde devlet, hükümet içinde hükümet, görünmeyen el gibi kavramlar dünya literatüründe var olan terimlerdir. Siyasi liderlerin biyografilerini okuduğunuzda gördüğünüz ilk detay, en yakınlarından yedikleri darbeler, kendi içlerindeki çatışmalar, devletin çeşitli organlarına karşı verilen mücadelelerdir. Suikastlar, dar- 


beler, skandallar tarihini de unutmayalım. Siyaset böyle 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bir oyundur ve hayat enerjisini buradan alır. Ne krallar, ne dini liderler, ne de diktatörler bu oyundan muaftır. 


Türkiye'de de bu oyun fazlasıyla ilginç bir senaryo üzerinden oynanmıştır her zaman. Buraların eski Bizans toprağı olduğu noktasından hareket edersek, siyasi teamüllerimizin nerelerden devşirildiğini de görebiliriz. 
AKP bugün gelinen noktada halktan tarihsel bir destek yakalamış durumda.“ Vox populi, vox dei”, yani “halkın sesi, hakkın sesi”dir ilkesi çerçevesinde demokratik meşruiyete sahip bir partinin, devlet içi mücadelede önemli bir avantaj yakaladığı söylenebilir. Ancak bu avantajın zamanla tek sesliliğe doğru bir eğilim yarattığı, eleştirilere karşı toleransın azaldığı ve muhalif unsurların baskı altına alındığı da gözlemlenebiliyor. Başlangıç noktası eski geleneğin yıkılınası üzerine bina edilmiş olsa da aynı toprağın ister istemez aynı kokuda meyve verdiği söylenebilir. Her şey zamanla birbirine benziyor, dönüşüyor. Lakin görülüyor ki hükümetin otoriterleşmesi ya da klasikleşmiş siyasi paradigmalarımızı yıkması milletin desteğini azaltmıyor. Son genel seçimde AKP'nin aldığı oy oranı yüzde 49 civarındayken şimdilerde yüzde 50'lerin üzeri telaffuz ediliyor. Bu nedenle, AKP'nin ürettiği siyaset, kimilerinin inandığı değerlerin karşısında duruyor olabilir, ama millete karşı buna yapıyor demek mümkün değil. Önümüzdeki resim bize halkın önceliginin demokrasi ya da bireysel haklardan çok, güçlü ve merkezi devlet yapısının sağladığı ekonomik rahatlama ve istikrar olduğunu gösteriyor. 


AKP'nin son dönemlerde özgürlükler konusundaki eski hassasiyetini yitirmiş olduğu yaygın bir eleştiri konusu. Özellikle muhalif medya üzerindeki baskı, uluslararası kuruluşların da dikkatini çekiyor. AB rotası da sanki ikinci plana çekilmiş gibi. Buna karşın görünen tablo halkın bu konuda da olumsuz düşünmediği yönünde. Yeni terminolojiyle, “beyaz elit”lerin itirazı, kitlenin gürültüsüne karıştığından fazla bir anlam ifade etmiyor. 
Durum ortada, geniş kitle otoriterlikle ilgili bir sorun yaşamıyor. Kendi zevkleri ve inançları baskın olduğu müddetçe durumdan memnun. Bu doğru mudur? Elbette tartışılacak yönleri çok. Ben teorik olarak da, stratejik olarak da otoriter anlayışların “Büyük Türkiye” idealiyle ters düştüğünü düşünenlerdenim. Siyasi merkezin güçlü olması, şefkatsiz, toleranssız ve otoriter olunması anlamına gelmiyor. Üstelik geniş kitlenin tercihleri, azınlığın temel haklardan faydalanmasının önüne geçiyorsa orada demokrasiden söz edemeyiz. 


Buna karşın demokrasinin, sandıktan çıkan sonuçlara itibar edilmesini öngördüğünü biliyoruz. Bu demokrasinin kendi iç çelişkisidir. Demokrasi kimi zaman demokrasinin kurdu da olabilir. Hayek'in “Demokrasi, zorbalık ve zulüm karşısında belli bir koruma sağlamaz, sadece bir ümit verir” ifadesi önemlidir. AKP'nin demokrasi çıpasına tutunması kanımca oy almak açısından bir gereklilik olmasa da, daha iyi bir Türkiye ideali açısından olmazsa olmaz niteliğinde. Daha iyi bir Türkiye ideali de zaten hepimizi bir arada tutan bir ümit ve bu halkın genlerinde bu ümidin taşıyıcısı olmak var. 


” alp7m 





KÜRT MESELESİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ 


Türkiye'nin Kürt Sorunu, Körlerin Fili Tarıfı 


Türkiye'de demokratikleşme sürecinin hikâyesini yazın deseler herhalde en ağırlıklı bölümü Kürt meselesine ayırmak gerekir. Ancak Kürt sorunu, tek bir çerçeve içinde tarif edilecek bir olgu değil. Körlerin fili tarif etmesi gibi, herkes bir ucundan tutuyor ve meseleyi kendi bakış açısıyla tarif ediyor. Bir bakıma o tariflerin hepsi de doğru. 
Neresinden tutarsanız orasını anlatıyorsunuz. 


Örneğin bazıları için tüm mesele bir terör sorunun- dan ibaret, yani PKK ile ilintili ve bunun dışında hiçbir olumsuzluk yok. Bu grup Kürt meselesi diye bir şeyin varlığına inanmıyor ve her şeyi bir terör sorunu olarak görüyor. Birkaç bin teröristin ve onlara yataklık edenlerin temizlenmesi halinde ortada herhangi bir problem kalmayacağını düşünüyorlar. Devletin, eli kanlı teröristlerle pazarlık yapmasından da, Öcalan'ın idam edilmemesinden de, silahlı bir siyasete silahla karşılık verilmemesinden de rahatsızlar. 


Bir başka grup, konuyu siyasal çerçevede değerlendiriyor ve ciddi bir etnik hareketin varlığından endişe 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ediyor. Ülkenin bölünmesine giden yolu PKK'nın ve onun takipçisi olan Kürtçü hareketin açtığına, bağımsızlıklarını kazanmak isteyen kitlenin Türkiye'yi bölmeye çalıştığına inanıyorlar. Onlara göre demokratik özerklik, federasyon, konfederasyon gibi tartışmalar nihai noktada ülkenin bölünmesine ve bağımsız bir Kürdistan kurulmasına yol açacak adımlar. Birinci Dünya Savaşı'nda tamamlanamamuş küçültülmüş Türkiye projesinin bu yolla gerçekleşeceğine inanıyorlar. 

Diğer bir grup her şeyin tamamen haklara ve demokratikleşmeye dair olduğunu düşünüyor. Onlar açısından temel insan haklarından mahrum edilmiş ve seslerini duyurabilmek adına silaha sarılmış bir grup var. İnsanların dillerini serbestçe konuşabilmesi, anadilde eğitim alması, anayasadaki kimi aşağılayıcı maddelerin değişmesi gibi demokratikleştirici bazı adımlar atılması halinde ortada sorun falan kalmayacağırı, demokrasinin tıpkı sihirli bir değnek gibi diğer tüm sorunları ortadan kaldırabilecek güce sahip olduğunu söylüyorlar. 

Kimilerine göre esas mesele, Doğu'dan göç etmiş, varını yoğunu o bölgede kaybetmiş milyonların Batı'ya entegre olma mücadelesi. Gettolarda yaşıyor, zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar, ancak bulundukları bölgelerdeki yaşamı ve kültürü olumsuz yönde etkileyecek tutumları da sürdürüyorlar. Bunun yansıması ise Kürtmeselesi üzerinden gelişen bir Türk meselesi. Daha önce kendilerini etnik aidiyetlerine göre tanımlamayan insanlar, Kürtlerin, aralarına karışması üzerine ciddi bir 


ötekileştirme ve dışlama psikolojisine girmiş durumdalar. 
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Onlara göre Kürtler eskiden yaşadıkları yerlere dönmeli ve gerekirse çekip gitmeli. Herkes yerine dönerse sorun 


çözülebilir inancındalar. 


Konuyu ekonomik yönden ele alanlar da var kuşkusuz. 
Onlara göre uyuşturucu ve silah kaçakçılığını, yasadışı ticareti, terör ekonomisini gözden kaçırarak konuyu anlayabilmek mümkün değil. Bu kanlı kavgada milyarlarca dolarlık bir pazar var ve her iki taraf da bundan nemalanıyor. Bu bakımdan, ancak bu kanala akan para musluklarını keserseniz bu meseleden kurtulunabilir diye düşünüyorlar. 


Olayı sosyal boyutta değerlendirenler içinse feodal yapıyı ve bölgedeki sınıfsal çatışmaları tümüyle gözden geçirmeyi gerektiren bir sorun var ortada. Bu grup PKK'nın bölgedeki feodal sistemi sarstığını, ona antitez olarak üretilen korucu sistemininse esas olarak feodal yapının sürdürülmesi amacını güttüğünü düşünüyor. 
PKK'nın silah bırakması halinde eline silah verilmiş, banka hesabına maaş bağlanmış 70 bin civarındaki korucu- nun ne olacağını sorgulamak gerektiğini savunuyorlar. 
Onlara göre PKK'nın bitmesi halinde Kürt meselesini sürdürecek olan eli silahlı insanları devlet kendi eliyle 


yaratmış durumda. 


Tabii tüm bunların dışında bir de meselenin son dönemde daha fazla öne çıkan uluslararası boyutuna değinenler var. Bu gruptakiler, konunun Türkiye'nin dışında İran, Irak, Suriye gibi bölgesel aktörleri ve Kürt bölgesinin sahip olduğu kaynaklar itibariyle de küresel aktörleri ilgilendiren bir mesele olduğunu, çözüm için 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ABD, Rusya, Avrupa kanallarından diplomasi ve baskı gerektiğini düşünüyorlar. Onlara göre mesele uluslararası dengelerle ilgili bir sorun ve sadece Türkiye'nin alacağı önlemlerle çözümlenebilecek kadar dar bir çerçevede değil. Bütün bunlar ışığında, Kürt meselesini tek bir çatı altında tanımlamarun mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Sorunu, birbiriyle etkileşimli paketler veya bir zincir halinde tarif etmek daha doğru olur. 

Uzun yıllar “güneydoğu sorunu”, 'azgelişmişlik sorunu”, 'etnik sorun”, 'bölgesel sorun' diye nitelendirdiğimiz, lakin son dönemlerde artık “Kürt sorunu” demekten kaçınmadığımız meseleyi ayrıntılı bir okumaya tabi tutmak gerekiyor. Kürtlere dair birçok sorunu aynı paketin içerisine yerleştirerek “Kürt sorunu” demek ve hepsine aynı anda tek bir hamle ile çözüm bulunacağına inanmak zaten matematik olarak mümkün değil. Üstelik bu tek adımlık çözüm beklentisi, huzura giden her adımın önüne çıkan bir psikolojik engel haline de gelmiş durumda. 
Bu durum İmralı süreci açısından da önemli bir bariyer. 
Bir tek kişiyle görüşmelerin başlaması, anlaşılması ya da Öcalan'ın hapisten çıkarılması sanki tüm sorunları çözecekmiş beklentisinin yaratılması son derece sakıncalı. 


Aynı anda hem zatürree, hem kalp, hem de kanser hastası olanbirini tedavietmek için bu rahatsızlıklardan yalnızca biriyle mücadele etmek yetmiyor. Sorunların tüm boyutlarıyla ortaya konması ve hepsi için ayrı paketler oluşturulması daha doğru. Gerçek bir çözüm için sorunu ya da sorunları teşhis etmek ve sadece Kürtler adına değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına eşitlikçi bir uygulama kurgulamak gerekiyor. 


—164— 


— BÜYÜK RESMİ GÖRMEK — 


Kürt Meselesinin Farklı Boyutları 


Türkiye'nin iç dengeleri bakımından ele alınan “Kürt sorunu” ya da “Kürtlere dair sorunlar” çok çatallı. Meselenin görünen terör yüzünün ardında, demokratik yollarla sandıktan çıkan bir siyaset boyutu, kurumsal aktörleri ve dış bağlantılarıvar. Parti, örgüt, korucular, feodal güçler, KCK, güvenlik kurumları, diaspora ve ülkenin diğer bölgelerine göç eden Kürtler de denklemin içerisinde yer alıyor. Her birinin beklentisi farklı ve her birinin ürettiği sorunlar da doğal olarak farklı. 


Çok boyutlu bu meselenin en görünür yüzü 'kimlik” hakları. Zira geniş kitleyi etkileyen bir yönü var. Bu kitlenin sadece BDP / PKK çizgisindekileri kapsadığı da söylenemez. Bugün AKP veya CHP'ye oy veren Kürtlerin de bazı kimlik hakları konusunda Kürtçü çizgidekiler kadar hassas olduğu biliniyor. Zira kimlik, sivil alanda diğerinden farklı olma hakkı üzerinden tanımlanan bir kavram. İnsanın sahip olduğu tanımlayıcı değerlerle gururduymasını, başkaları tarafından aşağılanmayıreddetmesini ve kendini önemsemesini içeriyor. Buna karşın devlet mekanizmaları açısından “kimlik”, farklılıkları yok ederek ortak bir çadırın altında diğerine benzeştiren, homojenleştiren bir prosesin aracı. Bu nedenle otoriter ve merkeziyetçi devlet anlayışı, kendisini o merkezle özdeşleştirmeyen kitleler açısından her zaman sorunlu bir ortam demek. Hele ki bu kitlelerin etnik, dinsel ya da mezhepsel bir aidiyeti paylaşmaları söz konusuysa, istikrarın sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün değil. 
Bu bakımdan siyasi merkezin koruyucu ve eşitleyici bir 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çatı kurması ve yasalarıadalet ilkesine göre düzenlemesi gerekiyor. 


“Kürtlere Kürt olmaları dolayısıyla herhangi bir hak verilmesi yerine, sırf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oldukları için hertürlü demokratik hakkın verilmesi” fikri üzerinden tartışmak, ilk adımı atmak bakımından değerli. 
Bu konu bugün konuşulup tartışılmaz ve halının altına süpürülürse önümüzdeki dönemde sorunların daha da ağır bir biçimde karşımıza çıkacağı aşikâr. Kimlik meselesinin 21. yüzyılın en önemli siyasi parametrelerinden biri olacağını ve hazırlıklı olmayanlar için çok ağır sonuçlar doğuracağını şimdiden söyleyebiliriz. Demokrasinin sadece bir tek grup için değil, herkes adına hiç durmadan ileriye doğru taşınması bu işin panzehiri. 


Ekonomik sorunlar ise olayın diğer boyutu. Sosyal ve kültürel gelişme problemleri, kadın-erkek eşitsizliği üzerine yapılanmış kültürel doku, eğitimsizlik, töreler vs. türünden çok ciddi maddeler de aynı “Kürt Sorunu' paketinin içerisine yerleşik durumda. Lakin bu konu da sadece Kürtlere dair değil. Türkiye'nin bütününe yayılmış, iyi olanı muhafaza eden değil, kötü olanı idealize eden bir yaklaşım tarzı var. Eşitsizlik, şiddet, egemenlik kurma arayışı toplumda kol geziyor. Filmler, diziler ve anlatılar üzerinden negatif bir eril kültür pompalanıyor. 
Töresi olmayan bile töre sahibi olur hale gelmiş durumda. 
Kadınlara yönelik toplumsal baskı giderek yükseliyor. 
Töre cinayetlerinde dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye var. Yasaların işlemediği yerlerde doğal olarak töreler egemen hale geliyor. Üstelik binlerce yılın geri bırakılmışlığı, gelenekleri de bir çırpıda yasalar 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çıkarılarak yok olamıyor. Zira Türkiye'de mesele terörden çok daha derin bir yerlerde düğümleniyor. 


Sorun tarihsel ve sosyo-psikolojik bir arka plana da . sahip. Özellikle kadının statüsü meselesi Kürt entelektüelleri arasında önemli bir tartışma konusu. BDP'de eşbaşkanlıklardan birinin kadınlara tahsis edilmiş olması cinsiyet eşitliği konusunda Meclis'te en ileri duruşa sahip parti olduklarını gösteriyor. Ancak bunun toplumsal tabana yayılması konusunda etkin bir çaba görülmüyor. Nüfus artışının siyasi nedenlerle teşvik edilmesi, kadınların sadece annelik vasfıyla itibar sağlamnasına yol açarken, eğitim fırsatlarından ve büyüdüklerinde iş imkânlarından yararlanma konusunda sıkıntılar çekecek kalabalık bir genç kitle oluşuyor. Bu, önümüzdeki dönemde terör meselesinin bitirilememesi halinde ciddi bir sosyal travmaya dönüşebilir. Zira işsizlikten daha ağır bir yük yok, özellikle erkekler için. Terörün bitmesi halinde ortaya çıkacak olan istikrar, yatırımın ve kaynakların bölgeye aktarılması demek olacağından, çok süratli bir kalkınma dönemi yaşanabilir. 


Konunun göç ve entegrasyon üzerinden gelişen uyum cephesi ise oldukça çetrefilli. Genellikle “Kürt sorunu” olarak tanımlanan bu problemin Batı'ya yansıyan ucu artık “Türk sorunu” olarak tanımlanıyor. İçerisinde, halklar arasındaki psikolojik kopuş, öfke, kin, yabancı düşmanlığı, huzuru kaçmışlık, “nereden çıktı bunlar” türünden çok çeşitli duygular var. Kendi köyünde, evinde karşı karşıya kaldığı zorluklar ve baskıdan ötürü Batı'ya göç etmek durumunda kalan kitleler, gittikleri yerlerde hoşça karşılanmıyorlar. Gettolaşmışhalde yaşıyor, kendi 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kimliklerini muhafaza etmek adına kültürel köklerine daha da fazla sarılıyorlar. 


Ayrıca her iki tarafta da kayıpların yarattığı derin travmalar var. Hayatını kaybetmiş onbinlerce evladımız, onların yakınları ve dostları bu meselenin esas özneleri. 
Ortadaki karşılıklı sahipsiz öfke ve kırgınlığın yönelebileceği bir mecra olması gerekiyor. Bu öfke bir tarafta devlete ve onu temsil eden kurumlara, diğer tarafta ise Kürtlere ve onu temsil eden kurumlara doğru akıyor. 
Artık mesele PKK'nın çok ötesine sıçramış durumda. Ötekileştirilen Kürtlere karşı, ötekileşen milyonlarca Türk de bu süreçten ötürü mağduriyet yaşıyor. Bu nedenle her türlü barışma hamlesini boşa çıkarabilecek kadar güçlü bir sabotaj altyapısı olduğu söylenebilir. Barış süreçleri psikolojik taban üzerine inşa edildiğinden çok dikkatli adımlar atılması gerekiyor. 


İmralı Süreci Bu Büyük Sorun Paketinin Neresinde? 


Konunun en fazla bilinen ve görülen boyutu, yani terör ve şiddetle alakalı olan kısmı, çözüm süreci açısından sabotajlara en açık alan. Beklentiler de riskler de çok yüksek. 
Daha önceki benzer girişimlerin açık provokasyonlarla akamete uğramış olması doğal olarak herkesi tedirgin bir bekleyiş içerisine sokuyor. Tıpkı bir buz üstünde yürüyor gibiyiz. Bastığımız her nokta arkamızda çatlamış halde kalıyor, bu nedenle geriye dönüş ileriye gidişten çok daha tehlikeli bir yolculuğa dönüşebilir. Sürecin yeni başladığı da söylenemez. Demokratik açılımla başlayan hareketlenme, Oslo görüşmeleri ile süregitmiş ve bugün belli bir aşamaya gelinmiş durumda. Öcalan'ın Nevruz 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mitinginde okunan mektubu çerçevesinde silahların susması ve PKK'lıların ülke dışına çıkma kararı alması çok önemli bir gelişme. 

Göründüğü kadarıyla eski dönemlerdekinden daha şuurlu ve planlı bir strateji güdülüyor. İmralı Süreci'nin başarılı olması halinde şiddetin marjinalize edilebilmesi mümkün. Eylemsizlik, silah bırakma, sınır dışına çekilme gibi konuların ardından örgütün kendini feshetmesi de gündeme gelebilir. Ancak bu, fazlasıyla dallı budaklı Kürt sorununun bütünüyle ortadan kaldırılması anlamını taşımaz. Zira şiddet, fazlarating alan yüzüyle diğer sorunların üstünü örtecek ölçüde büyük bir gölge yarattığı gibi, mevzunun derinlerine nüfuz edilmesini engelleyen de bir faktör. 


Bu süreçte toplumsal psikolojiler kadar muhataplık ilişkilerinin de doğru tanzim edilmesi önemli. Zira Kürtçü hareket kendi içerisinde sürekli evrim geçirdiği gibi, PKK da, sadece Öcalan'ın dur demesiyle tamamen duramayacak kadar çok parçalı. Şimdilik silahların susması konusunda fazlaca çatlak ses çıkmamasına rağmen bazı homurdanmaların olduğu da biliniyor. Bu denli genişleyen ve çok merkezlileşen bir örgüt yapısında, ister istemez, bir tarafı bastırsanız diğer taraftan olumsuz bir çıkış yapılması mümkün olabiliyor. Nitekim PKK'nın son senelerde verdiği görüntü, farklı merkezlerin birbiriyle uyuşmayan eylem stratejilerini aynı anda sürdürmeye çalıştığı yönünde. Bunların kimi zaman birbirlerinden haberdar olmadıkları gibi, taktik farklılaşma yüzünden kimi zaman diğerlerinin stratejisini baltaladıkları da görülebiliyor. Adam kaçırmalardan şehirleri bombalamaya, 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büyük çaplı saldırılardan savcılara dönük suikastlara kadar birçok farklı eylem türü bir arada kullarulabiliyor. 


Genel stratejinin devletin güvenlik güçlerine yönelik saldırılar şeklinde gelişmesi beklenirken, birden şehir merkezinde patlayan bir bomba, bir savcıya yönelik bir suikast ya da bir okula düzenlenen saldırı gibi eylemlerle çerçeve genişletilebiliyor. Örgütün bir kanadı uluslararası kamuoyunun gözünde milis kategorisine yerleşmeye çalışırken, diğer kanat yaptığı eylemle en azılı terörist kılığını giymekten çekinmiyor. Bu da PKK içerisinde siyasi bir kırılma yaşandığının göstergesi. Öcalan'ın bazı eylemlerden ve PKK'nın belli bir kanadından rahatsız olduğu, Suriye kanadı ile Kandil merkezinin birbirinden kopuk olduğu gibi iddialar ise uzun süredir ısrarla üzerinde durulan “Bir tane PKK yok” savını destekler nitelikte. 
Nitekim Öcalan'ın BDP'li vekillerle görüşmelerinden sızan notlardaki “PKK beni anlamıyor” ifadesi oldukça çarpıcı. Buna karşın İmralı sürecinin yürütülmesinde farklı kanatlardan önemli bir karşı çıkış yok. Taraflar Öcalan'ın önderliğini kabulettiklerini ama bazı çekinceleri olduğunu söyleyerek masada yer almaya çalışıyorlar. 
Karayılan'ın son açıklaması, çekilme sürecini başlatınakla birlikte, parlamentodan da beklentiler olduğuna vurgu yapıyor. 

Gelinen noktada eğer bir sabotaj veya duraklama olmazsa, silahların susmasının ardından siyasetin ön plana çıkacağına ve Kürtlerin taleplerinin Meclis'te rahatça seslendirilmesinin yolunun açılacağına dair ciddi emareler var. Şiddetin durmasıyla PKK'nın yerini yasal ve meşru 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siyasi aktörlerin alması ve Meclis'teki temsilin daha etkin hale gelmesi beklenebilir. 


Çözüm Sürecinde Uluslararası Konjonktür 


Tarafları böyle bir barışma sürecine zorlayan pek çok faktör var. Her şeyden önce çevresel şartları sabit kabul edersek, 30 yıldır süren bu çatışmayı aynı boyut ve tekniklerle 130 yıl daha sürdürmek mümkün. Ne devletin ordusu biter, ne PKK'nın kitle tabanı. Tarihin en uzun süreli Kürt isyanı kan emıneye devam edebilir, üstelik hiçbir mevzi de kazanmadan. Ben son dönemde gerçekleşen Kürtlerin haklarına yönelik iyileştirmelerin PKK baskısıyla değil, Türkiye'nin genel gelişim trendi ve AB normları çerçevesinde yapıldığına ve eğer terör sorunu olmasaydı şu anda çok daha iyi birnoktada olunacağına inananlardanım. Kimi AB normlarının şiddet gerekçesiyle hayata geçirilememiş olması, terörün baskıcı politikalara meşruiyet kazandırmasından kaynaklanıyor. PKK'nın hem AB'nin hem de ABD'nin terör listesinde olması, devletinuyguladığı askeri baskının uluslararası düzeyde resmi kabul görmesinin de esas sebebi. Hareketin uzun yıllar Batılılarca desteklendiği, fakat bunun ancak üstü kapalı olarak gerçekleştirilebildiği biliniyor. 

Son dönemlerde ise PKK, Batı destekli değil, İran-Suriye destekli bir örgüt olarak markalaşma yolunda. Bir hareketin İran ve Suriye ile özdeşleşmesi küresel düzeyde zemin kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle PKK'nın Avrupa kanadı üzerinde giderek artan bir baskı oluşması da kaçınılmaz görünüyor. PKK'nın ve benzeri grupların bölgesel politikalar düzlemindeki yeri de farklılaşıyor. 
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Örgütün daha önceden Batı dünyasından aldığı desteğin İran ve Suriye'den alınan yardıma dönüşmüş olması bir yandan lojistik desteğin kolaylaşmasına, ama diğer yandan da özgürlük hareketi imajının kaybolmasına yol açıyor. 

Buna karşın onyıllardır sürdürülen, Kürtlerin İran, Suriye, Türkiye ve Irak arasında sıkıştırılması politikasını işlevsiz bırakacak gelişmeler de var. Eski politika, bu ülkelerdeki siyasal değişimler ve Türkiye ile ilişkilerdeki bozulmaya paralel olarak geçersiz hale gelmiş durumda. Ne Irak eskisi gibi, ne Suriye veaslındane de İran. Ciddi bir istikrarsızlık bölgesi oluşmuş durumda. 
Türkiye'de ise durum tam tersi. Siyasal yapı bunların hepsinden daha hızlı ama olumlu bir değişim yolunda ve ekonomik açıdan da ülke 6-20 ülkeleri arasındaki yerini pekiştirmiş bulunuyor. Türkiye, Kürt bölgesi için güvenli bir dünyaya açılım kanalı olarak ortaya çıkıyor. 
Türklerle Kürtlerin ilişkisi ise PKK nedeni ile bozulmasına imkân verilmeyecek kadar kritik bir öneme sahip. 
Bu bakımdan çatışmacı görüntü, dünya konjonktürü ile uyum sağlamıyor, sorunun çözümü küresel bir ihtiyaç olarak da gündeme geliyor. 


Bunların dışında çok önemli bir değişim trendi de muhalif grupların dağa çıkmak ya da ellerine silah almak yerine sokaklara dökülmesi. Arap Baharı'nın ürettiği bu yeni model değişim talebi, diğerlerinden çok daha etkili ve devlet mekanizmalarını aciz bırakacak kadar meşru bir tabana sahip. Milyonlarsokaklara çıktığı anda devlet aygıtı ya o talepleri değerlendirmeye almak ya da değişimci kitleye saldırmak biçimdetepki gösteriyor. Otoriter 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toplumlarda ortaya çıkan görüntüler belli. Tunus veya Mısır gibi tepki verenler de var, Bahreyn ya da Suriye gibi davrananlar da. Libya'daki gibi müdahale edilmiş durumlar da var, Suriye gibi üzüntüyle izlenenler de. 


Türkiye kuşkusuz bu ülkeler gibi, geniş kitleye karşı duyarlılığını kaybetmiş değil. Uzun yıllar içinde artık olgunlaşmış bir demokratik yapısı, devlet geleneği ve güçlü bir güvenlik mekanizması var. Ancak dünya üzerindeki hiçbir devlet sokağa dökülen yüzbinlerin karşısına silahlı olarak çıkma yeteneğine sahip değil. Bu bakımdan İmralı sürecinin ve hatta Demokratik Açılım sürecinin başlatılması pre-emptive, yani önceden bir hamle. Geri dönülmez noktaya gelmeden önce, son çıkıştan çıkma girişimi. 


Yeni Barış Sürecinin Önceki Girişimlerden Farkı 


Dünya sathında süregiden böylesi bir değişim döneminde, Türkiye'nin bir devlet olarak kendini yeniden tanımlaması ve yeni uygarlık düzeninin ürettiği değerleri anayasal anlamda kurumlaştırması son derece önemli. 
Bu sadece Kürtler açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamanunı kapsayıcı bir demokratikleşme hamlesi anlamında da gerekli. 


Olayın terörle ilgili boyutu çözülse bile geri kalan sorunlara ve travmalara yönelik de farklı paketler uygulanması gerekiyor. Sorunun çözümü ne sadece demokratikleşmeden, ne de sadece eli silahlıinsanları, üstlerine silahla giderek ya da para vererek, zenginleştirerek bertaraf etmekten geçiyor. Ne sadece yasal düzenlemeler, ne de sadece uluslararası diplomasi yeterli. Sırf korucu 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meselesini halletmekle de,sırf göç ve entegrasyon sorunlarına hal çaresi bulmakla da iş bitmez. Bunların hepsi, küçük paketler halinde ve büyük bir paketin içinde bir arada sunulursa anlamlı olabilir. Üstelik Kürt meselesinin karşı tarafını, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin öteki vatandaşlarını da unutmamak gerekiyor. Psikolojik boyut; doğru kavram, yöntem ve araçların seçilmesini hayati kılıyor. Yanlış kavramlar, içerikleri doğru olsa bile yanlış sonuçlara yol açabiliyor. 

Örneğin, açılım stratejisi son derece önemli bir girişimdi ama en büyük hatası, konuyu sadece Kürtlere özgü bir demokratikleşme düzleminde ortaya koymasıydı. Açılım Çalıştayı'nda ben de yer aldım ve bu fiknmi söyledim. 
Kürt sorununu sadece demokratikleşme çerçevesine indirgemek, demokratikleşme meselesini ise Kürtlere endekslemek yanlıştı. Üstelik tek boyutlu bir bakış açısı geliştirdiğinden, askerlerin olayı sadece askeri çerçevede anlaması kadar naif bir şeydi. Askersiz de, ekonomisiz de, sosyolojiktabana bakmadan da kesin bir çözüm mümkün değil. Kocaman bir ilişki yumağı bu. 

İkincisi, kavramın seçimindeki hata idi. Girişimin adını “Kürt Açılımı" koymak, toplumun geniş kesimini direkt olarak karşı tarafa yerleştirdi. Nitekim sürecin adı hızla değiştirildi. Şimdilerde İmralı sürecini başlatan hükümetin çok kısa süre önce BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını tartıştığını da unutmayalım. 
Bu, ilk bakışta birbiriyle çelişen yöntemlerin bir arada kullanıldığı intibaını veriyor. Bu bir kafa karışıklığından mı kaynaklanıyor, kararsızlıktan mı, yoksa psikolojik bir denge arayışından mı bilemiyorum. Ancak öncelikle şunu 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söyleyelim; bu tür süreçlerde bir elinizi yumruk atmak için kaldırdığınızda diğer elinizi rakibinizi korumak için kalkan yapmak durumunda kalabilirsiniz. 


Toplumun ikiye bölündüğü bu kadar aşikârken ne sadece sertlik, ne sadece taviz politikalarırı uygulamak mümkündür. Lakin hangielinizinezaman kaldıracağıruz da önemlidir. Korumak zorunda olduğunuzu dövmeye kalkışırsanız, dövmeniz gerekeni başınızın tacı edebilirsiniz. Şunu da unutmayalım; 30 yıllık kanlı bir çatışmayı, on binlerce kayba rağmen iç savaşa dönüştürmeyen bir halkın varlığı Türkiye'ninenbüyük güvencesi. Dünyada hemen hiçbir toplumun böylesi bir dayanma gücüne sahip olabileceğini sanmıyorum. Üstelik bu halk, bu kirli savaşı her iki taraftan da destekleyen kan tacirlerine, savaştan maddi manevi beslenen bir devlet mekanizmasına ve işbirlikçilerine rağmen böyle bir çatışma ortamına direndi. Şimdi de Türkiye halkının sağduyusundan daha güçlü hiçbir taşıyıcı direk bulunmuyor. Bu sağduyuyu ön planda tutacak düzenlemeler yerine, toplumun vatanına, milletine, bayrağına yönelik başka duygusallıklarını zedelemek sürecin sabote edilmesinden başka bir şey değil. 


Çözüm Sürecinde BDP'li Vekillerin Rolü 


BDP bir çatı; birbirinden farklı Kürt politikalarının ve hareketlerinin aynı çatıaltında toplanmış hali. Kürtlerin tek temsilcisi olarak kabul edilemese de Kürtçülüğün siyasi merkezi konumunda. Kuşkusuz hâlâ bu çatının altında olmayan çok geniş bir Kürt topluluk da başka siyasi partilerin ve merkezlerin bünyesinde örgütlenmiş bulunuyor. İslami hareketin etkin olduğu Kürt gruplar 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gibi, devletle tamamen bütünleşmiş, asimile olmuş ya da varolan sistemle çıkarlarını ve beklentilerini örtüştürmüş yapılar da bulunuyor. BDP içerisindeki yapılar, sadece vekillerden ibaret değil ve uluslararası uzantıları bakımından da birbirinden farklı merkezlere dokunabiliyor. Bir kısmı PKK ile iç içe, bir kısmı daha mesafeli ama empati düzeyinde bir yakınlık sergiliyor. PKK vesilesiyle Marksist-Leninist bir çizgide başlayıp, sonrasında aşiret düzeni ile anti-feodal yapıları iç içe geçirebilmiş bir siyasi toplaşma bahsettiğimiz. BDP'lilerin hepsi küresel düzlemde aynı duruşun ve siyasetin uzantısı olmamakla birlikte, aynı çatı altında hareket edebiliyorlar. 


BDP'li vekiller açısından en ciddi sorun, hem kuralları belli olan bir Meclis'te kendilerine oy veren kitleyi temsile devam etmek, hem PKK ile ilişkiyi belli bir yakınlık içerisinde sürdürmek ve hem de bir yandan devletin yasama organında yer alıp, bordrosunda olup verili kuralları değiştirmeye çalışmak durumunda olmaları. Çatışma ortamı onlara oy kazandırıyor, doğru; ama bireysel olarak ciddi bir risk altında olduklarını da görmek gerekiyor. 
Devlet politikaları değiştiği anda en önce onlar zarar görüyor, yıllarını hapiste, sürgünde geçirmek durumunda kalabiliyorlar. Devlet açısından bakıldığında ise BDP'nin Meclis'teki varlığının, temelde geniş kitlenin kontrolü esası üzerinden yürüdüğünü görmek mümkün. Orada o temsiliyetin kaldırılması, kalabalık bir kitlenin kontrolsüz hale gelmesi ve illegalitenin popülerleşmesi anlamına geliyor. Onun için BDP kıymetli bir parti. 


İmralı, Kandil, yerel halk, parti içi dengeler, devlet, yasalar ve kendilerine düşman hale gelmiş geniş bir halk 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kitlesinin arasında sıkışmış durumda olmaları bazen kontrolsüz ve izah edilemez tutumlara yol açıyor. Kanımca Türkiye'de uzun zamandır en zor pozisyonda olan vekiller ve siyasetçiler onlar. Her taraftan baskı görüyorlar, bir taraftan yetersiz muhalefet yaptıkları düşünülürken, diğer yandan da fazla ileri gittiklerine inanılıyor. Sürekli olarak yaptıkları şeyin doğru ya da yeterli olup olmadığı konusunda sorgulama ve sorgulanma halindeler. 


Şunu unutmamak gerekiyor, içeride iyi niyet olsa bile, BDP'nin kendi başına elinde silahlı bir baskıya karşı koyabilecek gücü yok. Kaldı ki koskoca devlet PKK ile nasıl mücadele edileceği hakkında bir netlik sahibi değilken, bölge insanlarını temsilen parlamentoya girmiş bu kişilerden fazla bir beklenti içerisinde olmak hem hayal, hem de haksızlık. Onların sırtındaki yük, herkesinkinden daha ağır. Sağlam bir karşı duruş için hem bölge halkının, hem devletin, hem de küresel güçlerin tam desteği gerekir. 
Bireysel başkaldırışlar ise her biri için tehlike demektir. 
Toplu tavır içinde kalmaları şu anda güvenlikleri açısından da bir mecburiyet. 


BDP'li vekillerin isteyerek veya istemeden sürece zarar verebilecek tutumları sabotaj tedirginliğini artıran bir faktör. Örneğin geçmişte bir vekilin halka silahlanın çağrısı yapması hiçbir meşru zeminde açıklanamaz bir tutum, bu konuda şüphe yok. Dünyanın hiçbir yerinde eli silahlı insanlarla sarmaş dolaş vekillik yapılması söz konusu olmaz. Ancak bu görüntüler üzerinden büyük strateji geliştirmek de sağlıklı değil. Çünkü bir yandan da aynı insanların Meclis'teki varlığının, milyonları terörü 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tek araç olarak kullanmak yerine sivil siyaset mecrasına davet ettiğini de unutmamak gerekiyor. 


İnsanların yollarını kapatırsanız hangi yol açıksa oradan yürürler. Meşru zeminin yok edilmesi, gayrimeşru araçları kaçınılmaz hale getirir. BDP'li vekillerin kimi zaman bu vazgeçilmez konumlarını istismar ettikleri iddiası da nihai noktada önemsizdir. Mesele, onların değil, terörün bir araç olarak bertaraf edilmesidir. Meclis'te en beğenilmeyen, istenmeyen siyasetlerin bile savunulması demokrasi açısından sorun teşkil etmez. Üzerinde konuşulur, karşı fikrinizi söylersiniz ve fikri tartışma üzerinden kimin haklı olduğu belirlenir. Oysa Meclis dışında kimin tüfeği daha isabetli ateş ediyorsa o kazanacağından her halükârda hasar oluşacaktır. Meclis ise kutsal bir buluşma yuvasıdır. O çatının koruyucu bir kalkan olarak tüm siyasetçileri esirgemesi gerekir; fikirleri en sağlıksız olanların bile düşünceleri koruma altında olmalıdır. Kaldı ki içinde olduğumuz bu zorlu barışma sürecinde BDP'li vekillerin çok büyük bir sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini ve onlardan başka bu rolü oynayacak bir mekanizmanın bulunmadığını da göz ardı etmemek gerekiyor. 


BDP'lilerin Meclis'teki varlığı Türkiye'nin demokratik ülkeler arasındaki yerini pekiştirmek bakımından da çok kıymetli. AB normlarını benimseyen diğer ülkeler gibi farklı fikirleri savunan siyasetlerin önünün kapanmadığını göstermek, ülkemizi farklı bir siyaset ortamında konumlandırıyor. 


BDP'li vekillerin, İmralı süreci içerisinde de giderek daha aktifrol oynamaları ve diyalog ortamını yumuşatmaları bekleniyor. Öcalan'ın İmralı heyeti için Altan Tan 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gibi İslami Kürt tabanından gelen birini ve Sırrı Süreyya Önder gibi Türk kökenli bir BDP'liyi seçmesi de önemli mesajlar. Sırrı Süreyya Önder'in önümüzdeki dönemde BDP'yi bir Kürt partisi kimliğinden çıkarıp geniş tabanlı bir sol muhalefete döndürme konusunda ciddi bir rol oynayacağıru düşünüyorum. 

Bununla birlikte İmralı notlannın sızması, durumun sanıldığı kadar kontrol altında olmadığını gösteriyor. 
Sızıntının ilk başta çaycının sorumluluğunda gösterilmesi, sonra resmi açıklamada partide görevli iki kişinin sorumlu tutulması bu tür bir görüşme tekniğine henüz yeterince hazır olunmadığırı gösteriyor. Belgenin parti görevlileri tarafından bir gazeteciye iletilmesi ve bu gazetecinin de kendi gazetesinde yayınlamayı göze alamayıp ana akım medyadan bir başka gazeteciye bu belgeleri aktarması tuhaf bir durum. Resmi açıklamada BDPlilerin Öcalan'dan özür dilemeleri de süreci yürüten tarafların bu durumdan memnuniyetsizliğini gösteriyor. 


Kürtçeyle Aramızdaki Sorun 


Türkiye'nin Kürtçenin kullanımı konusundaki yaklaşımı yıllar boyunca güvenlik endeksli bir çerçevede şekillenmiş bulunuyor. Güvenlik konusu gündeme gelince doğal olarak bütün kavramlar farklı içeriklere kavuşuyor. 
Tehdit, korku, konuruna, savunma, düşmanı bertaraf etme gibi psikolojik süreçler devreye giriyor. Esasen insanların kendilerine yönelmiş bir silahı, sıkılmış bir yumruğu ya da öfkeli bir bedeni tehdit olarak algılamaları normal bir durum. Bu yüzdeneğer birisiyle aranızdaki husumet sizin güvenliğinizi tehdit edecek boyuta geldiyse, önlem almak 


—179— 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


ve tehlikeyi bertaraf etmeye çalışmak doğaldır. Nitekim güvenliği sağlama kaygısı insanoğlunun en temel güdülerinden biridir ve tehlikelere karşı kendini korumaya çalışmak da ölçülü ve orantılı bir eşleşme varsa meşru bir durumdur. Buna mukabil “eğer tehlike varsa güvenliği sağlama kaygısı da meşrudur” derken, tehlikenin objektif koşullar altında tanımlanamadığı durumlarda ne yapılması gerektiğini de sorgulamamız gerekir. Yani bir şeyin gerçek bir tehlike olup olmadığı konusunda farklı kanaatler varsa ne yapılmalıdır? 


Bu konuda dış politika süreçlerini şekillendiren birçok örnek bulmak mümkün. Komşunuzun ordusunun sizi istila edeceğine inanabilirsiniz, bir ülkede nükleer silah yapıldığını ve bunun sizi hedefleyeceğini düşünebilirsiniz, bir terör grubuna lojistik destek verildiğini sanabilirsiniz vs. Zaten sırf bu vehmetme durumları nedeniyle savaşlar çıkar, milyonlar evlerinden barklarından edilir, yüz binler hayatını kaybedebilir. Geriye doğru bakıldığında ise tehlikenin kimi zaman gerçek, kimi zaman da son derece abartılmış nedenleri olduğunu görürsünüz. 
Bazen gerçekte olmayan, ama olduğu varsayılan bir tehdidi bertaraf etmeye çalışmak tehlikenin ta kendisi haline gelmiş olabilir. Bir doktorun elindeki kesici alet, bir silah olarakalgılanıp bertaraf edildiğinde, o doktorun esasında bir hastayı ameliyat etmekte kullanacağı tıbbi aleti veya doktoru yok ederek yaşamsal bir sorun yaratabilirsiniz. 

Tehlikelerin ve tehditlerin çoğu zaman gerçek amaçları gizleyen politik araçlar olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Siyasetin tüm dünyada at oynattığı mecra, gerçek ya da farazi tehditlerden beslenir. Bazen ekonomik, bazen askeri, bazen siyasi bazen de çevresel tehlikeler can veren serum niteliğindedir. Tehdit ve tehlikenin olmadığı yerde siyaset yapmak da mümkün olmaz. Bu nedenle olmadıkları yerde üretilir ve itinayla istismar edilirler. 


Türkiye tarihsel olarak tehlike ve tehditten bolca nemalanan bir siyaset anlayışına sahiptir. Yasalar da ona göre düzenlenmiştir, kurumlar da. Tüm yazılı belgelerimizde iç ve dış düşmanlara atıfta bulunulması adeta olmazsa olmaz niteliğindedir. İlkokul birinci sınıfta başlayan 'düşmanlarımıza karşı eğitimin' aracı bazen tarih, bazen milli güvenlik, bazen de edebiyat dersleri olarak karşımıza çıkar. Şiirlerimiz, marşlarımız, merasim ve aktivitelerimiz ona göre ayarlanmıştır. Bu bakımdan neredeyse genlerimize işlemiş bir güvenlik sorunsalımızın varlığından bahsedebiliriz. 


Ülkemizde uzun dönem kabul gören yaygın inanışa göre bir “dil, yani lisan” da tehdit olabilir. Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü açısından, örneğin Kürtçe evimize yöneltilmiş bir silah kadar risklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlanrın bir kısmının anadillerinin Kürtçe olması ve kendi dillerini koruma ve kullanma yönünde talepte bulunmaları teröristlikle eşdeğerdir. İngilizce, Fransızca öğrenmek makbul, Kürtçe öğrenmeyi talep etmek ise suçtur. Kısaca, konuşuldukça suç işleten ve her nasıl oluyorsa güvenlik riski oluşturan suçlu diller vardır. Bu inanışa göre devlet aygıtı, tehlikeli dillere karşı her yöntemi kullanarak mücadele etmek zorundadır. Durum bu olunca da Diyarbakır'da konuşulan Kürtçenin, Antalya'da ya da Muğla'da yaşayan bir 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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için endişe yaratmasını 


normal karşılamak gerekir. 


Hatta Türkiye'de şu da geçerlidir. Bir insanın ataların- dan dedelerinden miras kalan bin yıllık dilini konuşmaya çalışmak istemesi ve devletin de buna izin vermesi diğer dili konuşan insanlar tarafından taviz olarak algılanabilir. 
Konuşulan bir dili öldürmeye çalışmak normal, o dili öğrenmeye çalışmak suç olarak nitelenebilir. Hayat güvenlik endeksli olarak yaşanınaya başladığında ise arılar bal yapmaz, sokar; inekler süt vermez, yeşilliklerimizi tüketir; arabalar yolcu taşımaz, havayı kirletir; yağmur 


rahmet getirmez, sel yapar. 


Kürtçenin bir tehdit olarak görülmeye başlanmasının hikâyesini iyi değerlendirmek gerekir. Ulus-devletleşme süreci, bölünme psikozu, yabancıların ülkemizi bölme amacını taşıyor olmaları, bizleri bir arada tutacak başka bir şeyimizin kalmadığına dair inancımız; kısaca birçok endişe kaynağımız mercek altına alınmalıdır. Esasen Kürtçe tıpkı diğer diller gibi, bir tehdit değil, kültürel zenginliktir. Kürtçenin varlığı Türkçeyi zaafa uğratmaz, aksine derinleştirir. Kürtçeyi yasaklamak da kimseye başka bir dili öğretmez, aksine onu dilsizleştirir. Kürtçeyi kucaklamak bizi bölmez, aksine Misak-ı Milli'yi bütünleştirir. İnsanların dillerinin yasaklanması bir haysiyet meselesidir; yok sayma hikâyesidir ve sonsuza kadar sürdürülebilir bir politika olamaz. Bu nedenle Kürtlerle diyalogumuz bir tarafa, Kürtçe ile aramızdaki sorunun 


çözülmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 
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Değişen Zamanlarda Kürt Sorunu ve PKK 


Her şeyden önce, Türkiye çok uzun bir terör süreci yaşadı, yaşıyor. Benzer olduğu varsayılan örneklerden oldukça farklı bir gelişim ve tahribat çizgisi var. Burada PKK stratejisinin, genel hatları itibariyle, Türk halkı ile değil, Türkiye devleti ile çatışma üzerine kurgulanıuş olmasına dikkat çekmek gerekiyor. Otuz yıllık bir çatışma sürecinin ardından durumun hâlâ bir iç savaşa dönüşmemiş olmasında eylem stratejisinin büyük rolü var. Durum sadece Türk halkının sağduyusuyla falan açıklanamaz. Örneğin saldırının hedefinde güvenlik güçleri değil de özellikle seçilmiş Türk köyleri ya da şehirler olsaydı bambaşka bir tablo ile karşılaşabilirdik. Ayrışma çok hızlı gerçekleşir ve karşılıklı çatışmalar yaşanabilirdi. 
Oysa saldırıların hedefi büyük çoğunlukla devleti temsil eden kimlikler ve meslek grupları oldu. 


Şehit askerlerimiz arasında da etnik bir ayrım yok. Her kökenden kayıplarımız var. Bu anlamda bölücü olarak tanımladığımız bir terör hareketi olmakla birlikte PKK'nın gerçekten bölücü mü olduğunu, yoksa başka bir amaç mu güttüğünü tespit etrnek gerekiyor. Terörist olduğu kesin; zira siyasal amaçlı, illegal, örgütlü şiddet eylemleri üzerinden zaman zaman sivilleri de hedef alarak varlığını sürdürüyor. Lakin “bölücü terör mü” sorusu ayrıca cevaplanmalı. Biz kavramları rastgele kullandığımız ve istediğimiz siyasi sonuca doğru yönlendirdiğimiz için gerçeği anlamanuz mümkün olamıyor. “Birşeye 40 kere sen şusun dersen o olur” derler. Bu taktiğimiz, bölücü olmayan bir hareketi bölücü olmaya doğru itiyor da olabilir. 
Kanımca PKK'nın gelişim çizgisini iyi okumak gerekiyor. 
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Türkiye'nin Kürt sorunu, yıllarca adını bile telaffuz edemediğimiz, kenarından köşesinden dolaşıp durduğumuz bir problem olsa da siyasal hayatımızın en önemli maddesi vasfını koruyor. Adı bir gün terör sorunu, öbür gün Güneydoğu sorunu, diğer bir günse ayrılıkçı PKK sorunu olsa da tepkimizaynı kaldı. Ne sorunu olduğunu ne biz ne de herhangi biri tam anlamıyla keşfedebildik. 
Üstelik soruna alternatif isimler bulrnaya çalışanlar hain diyedamgalandı. Herkesin bukonuda tek tip düşünmesi ve tek tip kavramlar kullanması; örgüte bölücü örgüt, Öcalan'a bölücübaşı demek devlet eliyle mecburi hale getirildi. 

Hareketin içeriği de yıllar içerisinde ciddi değişimler geçirdi. 1974 yılında Marksist sınıfsal bir hareket olarak başladı; derken bir gün devlet karşıtı oldu; öbür gün bölücü-ayrılıkçı fikirleri benimsedi. Hatta bazı iddialara göre Kemalist fikirleri bile savundu. Bugün gelinen noktada ise bu fikirlerin tamamınu içinde barındıran bir karışımı simgeler hale büründü. Üstelik içerisine biraz da Arap Baharı sosu ile İran ve Suriye'nin desteği katılıp Kuzey Irak hattından kopunca, örgütün kimliği tarif edilemez hale geldi. 

PKK'nın ideolojik çizgisi itibariyle kendisini sürekli yeniden üreten ve uluslararası ortama uygun şekilde yapılandıran, değişken bir karaktere sahip olması, ortamın da tarımlanmasını gerektiriyor. Son 30 yıllık süreçte uluslararası konjonktür de bölgesel dengeler de daha önceden görülmedik ölçüde hızlı ve radikal değişimlere uğradı. Yakın dönemin Kürt problemi, PKK sorunu anlamında, Soğuk Savaş'ın bitiş yıllarında başladı ve sistemde ortaya çıkan büyük değişimlere rağmen varlığını sürdürdü. Türkiye'nin 1980'li yıllardan bu yana devam edeniktisadi ve siyasi liberalleşme süreci boyunca da eleştirel pozisyonunu hep korudu. AB'ye katılım sürecinden de, AB'den uzaklaşma döneminden de beslendi. Yıllar içerisinde uluslararası çevrenin alabildiğine farklılaşmasına, dünyanın ekseninin kaymasına rağmen akacak bir mecra buldu kendine. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü de gördü, ABD'nin kazandığı savaşları, kaybettiği barışları da. Elimizdeki sorun Suriye'nin de, Irak'ın da, İran'ın da renkten renge girdiği tüm dönemlerin şahidi. Üstelik son 20 yılın tüm enerji savaşlarının ortasında hep var olan Kürt meselesinin de en önemli uzantılarından biri. 

Sorunun ismi, içeriği, iç ve dış ortamı değiştiği gibi, hikâyenin kahramanları da değişti bu zaman zarfında. 
Bir zamanlar yalnızca Abdullah Öcalan/ın adı bilinirken, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin gibi birçok alternatif isim de yenidönemde popüler oldu. Bu arada zaman zaman kapatılmakla birlikte, yeniden açılarak aynı siyasi geleneği değişik kurgularla sürdüren partiler dolayısıyla da yeni isimlerle tanıştık. 
Adı Kürt meselesi ile örtüşen, Leyla Zana'dan Gültan Kışanak'a, Osman Baydemir'den Selahattin Demirtaş'a kadar uzanan bir liste oluştu elimizde. Kuşkusuz olayın diğer tarafında da kahramanlar değişti. Siyasiler, askerler, polisler geldi geçti. Yeni siyasi partiler, yeni iktidarlar, yeni askeri stratejiler kurgulandı, ama sorun hep sürdü. 

En önemli değişimlerden biri de bölgenin sosyal düzeninde gerçekleşti. Bir yandan devletin işleyişine, diğer yandan bölgedeki feodal yapıya başkaldırı gibi başlayan 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hareket zamanla o yapıyla da bütünleşti. Aşiretlerin bir kısmı Kürtçülük hareketine ciddi destek vermeye başladı. Üstelik göçlerle ve dışlanan kitlelere kolayca uzanan ideolojik gücüyle hareket, Güneydoğu nüveli olmakla birlikte tüm Türkiye'ye yayıldı. Doğuile Batı, bu anlamda, kaderde hiç bu kadar bütünleşmemişti. Bir yandan da coğrati yayılmanın yanına ilave olarak sosyolojik yayılmanın etkisi görülmeye başlandı. Kırsaldan kentlere taşınan hareket, giderek bir şehir ideolojisine dönüştü. Köyleri yakılanlar, şiddetten usananlar, ekmek bulamayanlar ister istemez zorunlu bir kentleşme ve modernleşme sürecine girdiler. Hareket bir yandan da kendi entelektüellerini yarattı ve eli silah tutanlar kadar, dili konuşanlar, eli kalem tutanlar da etkin hale geldi. Bu bakımdan PKK'yı eli silahlı birkaç bin çapulcu olarak değerlendirenlerin, olayı iyi teşhis edemediklerini söylemek mümkün. 


Bugün gelinen noktada kendi entelektüelini, siyasetçisini ve burjuvasını üretmiş bir siyasi hareketle karşı karşıyayız. Elinde silah olan kesim bu hareketin gücünü artıran değil, özünde zayıflatan bir faktör. Hareketin teröriçermeyen bir hak mücadelesine dönüşmesi halinde, siyaseten çok daha güçlü ve uluslararası kabule sahip olacağı söylenebilir. Bu nedenle Kürtçülüğün terörizm ile beslendiğinden çok, terörizm ile sınırlandırıldığı, önünün kesildiği daha makul bir iddia. Zaten dünyadaki örneklere , debaktığınızda kimi zaman devlet otoritelerinin, sırf siyasi hareketlerin önünü kesmek için onların terörist formata oturmalanrın önünü açtığını görebilirsiniz. Terörle siyasi sonuç almanın güç, meşru siyasi mücadelenin ise güçlü bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. 
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Doğal olarak Kürt siyasi hareketinin bu gelişim çizgisi kendi antitezini de üretti. Normal şartlarda milliyetçi geleneğin içerisinde gelişmesi beklenen bu antitez, partiler üstü bir ideolojiye dönerektüm diğer partilere eşit miktarda dağıldı. AKP de, CHP ve MHP de Kürt meselesi konusunda birbirlerine benzer bir duruşu sahiplendiler. 
PKK'nın stratejisine uyumlu olarak, devleti sahiplenenler ve devletle dövüşenler olarak iki ayrı görüş şekillendi. 
Geniş kitle devletin tarafında dururken, AKP'nin devletle bütünleşmesine paralel olarak, devletle problemi olan parti hüviyetindeki BDP yalnız kaldı. Bazı sol kesimlerin desteği dışında genişleyecek bir taban bulamadı ve Kürtçülük odaklı bir muhalif çizgiye hapsoldu. 


Esasen seçimlerden hemen sonra Demirtaş'ın “Kürt partisi tanımırı değiştireceğiz. Biz Kürtlerin, Türklerin, Alevilerin, ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların partisiyiz” ifadesi önemliydi. BDP'nin böyle bir çizgi arayışı karımca çok daha sağlıklıydı. Şimdilik pek başarılı oldukları; Kürt siyasetçilerin özellikle son yıllarda AB uyum sürecinin de zorlamasıyla ortadan kalkan birçok kırmızı çizgiye ve demokratikleşme hamlelerine yeterince pozitif bir katkı sundukları söylenemez. 


Bu noktada birparantez açarak Habur provokasyonu- nun AKP iktidarının Kürt sorununa pozitif yaklaşımında önemli bir kırılma noktası olduğunu da vurgulayalım. 
Bu organizasyonu kimin tertip ettiğini bilmek mümkün değil, lakin barışma sürecinin durdurulmasını isteyen birilerinin operasyonu olduğu çok açık. Nitekim bu olaydan sonra devletin açılım politikası olarak başlatmaya çalıştığı demokratikleşme hamlesinin önü bir süre kesildi ve bu 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konuda çaba gösterenler son derece güç durumda kaldılar. KCK tutuklamaları, dokunulmazlıkların kaldırılması girişimleri, hep post-Habur döneminde oluşan karşılıklı güvensizlik ortamının yansımalarıydı. 


Kürt Meselesinde Çatışma Çözümü Modellemeleri 


Dünyanın her yerinde siyasal uzlaşmazlık ve çatışma potansiyeli yaratan dinamikler var. Bu konuda Türkiye yalnız değil. Uluslararası ilişkiler disiplini özellikle Li. 
Dünya Savaşı'ndan bu yana devletler arasında ve devletlerin kendi bünyelerindeki çatışmaların savaşa varmadan çözümü konusunda araştırmalar yapıyor. Üniversitelerde çatışma çözümü konusunda uzmanlaşmış merkezler var. 
Bu çalışma alamıun kurucu babaları sayılan Kenneth Boulding, John Galtung, John Burton gibi isimlerin ortak çözüm önerisi, sorunlara tek yanlı değil, çok taraflı bakma alışkanlığının geliştirilmesi. 


Özellikle Burton'un ihtiyaçlar teorisi Kürt meselesine bakış çerçevemizi belirlememiz açısından önemli. Diyor ki “ihtiyaç” kavramı ile “çıkar” kavramını birbirinden ayrı tutmalısınız. Çıkarları müzakere edebilirsiniz ama ihtiyaçlar pazarlıkkonusu yapılamaz. Siyasi gruplar açısından ihtiyaç denilen şey güvenlik, kimlik ve tanırına gibi kavramlar etrafında tanımlanır. Yani bir grup kendisini güvende hissetmiyorsa, kimliği baskı altına alınmış ve yok sayılmaktaysa, tarınmıyorsa çatışma çözümü stratejilerinin işletilmesine imkân yoktur. 


Çatışma çözümünde ikinci önemli husus, kazan-kazan formülünün geçerli kılınmasıdır. Yani taraflardan birinin kaybettiğini düşünmesi halinde barışma ihtimali gündemden çıkar. Konjonktürel olarak geçici tavizler verilebilir, ama kalıcı hasarlar oluşur. Bu nedenle Kürt meselesi konusunda Kürtlerin ve Türkiye'nin birlikte kazandığı bir formül oluşturulamaması halinde fazlaca bir yol almak mümkün olmaz. Eğer en sıradan birdemokratik hak bile, doğru veya yanlış, toplumun bir kesimi tarafından taviz olarak algılanıyorsa süreç çökecektir. 


Barış süreçlerini yürütmenin bazı teknik ayrıntıları da önemlidir. Detay gibi görünen ama zorlu dönemleri rahatlatan ayrıntılardır bunlar. Örneğin barışma aşamalarının sabır ve metanetle ve akılla yönetilmesi gerekliliği temel bir ilkedir. Böyle süreçlerde dev adımlar atmaya çalışmak başarısızlığın önkoşulu sayılır. Yol uzun bile olsa küçük adımlarla yürümeye devam etmek ve şartları zorlamamak gerekir. Başlangıçta atılan adımların daha büyüklerini sürecin ilerleyen aşamalarında çok daha kolaycaatmak mümkün olacaktır. Toplumun psikolojisi de, sürecin gidişatı da ilk adımlardan sonra bu hızlanınayı teşvik edecektir. Tek hamlede bitirilen savaşlardan ya da sihirli değneklerle kurulan barışlardan bahsetmek realist bir yöntem olmaz. 

Doğru işi doğru zamanlamayla yapmak bir başka parametredir. Bir sürecin en başında ortaya konan pazarlık unsuru, aslında en sonunda tartışılması gereken konu olabilir. Çözülmesi en güç olan dosyadan başlamak, kolay olan dosyalara bir türlü sıranın gelmemesine ve taraflara umutsuzluk pompalanmasına yol açar. Barışma süreçlerinde en önemli şey, silahların susmasıdır; ancak ondan sonra karşılıklı konuşmak ve anlaşmak mümkündür. 
Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından silahların 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tamamen bırakılmasına giden yol ise güven artırıcı önlemlerden sonra gelir. 


Sürecin en sihirli noktası, toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesidir. Semboller konusunda dikkatli olmak, kendi kaınuoyuma mesaj veriyorum derken karşı tarafı tahriketmemek gerekir. Bayraklar, bazı kelimeler, söylemler ve bazı kişiler sembolik değerler taşıyabilir. Mümkün olduğunca konunun özünün tartışılması ve provokatif sembollerin kullarulmaması önemlidir. 


Açılım stratejisinin en büyük zaafı, olayın Türk tarafının unutulmuş olmasıydı, nitekim Habur'daki tertip o damara basma yolunu seçti. Son derece profesyonel ve akıllıca kurgulanmış bir şovile Kürt siyasi hareketinin içerisinde yer almayan geniş kitlenin büyük grup kimliğine bir saldırı formatı kurgulandı. “Sizi yendik” mesajı veren ve zafer şarkıları söylenen bir gösteri ile, açılım sürecine ilk başta büyük destek veren ve dönüşlere sempatiyle yaklaşan on milyonlarca insanın rotası değiştirildi. Nitekim hükümet böylesine büyük bir psikolojik dalgayı kesmek için DTP'yi kapatmak zorunda kaldı. Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk da sürecin kurbanları olarak yasaklandılar. 


Onyıllarını terörle geçirmiş bir ülkenin çözüm ve barışma sürecine girdiği ortamlar, kimi zaman çatışmanın en alevli anlarından bile hasar verici olabilir. Zira çatışma halinde olumsuz duygularrutinhale gelmiştir, oysa barışma hayalleri ile girişilen çabalar sekteye uğradığında çok derin hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bizim de bugüne dek barışmaya çalışıp da barışamadığımız süreçlerde, sorunun Kürt tarafında “galiba artık olacak” düşüncesinin yıkıldıını, diğer tarafta ise “galiba artık bitecek” duygusunun 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tüketildiğini görmek mümkün. Bu kadar hayal kırıklığı- nın olduğu ve onca hayal ve heyecandan sonra inançların çöktüğü zamanlara girildiğinde, bu psikolojiden çıkışın anahtarı tartışmasız bir biçimde kuvvetli liderliktir. Sürece inanç, kişiye inanç olgusuyla pekişecektir. Çünkü sonuç arzulanan, süreç bıkılan şeydir. Marjinal çıkar gruplannın dışında arzu edilen şey, savaş değil, barıştır. O yüzden 


barış her zaman avantajlıdır. 


İmralı süreci de göründüğü kadarıyla Başbakan Erdoğan'ın liderliğinde ve tüm risklere rağmen yürütürlüyor. Taşlar masada ve bugün artık geldiğimiz noktada devletin Kürt meselesine bakışı, atılan her adımın yan etkilerini hesaplayarak şekillenmek durumunda. Bu oyun karşılıklı psikolojiler kontrol edilerek oynanması gereken bir satranç. Demokratikleşme paketi kuşkusuz doğru bir adıındı ama sadece demokratikleşme paketi üzerinden gidilmesi ve halkın genel psikolojisinin göz ardı edilmesi sağlıksızdı. Yanlış kavramlar, yanlış isimler, yanlış kurgularla işe başlandı. Üstelik proje olası risklere ve çökertme çabalarına karşı da güvenliğe alınmamıştı. İyi niyetli ama acemice bir yaklaşım, profesyonel kötülere yenik düştü. 
Olayın demokratikleşmeye dair bölümünün, sorunun sadece bir kısmı olduğu göz ardı edilmişti. Yıllar içerisinde dallanmış, budaklanmış, kökleşmiş bir ağaca bir dalından asılmakla yön değişikliği olmayacağı ortadaydı. Sorun, kendisinden üreyen birçok başka sorunun da kaynağıydı. 
Her bir sorun ise birbiriyle simbiyotik bir ilişki içerisinde, diğerini besliyor, güçlendiriyordu. Ekonomik, askeri, sosyal, psikolojik, siyasi sorunlar iç içeydi. 
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Oysa denklem şöyle kurgulanmalı idi: Neredeyiz, birlikte neler kaybettik, birlikte ne kazanabiliriz? Burada sihirli kavram “birlikte kazanmak”. Bu meseleden beslenenlerin sorunun bitimiyle yüzleşeceği ekonomik sorunlar neydi mesela? Alternatif beslenme damarları açılabilecek miydi? Bu mesele ile prestij ve güç kazananların en azından kayıp hanelerini küçültmek mümkün müydü? Psikolojik sorunları, sosyal problemleri aşmak için düzenekler kurulmuş muydu? En önemlisi de Kürt sorununu çözerken gelişebilecek bir Türk sorunuyla baş etmenin yolları bulunmuş muydu? Korucular, dağdakiler, aileler, şehit yakınları, siyasi kimlikler, askerler, polisler hepsi bir arada ortak bir noktaya yaklaşabilir miydi? 
Küsmek bir anişi, onu biliyoruz da, barışmanın zaman alacağını öngörmek gerekmez miydi? 


Şurası kesin ki barışma süreçlerini hep çift taraflı gözlüklerle götürmek gerekiyor. Siyasi sorunlarda kimin hatalı ya da kimin haklı olduğu önemini kaybeder. Zira sorunun cevabı konjonktüreldir. Hatalıyı ve suçluyu keşif üzerinden atılacak adımlar sonuç vermez. Çünkü böylesine kan dökülen bir siyasi ortamda hataların bile görece meşruiyeti vardır. Herkes baktığı yerden farklı bir resim görecektir. Acılar, travmalar, korkular, kayıplar insanların soruna yaklaşım tarzlarını belirler. Bu nedenle her şeyden önce, bir de sorunun taraflarına yönelik bir psikolojik tedavi paketinin olması gerekir. 

Kaldı ki bu mesele sadece Kürtçü siyasi harekete yakın duran Kürtleri ilgilendirmiyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış milyonlarca Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sistemin içine yerleştiği gibi, 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Kürtçü harekete de sıcak bakmıyor. Bunlar BDP'ye ya da muadillerine oy vermiyor, aksine iktidarı veya muhalefet partilerini destekliyor, o partilerin içerisinde siyaset ya- 
“piyorlar. Bu mantıkla AKP Türkiye'deki en büyük Kürt partisi unvanına sahip sayılabilir. Bu Kürtler kendilerini Türk olarak tanımlamaktan rahatsız olmuyor. 


Buna karşın onlar bile çoğunlukla devletin Kürtlere yönelik olumsuz tutumundan ve ortaya çıkan faşizan söylemlerden rahatsızlıklarını belirtiyorlar. Ancak kimisi de bizatihi o politikaları üreten kitlenin içerisinde. 
Sisteme entegre olmuş, hatta sistemin sahibi konumuna gelmiş bu kitle için Kürtçü hareket kendi statükolarını ve sahip olduklarını tehlikeye atan bir tehdit niteliğinde. Bu nedenle reaksiyonları çok daha güçlü. Paylaşmadıkları, parçası olmadıkları bir siyasi akım nedeniyle bu riski taşımaktan büyük rahatsızlık duyuyorlar. 


Olayın bir diğer tarafında ise şehitler, gaziler ve onların yakınları üzerinden yürüyen, ulusalcı tabanın desteklediği bir psikoloji var. Evladını, kardeşini, sevdiğini, arkadaşını kaybetmiş, çok ağır travmalar yaşamış insanlardan söz ediyoruz. Sakat kalan, hayatını destekle sürdürmek zorunda olan on binlerce gencimiz var. Onlar da bir inanç, bir yükümlülük uğruna yitirilmiş değerler. 
Zorunlu askerlik hizmeti kanalıyla ellerine silah alıp terörist kovalamaya giden, sonra ya geri dönemeyen ya da sakatlanarak dönen 20 yaşında gençler bahsettiklerimiz. 
Otuz yıl boyunca süren bu savaşta yitirilen genç enerjimizin matematik hesabını tutmakimkânsız. Zira aynı şey dağda hayatını kaybeden Kürt gençleri için de geçerli. 
Onlar da dağa çıkmadan önce bizim evlatlarımız, dağa 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çıkınca düşman kategorisine alınıyorlar. Dağa çıkmasalar, askere gelip yine aynı dağda devlet adına savaşacaklar. 
Yaş ortalamalarına bakılırsa birçoğu henüz çocuk yaşta. 
Dağda yaşam süreleri ise ortalama 7 yıl civarında. 
Türkiye'nin GüneydoğuAnadolu bölgesinin yaşadığı travma tarifsiz. Önce darbenin ve cezaevi hatıralarının biriktirdiği öfke, sonra PKK ile mücadele sürecinin yarattığı baskılar, sonra bir evladını dağa, diğer evladını orduya gönderen analar. Kayıpların sayısı onbinlerle ifade ediliyor. Yapılan araştırmalara göre bölgede bir yakınını kaybetmemiş aile yok gibi. Bu kirli çatışmanın karı her eve sıçramış. Bu nedenle psikologlar, sosyologlar, psikiyatrlar da mutlaka bu barışma sürecinde devrede olmalı. 


Kürt Nüfus, TI emsil ve Aidiyet Meselesi 


Kürt meselesi kuşkusuz Türkiye sınırlarından ibaret bir alanda yerleşik değil. Dünya dengelerini etkileyecek biçimde, enerji havzalarının merkezinde konumlanıyor ve nüfus açısından bakıldığında en az dört ülkeyi ilgilendiriyor.İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye dağılmış durumda yaşayan 20-25 milyonluk bir halk kitlesi var. En büyük blok ise Türkiye sınırları dâhilinde yaşıyor. 


Kürtler Mezopotamya'nın kadim halklarından biri ve binlerce yıldır bu topraklardalar. Buna karşın özellikle geçtiğimiz yüzyılda bölgede gelişen ulus-devletleşme süreçlerinin dışında tutulmuşlar ve ayrı bir devlet biçiminde örgütlenmek yerine bulundukları ülkelere entegre olmalarını sağlayacak siyasetlerin baskısı altında yaşamışlar. 


Başkalarının devletinin bir parçası olmaları istenmiş, ancak bir istisna ile; “Türkiye bir başkasının değil, Kürtlerin de devleti olarak kurulmuş.” Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesi Kürtleri kurucu ve tamamlayıcı unsur olarak tanımlamış. Türk milleti tarımının içerisine Kürtlerin de dâhil edilmesi, asimilasyon maksadıyla değil, ortak bir Türkiyelilik kimliği kurgulamak amacıyla konulmuş. 


Ancak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde gelişen, geliştirilen ve Avrupa'dan devşirilen ırkçı ulusçuluk anlayışlarının faşizan bir içeriğe kavuşmasıyla bu dengeli uyum bozulmuş. Halk arasında yaygın olmayan bir ötekileştirme süreci, devlet tarafından yeşertilmiş ve Kürt kimliğini ön planda tutan Kürtler de tıpkı İslamcılar, solcular, Aleviler gibi makbul olmayan vatandaş 


kategorisine sokulmuş. 


Burada Türk ulusal kimliğinin, ulusu “iradi ortak bir duygunun, bir tercihin eseri” olarak tanımlayan Fransız ekolünden çok, onu “insanların tarihsel organik bütünlügü” çerçevesinde gören Germen ekolünde şekillenmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Alman milliyetçiliğinin devleti “ulusu düzenleyen, terbiye eden” bir formata sokması ve organizmanın her parçasının buna uyumlu davranması gerektiğini öngörmesi, tercihen farklı durmaya çalışanlara karşı baskı uygulanmasına meşruiyet zemini sağlamış. Bu da devletin kendini koruma refleksinin yüksekliği nedeniyle tüm ötekileştirilenlere karşı 


terbiye edici politikaların önünü açmış. 


Bu baskı politikasının kuşkusuz psikolojik bir tabanı da var. Ötekine karşı kuşku ve terbiyeye davet geleneği 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Türkiye'de devletin ve rejimin parçalanma paranoyasına paralel olarak şekillenmiş. Lakin buradaki önemli ayrıntı, sistemin bir parçası olmaktan vazgeçmeyen Kürtlerin sis- 


temin sahiplerinden biri konumuna da gelebilmiş olması. 


Bu nedenle Türkiye'de Kürt nüfus bir bütün olarak Kürtçü hareketin şemsiyesi altında toplanmış değil. Aksine büyük blok AKP ve CHP gibi merkez partileri tercih ediyor. Meclis'te temsil edilen dört partiden ikisinin lideri Kürt. Seçimlerdeki baraj engeline rağmen bağımsız adaylarla Meclis'e giren BDP'li vekiller Meclis'in en aktif muhalefetini yapıyorlar. Nitekim bugün yasama organında temsil açısından bakıldığında Kürt kökenli vekillerin Türkiye'deki toplam Kürt nüfusa oranla çok daha yüksek bir temsiliyete sahip oldukları görülebilir. Ülkenin doğu ve güneydoğusunda milletvekili seçilebilmek için yeterli olan oy sayısının batı bölgelerine göre düşük olması, o bölge vekilleri açısından pozitif ayrımcılık sağlayan bir unsur. Milletvekili seçilmek için gereken oy sayısı Türkiye ortalamasında 135 bin civarında iken Tunceli'de 38 
bin, Hakkâri'de 83 bin oy alarak parlamentoya girmek mümkün olabiliyor. Bu konuda Doğu Karadeniz de oldukça avantajlı. Nüfusun az olduğu yerlerde temsilde avantajlı hale gelmek mümkün oluyor. Kaldı ki Doğu ve Güneydoğu'da yüksek nüfus artışına paralel olarak, önümüzdeki dönemde, bugün itibariyle seçmen yaşının altın- 
.da olanların da seçmen haline gelmesiyle oy oranlarında ciddi değişimler olması beklenebilir. Bölgedeki çocuklar ve gençler politik kimlikleri olgunlaşarak büyüyorlar ve 


siyasi açıdan son derece aktifler. Bu, önümüzdeki seçimlerde BDP'nin oy oranına yansıyacak ve kanımca baraj 


sorunu iki seçim sonra sorun olmaktan çıkacak. 


Konuyu sadece bölgesel boyutta ve temsiliyet açısından ele almak da yetersiz. Zira Kürtler ülkenin her yerine dağınık biçimde yaşadıkları gibi, etnik olarak diğer gruplardan ayrışamayacak kadar karışmış ve Türk vasfının tamamlayıcı parçası haline gelmiş durumdalar. 
Kaldı ki cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık gibi mevkileri edindikleri gibi, toplumun en prestijli iş gruplarında da eşit yurttaş olarak çalışabiliyorlar. Buradaki mesele, veciz bir ifade ile “Kürtler Türkiye'de her şey olma hakkına sahiptir; Kürt olmak dışında” biçiminde özetlenebilir. Devlet, Kürt kimliği ile olmadığı müddetçe Kürtlere her türlü fırsatı tanımış, ancak Kürt kimliğine karşı aşırı reaksiyoner bir tavır sergilemiş. Makbul vatandaş tiplemesinin dışında kalan tüm kimlikler gibi Kürtlük de ötekileştirilmiş. 

Bugün gelinen noktada Kürt kimliğine dair baskıların kaldırılmasında da epeyce yol alınmış bulunuluyor. AB normları çerçevesinde önemli adımlar atıldığı gibi anayasa tartışmaları da birkaç maddeye sıkışmış durumda. 
Bu anlamda BDP lideri Selahattin Demirtaş'ın “Kürt sorunu yoktur, devlet faşizmi vardır” ifadesini bir kenara yazmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Konu kendi içerisinde evriliyor; BDP birkaç sene içerisinde Kürtçü siyasal hareketten daha sol içerikli kitlesel bir muhalefet hareketine dönüşebilir. Nitekim son seçimlerde Kürt olmayan sol kökenli vekiller de BDP kanalıyla Meclis'e taşındı. Bir sonraki seçimde bu muhalif renk daha da baskın hale gelebilir. 
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PKK Bir Hastalık mıdır, Sernptom mu? 


PKK'nın Kürt meselesinin temel belirleyicisi ve başlatıcısı olarak konumlandırılması çok sağlıklı değil. PKK elbette ki bir değişken ama denklemin bütününü yansıtmıyor. Nitekim onun bu denklemden çıkması halinde Kürtsorununun biteceğini söylemek mümkün değil. Her şeyden önce, 1980'li yıllardan itibaren dünya sathında esen global rüzgârların etkisini görmek gerekiyor. Sanayi sonrası topluma geçiş süreci yeni siyasal yapıların ve yeni sosyolojik trendlerin gelişimine önayak oldu. Doğmakta olan bu yeni uygarlık düzeninin, insanı yeniden tanımlamak ve devlete karşı konumlandırmak gibi özel bir işlevi vardı. İnsanın sadece bir birey olarak anlamı ve gücü, sanayi dönemindeki normların çok dışına taştı. 
Sanayi uygarlığı “devlet” kavramının tanımlanmasının önünü açmıştı; sanayi sonrası ise “birey”i özne olarak konumlandırdı. Kimliklerin ön plana çıkması bu değişimin bir ürünüydü. İnsanın artık devletle bağı olmayan birçok farklı kalıp içerisinde yerleşik olması mümkündü. 
İnsanı devletle ilişkilendiren milliyet fikrinin yerini, daha ziyade etnik grup, din, mezhep, ırk, toplumsal cinsiyet, yaşam stili gibi birçok farklı kavram almıştı. Kimlikler tıpkı bir elbise gibi farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda değişen içeriklerle ön plana çıkıyordu. 

Devlet olgusunun direkleri bir yandan tavandan gelen küreselleşme baskısı ile sarsılırken, bir yandan da alt kimliklerin güçlenmesi nedeniyle dünya sathında çatırdıyordu. Bu nedenle etnik mevzular zaten gündeme gelmek durumundaydı. Nitekim PKK da SSCB'nin çözülüş yıllarında ortaya çıkan ve gelişimini “Yeni Dünya 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Düzensizliği” döneminde tamamlayan bir örgüt oldu. 
Kuşkusuz düzensiz zamanlar, dünya dengelerinin, aktörlerin ve temel mücadele alanlarının kolayca tarif edilemediği çalkantılı dönemler. Bu nedenle ortaya çıkan düzensizliğin bazı belirsizliklere yol açması, birçok korku ve endişeyi tetiklemesi de doğal. Korku atmosferinin şiddeti körüklemesi ve dışdünyada gerçekleşen değişimleri tanımlayamayan, kendisine güvenini yitiren merkez devlet otoritesinin düşmanı dışarıda değil, içeride araması da bunun tamamlayıcı detayları. Tam da bu nedenle Türkiye'nin 1980 sonrası yılları, bedelini 2000'li yıllarda da ödemeye devam edeceği bir zincirin ilk halkalarını oluşturdu. 


Bunarağmen PKK'lı ya da PKK'sız, Türkiye'nin, Kürt meselesiyle yüzleşmesi kaçınılmazdı. Diğer alt kimlik meselelerinin de sırada beklediği söylenebilir. Kaldı ki Kürt nüfusun dağıldığı çevre ülkelerdekiduruma baktığımızda, meselenin PKK'dan bağımsız olarak, aynı kuvvetle, hatta belki de ondan çok daha güçlü bir biçimde geliştiğini görüyoruz. Kanımca Türkiye bu süreçteki tüm kayıplarına rağmen nispi bir esneme kabiliyeti gösterdi ve özellikle son 10 yılda, sivilleri de hedefe koyan kuralsız sertlik politikasından önemli ölçüde vazgeçti. Buna karşın hareketin giderek uluslararasılaşması ve sınır ötesine taşması PKK'run kullandığı şiddet dozunu iyice yükseltti. 
Karşı şiddet ise zaten hazırda beklemekteydi. 

Terör, sorunun esas boyutlannın üzerini örten bir per- de ve bizler sorunun özünü terör bitince görebileceğiz ancak. Bugüne kadar uğraştığımız, meselenin sadece semptomlarıydı, hastalığın kendisi değil. Düzgün bir 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teşhis mekanizması işletilmeden direkt semptomatik tedavi ile uğraştığımızdan hastalığın esas kaynağını bulmakta zorlandık uzun süre. Gerçi bu da normal, zira bir hastalıkta en çok nereniz ağrırsa oraruza konsantre olursunuz. Ancak eğer bir baş ağrısı varsa onun kaynağının ne olduğunu bulmak, ağrıyı geçirmekten çok daha önemli olabilir. Belki kansere dönüşmüş ve metastaz yapmış bir hastalıkla boğuşuyoruz, belki sadece bir ınigren, belki de psikolojik bir durumla uğraşıyoruz. Baş ağrısının nedenini henüz tam anlamıyla bilemiyoruz. Bilmek için çabalamaya da yeni yeni başladık. Kapsamlı bir MR çekilmeden vücudun ne kadar hasar aldığını tespit edemeyeceğiz. Teşhis aşamasını bir vakit kaybı olarak görmemek gerekiyor. Savaşırken de barışırken de olayın içeriğinin tespit edilmesi en önemli detay. 
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YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK 
SİSTEMİ TARTIŞMALARI 


Anayasanın Ruhu 

Türkiye'de anayasa değişikliği tartışmalarırın kaynağı, modernden modern sonrasına sarkan büyük değişim trendi. Devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor ve elimizdeki anayasa temel alınarak yapılacak reformlarla düzgün bir mimari ortaya koymak imkânsız. Yeni anayasanın sadece Kürtlere, sadece Türklere ya da Araplara göre değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak kaleme alınması gerekiyor. Sürekli olarak vatandaştan bir şeyler bekleyen, vatandaşı kalıplamaya çalışan ideolojileri anayasanın belkemiği yapar, belirlenen prototipin dışına çıkanlara da yaptırımlar uygularsanız sistemin devam etmesi mümkün olmaz. Üstelik ülkemizde sadece anayasa değil, diğer kanunlar da modernite projesinin yürütücüsü konumundaki askeri darbenin felsefesine ve ruhuna göre düzenlenmiş durumda. Yani külli bir hukuk reformuna ihtiyaç var. 

Demokratik bir anayasa, vatandaşla devletin mesafesini birey lehine ayarlayabilen anayasadır. Böyle bir 


—201— 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


anayasanın temel felsefesi devleti ya da rejimi koruma kaygılarından çok, bireyin haklarını savunmak olmalıdır. Metinde özgürlüklerin hangi şartlarda ve ne şekilde kısıtlanacağından değil, özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran evrensel normların neler olduğundan söz edilmelidir. 


Ayrıca anayasa metninin, şu anki gibi ayrıntılı olmasının da hiçbir manası yoktur. Çok daha kısa, üç-beş sayfalık bir anayasa dahi yapılabilir. Böylece sürekli olarak, herhangi bir durum için “anayasaya uygun mudur; değil midir” diye tartışmak zorunda kalmazsınız. İngiltere'nin yazılı bir anayasası bile olmadığı bilinir. Bu bağlamda Sokrates'in “Kanunların sayıca çok olması, devletin kötü yönetildiğini gösterir. İyi yönetilen toplumlarda kuralları yazmaya gerek olmaz” ifadesini hatırlatmakta fayda var. Ayrıntılı ve sürekli değiştirilen anayasalar, bir süre sonra maddeler birbiriyle çelişeceğinden kullanılamaz hale gelebilir. Zamanın koşullarına tepki verebilen esnek anayasalar işlevseldir. Ancak altı üstüne getirilmiş, temel prensipleri olmayan, maddeleri birbiriyle zıtlaşan anayasalar siyasal konjonktüre göre şekillenerek sistemin değil, o anki iktidarın koruyucusu niteliğini edinir. 
Örneğin 1982 Anayasası 30 yıl içerisinde tam 17 defa değiştirilmiştir. Üstelik aynı maddelerin birkaç ay içerisinde tekrar değiştirildiği de vakidir. Buna anayasanın esnekliği değil, sululuğu demek kanımca daha doğru olur. 12 Eylül anayasasının 30 yıl önceki kimliği ve nasıl bir yönetim anlayışına dayandığı bellidir; oysa bugün geldiğimiz noktada kimliksiz ve kişiliksiz biranayasamız olduğu gibi herhangi bir temel felsefeden de söz edilemez. 
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Önümüzdeki süreç, anayasa değişikliği için elverişli bir zemin olmakla birlikte siyasetin gizli gündeminin pazarlık alanına da girmiş görünüyor. Karşılıklı tavizler, politik şantajlar, alışverişlerle şekillenecek bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Bu, kanımca, anayasanın sağlam bir mimarisinin olmasına engel bir durum. Oydaşmayla anayasa yapmak ileanayasanın bir ucundan tutmak arasında fark var. Her bir tarafa verilen özel tavizlerle kurgulanmuş bir metnin kalıcı olması mümkün değil. Anayasa bir mimarisi ve felsefesi olan temel hukuk metnidir. Ne “Bir kere delinmesinden bir şey olmaz” diyebilirsiniz, ne de “Öyle yorumlarsaruz öyle, böyle yorumlarsanız böyle” diyebilirsiniz. Açık, net ve yoruma kapalı bir yapısı olmalıdır. Cumhurbaşkanırın görev süresi dâhil en temel kurallara kadar her şeyin tartışma konusu olduğu bir yapı, anayasasızlıktan beter bir kaos demektir. 


Yeni anayasanın yapımında kurucu iradenin mutlak surette sivil ve halktan kaynaklanıyor olması son derece önemli. Askeri-bürokratik yapının etkinliğini tasfiye etmesi ve gösteri mahiyetinde bir halk oylaması yerine demokratik bir katılımla onaylanması da bir önkoşul. Ekonomisi dünyanın ilk 20'sinde olan, dış politik hedefi AB rotasına tutunan Türkiye'nin hâlâ bir darbe anayasası ile yönetiliyor olması hepimiz için bir utanç vesilesi. Üstelik Türkiye gibi demokrasi kültürü açısından melez ülkelerde anayasaların işlevi çok daha önemli. Zira sosyokültürel bakımdan eşitlikçi ilkeleri benimsemeyen toplumlarda bile hukuk yoluyla demokrasinin pekiştirilmesi mümkün olabiliyor. Anayasalar bireyi devlete karşı koruyabildiği gibi, bireyi bireye karşı da sağlamlaştırıyor. İç barışınuzın 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korunabilmesi, karşılıklı saygının lafta kalmayıp kurumlaştırılabilmesi açısından da yeni anayasanın çok önemli bir rolü olacak. 


Başkanlık Sistemi Yeni Anayasada Nereye Oturtulabilir? 


Anayasa değişikliği tartışmalarında en çok gündeme getirilen konulardan biri de 'Başkanlık' sistemi. Ben parlamenter sistemin Türkiye için daha uygun olduğunu düşünenlerdenim. İdeolojik bir karşı çıkış ya da kişiye muhalefet açısından söylemiyorum. Tamamen işlevsel açıdan ve Türkiye'nin dinamiklerini göz önünde bulundurarak bu fikri savunuyorum. Kaldı ki meselenin sistemde değil, uygulama tarzında olduğuna inananlardanım. Uygulamakta olduğumuzsisteme dair tartışmalar ufuk açıcı ve entelektüel anlamda zenginleştirici nitelikte. 
Tartışmaktan zarar gelmez, aksine nerede eksiklik ve zafiyet var, değişmesi gereken noktalar neler gibi konularda önerilere de imkân sağlar. 


Son dönemlerde siyaset biliminin birçok tartışmalı konusu, gündelik yaşantımızda referanslarla enine boyuna değerlendiriliyor, tartışılıyor ve öğreniliyor. Tarihe ilişkin çetrefilli meselelerden yargı bağımsızlığına, dış politika değişikliklerinden sosyal açılım stratejilerine, toplumsal kimliklerden teolojik uzlaşmazlıklara kadar her konu halka açık bir biçimde yeniden değerlendiriliyor. 
Bunun son derece sağlıklı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Başkanlık sistemine geçiş meselesi de bunlardan biri. Görebildiğimiz kadarıyla Kürt meselesinin çözümü sürecinde ele alınan konulardan biri de bu. İmralı 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görüşmelerinde de gündeme geldiği, Öcalan'la yapılan görüşmelerden sızan notlardan anlaşılıyor. 


Esasen dünyanın farklı bölgelerinde uygulanmakta olan sistemleri iyi ya da kötü kılan şey, sistemin kendi dinamiklerinden çok, o sistemi işletmekte olan insanların yaklaşımları. Maalesef insan tabiatı her sistemi kendi çıkarına uygun biçimdebozmaya ve istismar etmeye yöneliyor. İster başkanlık sistemi olsun, ister yarı başkanlık ya da parlamenter sistem, içeriklerinden bağımsız olarak iddia edebiliriz ki, “Kötü insanların elinde hiçbirinin iyi sonuçlar vermesi mümkün değildir.” Tüm bu sistemlere dair iyi ve kötü uygulama örnekleri var. Bu uygulamalar arasındaki fark, toplumların uzun yıllar içerisinde oluşan siyasal kültürlerinden, adalet anlayışlarından, etik değerlerinden, dini inançlarından vs. kaynaklanıyor. 
Türkiye gibi bir ülkede de hangi sistemi getirirseniz getirin, insanlar aynı olduğu müddetçe büyük bir değişimin oluşması oldukça zor. 

Yeni gelecek olarun yaratacağı çalkantılarla uğraşmaktansa, en azından belirli bir siyasal gelişme kat etmiş olduğumuz parlamenter demokrasi modelinin iyileştiril!- mesine yönelmek, bana daha makul geliyor. Yani iyisinden değil, kötüsünden hareketle tavrımızı belirlemekten yanayım. Hiçbir sistemin teorideki kadar kusursuz kılınması mümkün değil. Her birinin kendi içerisinde zayıf ve güçlü noktaları var. En iyisini bulamıyorsak bile en kötüsünden kaçmak önkoşulumuz olmalı. Parlamenter sistemin bizim için kötüsünü biliyoruz; “bizde uygulanan hali.” Malum, beğenmiyor ve değiştirme ârayışına giriyoruz. “Peki, başkanlık sisteminin kötüsüne hazır 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mıyız? Kötü bir başkanlık, tiranlık demektir, buna direnebilecek mekanizmalanımız var mı? Kötü bir parlamento mu, kötü bir tek adam mı evladır?” sorularırı sorunca benim cevabım şekilleniyor. İyi bir parlamenter sistemle, iyibir başkanlık sistemi arasında topluma olumlu katkılar yapma anlamında kanımca bir fark yok, ama kötü bir parlamento ile kötü bir başkan arasında topluma zarar verme anlamında çok büyük farklar oluşabilir. Nitekim tarihte kötü olaylarla anılan çok az parlamento, ama çok sayıda lider olduğunu unutmayalım. 


Bir başka itirazım post-modern dünyada “ben” duygusuna yapılan atıfın, insanları başka bir forma sokmasın- dan kaynaklanıyor. İnsanların her konuda 'ben diye söze başladığı, kişisel çıkarların, arzuların, bireysel faydanın kutsallığının öne çıkarıldığı bir dünyada, herhangi bir “ben”i mutlak muktedir kılmak bence her zaman sorunlu. 
ABD'de de, iyi işlediğine inanılan ve örnek gösterilen başkanlık sistemine yönelik ciddi eleştiriler var. Özellikle Bushdönemiboyunca bu konu yoğun biçimde tartışılmış ve başkanın gücünün nasıl frenlenebileceği hakkında türlü yorumlar yapılmıştı. Dana Nelson, 2008 yılında çıkan ve önemli etki yaratan Bad for Democracy kitabında “Başkan öylesine güçlü hale geldi ki, halkın 4 yılda bir yapılan seçimlerde oy kullanmaktan başka hiçbir siyasi katılım ve temsil mekanizması kalmadı” diyerek sistemi eleştirmişti. Buna rağmen Başkanlık sistemini dünyada düzgün biçimde uygulayabilen tek ülke ABD. Bu sistem genellikle Amerika kıtasına özel bir yönetim biçimi; diğer ülkelerde istikrarsız ve despotik yapıların önünü açmış bulunuyor. 
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Karımca bir diğer eleştiri konusu da kişilere özel sistem kurma arayışının ön plana çıkması. Ülkemizde başbakanlık makamından cumhurbaşkanlığına geçmeyi düşünen birçok siyasetçinin başkanlık sistemini gündeme getirdiğini biliyoruz. Başbakan Erdoğan da güçlü bir profil ve önceki tüm güçlü liderlerin de yapmış olduğu gibi, buliderliğini destekleyici bir sistemle taçlandırmak istiyor. Esasen cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesi kararı, ardından bu talebin geleceğini gösteriyordu. Öncekireferandum bir ilk adımdı. Cumhurbaşkanını halkoyu ile seçme kararı alındığı andan itibaren eski sistemin tıkanacağını görmemek için kör olmak gerekiyordu. En azından karma bir sistemin önünü açan bir girişimdi bu. Şimdi gelinen noktada yeni bir formül neredeyse mecburi hale gelmiş durumda. Nitekim “partili cumhurbaşkanlığı” da sık sık telaffuz edilmeye başlandı. Yani cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olma zorunlulugunu ortadan kaldırarak, liderin partisine hakimiyetini kaybettirmeden cumhurbaşkanlığı yolunu açacak bir formülden de söz ediliyor. Bu, temelde sistemi değil, lideri kuvvetlendirecek bir adım ama ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Muhtemelen başkanlık sistemine geçilemese bile bu tip bir siyasi çözüm gündeme gelecektir. 


Türkiye'de Siyaset Kültürü Başkanlık Sistemini 


Tolere Eder mi? 

Ülkelerin siyasal kültürleri uygulanan modelin başarı şansına etki eden en önemli faktör. Demokrasinin içselleştirilmesi, bireyler arası ilişkiler, kurumlara olan saygı, kurumsallaşma düzeyi gibi birçok faktör seçilen sistemin 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başarı derecesi üzerinde belirleyici oluyor. Bazı ülkelerde parlamenter sistem içerisinde bile kişisel diktatörlükler kurulması mümkün. Lidere sadakat, mitler, itaate dair ritüeller, kültleştirme geleneği bir ülkede uygulanan sis-' temin bireye bağlı olması halinde yozlaşmanın nereden başlayabileceğini gösteriyor. Her şeyi yapmaya muktedir insan algısı üzerinden geliştirilmiş korkular, “Halkın başkanı'ndan, “Başkanın halkı'na doğru kırılmış bir sosyal yapıya zemin hazırlayabiliyor. 


Türkiye'nin de bu tip bir siyasal kültürü var. Tarihimiz “iyi padişahlar” ve 'kötü padişah'larla dolu. Sadece 
600 yıl ayakta kalan bir imparatorluk sisteminden söz 
etmiyoruz. Cumhuriyet süresince de hep kişiler esas. 
Mucizeleri yaratan kişiler, liderler hep ön planda. Dünyadaki değişimden, toplumdaki taleplerden, bölgedeki güç boşluklarından, kavramsal dönüşümlerden azade, sadece kişiler tarafından uygulanan politikalardan söz ediyoruz çoğunlukla. Sanki kişiler ve kadrolar boşlukta, kendiliginden üreyen unsurlarmış gibi, hangi zeminin üzerine yerleşik olduklarından bahsetmiyoruz. Oysa her ağaç belli bir zeminin üzerinde yetişir. Köklerinin uzandığı zemini analiz etmeden ağacın niteliğini, varlık nedenini ve işlevini keşfetmek pek mümkün değildir. Bütün politik sistemler de bir zeminin üzerine yerleşiktir. Doğru zeminle birleşmeyen ağacın meyve vermesi mümkün olamayacağı gibi, doğru zeminde kurgulanmayan politik sistemler de verimli olamaz. Çölde kaktüs, Akdeniz ikliminde maki, bataklıklarda okaliptüs yetişir. 


Bir ülkede uygulanan sistemin o coğrafya ve o kültürle uzlaşması gerekir. Örneğin ABD'de başkanlık sisteminin 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kurgulanması ve şekillenmesi oradaki demokrasi kültürünün, 'melting pot olarak tanımlanan Amerikalılık şemsiyesinin, eyalet sisteminin, ülke taritunin ve 1700'lerden başlayarak gelişen ekonomik modelin bir sonucudur. 
Tepeden değil, tabandan gelişmiştir. 

Şunu biliyoruz ki parlamenter sistem, dünya üzerinde iyi ve kötü uygulamaları olan, tarihsel deneyimlerle gelişmiş ve şekillenmiş bir model. Egemenliğin halkın elinde olduğunun en geniş kapsamlı görüntüsü; zira sadece seçim aşamasında değil, seçim sonrası denetleme aşamasında da parlamentonun aktifliğini öngörüyor. 
Ayrıca seçim barajlarına rağmen parlamentoda çoklu temsilin esas olması dolayısıyla koalisyonlara, uzlaşma ve pazarlıklaraimkân veriyor. Kaldıki bugün X10'luk seçim barajına bile “yeterince demokratik değil” diyerek eleştiri getirirken, başkanlık seçiminde halkın 7 49'unu dışarıda bırakabilecek bir sistemin daha demokratik olacağını savunmak tutarsızlık olur. Böyle bir sistemi demokratik hale getirecek alt mekanizmaların çalışması gereklidir ki, parti disiplini, gelenekler, bağımlı bürokrasi, hiyerarşik siyaset anlayışları bakımından ülkemizde böyle bir yapıyı kurmak çok sorunlu olabilir. Kanımca başkanlık sisteminin kabulü halinde Meclis temsili bir kurum haline gelirken, başkanın eleştirilemez, dizginlenemez tek yetkili otorite konumuna yükselmesi pek muhtemeldir. Bugünün koşullarında; yani cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık ayrı ayrı yetkilendirilmişken bile, tek adamlıktan ve baskıdan şikâyet edenlerin bolca olduğunu varsayarak, yetkili bir Başkan'ın toplum tarafından nasıl algılanacağını düşünmekte zorlanıyorum. 
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Buradaşunuda hemenifadeedeyim. Başkanlık sisteminin halkoylamasına sunulması halinde kabul edileceği inancındayım. Bunda hem baba figürü üzerinden tanımlanan devlet ve liderlik algısının, hem istikrar ile otorite arasındaki bağlantıya atfedilen toplumsal değerin, hem de bu sistemi öneren kişinin, yani Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinin etkili olacağını söyleyebiliriz. 

Bunun dışında, Başkanlık sistemi ile birlikte gelecek olan yerel yönetimler reformunun da önemli olduğunu söyleyelim. Adı konmamış bir eyalet sistemine doğru geçişin ön adımları bu şekilde atılabilir. Dünyada bu şekilde de başarılı olan modeller var. Özellikle büyüyen nüfus, kentleşme eğilimleri, yerel taleplerin yüksekliği gibi faktörler nedeniyle üniter ulus-devlet modeli dünya çapında sorunlar yaşamaya başlamış durumda. Lakin federal yapılar da bütünlüğü korumaya artık yetmiyor. 
Ekonomik sorunlar baş gösterdiği anda alt kimlikler üzerinden yapılan politikalar hız kazanıyor ve olumsuzluğun bütün sorumluluğu merkez hükümete aktarılıyor. Kraliyetlerin hüküm sürdüğü Avrupa ülkeleri oldukça sıkıntılı bir durumda. İspanya'da Barcelonalı futbolcular İspanyol maırşıru bile okumuyor. Britanya ve Belçika çatırdıyor. 
İtalya'da tarihi Venedik Krallığı bağımsızlığını ilan ederse şaşırmayalım. Bölünme rüzgârının her yere sıçraması mümkün. Artık bu tip korkular yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Yeni uygarlıkdüzeninin bir sonucu bu. 

Ulus-devlet olgusu sanayi toplumunun ürünü olarak şekillenen bir siyasal formdu. Yirminci yüzyılda geçerli olan üretim biçimleri, aidiyetler, vatandaşlık algısı, devlet ya da vatan kavramı o dönemin ürünüydü. Oysa bugün 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birçok kavram yeniden içerik buluyor. Üretim de tüketim de küresel ölçekte yapılanıyor, ortak ya da evrensel para birimleri kullanılıyor, ulusal ordular uluslararası yapıların koordinasyonunda hareket ediyor, insanlar ülkelerini terk edip yeni vatanlara göç ediyor, enformasyon sistemleri küresel ağlarla birbirine eklemleniyor. Yeni bir dünyadayız ve bu dünyanın da kendine özgü kutsalları var. 
Yeni kutsallar ise kapıda; zamanla şekillenecekler. Artık bireylerin, grupların hakları ve kimlikleri geri plana atılamayacak kadar önemli unsurlar. Buradan yeni devlet modelleri ve kalıplar çıkacak kuşkusuz. Tek tip birevrim olacağını da söyleyemeyiz. Çok baskıcı rejimlerle, sosyal haklara saygılı rejimler diyalektik olarak gelişecekler. 
Türkiye'nin de böyle bir konjonktürde kendi yolunu bulması gerekiyor. Nitekim yeni anayasa yeni uygarlık düzeninin şartlarını yansıtmak zorunda. İki tezden biri seçilip ilerlenecek. Benim modelim, parlamenter sistem içerisinde güçlendirilmiş yerel yönetimler formülü. 


Yeni Anayasada TI ürk Kimliği 


Yeni uygarlık düzeninin, siyasi kavramların içeriğini değiştireceği ve yeni kavramların üretilip tedavüle sokulacağı aşikâr. Devlet yeniden tanımlanıyor, birey de öyle. O zaman ulus, millet, milliyet gibi kavramların da ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Aynı kavramlar farklı içeriklerle sunulup, sunanın da kastettiği biçimde algılanmayınca kimsenin kimseyi dinlemediği, anlamadığı bir kakofoni oluşuyor. 


Hatırlarsak yakın zamanda CHP Milletvekili Birgül Ayınan Güler'in “Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit kabul edilemez” sözü siyasi gündemi epeyce sallamıştı. 
Akademisyenler, medya mensupları, siyasiler günlerce bu konuyu tartıştılar, birbirlerini suçladılar, kim daha faşist yarışına girdiler. Anadilde savunma hakkı üzerinden başlayan bu tartışma, zamanlama açısından anayasa değişikliği öncesine denk gelince, konu işlevsel bir hal de aldı. Zira anayasa değişikliği için üzerinde en fazla durulanhusus, “Türk Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür” ifadesini barındıran 66. maddeydi. 


Yazım dili açısından oldukça sorunlu olan bu maddenin değiştirilmesi ya da külliyen kaldırılması anayasanın ruhunu belirleyecek önemli adımlardan biri. Maddenin yazımında “Türk Devleti” kavramının “Türkiye Cumhuriyeti” yerine kullanılmış olması; “herkes Türk'tür” ifadesinin farklı siyasal bakış açılarından farklı içeriklerde yorumlanması, maddeye yönelik itirazların temel sebebi. 
Esasen içeriğinin nasıl doldurulduğunu bilmediğimiz birçok kavramın siyasal hayatımızın taşıyıcı sütunlarından olması, bu konuların birer tabu olarak kabul edilmesine de neden oluyor. Tartışmak da oldukça yorucu hale geliyor. Devlet, ulus, millet, ümmet, milliyet, kavim, ırk gibi birçok kavram birbirine karışıyor. Kadim geleneklerin uzantısı olan olgu ve kavramlar, Batı modemizminin ürettiği kavramların çerçevesine hapsedilmeye çalışıldıkça zarf ile mazruf uyumsuzlaşıyor. Kavramı dile getirenle, o kavramı duyan farklı içerikleri kastettikçe tartışma uzadıkça uzuyor. 


Halil Cibran'ın harika dizeleri vardır kelimelerin kifayetsizliği ile ilgili. Der ki “Konuşmalarımızın çoğunda, düşünce yarı yarıya katledilir; çünkü düşünce, boşlukta 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uçan bir kuş gibidir, kelimelerin kafesinde kanatlarını açabilir ama uçamaz.” Yani kullandığımız sözcükler, bilebildiğimiz bütün kavramları kullansak bile düşüncemizi açıklamakta yeterli değildir. Bütün sevgileri “sevgi” sözcüğüyle, bütün savaşları “savaş” sözcüğüyle, bütün ölümleri “ölüm” sözcüğüyle anlatırız ama hepimiz sevgiyi, savaşı, ölümü kendimize özgü yaşarız. Bir tek kavram her şeyi anlatmaya yetmez. Siyasette de bu geçerlidir. 
Devlet denilen şey her toplumda, her coğrafyada aynı değildir; aynı da algılanmaz. Tıpkı ulus ya da vatan gibi. 
Kaldı ki tarihsel derinlikleri ve kullanıldıkları zaman dilimleri açısından bakıldığında da aralarında ciddi farklılıklar bulunur. 


Örneğin “Türk milleti” ile “Türk ulusu” kavramlarının tarihsel derinlik bakımından birbirinden farklı olduğunu, “millet”in, içerisinde ümmet kavramından esintiler taşıyan, sosyolojik ve tarihsel bir kavram olmasına rağmen, “ulus”“un seküler bir bakış açısının ürünü, politik bir kavram olduğunu söyleyelim. 


“Türk milleti” Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru yolculuğunda Müslümanlaşarak, farklı etnisitelerle karışarak, bin yılın imbiğinden süzülerek oluşmuş bir kavramdır. 
“Türk ulusu” ise Fransız devrimi ile birlikte dünyaya salınan milliyetçilik akımlarıyla şekillenmiştir. Ondokuzuncu yüzyıl liberalizm, sosyalizm ve nasyonalizm akımlarının denk zamanlarda ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. 
Yaklaşık 100 yıl boyunca demlenerek yirminci yüzyıla aktarılan nasyonalizm ideolojisinin dünya sathındaki gelişimi, ABD Başkanı Wilson'ın savaş sonuna doğru açıkladığı 14 noktalık prensipler doğrultusunda meşruiyet 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kazanmıştır. Bu yüzyıldatek tipleşme ve ulus-devletleşme trendi Avrupa merkezli dünyayı yeni paradigmaya uygun bir biçimde tanzim etme arayışıyla paralel gelişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, stratejik terzilik olarak tarumladığım bu coğrafi kesme, yamama döneminin kurbanlarının en büyüğü ve en önemlisidir. 


Bu gelişmenin bir uzantısı olarak çok-uluslu bir imparatorluğun bakiyesi topraklarda ortaya çıkan Türk ulusçuluğu ise doğal olarak tek tipleştirici ve içe dönük- tür; üstelik homojenite sağlamâ uğruna asimilasyoncu politikalar uyguladığı da doğrudur. Bernard Lewis, millet sözcüğünün Aramiceden geldiğini ve “milla” köküne dayandığını anlatır. Bu da ona göre “aynı, yani tekbir kutsal kitabı kabul eden insan topluluğu” olarak tarif edilir. 
Ulus kavramı ise, Moğolcadan geldiği bilinmekle birlikte, çağdaş kullanımda o denli etnik ve kavmi bir içerik taşımaz. “Türk ulusu”, modem Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamlayıcısı olarak üretilmiş siyasal bir kavramdır. 
Asimilasyoncu olduğu da açıktır; ama sadece Kürtlere, Lazlara, Alevilere karşı değil, bizzat Türklere karşı da öyledir. Elde kalan Misak-ı Milli sınırlarında yaşayan herkesin dilini, alfabesini, ibadet şeklini, dinlediği müziği, ideolojisini, baktığı yönü, vatandaşlık algısını şekillendiren bir asimilasyondur bu. Türk kavmini yüceleştirdiği, diğerlerini onun şemsiyesi altına aldığı falan da yoktur. 
Aksine Türk, Kürt, Çerkez, Abhaz demeden herkese benzer bir format dayatır ve bir ırka ya da kavme değil, bir siyasal projenin eritici potasına üstünlük sağlar. Bu proje homojen, Batılılaşma hedefli, itaatkâr vatandaş tipine dayanan bir toplum yapısı önerir. Örneğin 1925 yılında 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kabul edilen Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu, Alevi dedelerine ve tekkelerine sınırlama getirdiği gibi o genelgeyle Alevi-Bektaşi tekke ve dergâhlarındaki ney, saz, kudüm gibi müzik aletlerinin toplanarak Etnografya Müzesi'ne gönderilmesini kararlaştırmıştır. Benzer biçimde Alevi-Bektaşi beyit ve nefeslerini içeren resim ve levhalar, dergâh kütüphanelerindeki kitaplar da toplatılmıştır. 
Yine 1930'larda alaturka müziğin yasaklanması insanların kulağını çok sesli müziğe uydurma çerçevesinde meşrulaştırılmıştır. Batı'nın ses ve müzik tekniği yüceleştirilmiş, radyolarda Türk müziği çalınması yasaklanmıştır. Alfabeden elbiselere, şapkalara, dans tekniğine kadar her şeyin değiştirildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca Türkçeyi özüne kavuşturmak ve onu yüceleştirmek mantığıyla, Türk Dil Kurumu tarafından yeni kavramlar türetilip gündelik kullanıma sunulmuştur. İlk kurulduğu yıllardaki adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olan bu kurumun vazifesi çağdaş Türkçenin üretilmesidir. Kısacası, diliyle, yaşam tarzıyla, inanışlarıyla yeni bir toplum inşasına girişilmiştir. Misak-ı Milli coğrafyasında yaşayan herkesi kapsayan büyük bir değiştirme projesi 'modernleştirme'”, 'çağdaşlaştırma' kalıbıyla uygulamaya sokulmuştur. 

Bu değişim ve inşa arayışını kısaca şöyle tarif etmek mümkün: Ulus-devletleşme sürecinin en önemli aşaması, Türk ulusunun yeniden üretilmesidir. Özünde, sınırları ve özellikleri tam olarak tarif edilemeyen bir milletten; sınırlı, tarımlı ve homojen bir ulus yaratılmaya çalışılmıştır. 
Kimileri bunun modemleştirici, çağdaş bir proje olduğu, kimileri ise insanların özbenliğine saldırıda bulunan, alt kimlikleri yok sayan faşist bir yaklaşım olduğu düşüncesinde. O dönemin koşulları içerisinde bakarak iyi mi oldu, kötü mü tartışması elbette yapılabilir, ancak iyisiyle kötüsüyle elimizdeki durum budur. Geçmişi bugünün kavramları venormları üzerinden eleştirmek hem büyük bir haksızlık hem de hatadır. Hedefimiz geçmiş tutumları suçlamak, yargılamak yerine bu noktadan kalkışla 


bugünün işlevsel tanımını yapmak olmalıdır. 


Nitekim şimdilerde taraf olduğumuz tartışma da “modern ile post-modern arasında sıkışmış bizlerin hikâyesidir”; ama sadece bize dair değildir. Bütün dünya toplumlarını sarsan değişim dinamiklerinin bir neticesidir. Modern dünyanın ruhu, “seküler ulus” kavramını çıkartmıştı bağrından, post-modern dünya ise insanların alt kimliklerini öne çıkaran, bireyin iradesini her şeyden fazla vurgulayan bir yaklaşıma sahip. Modern dünyanın sonu, vatandaşlık, ulus, devlet gibi kavramların yeniden tanımlanması gerektiğini söylüyor ve bu, eski uygarlığın, yerini dünya sathında yeni bir değerler sistemine bırakmasından kaynaklanıyor. Zamanın ruhu bu. 


Anayasa ve Değiştirilemez Maddeler 


Zamanın ruhunu tanımlayan özellik “değişim” olunca değiştirilemez maddelerin varlığı anakronizm yaratıyor. 
Öncelikle bazı maddelerin neden değiştirilemez olduğuna bakmak lazım. “Neye göre, kime göre” sorusunu sorarak işe başlayabiliriz. 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri o dönemin kutsal kabul edilen değerlerine atfen belirlenmişti. Mesela Atatürk milliyetçiliğine bağlılık meselesi 1961 Anayasası'nda bulunmaz. Keza 1961'deki “resmi dil Türkçedir” ifadesi, “dil Türkçedir” ifadesine 
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dönüşmüştür. 1924 Anayasası'ndaki 6 ilke ise 1961 ve 1982 
Anayasalarında belirli bir kısmı korunarak devam ettirilmiştir. Bu şu anlama gelir. Her dönemin önem verdiği ilkeler faklıdır, bu nedenle anayasalara “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” türünden ifadelerin konulmasını özgüven eksikliği ve statükoculuk olarak nitelendirebiliriz. 


Kaldı ki, anayasa maddeleri hukuken güçlü ve adaletli iseler korunmaya zaten ihtiyaç duymazlar. Zayıf argümanların kanuni ya da askeri güçlerle konınması gerekir. Yüzde 90'ın üzerinde halkoyu desteği ile kabul edilen bir anayasanın meşruiyetine ve arkasındaki kitlesel desteğe gerçekten bir güven olsaydı, kanımca bu denli katı maddelerle korunmasına ihtiyaç olmazdı. Bugün baktığınızda dünyanın birçok ülkesinde işlevsel nedenlerle başkentlerin değiştirilmesi söz konusu olabiliyor. Yani birinin çıkıp “Başkent Ankara yerine İstanbul olmalı” gibi bir önerisi olabilir. Doğrusu, ben böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama bu konuya, bu kadar katı kurallarla korunmayı gerektirecek kadar ideolojik yaklaşılmasını da doğru bulmuyorum. 


Anayasada Azınlıklar Yer Almalı mı? 


Anayasaların fazlasıyla koruduğu şeylerin yanında, koruması gerektiği halde korumadığı unsurlara da dikkat çekmek gerekli. Örneğin azınlıkların durumu fazla göz önünde tutulmadığı gibi sadece Lozan'a göndermelerle hatırlanan bir konu. Oysa çok-uluslu bir imparatorluktan homojen bir ulus sürecine geçişte en fazla mağdur edilen kitle, oimparatorluktan kalan ve yeni vatandaşlık 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tanımının içerisine sığdırılamayanlar olmuştu. İmparatorluk son 50 yılında topraklarının Z 80'inden fazlasım ve toplam nüfusunun da yaklaşık 7/57S'ini kaybetmişti. 
Çöküş dönemi savaşlar ve parçalayıcı dış baskılarla şekillenince, bir ulus olarak yeniden biçimlenen Türklük tasavvurunun içerisinde yer bulamayanlar ötekileştirildiler. Bu gruplar, topluma, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metninin sağladığı çerçeve içerisinden değil, uluslararası bir antlaşmanın yarattığı baskı üzerinden, azınlık olarak eklendiler. Oysa yüzlerce yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası ve bu toprakların sahiplerindendiler. İttihat ve Terakki döneminde başlatılan ayrıştırma politikası Cumhuriyet Türkiyesi'ne de aynen sirayet etti. İmparatorluk'tan geriye kalan topraklarda yaşayan gayrimüslimler sadece uluslararası hukukun sağladığı koruma sayesinde ayakta kalabildiler; kalabildikleri kısmıyla tabii ki. 


Yeni Cumhuriyet'in siyasi projesi, ulusu inşa ederken onu yapıştıracak olan “öteki”yi de yine kendi içerisinde bulmuştu. Travınalarla beslenen bir bölünme korkusu, Müslüman olmayan herkese tedirginlikle yaklaşılmasına yol açtı. Lozan bir yandan uluslararası toplumun egemen bir parçası olarak Türkiye'nin varlığını kabul ediyor, ama diğer yandan da gayrimüslimlere tanınan bazı azınlık haklarının garantisi oluyordu. İmparatorluğun tamamlayıcı ve asli unsurları, Batı'ya karşı verilen mücadelede feragat edilmiş bir hakkın resmiydi sanki. Özveri olarak algılandılar. Ve bu insanlar yüzlerce yıllık topraklarında Lozan'ın inayetiyle varlıklarıru sürdürür hale geldiler. 
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İlginç olan, Cumhuriyet'in en güçlü ilkesi konumundaki laiklik kavramurun bir yandan dindar Müslümanlara, diğer yandan Müslüman olmayanlara karşı bir standart haline gelmesiydi. Laiklik ilkesi, “çağdaş Müslümanlık” tipini neredeyse vatandaşlığın ana unsuru olarak belirliyordu. Sünni ama modern ve Batılı olmak esastı, Türk toplumu “sınıfsız, imtiyazsız bir millet” olarak tanımlarırken, imtiyazlar tanınan ötekiler oluşmuştu. Üstelik bu ötekiler güvenilmez, bölücü olma potansiyelini haiz, bünyedeki zararlı parazitler hüviyetindeydiler. Savaş boyunca emperyalistlerle işbirliği yaptıklarına dair tarih anlatısı da buna eklenince, gayrimüslimler açısından zorlu bir yüzyıl başladı. 


Her siyasi kriz onlara tanınmış bazı imtiyazların ellerinden alınması, mallarırın müsadere edilmesi, haklarının sınırlandırılması ve Lozan'ın çiğnenmesi için bir fırsat olarak kabul edildi. 1920'lerin sonlarından itibaren gayrimüslimlerin Anadolu'da dolaşım özgürlüklerinin engellenmesi ve evlerine el konmasıyla başlayan süreç, 1930'ların ikinci yarısında zorunlu göç noktasına uzandı. 1942'deki Varlık Vergisi, 1955'teki 6-7 Eylül Olayları, yakın zamana kadar tartışılamayan tabular olarak kaldı. 
1974'ten itibaren vakıf mallannın müsaderesi konusuise Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden bir parça olarak kabul etmediği gayrimüslimlere Lozan üzerinden bile yaklaşmak niyetinde olmadığını gösterdi. Gayrimüslimler kendi vatanlarında yersiz yurtsuz bırakılmışlardı. Zaman zaman dış dünyadan yükselen protestolar da hep kötü niyetli düşmanların oyunu olarak görüldü. Oysa Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatleri İmparatorluk'tan artakalan, 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hakları Lozan ile belirlenmiş ve korunması gereken unsurlardı. Cumhuriyet, İmparatorluk'tan kendisine kalan 


emanete sahip çıkmadı. 


Yakın zamanda bu konuda ciddi adımlar atıldığını ve gayrimüslim azınlığın taleplerinin daha sık gündeme geldiğini görüyoruz. AKP'nin Cumhuriyet projesinin dışında bir parti olduğunu düşünmesem bile, resmi tarımını dışında kalan unsurlara yönelik olumlu bir yaklaşımının olduğunu söyleyebilirim. Azınlıklar konusunda oldukça aktif bir rol oynadılar. Örneğin Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişiklik gayrimüslimlerin Cumhuriyet tarihi boyunca devletçe veya devlet aracılığıyla gasp edilmiş mülklerinin hiç olmazsa bir bölümünün iadesine olanak sağladı. Büyükada'daki Yetimhane'nin iadesini sembolik olarak çok önemli buluyorum. Kilise ve sinagogların restorasyonları için ödenekler ayrıldı. Çeşitli sosyal organizasyonlarda birlikte görüntü verilmesi suretiyle zımni 


bir tanınma durumu sağlandı. 


Bu konularda alınan kararlar kamuoyunda olumsuz algılanmadı, aksine ciddi destek gördü. Buna mukabil Ekümeniklik ve Ruhban Okulu konusunda toplumda hâlâ keskin bir çatallanma var. Kimisi bu konuyu gayrimüslimlere verilmesi gereken doğal bir hak olarak algılarken, kimisi de bu hakları düşmana verilmiş ödünler olarak görüyor. Konu dini değil siyasi bir mesele olarak algılandığından, Ortodoks kilisesinin ekümenik olarak ilan edilmesi ya da Ruhban Okulu'nun eğitime açılması, neredeyse Ortodoksların İstanbul'u işgaline yol açacak bir tehdit olarak değerlendiriliyor. 
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Olayın karşı tarafından bakıldığında ise Ortodoks kilisesinin ekümeniklik meselesini teolojik bir konu olarak gördüğünü anlıyoruz. Türkiye bunun siyasi bir tanım olduğu kanısında ve çeşitli vesilelerle dışişleri protokolünde yapılan davetlerde “ekümenik patrik” tarımının kullanılması halinde ciddi bir tepki veriyor. Örneğin 2004'te Edelman'ın gelişi dolayısıyla büyükelçinin verdiği resepsiyona, Patrik Barthelomeos'un ekümenik olarak davet edilmesi kriz çıkarmış, resmi görevliler davete katılmamıştı. Yani konu siyasi bir oldu bitti olarak algılanmıştı. 


Bu konuda Türkiye'nin haklı olduğu nokta, “ekümeniklik meselesinde dış baskılarla yol almaya çalışma- nın” siyasi empoze olarak algılanması. Konu bu mecrada tartışıldığı müddetçe olumlu bir gelişme olması da mümkün değil. Bu tartışmalı bir konu ve gerçekten de hem siyasi hem de teolojik yönü var. Doğrudur, ekümeniklik Ortodoksluğun kutsal kurallarına, tarihine ve kilise geleneklerine dayanır, ama aynı zamanda tarihin her döneminde siyasi gücü de olan bir pozisyondur. Üstelik kiliseler arasındaki rekabetin de bir parçasıdır. Bu konuda Türkiye'nin büyük tarihçileri arasında dahi bir fikir birliği yok. Halil İnalcık “ekümenikliğin Lozan'a aykırı olduğunu” savunurken, İlber Ortaylı “Kilise denilen şeyin zaten ekümeniklik iddiasında olduğunu”, bu kadar tartışmanın da lüzumsuz olduğunu söylüyor. 
Yani ortada bir yerlerde duruyoruz. Başbakan Erdoğan'ın bu konuyu “Ortodoks dünyasının kendi iç işi” olarak algıladığı biliniyor. Daha önce Karamanlis ile birlikte bir toplantıda açıklamıştı. Görünüşe bakılırsa, durum 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de facto bir tanımayla artık eskisi kadar sıkıntılı süreçler yaratmadan suyun akışına bırakıldı. Yani konu soğutu- 


larak gündemden düşürülüyor. 


Ruhban Okulu ise inançlı insanların başkalarının inançlarına ne kadar saygı duyduklarını gösterecek bir adım niteliğinde. Bu konuyu dış baskılarla karşılaşma- dan kendi iç işimiz olarak çözümlediğimiz ölçüde rahat edebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada dünyada inanç sistemleribüyük bir dönüşüm içerisinde. Katolik Kilisesi'nin yanılmazlık öğretisi ile donanmış Papa'sı istifa edebiliyor. 
Katolik kiliseleri kapanıyor, büyük kiliseler cemaatlerini kaybediyor. Bu yeni uygarlık düzeninin bir yansıması. 
Kiliseler çeşitli liberal öğretilerin ve küçük akımların etkisi altında eski itibarını korumaya çalışıyor. Birçoğu ibadethane olmaktan çok turistik amaçlı yerlere dönüşmüş durumda. Vatikan da dâhil. Her yıl yüzbinlerce insanın ibadet değil turizm amaçlı olarak ziyaretettiği bir yer haline gelmiş durumda. Papalığın seçim töreni biledünyada naklen yayınlanan bir şova dönüştü. Eski ritüeller artık bu şovun bir parçası olarak daha da görünür kılınıyor. 


“Ekümeniklik kabul edilirse İstanbul Vatikan olur” diyor kimileri; “Olsa ne olacak?” diye sormak lazım. Osmanlı açısından ekümenik kilise İmparatorluk gücünün ayrılmaz bir parçasıydı. Onlar çevre kiliseleri, ekümenik olarak kabul edilen İstanbul Kilisesi'nin altında birleştirmeyi tercih etmişlerdi. Yani Ortodoksluğu bir düşman olarak değil, bir güç unsuru olarak benimsemişlerdi. Stratejileri, o merkezi Osmanlı'nın içinde tutmak ve başta Ruslar olmak üzere diğerlerine üstünlük sağlamada bir 


araç olarak kullanmak olmuştu. 
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Bunun özgüvenli bir tavır olduğu aşikâr. En azından konuyu bir bölünme riski olarak görmemeleri, cihanşümul bir İmparatorluğun psikolojisine sahip olduklarını gösteriyor. Türkiye ise bundan korkuyor. Toplam 60-70 bin civarındaki Ortodoks nüfusun 75 milyonluk Türkiye'yi bölme, yıkma riski yaratacağından ürküyor. 
Kuşkusuz bu son 200 yılın travmalarından beslenen bir yaklaşım. Özellikle konunun bir tarafının Yunan kilisesine dayanması ve Yunanistan'ın kurtuluş mücadelemizdeki düşman tasavvuru ile özdeşleşmesi bu psikolojiyi derinleştiriyor. Çoğunluğu balıkçı, kuyumcu, tüccar olan bu insanların ne kadar ürkütücü olabileceğini ise şahsen ben algılayamıyorum. Türkiye'ye yakışan tavrın yıllardır mağdur edilmiş bu insanlara karşı pozitif ayrımcılık uygulaması olduğu inancındayım. Bu şekilde yıllardır dış dünyada bize karşı bir eleştiri malzemesi olarak kullanılan ve Türkiye'yi insan haklarına saygısız bir ülke konumuna yerleştiren bir yükten de kurtulmuş oluruz. 
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TÜRKİYE'NİN ERMENİ MESELESİ 


Ermenilerin Öldürülmesi Soykırım Olarak Tanımlanabilir mi? 


Ermeni soykırımı var m yok mu meselesi esasen ayrı bir tartışma konusu. Öncelikle Yahudi soykırımıyla özdeşleşmiş olan “genocide” kavramının, Il. Dünya Savaşı'ndan bu yana kullanıldığını belirtelim. Yani bu, son 
70 yılın gündemini oluşturan bir olgu. Sadece 20. yüzyıl 
boyunca, hükümetlerin kullandığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 175 milyon civarında. Siyasal nedenli şiddete kurban giden bu insanların önemli bir bölümü fikirleri yüzünden hayatlarını kay betmişler. Çokuluslu imparatorluklardan ulus-devlete geçiş sürecinin kurbanları ise daha farklı. Sadece hayatını kaybedenler değil, aynı zamanda yerini yurdunu yitiren milyonlarca insan var. Büyük sürgünler ve göç dalgaları odönüşüm döneminin karakteristik özelliği. 


Çoğunluğun baskısından ve rejimin zulmünden kaçan yüzbinler güvenli bölgelere doğru hareket ederek hayatta kalmaya çabalıyorlar. Yine odönemde Anadolu topraklarında dörtte bir oranında Hıristiyan yaşarken, 
bu nüfus birkaç sene içerisinde kayboluyor. Bu arada 1 


—225— 


— DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN — 


milyondan fazla Müslüman da, ki o zamanlar bunların hepsine Türk deniyor, Anadolu'ya sığınıyor. Balkanlar- dan, Kafkaslar'dan dalga dalga insan seli akıyor. 


Bu arada Osmanlı topraklarında İttihat ve Terakki hükümetinin yoğun bir Türkleştirme ve ulus-devlete hazırlık programını görüyoruz. Süreçbüyük bir felaketle sonuçlanıyor. Osmanlı'nın en sadık tebaası olarak görülen yüzbinlerce Ermeni topraklarını, yurtlarını ve nihayetinde hayatlarını kaybediyor. Büyük bir dram. Bu bir genocide, yani soykırım mıdır değil midir tartışması esasen abes, ama siyaset bu tartışmayı seviyor. 


Türkiye'nin bu konudakitezleri her gün farklılaştığın- dan, bizim resmi görüşümüz şu demek mümkün değil. 
Bizim öğrenciliğimizde böyle bir olayın asla olmadığı ve Ermenilerin hayatını kaybettiğinin külliyen yalan olduğu anlatılırdı. “Tehcir kararıyla, çetecilerin yarattığı güvenlik sorununu bertaraf ettik. Onları Osmanlı toprakları içerisinde bir başka vilayete gönderdik, sınırdışı bile etmedik” 
noktasındaydık. Sonra sayılara takıldık. “Karşı taraf 1 
milyondan fazla kayıp var diyor ama aslında kayıp 300- 
400 bin civarında” noktasına geldik. Bir sonraki aşamada 
“Evet, öldürdük ama bir sorun neden öldürdük” iddiası güçlendi. Sonra “mukatele”ye, yani “karşılıklı birbirimizi öldürdük” noktasına geldik. Sonra biraz daha hukuki terminoloji içerisinde kalmaya çalıştık. Alınan karar bütün Ermenilere yönelik değildi. Batı'dakileri kapsamıyordu. 
Tehcir edilen grup yine Osmanlı toprakları içinde bir yere aktarılıyordu. Bir grubu kendi toprağının dışına atmak genocide'a girse de, kendi toprağının içinde hareket ettirmek böyle kabul edilmiyordu. Ortada bir katliam varsa 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da bu genocide kapsamında değerlendirilemez demeye başladık. 


Bugün gelinen noktada daha önce hiç bilmediğimiz, resmi tarihlerimiz çerçevesinde bize öğretilmeyen bir felaketin yaşandığını biliyoruz. Bu felaketin sorumlularının kimler olduğu ve yeni nesillerin bu sorumluluğu üstlenip üstlenmeyeceği konusundaki tartışmalar ise sürüyor. Keza bu felaketin bir soykırım olarak tarif edilip edilmeyeceğine de karar vermiş değiliz. Türkiye resmi olarak tarihçilerden oluşan bir uluslararası komisyon kurulmasını ve bu felaketin tanımlanmasını önerdi. Fakat yaptığı çağrıya henüz olumlu bir yanıt almış değil. 
Kanımca çok önemli bir diplomatik girişimdi bu. Bir özgüven işaretiydi ama uluslararası kamuoyunu yönlendirebilmek adına oldukça geç bir hamle olduğunu da söyleyelim. Bir kanaatin oluşması aşamasında yapılan müdahalelerle, kanaat oluştuktan sonra onu değiştirme maksadıyla yapılan müdahaleler arasında etkinlik farkı var. Yüz yıllık bir gecikmenin sıkıntılarının yaşanınası 


kaçınılmaz. 


Üstelik son yıllarda soykırım, yani genocide konusunda ciddi uluslararası kararlar alınmaya başlandı. Soykırım suçunun geriye yürümezliği konusunda ceza hukukçuları bunun evrensel ve tarihsel bir durum olduğunu, soykırım yapılmaması gerektiğinin zaten bilinmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani bu suçun, kanunen henüz bir suç olarak tanımlanmadığı dönemleri de kapsadığını düşünüyorlar. 
Kaldı ki soykırım meselesinin 1948 sözleşmesini imzalamayan tarafları da bağladığı konusunda hemfikirler. 
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Bir önemli nokta da eskiden sadece Yahudilerin yaşadığı dramı tanımlamakta kullanılan ve onlara özgü bir mağduriyet konumu sağlayan genocide suçunun giderek daha geniş kapsamda değerlendirilmesi. Artık sivillerin hedef olduğu hemen her tip iç çatışmada geniş bir kitlenin etkilendiği olaylar soykırım olarak tanımlanabiliyor. Yani yeni bir kavramsallık söz konusu. Kavramın epeyce lightlaştırıldığıru söyleyebiliriz. Böyle bakarsak, 
1915 Ermeni tehciri lightlaştırılmış soykırım kavramı'na 
oturuyor mu? Evet, oturuyor. Yine çeşitli mazeretler öne sürebiliyorsunuz ama bugün Ruanda'dakine de soykırım deniyor, Yugoslavya'dakine de, hatta pek yakında Suriye'dekine de denecek. Bunların her biri soykırımsa ve sosyal ya da siyasal bir kimlikle tanımlanan kitlelere yönelik her tür saldırı soykırım olarak nitelendirilebiliyorsa, bundan kaçış yok. Bu, olayın Türkiye açısından dezavantajlı bölümü. 


Türkiye açısından kısmen rahatlatıcı olansa şu: Bu konum herkesin “soykırımcı” statüsüne girebildiği bir dönemde sürüye karışmanın dışında fazlaca bir anlam ifade etmiyor. Devletlerin geçmişinde maalesef bu tür olaylar var. ABD'nin Kızılderililere, Fransızların Cezayirlilere, İspanyol ve Portekizlilerin Latinlere, Hutuların Tutsilere yaptıkları böyle değerlendiriliyor. Artık bu tür şiddet girişimleri soykırım çerçevesinde tanımlanıyor. 
Kısaca durum iyice sıradanlaştı. 

2015 yılı Ermeni diasporasının lokomotifliğinde farklı 
bir çerçevede ele alınacak muhtemelen. Diaspora'nın dünyanın en güzel şehirlerinde, büyük maddi imkânlara sahip olarak yaşadığını unutmayalım. Ermenistan'a geri 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dönmek gibi bir niyetleri olmadığı gibi hasretini çektikleri bir vatan da yok; sadece bir şeylere tutunmak zorundalar. 
Diasporaları bir arada tutan şeyler bazen tarihsel travmalardır, bazen tarihsel zaferler. Bir vatana tutunsalar daha somut unsurlara bağlılık gösterebilecek bu insanların ortak yapıştırıcısı bu öfke ve mağduriyet duygusu. Bu onlara yaşam enerjisini veren bir ideoloji haline gelmiş. 
Türkiye'de bunun bir antitezi yok, zira bu konuda bir bilgi ve bilinç yok. Kamuoyunda, “ne diyor bu insanlar, bizim atamız dedemiz de katledilmişti” havası hâkim. 


Kuşkusuz tarihi travmaların psikolojik izleri sadece diasporada değil, Ermenistan'da da var. Resmi devlet ideolojisinin bir parçası bu soykırım meselesi. Üstelik anayasaya yerleşmiş birtakım maddeler de var. Ancak Ermenistan ile olan ilişkinin arka planındaki psikolojik durum ile diasporadaki psikoloji aynı şablonda değil. 
Ermenistan'da insanlar ekmek parası, refah ve gelecek arayışında. Dünyayla bütünleşmekistiyorlar. On binlerce Ermenistan vatandaşı Türkiye'de kayıt dışı çalışıyor. 

Türkiye yenilmiş bir devlet değil, savaştan çıkmış, bütünlüğünü korumuş ve onun üzerinden de dünyaya bir anlamda kafa tutmuş bir ülke. Bir yandan da tarihte görülmemiş bir hızla büyüyor. Ermenistan meselesini geliştirmesini engelleyecek bir psikolojik duvar yok. Buna karşın siyasal bir duvar var, o da Azerbaycan'ın Ermenistan ile olan meselelerini aşması. Söylediğim gibi eğer kazan-kazan formülüne oturacak bir yapı kurgulanırsa, bazı fedakârlıklarla üç devlet için de müthiş bir gelişim stratejisi oluşturulabilir. Nihai noktada Ortadoğu'da bir 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barış havzası kurma idealinin tamamlayıcı parçasının Azerbaycan-Ermenistan hattının açılması olması beklenir. 


Ermenistan Açılımına Ne Oldu? 


Türkiye'nin dış politik hedeflerini yıllardır sekteye uğratan bir konu da kuşkusuz Ermeni meselesi. Bu noktada Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkide iki temel meseleden söz edebiliriz. Birincisi, kimlikler üzerinden şekillenen sorunlar; yani Ermeni kimliği ve onun üzerine bina edildiği tarihsel travmalar ile bunların uluslararası platformlardan yansıyan etkileri. Kısaca, Ermeni soykırımı meselesi diyebiliriz. İkincisi ise jeopolitik ve jeostratejik açıdan, iki ülkenin, aralarına Azerbaycan'ın da katılımıyla kurabileceği bol kazançlı bir uzlaşma sorunsalı. Buda şuanlama geliyor. Bu üç ülke, aralarındaki siyasal sorunları aştığı anda Türkiye'yi Hazar Denizi kıyılarına, Azerbaycan'ı ise Karadeniz kıyılarına taşıyan coğrafi bir bağlantı hattı kurulabiliyor. Ermenistan ise her iki taraftan denizlere ve dolayısıyla dünyaya çıkış fırsatı yakalamış oluyor. 


Şu anki statüko herkesin kaybettiği bir modelde şekillenmişken, üç ülkenin de çıkarlarını maksimize edebilecek bir sistemin kurgulanması mümkün aslında. Bu nedenle Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler ikili değil, üçlü bir paket halinde ele alınmak durumunda. Bir dönem Ermenistan'la ilişkilerdeki gerginlikleri azaltmak yolunda önemli adımlar atılıp da bundan geri dönülmesinin nedeni de üçlü sacayağının Azerbaycan bölümünün ihmal edilmesi olmuştu. Türkiye AB ile ilişkileri bakımından Ermenistan'a açılmak, enerji menşeli stratejik 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ilişkilernedeniyle de Azerbaycan'la kapıları kapamamak durumunda. 


Öncelikle şunu belirtelim ki Ermenistan ile Türkiye arasındaki tarihsel ilişkisizlik ve psikolojik duvar her iki ülke açısından da siyasi ve coğrafibir engelniteliğini ta- 
.şıyor. Özellikle Ermenistan'ın doğuda Azerbaycan, batıda Türkiye tarafından çevrilmiş olan coğrafyası, onu oksijensiz bırakıyor ve bir anlamda Rusya ile İran'a mahküm ediyor. Ermenistan”'ın gerek enerji gerekse demiryolları ve ticaret konusunda İran'a yakınlaşması da bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Oysa Batılı bakış açısıyla Ermenistan bir Batı, kimlerine göre de Avrupa ülkesi. Denize çıkışı olmayan, küçük ama Batılı sayılan bir ülkenin böylesine bir mahkümiyet yaşaması, psikolojik olarak da Batı dünyasını ve özellikle ABD'yi rahatsız eden bir durum. 
Bu açıdan Türkiye kanalının açılması ve Ermenistan'ın Batı'ya dokunabileceği bir mecranın ortaya çıkması, dış dünyadan da ciddi bir destek görüyor. 


İlginç olan, bu destekçiler arasında Ermeni diasporasının bulunmaması. Ermenistan sınırları dışında yaşayan ve kimliklerini “seçilmiş travmaları” üzerine inşa etmiş bulunan Ermeniler, bu travma üzerinden dünya çapında yarattıkları “mazlum algısını” ve kimlik yapıştırıcılarını yitirebilecekleriendişesini taşıyorlar. Nitekim Ermenistan açılırunrın gündemde olduğu dönemlerde diaspora bir yandan süreci destekleyen ABD yönetimine, diğer yandan da Ermenistan hükümetine yönelik sert eleştiriler ve protesto gösterileri düzenlemişti. 


Kuşkusuz Ermenistan ile yakınlaşma politikasının Türkiye'de de herkes tarafından benimsenmesi mümkün 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değil. Lakin Ermeni açılımına odönemde gösterilen muhalefet politik değil, daha ziyade Ermeni iddialannın geri alınmasını talep eden; yani olaya özünde değil, detayında karşı duran bir muhalefet olarak şekillenmişti. Bu, büyük devlet-küçük devlet ilişkisinin normal psikolojisi. Esasında herkes, Ermenistan'ın Türkiye üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecek kadar zayıf olduğunu biliyordu. 
Ancakenazından bir kısım Türk vatandaşı uzun yıllardır soykırım konusunun gündemde tutulması için gösterilen çabayı düşmanca bulduğundan ve Azerbaycan ile dostluğa zarar verebileceği endişesiyle açılıma sıcak yaklaşmadı. 
Konu daha ziyade politikanın üst katmanlarında sıkıştı, alt yapıdaki artı-eksiler fazlaca hesaba katılmadı. Oysa Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkisinin jeopolitik bakımdan ne anlama geldiğini görmek için haritaya bakmak yeterli. 
Türkiye aslında Ermenistan'a değil, Hazar Denizi'ne ve oradan Orta Asya havzasına doğru açılma arayışında. 
Azerbaycanise Karadeniz üzerinde Avrupa'ya eklemlenecek. Bu hattın bütünleştirilmesi Hazar'dan Karadeniz'e kadar güvenli bir havza oluşturduğu gibi, İran'ın kuzey açılımını da Türkiye'nin kontrol edebileceği bir zemine sokuyor. Stratejik derinlik diye bahsedilen şey de zaten bu, yani çok boyutlu ve çok katmanlı bakışı kapsıyor. 
Türkiye'de Ermenistan ile ilgili genel algı ise çoğunlukla bu derinliği göz ardı ederek, Ermeni soykınını meselesi üzerinden şekilleniyor. Olaylar bu bağlamda değerlendirildiğinde 2015'in Türkiye açısından son derece kritik bir yıl olacağıru söyleyebiliriz. Zira Ermeni diasporası açısından bu, hedef olarak seçilmiş ve tehcirin 100. yılını anımsatacak bir tarih. Bu konuda Türkiye'yi mahküm 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etme hedefiyle uzun yıllardır yapılmış ve yapılmakta olan siyasi yatırımı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ermeniler kendi büyük grup kimliklerini inşa ederken “seçilmiş travma” olarak kullandıkları soykırım meselesini uluslararası platformlarda çok uzun süredir bir dantel gibi işliyorlar. Son derece sistematik ve doğru kurgulanmış bir tanınma stratejileri var. Nitekim bugüne kadar 21 ülke Ermeni soykırımını tanıdı. Bazı ülkelerse parlamentolarından aynı kararı birkaç kez geçirerek tekraren gündeme getirdiler. 


2015'e kadar tanınmanın çok daha yaygınlaşması ve uluslararası örgütler bünyesinde de karara bağlanması hedefleniyor. Bu noktada ABD'nin tavrı belirleyici olacak gibi. Türkiye'nin bu meseleye gösterdiği hassasiyet ve tepki, konunun her yıl Nisan ayında Kongre gündemine gelmesine rağmen tekrar rafa kalkmasına neden oluyor. Son dönemde Obama'nın Türkiye'ye dönük büyük stratejisi, prensipte bireysel olarak inandığı bir konuda 
siyaseten geri durmasına neden oluyor. Buna karşın 2015 
yılında Obama üzerindeki baskırun daha da artacağını, hatta kimbilir belki de bu tasannın iki yıl sonra geçmesi konusunda pazarlığın tamamlandığı bile düşünülebilir. 
Tasarının sırf sembolik etkisinin yüksek olması adına özellikle 2015'e kadar bekletiliyor olması mümkün. Bu süre zarfında da Türkiye'ye karşı kullanılan bir pazarlık kartı olarak işlevselliğini koruması sağlanıyordur belki de. Tüm bu siyasi tartışmaları bir kenara bırakırsak Ermeni meselesinin 100 yıl aradan sonra Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmasının nedenlerini tartışmamız gerekebilir. Bu görünürde tarihle ilgili bir 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meseledir, doğru;lakintarih, kesin yargıları olan, nedensonuç analizlerinin ardından yasalar üreten bir bilim dalı değildir. Her gerçek tarihçi bilir ki bir kez tarih çalışmaya başlamak, çözmekle asla tükenmeyecek bir sırlar kapısını açmak gibidir. Her yeni öğrenilen bilgi, yeni sorular ve sorunlarla yüzleştirir. Bu yüzden tarih, bilgi sahibi olmakla değil, bilge olmakla özümsenebilecek bir yüzleşmedir. 
Kocaman bir okyanusta balık avına çıkmak gibi bir şeydir, geçmişi okuyup anlamaya, anlatmaya çalışmak. 

Tarihçiler geçmişin denizine bir bilim açlığıyla saldırırken, siyasetçiler yiyecekleri balıkların hayalini kurarlar. 
Onlar için denizin değil, denizden çıkanların anlamı vardır. Yiyebilecekleri ve yiyemeyecekleri arasından seçim yapıp, denizin ne işe yaradığına karar verirler. Tarihin ideolojik bir araç olarak, şekillendirici, meşrulaştırıcı, gayri meşrulaştırıcı, yaratıcı, yok edici özellikte olduğunu bilenlerin; yani siyaset üretenlerin geçmişle ilişkisi böyledir. Araçsaldır, manipülatiftir, ideolojiktir. 

Siyaset üreticisi açısından tarihin onun siyasi beklentilerine uygun, onun iddialarını destekleyen bir içerikte sunulması gereklidir. Zira esas hedef, siyasi projedir. Bu nedenle de tarih siyasetin ellerine düştüğü anda özenle ayıklanmaya, temizlenıneye ve şekil değiştirmeye başlar. 
Siyasetçi, bu noktada tarihçi ile rakip hale gelir. Tarihçi ağa takılan bütün balıkları yüzeye çekerken, siyasetçi ağdaki balıklardan istediklerini alır, hatta pazardan aldıklarını da ilave eder. İnsanlık tarihinin başından beri tarihin bir karmaşa haline gelmesinde siyasi müdahalelerin derin izlerini görmek mümkündür. Tarihin bu haliyle kötüye kullanılmış bir bilim olduğu da söylenebilir. Tarih siyaseten fazlasıyla işe yarar bir enstrümandır ve kullanıma açıktır. 


Ermeni sorununun da tarih biliminin alanından çıkarılarak, siyasi alana aktarılmış olması dış politika alanında bizleri sıkıştıran bir durum. Yeni trende göre devletler sadece soykırımları tanımıyor aynı zamanda soykırımı reddetmeyi bir suç haline getirip, insanların bu suçtan hapis cezası almalarını öngören yasal düzenlemeler yapıyor. Esasen ben bunu Türkiye açısından yararlı bir mecra olarak değerlendiriyorum. Zira bu noktadan itibaren tartışılacak konu, Ermenilere ne olduğu değil, bilime ve ifade özgürlüğüne ne olduğu haline geliyor. Yani bu noktadan sonra, “Ermeni soykırımı yapılmamıştır” deme özgürlüğünü insanların elinden almanın, “temel insan haklarından olan ifade özgürlüğü” kavramının neresinde durduğunu tartışır hale geliyoruz. Bu açıdan tercih edilmeyecek bir durum değil. 


Ancak bir de soykırımın dünya kamuoyu tarafından nasıl algılandığı meselesi var ki orada oldukça gerilerdeyiz. Devletlerin çeşitli diplomatik sebeplerle tanımaktan kaçındığı bu konu halklarının büyük bir bölümü tarafından çoktan tanınmış durumda. Gerçekte böyle bir durumun olup olmadığı da bu noktadan sonra anlamını yitiriyor, zira 21. yüzyılın yeni uygarlık düzeninde “neyingerçekolduğu” değil, “insanların neyin gerçekliğine inandığı” önem kazanıyor. “Algı gerçektir” savı bir kez daha devreye giriyor ve kamuoyu tarafından galip ilan ediliyor. 

Peki Türkiye bu soykırım meselesine niye bu kadar tepkisel yaklaşıyor? Dünyada birçok ülkenin, hatta Papalığın bile geçmişteki hataları nedeniyle özür dilemesi, kendi deyimimizle helalleşmesi söz konusuyken bu konuda niçin bu kadar sert bir duruş sergiliyoruz? Gerçi zamanzaman “kabul edelim gitsin” mealinden yorumlarla karşılaşmıyor da değiliz. Her şeyden önce, görebildiğim kadarıyla Türk halkı, soykırım konusunu kendi kimliğine aykırı bir durum olarak görüyor. Toplumda bu konuda birbirinden farklı psikolojiler var. Toplumsal bünye, oldukça savaşçı bir kültürden gelmesine ve vatan için ölüp öldürmeyi bir gurur vesilesi olarak kabul etmesine rağmen, çoluk çocuk hayatını kaybetmiş yüzbinlerce sivil insarun varlığını kabul etmiyor. Konu sadece sorumluluğu üstlenmemek değil, bu acıyla yüzleşmek de istememek. lazminat vermenin, yaptırıma uğramanın ötesinde psikolojik bir durum var burada. Bu konunun sahiplenilmesinin şu anda kendini koruyamayacak, ifade edemeyecek durumdaki atalanımıza, dedelerimize karşı bir haksızlık, bir saygısızlık olacağı düşünülüyor. 


Kaldı ki Türkiye, Ermeni meselesini sadece “böyle bir şey tarihte hiç olmamıştır” bakımından da değerlendinmiyor. Kamuoyunda birilerinin bu meseleyi bugünü şekillendirmek üzerine siyaseten kullandığı intibaı var. 
Uluslararası baskı arttıkça, karşı koyma direnci ve kararlılığı da artıyor. Öyle ki bu konu AB meselesi ile entegre edildikçe, AB hakkındaki toplumsal kanaatleri de olumsuza çeviriyor. Türkiye güçlendikçe, özgüveni arttıkça pazarlık masalarında önüne koyulan seçeneklerin sayısı da artıyor. Nitekim Ermeni meselesinin halli süreci bile bir süredir diasporanın dış dünyadan sağladığı destek ve baskı ile yürütülür olmaktan çıkıp, Türkiye'nin inisiyatifinde şekillenebilecek bir tercih meselesine dönüşüyor. 
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Sonuç Yerine 


Türkiye Bir Fikirdir! 


Tam Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir fikrin ürünü olduğu konusunda bir şeyler yazmaya niyetleniyordum ki Carol Negro'nun American Thinker'da yazdığı Amerika'nın Sırrı başlıklı makaleyi gördüm. Yazı şu satırlarla başlıyordu: 


“Amerika bir toprak parçası değildir. Bir kültür yada bir milliyet değildir. Bir örf ve âdetler bütünü değildir. 
Bir hükümet değildir. Kişiler değildir. Bir kurallar kitabı değildir. Bir ırk ya da etnisite değildir. Amerika bir fikirdir. 


Bu nedenle bu fikri kucaklayan herkes Amerikalı olabilir. Diğer birçok ulusun kan veya toprak temelli olmasına rağmen, Amerika taşınabilir bir şeydir. Onu kalplerimizde ve zihinlerimizde taşıyabiliriz. Şehirlerimizi bombalayabilirsiniz, ekonomimizi çökertebilirsiniz, kıtaları okyanusa dökebilir, çoğumuzu öldürebilirsiniz ama Amerika'yı yok edemezsiniz. Çünkü nerede iki ya da daha fazla Amerikalı bir araya gelir, Amerika oradadır. Sırrımız şudur: Biz Amerika'da yaşamayız, Amerika bizim içimizde yaşar. Amerika bir fikirdir.” 
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Ben de yukarıdaki satırlardan ilham alarak “Türkiye bir fikirdir” iddiasını öne sürüyorum. Türkiye anlam olarak bir toprak parçasını ya da bir milleti veya bir hükümeti referans almaz. Türkiye bir ruhtur, manevi bir bütünlüktür. 


Yalnızca bölünmez bir vatandan veya milletten çok daha ötede kadim bir uzlaşı geleneğinin, bir büyük kültür birikiminin, yüce devlet aklının yansıması olan bir yapıdır. Değerleri gündelik değil, asırlıktır. Söylendiği- nin aksine temel kuruluş felsefesi pragmatik hesaplara değil, tarihsel duyarlılıklara hitap eder. “Türkiye fikri sürekliliktir. 

Adının şu veya bu olmasından, yıllar içinde imparatorluk ya da ulus-devlet hangi formu aldığından bağımsız olarak “Türkiye fikri" kurucu mantığını ve varlığını korur. 
Geçmişe tutunan kökleri kadar geleceğe uzanan vaatleri de vardır. İçinde barındırdığı çok seslilik ve renklilik onun aczi değil, zenginliğidir. “Türkiye fikri çokluktur' 

Çokluk, farklılıkların ön planda tutulmasını değil, kabul edilmesini önerir. Resmin kalitesi renklerin belirginliğinden değil, ahenginden gelir. Birbirine en aykırı gibi görünen tonların bir aradalığı ile sağlanan bir uyum söz konusudur. Türkiye'nin paletindeki hiçbir renk mutlak ve katkısız değildir. Her bir fırça darbesi eşsiz bir karışımın ürünüdür. Türkiye'nin kırmızısı da, yeşili de, mavisi de kendine özgüdür. “Türkiye fikri özgün ve eşsiz bir karışımdır. 

Bu karışım yalnızca etnik manada değerlendirilemez. 
Bu topraklar birbirinden farklı inançların bir arada huzurla var oluşunu sağlamaya yetecek deneyim ve donarıma sahiptir. Bir gün adı “istimalet” olur, diğer gün başka bir 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formda 'laiklik' olarak karşımıza çıkar. Hedef aynıdır; farklı inançların barış ve güven içerisinde yaşamasını sağlayacak sistemleri kurmak. Bu sistem yöneticinin inancından bağımsız olarak, yönetimin tüm inançlara aynı mesafede durmasını sağlama prensibi üzerine inşa edilmiştir. “Türkiye inanma ve inanmama hürriyetine inanmaktır. 


Hürriyetlerin ideolojik gerekçelerle veya pragmatik beklentilerle üretilmiş kutsallar tarafından kısıtlanması, Türkiye fikrinin karşısında durmaktır. İstismarlar, siyasi manipülasyonlar, kötü amaçlar söz konusu olabilir. Lakin hiçbir tehdit, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasından daha yıkıcı sonuçlar doğuramaz. Renklerin karartılması, seslerin susturulması, Türkiye fikrinin uzantısı olamaz. 
Tepeden inme despot tavırlar ancak mecburi ve geçici bir birliktelik sağlamaya muktedir olur."Türkiye gönüllülüktür. Birlikte değil, bir olmaktır. 


Türkiye fikri yalnızca bayrak değildir; kanla sulanmış toprak değildir; asker değildir; millet değildir; hükümet değildir; anayasa değildir; meclis değildir. 

Türkiye bir devlet olmanın çok daha ötesinde büyük bir fikirdir. Bu fikir bizim kalbimizde zihinlerimizde yerleşiktir. Kişilerle, yönetimlerle, nesillerle kaim değildir. 
Mezhebi sevgidir; birliktir. Bu nedenle Türkiye yalnızca üzerinde yaşanan bir vatan ya da kurallarına uyulan bir devlet değil, atalanmızdan devraldığımız, içimizde yaşattığımız ve çocuklarımıza miras bırakacağımız bir ümittir. 
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